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Anke en ik liepen zondag 
26 maart naar Menorah. 
Vlak voor de ingang was 
een groot spandoek 
opgehangen:  
“Welkom Ernst en Anke!”  
 
Een mooier gebaar van 
welkom is er niet. En de 
tekst uit Romeinen 12: 11 
erbij: “Laat uw 
enthousiasme niet 
bekoelen, maar laat u 
aanvuren door de Geest en 
dien de Heer”.  
 
Ik heb deze tekst in mijn Bijbeltje al jaren aangestreept staan. Het had niet passender 
kunnen zijn dan juist deze tekst op het spandoek. Ik wil dit zo graag: vanuit 
enthousiasme dominee zijn.  
 
Vanaf het 12e hoofdstuk in de brief aan de Romeinen gaat om het concrete gedrag van 
christenen. Heel wezenlijk bij de dingen die we doen is “liefde”. Ons gedrag mag vanuit 
de liefde gevoed worden. Liefde is alles. Het houdt je bij de dingen van de Here. Ons 
gedrag is altijd goed als het uit liefde gebeurt. En dat geldt ook voor het enthousiasme. 
Dat je volledig voor de dingen gaat, dat mag! Graag zelf. Enthousiasme is mooi. De 
Bijbel betrekt het wel graag op de liefde tot God en de medemensen. En enthousiasme 
mag voortkomen uit de Heilige Geest. Zo dooft het niet, en houdt het je dicht bij de 
Here. 
 
Ik mag graag vanuit mijn enthousiasme werken. Als ik mijn moeder beluister – ze leeft 
nog – had ik dat als kind al. Ik ben geboren in Nieuwerkerk aan den IJssel, bij Rotterdam. 
Ik was een levendig kind, ik kon me uitgelaten gedragen. Uren kon ik zwerven door de 
Zuidplaspolder, en er blij over vertellen. Het enthousiasme nam ik mee, toen ik 
Belijdenis van mijn geloof deed, en als christen wilde leven. En nog later, toen ik de stap 
deed om dominee te worden. Ik hoopte dat ik het kon inzetten, en dat bleek ook zo te 
zijn: ook als dominee mag je bevlogen zijn, voor het werk van Christus, elke dag weer. 
 
Dat je enthousiast ben, wil niet zeggen, dat overal een antwoord op hebt en een 
rotsvast geloof hebt. Er blijven dingen, waar ik niet uitkom. Ik leef ook met vragen en 
twijfel. Maar ik voel me toch ook geborgen bij God. Ik weet dat Hij voor me zorgt, elke 
dag weer. Christus die aan het kruis ging voor de zonde en opstond uit het graf geeft 
me moed. Met dit kan je door. Dit geloof wil ik graag delen met jullie! 
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Ten Boer is mijn vijfde gemeente. Ik ben begonnen in Appingedam, daarna kwam 
Dwingeloo, vervolgens Drachten en daarop Leek. Ik houd van mijn werk en voel me 
dankbaar dat ik het mag doen.  Ik ben eerder enthousiast over een kerkdienst, een 
bezoek aan iemand of met een groep iets moois doen dan over een lange vergadering 
in de kerk.  
 
Ik heb meer met mensen dan met regels en procedures. Dat laatste hoort er soms bij, 
hoe vervelend ook. Gelukkig kon ik mijn weg tot dusver steeds vinden, en ik hoop dat 
in Ten Boer ook te kunnen doen. 
 
Ik ben getrouwd met Anke IJntema. We zijn verschillend. Anke werkt in de 
wijkverpleging. Zij is heel praktisch ingesteld, veel meer dan ik. Eerlijk gezegd lijken we 
ook wel op elkaar. Juist in het enthousiasme. Anke kan heel enthousiast zijn, als het om 
haar kleinzoon gaat, of om zingen in de kerk, en veel meer dan dit.  
 
We willen er samen iets van maken, in jullie midden. We hebben ons direct heel 
welkom gevoeld, het begin is dus al goed. Het is fantastisch, hoe we geholpen zijn bij 
het opknappen van de pastorie.  
 
We zien terug op een geweldige dienst van verbintenis. Ons enthousiasme willen we 
niet laten bekoelen. We gaan voor een goede tijd met elkaar, onder de zegen van God. 
 

Ds. Ernst van Gulik 
 

  
OMZIEN EN MEELEVEN 

 
In de afgelopen periode hebben er in onze gemeente heel veel fijne gebeurtenissen 
plaatsgevonden. Er zijn kinderen geboren, er zijn kinderen gedoopt, we hebben een 
nieuwe dominee en op eerste Paasdag geven maar liefst 7 jongeren hun ja-woord aan 
de Heer. Geweldig natuurlijk.  
 
Tegelijkertijd zijn er echter bij veel mensen ook verdrietige momenten. Blijdschap en 
verdriet liggen soms dicht bij elkaar Er is ziekte en eenzaamheid. Ook moesten gemeen-
teleden, al dan niet tijdelijk, verhuizen en  zijn er mensen die iemand, die ze lief hadden, 
hebben verloren. 
 
Veel zien we niet, gebeurt achter de voordeur, maar er is iemand die het wel ziet. Bij 
wie we met al onze zorgen en moeiten terecht kunnen. Hier kunnen we veel aan heb-
ben. Als gemeenteleden kunnen we echter ook een bijdrage leveren. Door gebed, door 
een kaartje te sturen of soms ook een bezoekje te brengen. In Romeinen 12 staat niet 
voor niets: “Wees blij met de blijden, weent met de wenenden”. Een oproep voor ons 
allemaal! 
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• Een eerste gesprek met de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt heeft plaatsge-
vonden. Het was een open gesprek dat diende als kennismaking maar ook een 
verkennend onderzoek naar (gemeenteschappelijke) kernwaarden die bepa-
len hoe wij kerk zijn (geloof, Bijbel, kruis). Met initiatieven van de diaconie en 
World Servants wordt steeds meer samengewerkt en van weerskanten wordt 
deze verbinding als heel positief ervaren, met name onder de jeugd.  
 

• Binnenkort komt de werkgroep duurzaamheid weer bij elkaar. Het energie-
verbruik wordt inzichtelijker en  -besparende maatregelen worden besproken. 
De werkzaamheden om elke ruimte afzonderlijk te kunnen verwarmen wer-
pen haar vruchten af. Een van de maatregelen waarnaar wordt gekeken is het 
plaatsen van een warmte terugwininstallatie boven de roosters van het pla-
fond van de kerk.  

 

• Op de gemeenteavond van woensdag 31 mei 2023 zullen de jaarcijfers wor-
den gepresenteerd. Het is niet de bedoeling om de cijfers regel voor regel door 
te nemen. Wel zullen we horen waar de grote veranderingen t.o.v. de begro-
ting in zitten en  welke investeringen er aan komen (verduurzaming). Ook 
wordt nogmaals benadrukt dat op de gemeenteavond de dankbaarheid uitge-
sproken mag worden dat we zoveel geld binnenkrijgen.  

 

• De structuurcommissie presenteert een voorlopige visie aan de kerkenraad. 
Uitgangspunt is dat kerk zijn staat en valt met het gemeenschapsgevoel. Ge-
meenteleden en vrijwilligers kunnen dan doen waar ze goed in zijn en wat ze 
leuk vinden om te doen. Elders in deze editie van Nieuws van Kerk en Kansel 
vindt u hier meer  informatie over. Ook zal dit een van de agendapunten van 
de Gemeenteavond van 31 mei zijn.  

 

• We besluiten om de Scipio app te gaan gebruiken binnen onze gemeente. Niet 
ter vervanging, maar aanvullend op onze andere communicatiemiddelen 
(Nieuws van Kerk en Kansel, website, Facebook).  

 

• Onze nieuwe dominee spreekt zijn grote dank uit voor de prachtige dienst en 
het geweldige welkom dat hij en zijn vrouw hebben gekregen op 26 maart jl. 

 

• Springtime gaat door! Op zaterdag 22 april en zondag 23 april in de Tiggelhal. 
Voor meer informatie zie pagina 17 en 18. 

 
 

Mededelingen uit de kerkenraad maart 2023 
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“WAT HOUD IK VAN UW HUIS!”   WAT EEN FEEST!  
 
Dit was het thema van de dienst waarin ds. Ernst van Gulik aan onze gemeente werd 
verbonden. En wat was het een prachtige dienst. De dag begon er al mee dat Ernst en 
zijn vrouw Anke via de rode loper de kerk binnengingen.  
 
Daar konden we elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee en wat 
lekkers. Er waren veel gasten van de diverse kerken in de omtrek en uit vorige gemeen-
tes waarin Ernst van Gulik dominee is geweest. Uiteraard waren er ook veel 
familieleden. De muzikale begeleiding werd verzorgd door het muziekteam onder lei-
ding van Lineke Meerman op piano en de organist Freek Reitsma. 
 
In eerste instantie werd de dienst geleid door ds. Jan Kooistra uit Dwingeloo, die de 
verbintenis verzorgde. Op de vraag aan de gemeente of wij Ernst van Gulik als herder 
en leraar wilden ontvangen klonk een volmondig: “Ja, dat willen wij van harte”.  
 
Hierna nam ds. Ernst van Gulik de dienst over. In eerste instantie ging zijn aandacht uit 
naar de kinderen. Omdat het feest was liet hij een confettibom ontploffen. Dit ontlokte 
bij de kinderen de uitspraak dat we een hippe dominee hebben en de vraag wat er de 
volgende keer weer kapot zou gaan.  
 
In de preek ging het over het huis van God en dat er vele woningen zijn. God is in de 
harten van mensen. Dat is zijn huis.  
 
Een geweldige rol was er ook voor Appie 
Wijma uit Opende, die de collecte voor 
Camping Polemonium kwam aanbeve-
len.  
      (Reactie Appie zie > > > > > > > > > > 
 
Na de dienst hebben we nog een gezellig 
samenzijn gehad met heel veel soorten 
soep en broodjes en fruit.   
 
Het was een fantastisch geslaagde dag. 
 
 

Harry van der Wolde, scriba 
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IN MEMORIAM IETIE HUISMAN-MARTENS,  
 Zuidwolde 9 juli 1934  -   Groningen, 22 maart 2023                

 
Tijdens mijn eerste kennismaking met Ietie Huisman heeft ze mij verteld dat zingen 
hoog in het vaandel stond en dat ze heel wat in haar leven, met veel plezier heeft ge-
zongen. Ze vertelde over de prachtige liederen die ze ten gehore bracht, het waren niet 
zomaar liederen, nee het waren geestelijke liederen. Die getuigden van haar geloof in 
Jezus. 
  
Ietie is geboren in Zuidwolde. Ze was de oudste in een gezin van 5 kinderen. Ze had 3 
zusjes en 1 broer. Op jonge leeftijd werd ze al geconfronteerd met gemis, haar zusje 
Hennie overleed op 4 jarige leeftijd. Haar jonge jeugd werd beïnvloed door de oorlog 
die uitbrak in 1940. Het gezin Martens nam onderduikers in huis, een heel spannende 
tijd. En zoals bij veel gezinnen moest Ietie vanaf ongeveer haar 15e jaar van school en 
werken als huishoudelijke hulp. Ze heeft bij een paar families gewerkt en heeft bij de 
familie Wit een prachtige tijd gehad, die familie was erg goed voor haar en de vriend-
schappelijke relatie is altijd gebleven. 
 
Vader Martens was erg muzikaal en de kinderen hebben dit in hun genen meegekre-
gen. In de avonduren, soms 3x per week traden ze op als het “Irene Kwartet”. Later 
nam ook broer Jan deel aan de muziek en toneel optredens. Het was ondertussen een 
avondvullend programma geworden. 
 
Al zingend is ze ook haar man Jan Hendrik Huisman tegengekomen. Jan Hendrik 
kwam uit een gezin in Thesinge, die een bouwbedrijf hadden. Ze trouwden in 1958. Ze 
werden gezegend met 4 zonen: Luit, Jan, André en Johan. Jan Hendrik nam het 
bouwbedrijf over. En vroeger was het heel normaal dat je als vrouw overal insprong 
waar dat nodig was. Dat betekende dat Ietie het erg druk had. Maar ze hadden het 
goed met elkaar en ze kon heel goed koken en hield van lekker eten. 
 
Omdat André gehandicapt was geboren, waren er wel zorgen over hoe ze de zorg 
voor André en het werk moesten combineren. Daarom werd besloten het bedrijf te 
beëindigen. Ze verhuisden naar Ten Boer en daar werd Jan Hendrik eerst timmerman 
en later bode-conciërge bij de Gemeente Ten Boer. Ietie was gelukkig met haar huis 
aan de Reddingiusstraat. De woning kon worden uitgebouwd zodat er een mooie plek 
voor André was. 
 
Ze hebben 40 jaar thuis voor hem kunnen zorgen. Dat was uiteraard niet gemakkelijk, 
je familiebedrijf opgeven en weer als timmerman te gaan werken. Maar voor het ge-
zin was het wel een uitkomst. Ze gingen zich niet beklagen of bij de pakken 
neerzitten.  
 
 



 

 

8 

We hebben tijdens de Dankdienst voor het leven van Ietie gelezen o.a. uit Psalm 27: 
“De Heer is mijn licht, Hij helpt mij als het zwaar is en moeilijk wordt”. Het is niet zo 
dat als je gelooft, dat dan alles voor de wind gaat. Juist niet! Maar het geheim is wel: 
Als je in God gelooft wil Hij je helpen om door de moeilijkheden heen te zien, je mag 
met al je vragen en verdriet bij Hem komen. Je mag vragen dat Hij je helpt om vanuit 
Zijn bescherming, kracht te krijgen om vol te houden. Op een door God verlicht pad te 
wandelen, wat er ook op je weg komt.  
 
Ook verloren Jan Hendrik en Ietie hun zoon Jan in 2006, op 45 jarige leeftijd. Hij liet 
zijn vrouw Wilma en 4 kinderen achter. Natuurlijk hadden ze daar veel verdriet van, 
maar ze hebben Wilma en de kinderen omarmd en hebben geprobeerd er zoveel mo-
gelijk voor hen te zijn. Dat is wandelen in het Licht van Jezus, kracht krijgen en kracht 
doorgeven om verder te kunnen gaan. 
 
Toen ze ouder werden en de jaren begonnen te tellen, zijn ze verhuisd naar het ap-
partement bij Bloemhof. Ze waren zeer tevreden en blij met dit daalders plekje: 
uitzicht op het Koopmansplein. In 2018 waren ze 60 jaar getrouwd en dit hebben ze 
samen nog kunnen vieren. Helaas overleed Jan Hendrik een paar maanden later. Ietie 
was al hulpbehoevend, maar samen redden ze het wel. Hoe moest ze nu alleen ver-
der…… Gelukkig waren er familieleden die een stuk zorg overnamen, zodat ze toch 
zelfstandig kon blijven wonen. 
 
Broer Jan kwam eens in de week bij haar en dan zongen ze samen in de huiskamer 
geestelijke liederen, zoals de liederen die wij ook in de Dankdienst hebben gezongen:  
“Is uw paspoort getekend o mens”. Wat fijn om te weten dat Ietie haar paspoort was 
getekend met “het bloed van de Heiland, dat Hij reddend vergoot”, zoals het lied zegt. 
 
De laatste maanden waren niet gemakkelijk. Haar gezondheid ging achteruit, ze had 
vaak jicht in haar hele lichaam, een pijnlijke kwaal, maar ze bleef lachen. Haar nuch-
tere Groninger karakter hielp haar daarbij:  “Nait zoezen” zei ze dan. 
 
Ze zag er vreselijk tegenop dat ze moest verhuizen, in verband met de versterking van 
haar appartement naar een tijdelijk verblijf. We zijn dankbaar dat al die onrust haar 
bespaard is gebleven en dat ze nu veilig en rustig bij Jezus mag zijn, voor altijd, verlost 
van alle aardse pijn en beslommeringen. 
 
Dag aan dag draagt Hij ons, Die God is ons heil. Daar eindigden we de dankdienst 
mee. Dat mogen we ook de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie 
meegeven. 
 
                                     Gea Haan-Oostra 
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 AFSCHEID  
 
Sinds oktober 2021 ben ik als kerkelijk werker betrokken bij 
jullie gemeente en ben ik voor 4 uur per week beschikbaar voor 
(crisis)pastoraat en waar nodig. En wat heb ik met liefde en heel 
veel vreugde mijn werk gedaan in de gemeente.  
 
Het begon met vooral bezoekwerk en het leiden van 
uitvaartdiensten, maar zo in de loop van de tijd werd er ook een 

beroep op mij gedaan voor de toerusting van de Gemeente Groei Groepen, contacten 
met ouders die hun kindje wilden laten dopen, de bijzondere diensten waaraan ik 
mee mocht werken.  
 
En niet te vergeten: de belijdenisgroep. Ik vond het een voorrecht om met hen op te 
trekken! Er zijn mooie dingen gedeeld. Het voelde veilig en vertrouwd. En we leerden 
van elkaar. Het trof mij hoe deze groep mensen met onze Heer op weg zijn. “In goed 
vertrouwen...”zo heet het boekje wat we als leidraad gebruikten. En ik zag hoe dit 
vertrouwen in God steeds meer is gaan wortelen in hun leven, wat het overgrote deel  
van de groep heeft doen beslissen om belijdenis van hun geloof af te leggen. Prachtig. 

Ik voel mij bijzonder thuis in jullie gemeente en zal het werk en de mensen in Ten 
Boer absoluut gaan missen. Ik dank jullie nogmaals voor het in mij gestelde 
vertrouwen, zoals ook reeds gezegd in de verbintenisdienst van jullie nieuwe dominee 
Ernst van Gulik, waarin ik warme woorden van dank van de voorzitter van de 
kerkenraad, Sieta de Boer,  mocht ontvangen met daarbij een prachtig boeket 
bloemen. Toch ben ik ook erg blij dat jullie weer een dominee hebben kunnen  
beroepen. Wat een zegen voor zowel de gemeente als voor de dominee :) 
 
Samen gaan wij de belijdenisdienst doen met Pasen. Daar zien we beide naar uit.  
Ds. van Gulik heeft intussen kennis gemaakt met de groep (hij oefent alvast de 
namen…) en met elkaar hebben we voorbereidingen voor deze dienst getroffen.   
 
We hopen op een blijde en gezegende dienst waarin de Huisband muzikaal zal 
begeleiden. De dienst begint om 10.30 uur. Zelf mag ik eerst voorgaan in Boerakker 
en hoop ca. 10.45 uur in Ten Boer te zijn. 
 
Namens de kerkenraad mag ik de volgende namen aankondigen die met Pasen 
belijdenis van hun geloof afleggen: 
 

1. Lidia Boneschansker-Westers (doop en belijdenis) 

2. Margot Dekens  

3. Emma Rijzebol  
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4. Elisa Werkman  

5. Rosa  Boer  

6. Marit Berends 

7. Daniël Oudman 

Hartelijke groet en tot ziens,  

Jeltsje Elzinga, Westerseweg 2, 9738 AH Groningen 
 

 
STRUCTUURCOMMISSIE 

De structuurcommissie draait inmiddels op volle toeren. De afgelopen weken hebben 
wij in diverse bijeenkomsten gekeken wat er nu eigenlijk allemaal binnen onze ge-
meente gebeurt. Van schoonmaak en tuinonderhoud tot Gemeente Groei Groepen of 
commissie Vorming en Toerusting: Er zijn zoveel vrijwilligers die zich naast de ambts-
dragers inzetten voor onze gemeente. Tussen al deze onderwerpen, commissies, 
ambtsdragers en taakgroepen hebben we geprobeerd gelijkenissen of juist verschillen 
te zoeken. 
 
Ondertussen is een aantal fanatieke web-struiners aan de slag gegaan om bij andere 
kerken en de PKN te kijken hoe zij hun structuur hebben opgebouwd of omgevormd. 
Van diverse gemeentes hebben wij informatie gevonden die ons ook weer aan het 
denken heeft gezet. Want waarom hanteren wij wijken? En waar heeft onze ge-
meente eigenlijk behoefte aan? En welke ‘minimum-eisen’ stelt de PKN eigenlijk aan 
een kerkelijke structuur?  
 
Mede op basis van de enquête die door de beroepingscommissie is uitgezet toen wij 
vacant waren, is eerder al veel input verkregen over de verwachtingen binnen onze 
gemeente. Met deze input en de verkregen informatie van andere kerken hebben we 
inmiddels een concept-structuur opgesteld.  
 
Op 29 maart hebben we deze concept-structuur binnen de kerkenraad gepresen-
teerd. Doel hiervan was enerzijds het bijpraten van de kerkenraad, maar vooral ook 
het verkrijgen van input over het concept wat er nu ligt. De kerkenraad reageerde po-
sitief op het concept en heeft een aantal kritische vragen en opmerkingen bij ons 
neergelegd.  
 
Met deze feedback gaan we de komende weken aan de slag. De volgende kerken-
raadsvergadering van 10 mei schuiven we wederom aan, zodat we daarin de puntjes 
op de i kunnen zetten en u en jou op de gemeenteavond van 31 mei de nieuwe struc-
tuur kunnen presenteren.  
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Vooraankondiging van geplande collectes vanuit Diaconie & ZWO: 
 

14 Mei: Missionair werk (Nederland, pioniersplekken) 

Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk - zoeken 
aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een 
manier die bij hen past. 

Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun 
ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere 
activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk 
ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.                                                          
Meer lezen: protestantsekerk.nl/collecterooster 

Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 

  
Donaties vanuit Diaconie & ZWO in de afgelopen periode: 
 
De volgende projecten van Kerk in Actie hebben een donatie ontvangen van elk € 600. 
 

• Seksueel misbruik van Jongeren Stoppen (Zuid-Amerika) 
In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer 
macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal 
vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen 
uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en bege-
leidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele misbruik of 
dat dreigen te worden. 

 
Het misbruik start vaak via online contacten, maar ook door toerisme. De 
medewerkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken en infor-
meren opvoeders over de gevaren. De organisatie brengt vluchtelingen 
stromen in kaart om te zien welke kinderen het meeste risico lopen. Ieder 
jaar trainen ze 170 ambtenaren, (kerk)leiders en docenten, zodat zij uitbui-
ting herkennen en weten hoe zij zich kunnen inzetten om dit te voorkomen.  

 

• De Bijbel voor iedereen (China) 
De kerk in China kent een tekort aan getrainde voorgangers en leiders. Dat is 
een grote uitdaging, omdat het aantal christenen nog elk jaar toeneemt.  
 

Diaconie 

http://www.protestantsekerk.nl/collecterooster
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Om arme theologiestudenten, voorgangers en leraren van bijbelscholen te 
ondersteunen voorziet Kerk in Actie hen (via het NBG) van studieboeken bij 
de Bijbel. De meeste studenten zijn relatief jong (18-30 jaar) en komen uit 
arme boerengezinnen. Ze kunnen maar nauwelijks hun schoolkosten beta-
len, laat staan goede boeken voor hun studie en voorbereiding van hun 
preken.  
 
Meer lezen over deze projecten: kerkinactie.nl 

 
Onderstaande jaarlijkse doelen hebben een donatie gekregen van elk € 300 : 

✓ SOS Kinderdorpen  
✓ Vrienden v.d. Hoop. 

 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra 
 
 

 
 
 

 
Update VVB 2023: In de vorige Nieuws van Kerk en Kansel hadden we gemeld dat de 
voorlopige indicatie van de VVB voor 2023 circa € 108.000 bedroeg, maar nu kunnen 
we gelukkig melden dat dit is opgelopen tot bijna € 112.000. Dit bedrag is 
vergelijkbaar met de VVB 2022. 
 
Jaarcijfers: De jaarcijfers zijn inmiddels samengesteld en besproken op de 
kerkenraad. Een positief jaarresultaat van circa € 78.000 is bereikt. Op woensdag 31 
mei, op de gemeenteavond, zullende jaarcijfers verder worden toegelicht.  
 
Duurzaamheid: Binnen het college en de werkgroep duurzaamheid zijn we deze 
winter verder gegaan met onderzoek en planmatige aanpak om het energieverbruik 
van de kerkgebouwen terug te dringen. Diverse aanpassingen zijn reeds uitgevoerd 
waardoor we nu al ca 20%  omlaag zijn gegaan (2022 t.o.v. 2021) in het gasverbruik. 
Verdere acties worden genomen mede aan de hand van het onderzoeksrapport van 
Metafys. Hoewel het energiecontract over geheel 2023 in principe vast ligt kijken we 
of er mogelijkheden zijn om tariefkorting te krijgen. 
 
Onlangs is er door het IMG een inspectie uitgevoerd in de pastorie ( melding van 
schade was al geruime tijd onderweg). De schade is opgenomen en nu is het wachten 
op de uitkomst van de bevindingen. 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
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In maart heeft er een gesprek met de Gemeente Groningen plaats gevonden m.b.t. de 
nog te ontwikkelen “kerkenvisie” . Een open gesprek waarbij we hebben kunnen 
aangeven dat de kerkgebouwen actief gebruikt worden en een centrale rol vormen in 
ons dorp ( zondagse erediensten, meerdere koren, muzieklessen, balletlessen, 
uitvaartplechtigheden  enz.).  
 
De Gemeente Groningen zal nagaan of er subsidie en ondersteuningsmogelijkheden 
zijn, aangezien de kerk als beeldbepalend pand is geclassificeerd. 
 

Gert Kruizinga, voorzitter 
Jolanda van der Knaap, secretaris. 

 
 
 

 

 
 
 

 

EEN BERICHT VAN DE JEUGDOUDERLINGEN.  

“Vandaag de dag een jonge christen zijn is echt iets ongelooflijks. Midden in een 
donkere en slechte wereld kun jij schijnen als een licht!”  

Deze mooie, toepasselijke tekst kwam ik online tegen. En dát jongeren kunnen schij-
nen, stralen, bemoedigen en enthousiasmeren dat hebben we onlangs mogen zien in 
een prachtige jeugddienst georganiseerd door onze CJV! Met mooie liederen, mooie 
woorden, mooie gebeden en een prachtig zelfgeschreven gedicht is er ingegaan op 
het thema “een nieuw begin met God". Als jeugdouderlingen heeft het ons geraakt 
en een heel trots gevoel gegeven dat we in onze kerk nog zoveel jeugd mogen ont-
vangen en dat zij op deze manier ook uiting durven te geven aan hun geloof!  

Op 1e paasdag mogen we opnieuw getuige zijn van een mooie gebeurtenis waarin 
een aantal jongeren uit onze gemeente centraal zal staan. In deze dienst zullen zij 
openbare belijdenis van hun geloof doen ten overstaan van de hele gemeente. Iets 
waar we met elkaar heel dankbaar voor mogen zijn!  

Wie? Wat? Waar? Dat is het project dat we in de veertigdagentijd vanuit de kinder-
nevendienst volgen. Iedere zondag openen we een luikje van het grote venster voor 
in de kerk.  

   Jeugdpagina 
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En ook thuis kunnen de kinderen meedoen met dit project en de verhalen lezen uit 
het boekje dat ze hebben gekregen. Zo werken we met elkaar toe naar de Stille Week 
en Paaszondag.   

De afgelopen weken zien we steeds volle groepen tijdens de kindernevendienst en ook 
de crèche wordt druk bezocht, een hele mooie ont-
wikkeling, want bij deze kinderen ligt de toekomst 
van onze kerk.......  

Op vrijdag 7 april speelt de jeugd van Impact de 
“PaasChallenge” waarbij ze gezamenlijk gaan eten 
en op een speelse en actieve manier gaan ontdekken 
wat er in de hoofden van de discipelen leefde tijdens 
het laatste avondmaal. Kom/komen jij/jullie ook???  

Ik wil graag afsluiten met de hier naast vermelde 
woorden. Wat een fijne gedachte is dat, dat er 
Eén is die altijd en overal Zijn hand naar je uitsteekt 
en nooit zal stoppen met van je te houden!                                
Een dankbare groet,    

   Meinie en José, Teye en Saskia        

                                    

VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 
Terugblik 
De afgelopen hebben we in ons 40-dagentijd project geprobeerd om te ontdekken 
wie Jezus is. Jezus was een timmerman, maar vertelde de mensen ook over God en 
deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar hij liet ook de vrouw die een 
slecht leven leidde Zijn voeten wassen. In verschillende Bijbelverhalen die we hebben 
gelezen, zagen we dat de mensen in de war raakten over Jezus.  
 
Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en 
zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch? Komende zondag, op 1e Paasdag 
ronden we dit project af. 
 
Vooruitblik 
Na Pasen starten we met een blok van 4 weken waarin verhalen lezen over Mozes en 
het volk van Israël in de woestijn. We horen dat God voor het volk zorgde toen ze zo’n 
honger hadden in de woestijn. God zorgde voor kwartels en manna.  

WAT JE 

ZWAKHEDEN, 

MISLUKKINGEN 

OF FOUTEN 

OOK ZIJN. 

 

GOD ZAL 

NOOIT STOPPEN 

MET VAN JE 

TE HOUDEN  

OF NAAR JE 

UIT TE REIKEN 

[Sidebars zijn 
ideaal om 
belangrijke 
punten uit uw 
tekst te laten 
opvallen of 
aanvullende 
informatie toe 
te voegen ter 
referentie, 
zoals een 
schema. 
Ze worden 
normaal 
gesproken aan 
de linker-, 
rechter-, 
boven- of 
onderkant van 
de pagina 
geplaatst. U 
kunt deze 
echter ook 
naar elke 
gewenste 
positie slepen. 
Wanneer u uw 
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Ook horen we over de 10 geboden, de 10 belangrijke regels die God aan de Israëlie-
ten gaf en de regels die God aan Mozes gaf voor de bouw van een heilige kist, waarin 
de 2 stenen laten met de 10 geboden werden bewaard. En we luisteren naar het ver-
haal van het gouden beeld dat de Israëlieten hadden gebouwd, maar waar Mozes 
heel erg boos om werd.         

Zoek de 10 verschillen: 
 

 
 
Janneke Vreeling 

 
ZANGUURTJE 2E PAASDAG 10 APRIL 
 
Graag nodigen we u uit om samen met ons een uurtje te zingen: thuis in de 
huiskamer of in de kerk. We willen graag de 2e Paasdag een mooie invulling geven om 
zo Jezus’ sterven, opstanding en eeuwig leven te gedenken. Hij stierf voor onze 
zonden, zodat deze worden vergeven. Wij mogen blijven geloven, belijden en zingen 
van Zijn Goedheid, Genade en Trouw.  
 
Zing met ons mee, thuis of in de kerk op maandag 10 april van 10 tot 11 uur. 
Eventuele verzoeken kunt u ook aan ons doorgeven. Groeten van  
 

Jan Wolfs, Lineke Meerman en Louis Dekens 
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EEN BERICHT VAN MENS VOOR MENS!  
 
De lente is weer begonnen en de warmere temperaturen 
komen er aan! Hierom willen we jullie graag attenderen 
opdat de statiegeldflessen-actie er weer aankomt!  
 

Op zaterdagochtend 13 mei komen we weer langs de deuren om statiegeldflessen op 
te halen. Alle flessen met statiegeld mogen dan bij ons worden ingeleverd! Spaart u 
alvast uw flessen voor ons? Wilt u of jij ook helpen met deze actie? Meld je dan even 

bij Teije, Enola of Margot, zodat we samen langs de deuren kunnen gaan!      
 
Uit een vorige oproep van Teije, om je aan te melden bij ons gezellige team, heeft 
zich helaas niemand gemeld. Hier dus opnieuw een oproep voor alle mensen die zich 
graag willen inzetten voor hun medemens in de gemeente, het dorp en het buiten-
land: meld je aan!  
 
Mens voor Mens zet zich in voor de gemeenteleden, maar ook voor de medemens in 
het dorp en het buitenland (hierover in de volgende alinea meer!). We komen niet 
frequent samen, maar rondom de acties die we houden zijn we vaak een avondje bij 
elkaar op een ontspannen en gezellige manier. Lijkt het je toch wel wat?  
 
Meld je bij Teije, Enola of Margot en wie weet kunnen we ons team uitbreiden met 
jou! Dat lijkt ons erg gezellig! 
 
Zoals hierboven staat vermeld kijkt Mens voor Mens ook naar de medemens in het 
buitenland. We waren voornemend om dit jaar weer af te reizen naar Hongarije en 
dat deze reis plaats zou vinden van 15 tot 24 juni 2023.  
 
Maar in verband met de oorlog in Oekraïne, wat dicht bij de grens van het tehuis ligt, 
is ook daar de situatie gespannen. We zijn ons aan het beramen of deze reis door 
moet en kan gaan. We houden u hierover op de hoogte!  
 
Mocht u of jij vragen hebben, dan zijn we uiteraard bereikbaar. 
 
Een lente-groet van Mens voor Mens!  

 
Teije van Dijk, Enola de Jonge en Margot Dekens 
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OPEN DAGEN EVANGELISCH COLLEGE BIJBELCURSUS 
 
Bij de Evangelische College Bijbelcursus ga je in 4 jaar tijd de hele Bijbel door. Wil je nu 
ook de Bijbel beter leren kennen, begrijpen en toepassen, volg dan geheel vrijblijvend 
in de maanden april, mei en september een proefles op één van de cursuslocaties (zoals 
Groningen, Winschoten, Assen of Drachten) naar keuze.  
 
Je kunt je via de site van het “evangelisch-college.nl” aanmelden voor een open dag. 
  
Zelf ben ik al met mijn derde jaar bezig en heel erg enthousiast over deze cursus.  
Voor meer informatie mag je ook contact me mij opnemen. 
  

Janneke Zwart,  tel. nr.: 06-2363-0748 

 
 

 
 

  
Op D.V. donderdag 13 april komen enkele leden van de  World Servants groep en 
zullen ons vertellen over hun reis en werk in Zambia. 
 
Op donderdag 11 mei gaan we naar het museum ‘’De Weem’’ in Westeremden.  
Henk en Babs Helmantel verwachten ons daar om 15.00 uur.  
We willen om 14.00 uur vertrekken vanaf Menorah/Blister.  
De entree is € 7,- de leden die meegaan betalen € 5,- het overige legt de PCOB kas bij. 
 
In het nieuwe seizoen beginnen wij op D.V. donderdag 14 september.  
Mevr. Hamersma-Sluis zal ons meer vertellen over de onbekende kant van de Rooms 
Katholieke kerk. 
 
We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Voor 
vervoer kunt u tot 12.00 uur bellen naar Joke Medema tel. 302 4003 of 06-2542 1172. 
Laten we de ouderen en hen die aan huis gebonden zijn in onze gebeden gedenken. 
 
                                                           Het bestuur               

 
SPRINGTIME CONNECT ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 APRIL 
 
Na 3 jaren geen SPRINGTIME CONNECT vanwege de coronamaatregelen kunnen, 
mogen en willen we het weer gaan organiseren. Van verschillende mensen hebben 
we de afgelopen maanden diverse keren de vraag gehad.  
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WANNEER IS HET WEER SPRINGTIME?  
 
En de data zijn bekend. Het worden dit keer 2 dagen.  
 
Zaterdag 22 april specifiek voor de jongeren en op zondag 23 april zoals u gewend 
bent. Het programma is rond en er wordt nog gewerkt aan de puntjes op de “i”. 
Binnenkort kunt u de posters weer zien en de spandoeken om reclame te maken 
komen weer in de omgeving van Ten Boer te staan.  
 

Het thema is ‘RESTART’ 
Dit is een thema dat goed 
past in de huidige tijd en 
periode die we met elkaar 
hebben gehad. Het 
programma is als volgt: 

 
ZATERDAGAVOND om 18.00 uur is er een jongerenprogramma vanaf 12 jaar met een 
hoop FUN, ACTION en FOOD. Vanaf 19.30 uur is er een PRAISE dienst (alle leeftijden 
zijn welkom). In deze PRAISE wordt medewerking verleend door de Kingdom Culture 
Band. Als spreker is Pieter Abdel Nour aanwezig. 
 
ZONDAGMORGEN om 11.00 uur is er een ontmoetingsdienst met Tjerk Riemersma 
als voorganger en muzikale begeleiding door de Huisband in de TIGGELHAL. Vanaf 
10.30 uur staat er een lekker bakje koffie, thee of frisdrinken voor u klaar. 
 
De KINDERDIENST, begint ook om 11.00 uur in Buurhoes. Hier is ook de kinderoppas 
voor de jongste kinderen. Na afloop van de kinderdienst komen de kinderen samen 
naar de sporthal toe. De kinderen bij de oppas blijven wel in het Buurhoes. 
 
Om 19.00 uur begint de PRAISEDIENST met de band MUZIEKTEAM en diverse 
mensen die een korte getuigenis vertellen. Na de dienst staat er ook weer een kopje 
koffie, thee of ranja voor u klaar. 
 
Graag tot ziens op zaterdag 22 en zondag 23 april a.s. in de sporthal aan de Sportlaan 
in Ten Boer! 
 
Zegt het voort, zegt het voort aan bekenden, vrienden en familie. Neem ze mee naar 
deze laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke dag.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.springtimeconnect.nl 
 

Arjan Cappon 
 
 

http://www.springtimeconnect.nl/
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NATIONALE HERDENKING 4 MEI 
 
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in 
het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; 
zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. U/jij wordt uitgenodigd aan deze 
herdenking deel te nemen in Ten Boer. 
 
De herdenkingsbijeenkomst begint om 18.45 uur in de Kloosterkerk. Wethouder 
Mirjam Wijnja spreekt. Medewerking wordt verleend door het koor Amor Cantandi 
en een strijkkwartet. De bijeenkomst is ook te volgen via de livestream van de site van 
de Kloosterkerk https://www.pkntenboer.nl/hervormde/ of via 
https://kerkdienstgemist.nl. 
 
Aansluitend (om 19.25 uur) vertrekt vanaf het Hendrik Westerplein de stille tocht. De 
route loopt via de Wigboldstraat en de Stadsweg naar de begraafplaats. Er worden 
bloemen gelegd op de oorlogsgraven. De stille tocht wordt vervolgd via de 
Gaykingastraat en Lindenstraat naar het oorlogsmonument aan de Vijverweide / 
Prinses Amaliapark. Vanaf 19.50 uur vindt hier de herdenking plaats. Er worden 
kransen gelegd en er vindt een activiteit plaats door Amnesty. 
 
Namens het 4 mei comité van het gebied Ten Boer, 
 

André Vriezema 

   
 

Feest! Jubileumfeest! Dubbelfeest!  
 
Deo Volente zaterdag 3 juni 2023 viert  
Gea van der Heide, dirigent van het 
Kinderkoor Eigenwijs, haar 20 jarig 
jubileum.  
 
Tegelijkertijd viert de pianiste, Els Tamminga, haar 10 jarig jubileum als vaste pianiste 
van het Eigenwijze Kinderkoor.  
 
Er wordt die dag in Menorah een reünie georganiseerd voor oud-kinderkoorleden. In 
de avond zal er in de kerk een jubileumconcert plaatsvinden waaraan het Kinderkoor 
en de oud-leden hun medewerking zullen verlenen. U allen wordt hiervoor van harte 
uitgenodigd. De kerkzaal gaat open om 18.30 uur. 
 

https://www.pkntenboer.nl/hervormde/
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Het jubileumconcert begint om 19.00 uur tot 21.00 uur met tussendoor een pauze-
moment. De entree bedraagt voor kinderen t/m 15 jaar € 5,=  en vanaf 16 jaar € 10,= 
 
Het belooft een fantastische avond te worden. Mis het niet! Ben je oud-lid en heb je 
je nog niet opgegeven? Het kan nog steeds! reunie.eigenwijs@gmail.com 

 
Hennie Wiersema, jubileumcommissie 
 
 

 

 
 
 

 
    
Bij dezen wil graag iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en de prachtige 
bloemen uit de kerk voor mijn verjaardag. 
 
  Corrie van Bijssum 
 
Hartelijk bedankt voor de overweldigende vele kaarten en bloemen die we hebben 
gekregen voor onze verjaardagen. Het was een grote verrassing. Met een hartelijke 
groet,  
            Jan en Tineke Helmantel 
 
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en de bloemen uit de kerk, die ik voor mijn 80 
ste verjaardag mocht ontvangen. 

 
Harm Rodermond 

 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de mooie kaarten en voor de bloemen uit de 
kerk ter ere van mijn 80ste verjaardag. met een vriendelijke groet van  

 
Jannie Zuur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dankbetuiging 

mailto:reunie.eigenwijs@gmail.com
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BINNENGEKOMEN: 

Br. D. Kooistra 

Zr. G.B. Slager en dochter Evelien Roede 

Zr. E. de Jonge, br. D. Zuidema en hun zoontje Elijah 

Zr. J.  Cappon 

Br. E.A. van Gulik en zr. A.J. IJntema- van Gulik 

Br. A.J. Moorlag en zr. V. Moorlag- Meilink en hun dochtertje Hannah,. 

 
GEDOOPT: op zondag 5 maart jl. 
 
          Marley Theresa Liv (Marley) Muilwijk 
          Emma Cornelia (Emma) Groothoff 
 
OVERLEDEN: 

Zr. I. Huisman- Martens, op 22 maart jl. 

 
VERHUISD: 

Zr. A. Riemsma- Meijer 

Zr. J.  Meerman 

Zr. A. Kooistra-Medema 

Br. en zr. Huijzer-Guichelaar 

 

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

      Br. A. IJmker 

 
VERTROKKEN: 

      Zr. P.A. de Weerd 

 

 

 

 

 

Kerkelijke mutaties 
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10-4 89 G. Entjes-Nijburg   

11-4 83 A.M. Bloema-Dijkhuizen   

13-4 75 H. Offringa   

14-4 77 J. Wolfs   

14-4 81 H. Gelling   

16-4 75 L. Velting   

26-4 79 H. Oosterhuis-Vriezema   

28-4 87 A. Haak   

28-4 57 Nanning Noorman   

6-5 89 H. van Bijssum   

7-5 74 F. Vriezema-Wiltjer   

10-5 80 R.H. Rozema-de Wind   

11-5 80 S. Rozema-Hofstee   

13-5 95 A. Groenwold-Bosker   

14-5 80 J. Venhuizen   

22-5 81 J. Hoekstra   

23-5 76 C. Kamphuis   

23-5 92 J. Roeters-van Dijk   

25-5 94 T. Klei-van Bijssum   

  

 

   

 
 
 
 

12-02 Zr. J. de Boer-Ridder, in verband met haar 92 ste 

verjaardag. 

 zr. J. Holt-Schilthuis, in verband met haar 80 ste 

verjaardag. 

19-02 Zr. J. Zuur-Berends, in verband met haar 80 ste verjaardag. 

 

 Verjaardagen 70 + 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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26-02 Br. en zr. Helmantel-Wessels, in verband met hun beider verjaardagen, 

respectievelijk 83 en 80 jaar,  

 br. D. Kooistra, in verband met zijn 82 ste verjaardag,  

 zr. D. Jongsma-Martini, zij is weer thuisgekomen uit  verpleegtehuis De Dilgt. 

05-03 Doopouders br. en zr. Muilwijk-Swart en br. en zr.  Groothoff-Feitsma 

08-03 Zr. A.L. Dijk-Bos, in verband met haar 83 ste verjaardag. 

12-03 Zr. A.H. Dekens-Bolhuis, ter bemoediging wegens opname in Innersdijk. 

19-03 Br. H. Rodermond, in verband met zijn 80 ste verjaardag. 

26-03 Nieuwe predikantenechtpaar van Gulik,  

ons tijdelijk kerkelijk werker Jeltsje Elzinga-Bakker, en  

onze consulent da. C.S.A. Minnaard 

02-04 Br. G. Vast, in verband met zijn 90 ste verjaardag,  

zr. R. Jongsma-Martini, , in verband met haar 85 ste verjaardag. 

 

 

 
 

Zondag 9 april Koffiedrinken na de dienst  

Dinsdag 11 april Ouderlingenberaad 19.45 uur 

Woensdag  12 april Groot kostersoverleg 19.45 uur 

Donderdag  13 april P.C.O.B. 14.30 uur 

Maandag  17 april Catechisatie 12/ 15 jaar 19.00 uur 

Dinsdag 18 april Moderamen 19.45 uur 

Woensdag  19 april College van Kerkrentmeesters 19.45 uur 

Zondag 7 mei Koffiedrinken na de dienst  

Maandag  8 mei Catechisatie 12/ 15 jaar 19.00 uur 

Woensdag 10 mei Kerkenraad 19.45 uur 

Vrijdag 12 mei Impact Blister 19.00 uur 

Dinsdag 16 mei Moderamen 19.45 uur 

Donderdag 18 mei Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

Maandag 22 mei Catechisatie 12/ 15 jaar 19.00 uur 

Dinsdag 23 mei Diaconie 19.45 uur 

Woensdag 24 mei College van Kerkrentmeesters 19.45 uur 

Woensdag  31 mei Gemeenteavond 19.45 uur 

 

Kerkelijke agenda 
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Kerkcollecten  
01-01 Kerk 179,25   

08-01 Kas ACD  204,65   

15-01 Kerk 248,90   

22-01 School-kerk Gambia 1.051,93   

29-01 Diaconie  205,45   

29-01 Onderhoudsfonds 170,90   

05-02 Noodhulp Oekraïne  701,80   

12-02 Kerk 186,70  

12-02 HA -red een kind 713,85  

19-02 Voedselbank Gr.  802,45  

26-02 Kerk 214,50  

26-02 Onderhoudsfonds 223,75  

  
 

 

Deurcollecten  
01-01 Bloemenfonds 82,20  

08-01 Kerk 122,50  

15-01 Bloemenfonds 132,70  

22-01 Kerk 33,50  

29-01 Kerk 107,70  

05-02 Kerk 137,75  

12-02 Bloemenfonds 97,70  

19-02 Kerk 180,50  

26-02 Bloemenfonds 40,70  

  
 

 

Giften   
 

 Diaconie 60,00   

 Kerk 5,00   

 Orgel-uit dankbaarheid 50,00   

jan-febr. Ontvangen collectegelden zonder nadere bestemming 60,00   

   
 

Opbrengst inzameling metalen  
 

 Project Gambia – World Servants 400,00   

    
 

    

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
 



 

 

25 

Vaste Vrijwillige Bijdragen  
 

   
 

Kerk Toegezegd voor 2023 110.682,50   

 Extra ontvangsten  393,82   

 Totale bijdragen 2023 111.076,32   

 Ontvangen bijdragen 23.982,58   

 Nog te ontvangen toezeggingen per 28-2-2023 87.093,74   

   
 

Zending en Werelddiakonaat  
 

 Toegezegd voor 2023 11.611,00   

 Extra ontvangsten  60,00   

 Totale bijdragen 2023 11.671,00   

 Ontvangen bijdragen 1.460,33   

 Nog te ontvangen toezeggingen per 28-2-2023 10.210,67   

   
 

Evangelisatie  
 

 Toegezegd voor 2023 8.221,00   

 Extra ontvangsten  35,00   

 Totale bijdragen 2023 8.256,00   

 Ontvangen bijdragen 1.212,08   

 Nog te ontvangen toezeggingen per 28-2-2023 7.043,92   

 
 
 

 
 

9 april 10.30 uur -  1e Paasdag - belijdenisdienst 

Voorganger Ds. E. van Gulik + mevr. J. Elzinga- Bakker 
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Hélène, Sennah en Tess  
   
10 april 10.00 uur - Zanguurtje   

m.m.v. Jan Wolfs, Lineke Meerman en Louis Dekens 
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Jeugd   
Deurcollecte Bloemenfonds  
  

Dienstenrooster: 
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16 april 09.30 uur    

Voorganger Da. C.S.A. Minnaard Garrelsweer  
Organist B. Geuchies  
Koster H. Bulthuis/H. Norden  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Karin, Noa T. en Danique  
   
23 april 11.00 uur   Spring Time Connect in de sporthal 

  voor meer informatie zie pagina 15 en 16 
  

   
30 april 09.30 uur    

Voorganger Ds. S. Alblas Ameland  
Organist J. Wolfs  
Koster A. Zuidema/J. Cappon  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Rachel, Jolein en Sara  
   
7 mei 9.30 uur     

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas José, Rosalie en Rosa  
   
14 mei 9.30 uur Moederdag 

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist B. Geuchies  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Missionair werk  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Hilda, Elisa en Thirza  
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18 mei 09.30 uur Hemelvaartsdag 

Voorganger Herman of Gea Haan  
Organist J. Wolfs  
Koster H. Bulthuis/H. Norden  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Alice, Noa van D. en Tess  
   
21 mei 9.30 uur   

Voorganger Drs. J.W. Bassie Groningen  
Organist F. Reitsema  
Koster A. Zuidema/J. Cappon  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Hélène, Sennah en Noa T.  
   
Zaterdag 27 mei 16.00 uur Maandviering Bloemhof 

Voorganger Ds. E. van Gulik  
   

   
28 mei 9.30 uur   1e Pinksterdag 

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Pinksterzending Egypte  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Nicole, Danique en Sarah  
   
31 mei 19.45 uur Gemeenteavond   
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 18 mei a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 

 
Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 
 

       N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 25 mei, 13 juli en 14 september 
 

  
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
  

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

