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Betaling vaste vrijwillige bijdragen 
en giften:                                                                                            
 
Penningmeester Geref. Kerk  
H. Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 
 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden: b.v. 
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
A.E. Zuidema- Kremer 
Op de 3e maandag van de maand 
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur. 

Giften bestemd voor: 
1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94 
2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00 
3) Sponsoring Marsyya (project World 
     Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23 
 
F. Turkstra, Groene Zoom 19,  
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480 
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl 

Evangelisatie: 
p/a B.K. Feitsma, Groene Zoom 4,  
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692 
Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55 

Autovervoersdienst: 
Indien nodig, neem contact op met  
uw wijkdiaken. 
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“WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST” 
 
Ik maak kennis met de leiding van 
de kindernevendienst. Nu ik in Ten 
Boer ben, wil ik weten, wat er is 
voor de jeugd in de kerk. De leiding 
van de kindernevendienst praat 
me bij. Ik kom onder de indruk van 
wat ze doen. Ze willen graag 
kinderen bereiken met het 
Evangelie. En dat lukt hen. Ik krijg mee wat beter kan. En er wordt afgestemd, hoe 
predikant en leiding beter kunnen samenwerken hierin. Er is nog werk te doen. 
 
Hoe zit het met de tieners? Voelen ze zich bij ons thuis? Hebben ze het gevoel dat het 
over hen gaat in de kerk? Ik loop daarover na te denken. Ik maak kennis met Tjerk 
Riemersma. Tjerk is van de Evangelische gemeente in Ten Boer. Met hem praat ik over 
dingen die gebeurd zijn in Ten Boer onder jongeren de laatste tijd. Ingrijpende, 
angstaanjagende dingen. We willen samenwerken, hij en ik, om iets voor jongeren te 
kunnen betekenen. Een kerk kan helpen om het goede spoor te vinden. En er gebeuren 
al goede dingen, vanuit Springtime en nu ook een after party en mogelijk een Youth 
Alpha Cursus. We hebben goud in handen.  
 
In Matteüs 19 staat een ontmoeting. De Here Jezus spreekt hier mét een jongere. In 
dat gesprek gaat het over een vraag die de jongere zelf bezig houdt: wat voor goeds hij 
moet doen om het eeuwig leven te krijgen. Ik hoop diezelfde insteek als de Here te 
hebben. Dat ik opensta voor wat jongeren bezighoudt, en dat ik ze spreek. Over hun 
vragen. En dat de preken thema’s hebben die hen raakt. In begrijpelijke taal. Ook daar 
ligt nog werk te doen. Het kan beter. 
 
Ik maak kennis met een aantal jongeren. Ze vertellen me dat ze graag de huisband of 
het muziekteam op zondag erbij hebben. Ik begrijp dat. Dat mag samen met de 
organisten, een goede mix. Ze vertellen me, dat het voor hen pijnlijk is als ouderen 
wegblijven bij een jeugddienst. De jongeren hopen juist dat ouderen in verbinding 
blijven met hen. Ook dat begrijp ik. Laten we als kerk leren, hoe deze generatie tieners 
denkt en hoe ze naar de wereld kijken. Laten we niet wegblijven maar juist bij hen 
blijven.  
 
Ik krijg het Nederlands Dagblad. In de krant van 15 mei staat een artikel: “Heb als kerk 
oog voor jongeren”. Het is naar aanleiding van een wereldwijd onderzoek onder 
jongeren naar hun kijk op geloof en de wereld. Het blijkt dat in Nederland maar zo’n 6 
procent een bewust keuze voor Jezus maakt. Dat is veel lager dan elders in de wereld. 
Hoe komt dat? Is er bij ons wel oog voor de jeugd? Daar mag aan gewerkt worden.  
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Het is niet dat we ineens andere dingen moeten gaan doen in de kerkdienst. Maar dat 
we de goede dingen (blijven) doen, zodat ook jongeren het gevoel hebben dat de kerk 
belangrijk is. Daar gaat het om. 
 
Er gaat dingen zeker goed. We hebben een fijne kerk. Dat merk ik heus. Gelukkig.  Onze 
kerk is bezig met het invoeren een nieuwe structuur. Op naar een kleine, slagvaardige 
kerkenraad! Op naar veel energie bij de taakgroepen! Ook bij de taakgroep jeugd en 
jongeren. Uitstekend! 
 
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.” Zo is het nog steeds. Degene die met de kerk 
straks verder gaan, zijn de jongeren van nu. De ouderen dragen de kerk over aan de 
jongeren. Zo houden we toekomst. 
 
En beide groepen hebben elkaar nodig. Echt. Iemand vertelde me bij een kennismaking 
- een oudere - dat ze zo kan genieten van kinderen en jongeren in de kerk. Het spontane 
en eerlijke dat ze inbrengen. Veel meer dan vroeger mogelijk was. Dat is mooi! 
Andersom zal het vast ook zo zijn: dat jongeren genieten van ouderen. Juist de ouderen 
kunnen hen een liefdevol zetje geven in de goede richting. 
 
 
 
OMZIEN EN MEELEVEN 
 

• Zr. Jongsma-Martini,  is een paar maal komen te vallen. Ze is opgenomen in het 
UMCG. Daar kreeg ze ook nog te maken met een delier. Ze is heel kwetsbaar en 
het is afwachten, hoe het verder met haar gaat. 
 

• Zr. Entjes-Nijborg, heeft een hersenbloeding gehad. Ze moest worden opgeno-
men in het ziekenhuis. Ze is nu in Maartenshof te Groningen om aan te sterken. 
 

• Br. Bos, is opgenomen geweest in het UMCG. Hij heeft te horen gekregen dat hij 
kanker heeft in het nierbekken. Hij heeft een MRI-scan gehad en wacht nog wat 
het behandelplan verder zijn kan. We hopen dat er gauw duidelijkheid mag ko-
men. 
 

• Br. Rozema,  is met Pasen gevallen en brak zijn heup. Hij is geopereerd in het zie-
kenhuis en moest revalideren. Inmiddels is hij weer thuis. 
 

• Zr. Dekens-Bolhuis,  is een tijdje in Innersdijk geweest. Het was om aan te sterken. 
Inmiddels is ze weer thuis. Zoon Johan woont bij haar. Hij heeft het erg moeilijk 
heeft, gezien de situatie voor hem.  
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Johan gaat verhuizen naar Bedum, vanaf 25 mei. We wensen beiden veel wijsheid 
en sterkte toe! 
 

• Zr. Venhuizen, heeft een pacemaker gekregen. Er volgt ook nog een andere be-
handeling. We wensen haar beterschap. 

 

• Zr. K. Vriesema-Ganzeveld, heeft een geslaagde hartoperatie ondergaan in het 
UMCG en is inmiddels weer thuisgekomen. 

 
KENNIS MAKEN 
 
Ik ben bezig met kennismaken met de gemeente. Er zijn kennismakingsavonden 
geprikt en uitnodigingen rondgebracht daarvoor. Er komt een goede respons op.  
 
Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben en een kennismaking op prijs stellen, 
neemt u dan contact met me op, tel. 06-3453 8053. 
 
BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

• Op 28 mei is er de dienst met Pinksteren. Ik heb hem voorbereid samen met de 
commissie bijzondere diensten. Thema is: “Dan merk je iets van Zijn Geest…”  
 

• Op 4 juni is er een doopdienst. Dan wordt de heilige Doop bediend aan Antineke 
Regina Moorlag (Hannah). Zij is het dochtertje van Vera en Aljen Moorlag. Aan 
de dienst werken Freek Reitsma en het muziekteam mee.  
 

• Op 11 juni vieren we het Heilig Avondmaal. Het is het eerste Heilig  Avondmaal 
dat ik hier meemaak. Ik zie ernaar uit. 
 

• Op 9 juli is er een DoeMeeDienst. Samen met Astrid Hoekstra en Ingrid Oudman 
heb ik de dienst voorbereid. Jan Wolfs, Casper Oudman en nog wat jongeren 
zullen voor de muzikale begeleiding zorgen. De CJV en de groeigroepen zullen 
een inbreng hebben.  
 

• Op 16 juli is er een dienst met het afscheid van de kinderen die volgend jaar naar 
de middelbare school gaan. We zullen het met elkaar voorbereiden.  

   
Ds. Ernst van Gulik  
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• Er is overleg geweest met de Structuurcommissie. We gaan op de ingeslagen weg 

door. Dit zal ook een belangrijk onderdeel van de gemeenteavond zijn.   Zie verder 
de informatie van de structuurcommissie. 
 

• Het contract met Jeltsje Elzinga zal niet worden verlengd. Het mogen beroepen van 
een fulltime (1 FTE) predikant heeft al de nodige overtuigingskracht gekost. Daar-
naast heeft Jeltsje inmiddels drie contracten gehad. Dit zou betekenen dat een vast 
contract aangeboden moet worden. Jeltsje kan indien gewenst ondersteuning bie-
den conform het tarief incidentele hulpdiensten. 

 

• De kerkenraad is van mening dat een commissie met het onderwerp “Veilige Kerk” 
aan de slag moet. De website Veilige Kerk geeft stappen om hiermee aan de slag te 
gaan. Op de kerkenraadsvergadering van 10 mei is het moment van bezinning op 
dit onderwerp afgestemd. Er worden gemeenteleden gevraagd voor de commissie.  
 

• Dankzeggingsdienst  Er zit maar een beperkt aantal mensen (en kijkers thuis) in de 
kerk, waarvan een aantal uit ‘plichtsbesef’ om de kerk niet te leeg te laten zijn. De 
dienst levert zowel de predikant als de gemeente weinig op, en de energie die ver-
loren gaat kan ook op andere wijze ingezet worden (denk aan een zangdienst als 
Tweede Paasdag).  

 

We moeten de moed hebben om te stoppen met dingen die niet (goed) lopen. Op 
voorstel van het moderamen besluit de kerkenraad dat we zullen stoppen met de 
dankzeggingsdiensten. Op de gemeenteavond zal dit met de gemeente besproken 
worden. 

 

• Er wordt besloten dat we vanaf het nieuwe seizoen gebruik gaan maken van Scipio. 
Voordat Scipio in gebruik wordt genomen, moet zorgvuldig gekeken worden naar 
het inrichten en opstellen van regels t.a.v. het gebruik en beheer van de app. Lineke 
Meerman gaat hier als kartrekker mee aan de slag en stelt een Scipio-commissie 
samen. Scipio zal naast Nieuws van Kerk en Kansel en de Website als communica-
tiemiddel worden ingezet. 

 

• Onze dominee heeft via de ouderlingen een uitnodigingsbrief in de gemeente laten 
rondgaan voor kennismakingsavonden. U kunt zich hiervoor nog steeds opgeven. 

 
 
 
 

Mededelingen vanuit de kerkenraad  
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• Graag wil de kerkenraad de gemeente nog attenderen op het Platform Kerk en aard-
beving. Informatie hierover kunt u vinden op https://kerkenaardbeving.nl 

 

• Sieta de Boer deelt mee dat ze lid wordt van de visitatiecommissie van de classis 
Groningen/Drenthe. 
 

• Namens de kerkenraad zullen ds. Ernst van Gulik en Harry van der Wolde naar de 
opening van de basisschool de Poort gaan.  

 

Harry van der Wolde, scriba 
 

 

UITNODIGING GEMEENTEAVOND  
 
Dit jaar zullen we de gemeenteavond houden op woensdag 31 mei 2023 en niet zoals 
eerder gebruikelijk na de bidstond. 
 
Agenda voor deze avond: 

• Opening 

• Korte presentatie jaarrekening 2022 College van Kerkrentmeesters. 

• Korte presentatie jaarrekening 2022 College van Diakenen. 

• Nieuwe structuur kerkenraad. 

• Dankzeggingsdienst. 

• Rondvraag. 

• Sluiting. 

 
De gemeenteavond begint om 19.45 uur en zal worden uitgezonden. 
 
U bent allen van harte uitgenodigd!  
 

Harry van der Wolde, scriba 
 

 

 

 

 

https://kerkenaardbeving.nl/
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Nog maar een kleine week te gaan tot de gemeenteavond: Wij zijn er klaar voor! Op 
woensdag 31 mei aanstaande presenteren we u en jou onze visie op toekomstbesten-
dig kerk zijn.   
  
Nadat we bij de kerkenraad zijn geweest, hebben we de structuur getoetst bij een heel 
aantal gemeenteleden dat actief is binnen één van de vele taakgroepen of commissies 
van onze gemeente. We hebben gesproken over hoe het nu gaat, wat we goed doen, 
waar we juist mee willen stoppen maar ook wat we niet doen maar wel graag willen 
doen.  
 
Want waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Maar ook waar heeft onze ge-
meente nu écht behoefte aan?   
 
  
Op 10 mei zijn we met al deze verkregen input weer aangesloten bij de kerkenraad. We 
hebben nogmaals onze visie gepresenteerd, maar juist ook aandacht besteedt aan de 
verkregen feedback en daarbij toegelicht waarom we iets wel of niet hebben meege-
nomen in ons voorstel.  
 
Ook hebben we in deze kerkenraadsvergadering de vraag ‘Waar zie jij jezelf?’ neerge-
legd om alvast een beeld te krijgen bij de taakverdeling conform nieuwe structuur.   
  
Op woensdag  31 mei delen we dit met de hele gemeente; met u en jou. We zullen de 
nieuwe structuur presenteren, maar horen ook graag wat jullie ervan vinden. Ge-
meente zijn doen we samen: We hebben iedereen nodig en zijn samen 
verantwoordelijk. Tot 31 mei!   
 

Lineke Meerman 
 

 

 
 

VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 
 
28 Mei: Pinksterzending Egypte 
 
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij 
de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren 10.000 kin-
deren tóch bijbelverhalen. 
 

Diaconie 

Structuurcommissie 
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Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de 
vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op 
verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kinder-
groepen naar toe. Een feest van hoop!    
 
11 Juni: Collecte Heilig Avondmaal: Stichting HVC 
 
Stichting HVC helpt vervolgde christenen. Bondgenootschap betekent dat je niet alleen 
bent. Zélfs als je alleen bent. Dat er iemand aan je denkt. Zélfs als iedereen je vergeet. 
Dat er mensen van je houden. Zélfs als iedereen je haat. Het betekent dat er iemand is 
die méélijdt en die je helpt. Iemand die daadkrachtig ondersteunt bij de soms onmo-
gelijke opgaven van het leven. Christen zijn – bijvoorbeeld - terwijl de dood dreigt. 
Overleven zonder eten. Evangeliseren in het hol van de leeuw. Voor je gelijk pleiten, 
terwijl onrecht regeert. Een kerk bouwen zonder middelen. 
 
Opgroeien zonder ouders en zonder geld. Dat kunnen de opgaven zijn van vervolgde 
christenen. HVC doet er alles aan om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden. 
Christenen in vervolging helpen, zit in onze genen. www.stichtinghvc.nl 
 
18 Juni: Werelddiaconaat Moldavië 
 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het 
buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel 
kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kin-
deren en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke 
gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen hel-
pen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!  Meer 
lezen: protestantsekerk.nl/collecterooster 
 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 
DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 
 
De volgende projecten van Kerk in Actie hebben een donatie ontvangen van elk €  600.  
 
Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan. 
 
De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil  
Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS 
ontwikkelt trainingen voor gemeenteleden. Een belangrijke doelgroep zijn jongeren. 
De trainingen geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het 
geloof inhoudt in hun dagelijks leven. Het materiaal wordt gebruikt door veel kerkge-
nootschappen in Pakistan, door protestantse, katholieke, pinksterkerken en het Leger 
des Heils. 

http://www.stichtinghvc.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/collecterooster
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Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta, Indonesië. 
 
In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en 
moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoe-
ken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de 
noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kun-
nen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen 
hen bij hun studie.  
 
Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler 
aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen 
dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het 
recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen.  
 
De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ou-
ders van de straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen om hoe zij hun 
gezin financieel zouden kunnen onderhouden. 
 
Een beter inkomen voor sheaboerinnen in Ghana. 
 
Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, 
terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in 
armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere 
door sheanoten te verzamelen en te verwerken tot boter.  
 
De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. 
Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten 
krijgen. Meer lezen over deze projecten: kerkinactie.nl 
 
Onderstaande jaarlijkse doelen hebben een donatie gekregen van elk € 300 : 
 

• Agapé,  

• Tear  

• Kinderfonds Mamas. 
 

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra 
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INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK OP ZATERDAG 10 JUNI 2023 
 
Op zaterdag 10 juni wordt er door de gezamenlijke diaconieën bij de COOP een 
inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank. We zijn nog op zoek naar 3 
vrijwilligers die 2 uur van hun tijd willen geven voor deze actie. De dag is ingedeeld in 
5 tijdsblokken. De tijdsblokken 10:00-12:00 uur; 12:00-14:00 uur en 14:00-16:00 uur 
zijn nog niet (volledig) gevuld. 
 
Wat wordt van de vrijwilliger verwacht:  

• 1 vrijwilliger mag zich opstellen bij de ingang voor het uitdelen van de boodschap-
penlijst/toelichting van de actie aan COOP klanten (vrijblijvend en op een 
ongedwongen wijze). 
 

• De 2e vrijwilliger staat achter de kassa’s om betaalde producten in ontvangst te 
nemen (in kratten doen) Daar staat ook een collecte bus voor mogelijke giften. 

Als je kunt en wilt meehelpen geef dit dan z.s.m. door aan: 
 

 Edwin Ottens 06-4530 5193 of  
 Rian van der Wolde 06-1105 4295. 
 

 
CONTACT MAATJE GEZOCHT 

De diaconie heeft recent gesproken met Humanitas om te kijken waar we elkaar 
mogelijk kunnen helpen in Ten Boer en omgeving. Humanitas houdt iedere 
woensdagochtend een inloopspreekuur in de bibliotheek (Koopmansplein 9), waar 
mantelzorgers met allerlei praktische vragen terecht kunnen. Ook mensen die eenzaam 
zijn en behoefte hebben aan een ‘Contact Maatje’, kunnen zich hier melden.  

Een ‘Contact Maatje’ is een vrijwilliger die regelmatig op bezoek gaat bij eenzamen of 
chronisch zieken om naar behoefte een praatje te houden, een luisterend oor te 
bieden, te gaan wandelen of fietsen, een spelletje te doen of te gaan winkelen. Het 
contact hoeft niet fysiek te zijn, maar kan ook per telefoon plaatsvinden.  

Op dit moment zoekt Humanitas in de regio Ten Boer ‘Contact Maatjes’. Wilt u/wil jij 
als ‘Contact Maatje’ aan de slag of nadere informatie hierover willen ontvangen, neem 
dan contact op met de diaconie of rechtstreeks met Humanitas (contactpersoon: 
Marian Heslinga, via 06-8206 3125 of m.heslinga@humanitas.nl 

Namens de diaconie,  
 

Edwin Ottens  

mailto:m.heslinga@humanitas.nl
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JAARCIJFERS  

Bij deze uitgave van Nieuws van Kerk en Kansel is het overzicht van de jaarcijfers ge-
voegd. Een positief jaarresultaat van ca € 78.000 is bereikt. Het overzicht is besproken 
door de kerkenraad en zal op 31 mei, tijdens de gemeenteavond, aan de gemeentele-
den worden toegelicht. 
 
UPDATE VVB 2023 

In de vorige uitgave hadden we gemeld dat de voorlopige indicatie van de VVB voor 
2023 ongeveer € 108.000 bedroeg, maar nu kunnen we gelukkig melden dat dit is op-
gelopen tot bijna € 112.000 . Dit bedrag is vergelijkbaar met de VVB van 2022. 
 
DUURZAAMHEID 

Binnen het College van Kerkrentmeesters en de Werkgroep Duurzaamheid zijn we ver-
der gegaan met onderzoek en een planmatige aanpak om het energieverbruik van de 
kerkgebouwen terug te dringen. Diverse aanpassingen zijn al uitgevoerd waardoor we 
nu al ongeveer 20% omlaag zijn gegaan (2022 t.o.v. 2021) in het gasverbruik. Verdere 
acties worden genomen o.a. aan de hand van het onderzoeksrapport van Metafys. 
Hoewel het energiecontract over heel 2023 in principe vast ligt kijken we of er moge-
lijkheden zijn om tariefkorting te krijgen. 
 
CORONA-PROTOCOL 

Met de kosters is tijdens het kostersoverleg het corona-protocol besproken (wat ging 
goed, wat moeten we vasthouden en wat moet mogelijk anders). Het laatste protocol 
lijkt toereikend en wordt bewaard om op terug te kunnen grijpen voor het geval we 
weer met een dergelijke situatie worden geconfronteerd. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Jolanda van der Knaap, secretaris 
 
 
UITGIFTE COLLECTEBONNEN IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 2023 
 
De uitgifte van collectebonnen is normaal op de 3e maandag van de maand van  
19.00 – 19.30 uur in Menorah. In verband met de zomermaanden zal er in de maanden 
juli en augustus geen zitting zijn. Fijne, zonnige en gezegende zomermaanden 
toegewenst. Met vriendelijke groet, 
 

Afhilla Zuidema 

College van Kerkrentmeesters 
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KLEINTJE KOFFIE. 
 
Beste gemeenteleden.   
 
Eind februari is gestart met “kleintje koffie”, en wel op de 2e, 3e en 4e zondag van de 
maand.. “Kleintje koffie” is onder het genot van een kop koffie, thee of ranja elkaar na 
de dienst in de hal te ontmoeten, gesprekken te voeren of gewoon (na) te genieten. 
 
De 1e zondag in de maand blijft zoals het was in de grote zaal + hal van Menorah 
 
Er komen positieve reacties binnen en het is fijn wanneer dit een vast onderdeel op 
iedere zondagochtend kan blijven.  
 
We zoeken “handjes” dus als het je / u leuk lijkt (mee) te helpen ……Voor meer 
informatie of om je aan te melden, kun je contact opnemen (bellen/appen of zoek ons 
op, graag na 18.00 uur).  
  

Anne Wietsma, 06-5104 2053 of  
 
Afhilla Zuidema, 06-3305 7036,  

 
 

 
 
 

 
 

EEN BERICHT VAN DE JEUGDOUDERLINGEN.  

De zon begint vaker te schijnen, de vogels fluiten uit volle borst en alles buiten is prach-
tig groen! Iets om met elkaar ontzettend dankbaar voor te zijn. Wat een prachtig 
cadeau van onze Schepper is het elk jaar weer dat we daar zo van mogen genieten!  

Ondertussen zit er ook een andere kant aan deze tijd van het jaar. Want zo in mei/juni 
zijn veel geledingen binnen de jeugd van onze kerk al aan het toewerken naar het einde 
van dit kerkelijke seizoen. Zó zaten we nog midden in de Kickstart in september en zo 
ronden we de boel alweer een beetje af, wat gaat het allemaal snel! Zeker als je weet 
dat de eerste voorbereidingen voor de komende Kickstart ook alweer zijn opgepakt.   

CJV heeft op 7 mei een hele mooie avond georganiseerd voor en met de kerkenraad. 
Er is in meerdere teams gestreden in een ‘pub quiz’ en het is een avond om met een 

   Jeugdpagina 
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fijn gevoel op terug te kijken. Een mooie mix van jong en oud(er) met elkaar in gesprek 
om elkaar beter te leren kennen! Binnenkort volgt er weer een avond voor de CJV jeugd 
met elkaar en deze zal in het teken staan van terugkijken op het afgelopen seizoen en 
vooruitkijken naar de periode na de zomer.  

Impact heeft een mooie spelavond in het bos gehad, gecombineerd met een hapje en 
een drankje bij de familie Havinga in de achtertuin. Het weer zat mee en er is enthou-
siast meegedaan door de aanwezige kinderen en tieners.   

De cathechesegroep 16+ gaat hun seizoen afsluiten met een barbecue waarvoor de 
nieuwe dominee ook is uitgenodigd.   

Afgelopen week heeft de kindernevendienst vergaderd en samen met dominee van 
Gulik wat plannen gemaakt om in nieuwe seizoen wat kleine wijzigingen aan te bren-
gen in o.a. het kindermoment in de kerkdienst. Hoe dit uit gaat pakken kunt u allen zien 
in de diensten zodra dit allemaal in een goede vorm is gegoten.   

We hopen in een volgende Nieuws van Kerk en Kansel te kunnen berichten over ge-
slaagde examenkandidaten. Zij zitten op dit moment allemaal nog zwaar te blokken en 
te zwoegen op de examens die nog gemaakt moeten worden. We wensen jullie heel 
veel succes en nog net dat kleine beetje laatste moed dat er nog nodig is om alles tot 
een goed einde te brengen. Toi toi toi! Ook met de spannende weken tussen het afron-
den van de examens en het wachten op de uitslag.....  

Voor al het lief en leed binnen onze jeugdgeleding danken en bidden wij Hem! Dat Hij 
er altijd mag zijn voor wie Hem nodig heeft in goede en mindere dagen.  

Meinie en José , Teye en Saskia  

                                                                   
VAN DE KINDERNEVENDIENST 

VOORUITBLIK 
 
Vanaf de zondag na Pinksteren lezen we 
tijdens de kindernevendienst uit het 
Lucas-evangelie. De verhalen gaan over 
ontmoetingen en gesprekken tussen 
Jezus en verschillende mensen.  
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Zo horen we het verhaal over Jezus die met de wetsleraren en farizeeën in discussie 
gaat over wat je wel en niet mag doen op sabbat. En over Jezus die de slaaf van een 
Romeinse officier beter maakt.  
 
Ook over het bezoek dat Jezus brengt aan Martha en Maria en over zijn bezoek aan 
Zacheüs. In juli starten we met een blokje van 3 zondagen waarin we elke zondag een 
bijzonder verhaal lezen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. 
 
OPROEP 
 
Aan het einde van dit seizoen stopt er een aantal kindernevendienst-leidsters. We zijn 
daarom alvast op zoek naar nieuwe mensen die het leuk vinden om eens in de 4 à 5 
weken kindernevendienst te geven. Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Spreek 
dan gerust iemand van de leiding aan. Zij willen je graag meer vertellen. 
 
  Janneke Vreeling 
 
 
JUBILEUMCONCERT 

 
Zoals u in de vorige Nieuws van Kerk 
en Kansel hebt kunnen lezen is er D.V. 
zaterdag 3 juni een jubileumfeest van 
Kinderkoor Eigenwijs omdat Gea van 
der Heide 20 jaar de dirigent is en Els Tamminga 10 jaar de pianist. Er hebben zich ruim 
50 oud-leden aangemeld voor dit feest.  
Aansluitend aan deze feestelijke dag is er een  
 

JUBLEUMCONCERT 

 
Zowel de oud-leden als de bestaande leden zullen aan dit concert meewerken. Gea en 
Els nemen ons mee in een muzikale reis door de tijd. Het belooft een verrassende 
avond worden met een mix van oude en nieuwe liedjes. Ook u bent hiervoor van harte 
uitgenodigd. De kerkzaal, Wigboldstraat 3, gaat open om 18.30 uur. 
Het concert begint om 19.00 uur tot 21.00 uur, tussendoor is er  een pauzemoment 
met tombola en mooie prijzen. 
 

De entree is inclusief 1 consumptie en bedraagt € 5,= 
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd € 3,= 

Komt allen. Mis het niet! 
 

Hennie Wiersema, jubileumcommissie 
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Beste allen. 

 Zoals onlangs vermeld in de afkondigingen in de kerk-
dienst, moeten we door wat onvoorziene 
omstandigheden onze reis naar Hongarije die gepland 
stond voor dit jaar, doorschuiven naar volgend jaar. Dit 

tot onze grote spijt, maar soms gaan de dingen anders dan je van tevoren plant! We 
blijven zeker doorsparen om volgend jaar iets moois neer te kunnen zetten als we daar 
zijn! Wel willen we in overleg gaan met Jack (de Nederlandse leider van het tehuis) of 
we financieel iets voor ze kunnen betekenen op het moment dat er klussen geklaard 
moeten worden die niet uitgesteld kunnen worden tot volgend jaar!  

Binnenkort gaan we op lokaal niveau iets betekenen voor onze medemens. Daarover 
hoort u een volgende keer meer......  

Om onze kluskas te spekken hebben we op zaterdag 13 mei een statiegeldflessenactie 
gehouden. Dit heeft het prachtige bedrag opgeleverd van ruim € 500 ,-!! Hartelijk dank 
aan alle gulle gevers (van flessen maar ook voor de grote hoeveelheid donaties die er 
binnen zijn gekomen) en de 5 mensen die ons wilden helpen met het ophalen en inle-
veren van de flessen!  Hartelijke groet namens de commissie Mens voor Mens,  

Teye van Dijk  

INTERKERKELIJK GEBEDSTEAM.  
 
Met grote dankbaarheid kijken we terug op een prachtig Spring-
timeweekend. Voorafgaand aan dit weekend hebben we als 
gebedsgroep Springtime wekelijks gebeden voor alle voorberei-
dingen en tijdens Springtime waren we biddend aanwezig bij alle 
programmaonderdelen. Deze gebedsgroep bestond uit mensen 
van verschillende kerken en wij  hebben het allemaal als een 
voorrecht ervaren om hier aan deel te nemen.  
 
Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat wij als interkerkelijk gebedsteam graag door 
willen gaan met bidden voor Ten Boer en omstreken. Het idee is om elke laatste dins-
dag van de maand bij elkaar te komen.  
 
Plaats van samenkomst: dinsdag 30 mei om 19.30 uur in de Levensbron,  
Vijverweide 26. Voel je vrij ook eens mee te bidden. 
 
  Margreeth van der Goot, Maria Myles, Menke Wietsma. 
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ENKELE BIJBELTEKSTEN OVER DE HEMEL 

De hemel kan soms ver weg lijken; een vaag idee van een plek waar alles goed is, maar 
waar we ook weer niet zoveel over kunnen zeggen. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk 
over de hemel? Gods woonplaats.  

De hemel is de plek waar God woont. Ja, dat is hoog, heilig en verheven. Toch kan daar 
ook troost van uit gaan: wij hebben hier op aarde een beperkte blik, maar God overziet 
alles. 

• Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen 
te boven, en mijn plannen jullie plannen. Jesaja 55:9 

Tegelijk betekent Gods verhevenheid niet dat Hij ver weg is en vanaf een hoge troon 
op ons neerkijkt. Hij is intens betrokken bij elk van ons, ook al zitten we zelf aan de 
grond. Hij werd zelfs mens om nog dichter bij ons te kunnen zijn.  

• Dit zegt Hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In 
hoogheid en heiligheid zal Ik tronen met hen die gebroken zijn en nederig van geest, 
opdat de nederige geest herleeft, opdat het verbrijzelde hart tot leven komt. Jesaja 
57:15 

De blik omhoog. Is de hemel iets voor later, als je gestorven bent? Nee, zegt Jezus. Het 
is meer dan dat. Het koninkrijk van de hemel is er ook nu al – en je kunt nu al je 
prioriteiten zo stellen dat er iets van de hemel zichtbaar wordt op aarde. 

• Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven 
breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch 
roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal 
ook je hart zijn. Matteüs 6:19-21 

Je mag dus leven met beide benen op de grond én met de blik omhoog. God heeft ons 
een prachtige aarde gegeven waar we ons voor mogen inzetten, maar we mogen ook 
verder kijken. Onze hoop is gevestigd op Hem die deze aarde overstijgt. 

Verwachting. Nadat Jezus voor hun ogen is opgenomen in een wolk, staan de 
leerlingen nog even omhoog te staren. Twee mannen in witte gewaden herinneren hen 
aan de belofte die Jezus hen eerder zelf ook al deed: Hij zal terugkomen. 

 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/ISA.55.9
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/ISA.57.15
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/ISA.57.15
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.19
http://qsjj.mjt.lu/lnk/AUgAAD_
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• In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een 
plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedge-
maakt heb, kom Ik terug. dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn 
waar Ik ben. Johannes 14:2-3 

Jezus liet zijn leerlingen niet zomaar achter, en Hij laat ook ons niet aan ons lot over. 
Hij wil juist heel dicht bij ons zijn, net zoals zijn Vader niets liever wil dan dat. We zijn 
van harte welkom in zijn hemelse huis. 

• Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt af-
gebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden 
gemaakte woning in de hemel. 2 Korintiërs 5:1 

Het moment zal komen dat we altijd bij Hem zullen zijn – in geest én in lichaam. Wat 
helpt jou om met die verwachting, met die blik omhoog te leven?  

Voor meer informatie zie: www.bijbelgenootschap.nl 

  Lija Biewenga   

            

REIS NAAR GAMBIA. 

Wat een overweldigende verzameling 

mocht ik meenemen vanuit de kerk en de 

school! Onze oproep om spulletjes mee te 

kunnen nemen naar Gambia is groots opge-

pakt. School spulletjes, volledige gevulde 

tasjes, kraam benodigdheden voor zowel de 

baby als de kersverse moeders, kleding voor 

jong en oud veel, heel veel.  

Ons allereerste bezoek aan het kraamcentrum wat door Maja Verhoeven is opgezet 

bracht ons in tranen. Zo basic, moeilijke omstandigheden en een trotse, volhardende 

verloskundige op leeftijd. Maja heeft er een volwaardig kraamcentrum van gemaakt. 

Een verloskundige die door haar kunde nog nooit een kraamvrouw heeft verloren. 5000 

bevallingen verder. Zij onderwijst haar dochter om deze kliniek met sponsorgeld te 

kunnen laten voortbestaan.  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.14.2
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/2CO.5.1
http://www.bijbelgenootschap.nl/
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Een heus bed, waterput geslagen, hygiëne op pijl brengen, keukentje gerealiseerd en 

een dak vernieuwd.  Middelen worden geschonken vanuit de Stichting Maja in Gambia. 

Alles wat is verzameld wordt in Nederland in containers verscheept naar Gambia. Daar 

wordt het verdeeld. We mochten spullen brengen naar scholen, klinieken en naar ge-

zinnen.  

Alles wat hier met gulle hand is gegeven belandt rechtstreeks op plekken die geselec-

teerd zijn door Maja. Deze worden vaak al voorgeselecteerd door de lokale 

bevolking. Men heeft oog voor elkaar en er zijn gradaties in armoede, geloof me. Be-

vallen op een stuk zeil of lemen ondergrond is geen uitzondering. Bij het zien van Maja 

verschijnt er een glimlach op de gezichten.  

Het geld, wat zo ruimschoots is gedoneerd, is voor een deel gebruikt om het winkeltje 

van Abdou te voorzien van een vitrine en een koelkast en de eerste aanschaf van le-

vensmiddelen. Een start basis. Abdou heeft twee jaar aan zijn winkeltje gebouwd. Hij 

werkt en heeft een gezin/familie te onderhouden. Met wat er overbleef kocht hij tel-

kens een zak cement en heeft eigenhandig dit kleine winkeltje opgebouwd in twee jaar 

tijd en voorzien van stroom.  

Hij werkt in een hotel, zijn gezin woont in Sotokoi, een kleine dorpsgemeenschap waar 

geen voorzieningen zijn in de wijde omtrek. Dit winkeltje wordt nu gerund door zijn 

vrouw. De gehele dorpsgemeenschap profiteert mee en het werkt! Na een week moest 

het winkeltje opnieuw bevoorraad nu met eigen verdient geld. Prachtig dat dit met het 

geld grotendeels vanuit de PKN-kerk Ten Boer is gelukt! 

Ook hebben we sponsor kinderen bezocht en die kunnen verblijden met schoolspullen 

geschonken door jullie.  Er wordt gecontroleerd of het gesponsorde kind naar school 

gaat. Zowel op school als in de gezinssituatie.  

De door jullie verzamelde middelen zijn deels verdeeld, dat wat wij in onze koffers kon-

den vervoeren. De rest gaat binnenkort in de container richting Gambia. Maja verblijft 

twee keer per jaar zes weken in Gambia om alles daar te brengen waar behoefte is. Zij 

gaat opnieuw in oktober. Zal haar vragen om foto's te nemen, zodat we nogmaals kun-

nen genieten van al de blije snoetjes. 

Dank, heel veel dank namens Maja, Joost, Eike en mijzelf. Door jullie konden wij heel 

veel kinderen en gezinnen blij maken. Het stemt me dankbaar dat ik door jullie gulle 

giften in welke vorm dan ook zoveel blije gezichten heb mogen zien.   

Willy Muilwijk Wieringa  
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Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en de prachtige bloe-
men van de kerk die ik mocht ontvangen in verband met mijn 89 ste verjaardag. 
 
  Henk van Bijssum,  
 
Lieve mensen,  heel veel dank voor de vele kaarten, bloemen, en goede woorden die ik 
mocht ontvangen voor mijn verjaardag.  Evenals de prachtige bos bloemen vanuit de 
kerk. Ik  woon nu inmiddels helaas in Innersdijk, maar ga gelukkig regelmatig naar huis. 
Het doet ons samen heel goed, het meeleven, en de goede woorden van zoveel men-
sen.!! Dank ...Dank. Hartelijke groet.,  
 

Ab en Joukje Haak.  
 
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling, de vele kaarten, bloe-
men en telefoontjes. En ook voor de bloemen van de kerk, voor mijn 80 ste verjaardag 
en voor Gerrit die op Paaszondag van de trap is gevallen en ook diezelfde dag nog is 
geopereerd. Hij maakt het goed en scharrelt al weer zonder rollator een beetje door 
de kamer. De kanker is stabiel, over 14 dagen horen wij of daar nog verder iets aan 
gedaan kan worden. Nogmaals heel veel dank, het heeft ons erg goed gedaan. Voor u 
allen en ook voor onszelf Gods nabijheid gewenst. 
   
  Gerrit en Jacqueline Rozema,  
 

 

 

 

BINNENGEKOMEN: 

André Huisman, 
 
GEBOREN: op 1 maart 2023: 

Mick Benjamin Slagter 

 
GEDOOPT: op 9 april 2023: 

Lidia Boneschansker 
 

Dankbetuiging 

Kerkelijke mutaties 
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BELIJDENIS: op 9 april 2023: 
 

      Lidia Boneschansker 

      Marit Berends 
      Rosa Boer 
      Margot Dekens 
      Daniël Oudman 
      Emma Rijzebol  
      Elisa Werkman 
 
VERHUISD: 

     Zr. A.G. Koenderink-Werkman 

     Br. en zr. W. Huijzer-Guichelaar… 

     Marit Berends…..       

     Br. R. Slagter 

     Br. D. Zuidema en zr. A. Cappon 

     Fam. D. Bulthuis 

     Fam. C.M. Balkema 

     Zr. D. Smit- Haak 

     Zr. G. Entjes-Nijburg 

     Zr. S. Groenwold-Nieboer 

     Zr. G. Wiering-Bakker 

     Br. en zr. G.S. Vast-Schilthuis 

     Zr. R.S. Claus 

     Zr. T.A. Ekens-Dwarshuis 

     Zr. G. Rodermond-van Oosten 

 
UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

     Zr. K.T.L. Hulst en Veerle, Tim en Mats van Vliet 
 
VERTROKKEN: 

      Zr. J. Menninga 

      Mirte van Vliet…..  

      Marieke Norden 
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26-5 82 S.E. Kremer-Weeseman   

4-6 88 F. Holtman-van der Goot   

10-6 97 G. Hoeksema-van der Woude   

11-6 80 W. Holtman-Havenga   

12-6 88 A. van der Knaap   

      

13-6 82 T. Waterborg   

14-6 90 A.J. Smit   

17-6 80 zr. M. Steenhuis   

18-6 82 G.J. Noorman-Mars   

18-6 81 A. Hoekstra-Kruijer   

22-6 84 H. Wierenga   

23-6 86 E. Vast-Schilthuis   

25-6 74 A.K. Wietsma   

     

25-6 94 A. Kloosterhuis-Vredevoogd   

3-7 70 C. Venhuizen   

4-7 72 S. Palsma   

4-7 81 J. Schraa   

11-7 87 A.P. Zandt   

13-7 90 S. Groenewold-Nieboer   

 
 

 Verjaardagen 70 + 
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09-04 zr. A.M. Bloema-Dijkhuizen, in verband met haar 83 

ste verjaardag. 

16-04 Echtpaar Vast- Schilthuis, ter gelegenheid van hun 65-

jarig huwelijk, en naar 

 br. H. Gelling, in verband met zijn 81 ste verjaardag. 

30-04 Zr. J. de Boer-Ridder, zij is thuisgekomen uit het verpleegtehuis, 

 br. P. Werkman, hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis, 

 en naar 

 br. A. Haak, in verband met zijn 87 ste verjaardag 

07-05 Br. H. van Bijssum, in verband met zijn 89 ste verjaardag,  

 zr. S. Rozema-de Wind, in verband met haar 80 ste verjaardag, 

 br. D. Bos, ter bemoediging en naar 

André Huisman, in verband met zijn 60 ste verjaardag. 

14-05 Br. en zr. Rozema-Hofstede, in verband met haar 80 ste verjaardag en zijn 

thuiskomst uit het ziekenhuis, 

 zr. A. Groenewold-Bosker, in verband met haar 95 ste verjaardag, en naar 

 br. J. Venhuizen, in verband met zijn 80 ste verjaardag. 

21-05 br. J. Hoekstra, in verband met zijn 81 ste verjaardag, 

zr. J. Roeters-van Dijk, in verband met haar 92 ste verjaardag, en naar 

zr. K. Vriesema-Ganzeveld, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, 

 
 

 
 

 

Woensdag 31 mei Gemeenteavond 19.45 uur 

Vrijdag 2 juni Impact Blister 19.00 uur 

Zaterdag 3 juni Jubileum Kinderkoor Eigen Wijs 19.00 uur 

Zondag 4 juni Koffiedrinken na de dienst 11.00 uur 

Dinsdag 13 juni Ouderlingenberaad 19.45 uur 

Dinsdag 20 juni Moderamen 19.45 uur 

Zondag 25 juni Kickstart 19.00 uur 

Kerkelijke agenda 
 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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Woensdag 28 juni Kerkenraad 19.45 uur 

Dinsdag  4 juli Diaconie 19.45 uur 

Zondag 9 juli Koffiedrinken na de dienst 11.00 uur 

Woensdag 12 juli College van Kerkrentmeesters 19.45 uur 

Donderdag 13 juli Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

 
 

  
 
 
 

 Bestemming  
Kerkcollecten  Bedrag 

05-03 Diaconie  276,80  

08-03 Kerk 191,60  

12-03 Binnenlands Diaconaat  299,90  

19-03 Jeugd 470,00  

26-03 Camping Polemonium 1.304,72  

26-03 Onderhoudsfonds 169,15  

02-04 Jong Protestant  300,50  

09-04 Kerk 320,40 

10-04 Jeugd 160,00 

16-04 Kerk 232,50 

23-04 Evangelisatie-Springtime 6.727,88 

30-04 Kerk 198,05 
  

 
Deurcollecten   

05-03 Kerk 183,00 

08-03 Bloemenfonds 78,50 

12-03 Kerk 142,90 

19-03 Kerk 154,50 

26-03 Bloemenfonds 128,00 

02-04 Bloemenfonds 126,45 

09-04 Bloemenfonds 202,45 

16-04 Bloemenfonds 89,10 

30-04 Bloemenfonds 121,70 
  

 
Opbrengst inzameling metalen  

 Project Gambia 120,00  

   

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
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Vaste Vrijwillige Bijdragen  
  

Kerk Toegezegd voor 2023 112.287,96  

 Extra ontvangsten  418,82  

 Totale bijdragen 2023 112.706,78  

 Ontvangen bijdragen 45.112,74  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-4-2023 67.594,04  

   
Zending en Werelddiakonaat  
  

 Toegezegd voor 2023 11.755,54  

 Extra ontvangsten  55,00  

 Totale bijdragen 2023 11.810,54  

 Ontvangen bijdragen 4.174,05  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-4-2023 7.636,49  

   
Evangelisatie  

 Toegezegd voor 2023 8.388,72  

 Extra ontvangsten  40,00  

 Totale bijdragen 2023 8.428,72  

 Ontvangen bijdragen 2.683,21  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-4-2023 5.745,51  
 
 

  
 

 
 

28 mei 09.30 uur - 1e Pinksterdag 

Voorganger Ds. E. van Gulik 
 

Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Pinksterzending Egypte  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Nicole, Danique en Sarah  

   

31 mei 19.45 uur - GEMEENTEAVOND   

   

Dienstenrooster: 
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4 juni 09.30 uur - Doopdienst   

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist F. Reitsema  
Koster W.P. Burema 

 

Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Karin, Eline en Jolein  
   

11 juni 09.30 uur - Heilig Avondmaal 19.00 uur -  Dankzegging 

Voorganger Ds. E. van Gulik Ds. E. van Gulik 

Organist J. Wolfs J. Wolfs 

Koster H. Bulthuis/H. Norden H. Bulthuis/H. Norden 

Beamer Willem Hoekstra Lineke Meerman 

Collecte Kerk Kerk 

    2e H.A. Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) 

Deurcollecte Bloemenfonds Bloemenfonds 

Kinderoppas Astrid, Sara en Rosalie  

   

11 juni   16.30 uur - H.A. Bloemhof 

Voorganger  Ds. E. van Gulik 

Organist  H. Vegter 

   

18 juni 09.30 uur  - Vaderdag. 

Voorganger Ds. K.G. Pieterman Niekerk  
Organist B. Geuchies  
Koster A. Zuidema/J. Cappon  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Werelddiaconaat Moldavië  

    2e Onderhoudsfonds  

Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Rachel, Rosa en Elisa  

   

25 juni 11.00 uur  - Boerderijdienst 

Voorganger Mevr. J. Elzinga-Bakker Groningen 
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Collecte Evangelisatie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas José, Thirza, Noa van D. en Tess  
   

2 juli 09.30 uur   

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Diaconie 

Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Hilda, Noa T. en Danique  

   

9 juli 09.30 uur  - DoeMeeDienst afsluiting GGG 

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Vera, Sara en Jolein  

   

16 juli 09.30 uur - Afscheid groep 8 kindernevendienst 

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist B. Geuchies  
Koster H. Bulthuis/J. Norden  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Eigen Jeugdwerk  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Alice, Eline en Sarah  
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 6 juli a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 
 

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 

 
       N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 13 juli, 14 september en 26 oktober. 
 

  
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
  

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

