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VERANDERINGEN 
 
Toen Anke en ik eind maart naar Ten Boer 
verhuisden, namen we geen vaste aansluiting 
meer voor de telefoon. Dat was een hele 
verandering. Ik kon me niet anders herinneren 
dan dat ik een vaste aansluiting had. Eerst via 
de PTT en later via de KPN.  
 
Door komst van de mobiele telefoon werd de vaste telefoonaansluiting overbodig. In 
Leek betaalde ik jaren voor een dienst, waar ik nauwelijks gebruik van maakte. Dan is 
de verandering logisch. Je moet wel met je tijd mee. 
 
Veranderingen zijn er ook in de kerk. Ik lees in het Nederlands Dagblad een hele bijlage 
over de oude berijming van de Psalmen, de berijming van 1773. Die bestaat nu 250 
jaar. Mensen waarderen haar. Bijzonder om te lezen, hoe deze oude berijming voeding 
geeft aan het geloof. Ook heeft de berijming sporen nagelaten in onze taal met 
woorden als “schuldbesef”, “het klimmen der jaren”, “waar liefde woont” en “een 
wacht voor mijn lippen”. En tegelijk is de berijming ouderwets. Wie begrijpt nog het 
woord “Opperwezen” (God)? 
 
Vanaf 1973 hebben we een nieuwe berijming van de Psalmen gekregen; een goede 
ontwikkeling. De nieuwe berijming is meer van deze tijd dan de oude. En mogelijk komt 
in de plaats van de berijming van 1973 nog weer een nieuwe versie, die nog beter 
aansluit bij de taal van vandaag. Tijden veranderen. En mensen ook! 
 
Maar nu de andere kant. Is het altijd nodig om te veranderen? Veranderingen hebben 
ook nadelen. Bij de kennismaking met onze gemeente, waar ik nog inzit, komen de 
nadelen van veranderingen in de kerk ter sprake: veranderingen geven een gevoel van 
vervreemding. Het oude wordt al gemist nog voor het nieuwe goed en wel is ingevoerd. 
Dat kan pijn doen. En horen veranderingen wel bij het geloof? Is het niet meer iets van 
de cultuur van nu, die veel en onrustig streeft naar veranderingen?  
 
Ik probeer deze vragen te begrijpen én de antwoorden hierop. En ik merk aan mezelf, 
dat ik een eind meekom. Veranderingen zijn niet altijd nodig. Niet iedere verandering 
is een verbetering. Ik ben blij dat we in onze kerk psalmen en gezangen zingen, en dat 
we ze niet volledig inruilen voor de moderne liederen. 
 
Tegelijk komen we niet om veranderingen heen. Mij raakt hoe er in de eerste gemeente 
– het Bijbelboek Handelingen bericht daarover – wordt omgegaan met vragen die zich 
aandienen. Er is een groep die ontevreden is over de verdeling van steun voor de 
weduwen.  Er ontstond discussie over.  
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Want de twaalf apostelen konden de zorg er niet bij hebben, naast de verkondiging van 
Gods Woord. Men spreekt er dan met elkaar over, en hakt de knoop door. Er verandert 
iets belangrijks: de zorg voor de dagelijkse steun wordt bij de Griekstalige joden 
neergelegd, en niet langer bij de apostelen.  
 
Dat stukje Bijbel leert je dingen. Opvallend is de bezonnenheid. Er wordt goed over 
gesproken, voordat men tot actie overgaat. En ook de durf. Men neemt beslissingen, 
men opent zich voor de veranderingen. Het blijft niet jaren in een la liggen. Op tijd voer 
je nieuwe dingen in. Zou je dat niet doen, dan komt het niet goed.  
 
Ik heb het gevoel dat we het goed doen in onze gemeente. Bij andere gemeentes waar 
ik gediend heb, had ik wel eens het gevoel: wat verandert er veel. Bij onze gemeente 
in Ten Boer heb ik dat veel minder. Er wordt in onze gemeente heus over zaken 
gesproken, die aandacht verdienen. Veranderingen worden tegen het licht gehouden. 
Er is bezonnenheid. 
 
Al blijft het zo, dat dingen beter kunnen, en dat de communicatie beter kan. Spreekt u 
mij of iemand van de kerkenraad er gerust op aan, als dingen naar uw gevoel te snel 
gaan of te onzorgvuldig. Daar leren we van. 
 
Dat elkaar aanspreken gebeurt ook. Een voorbeeld. De voorbereiding op het Heilig 
Avondmaal gebeurde niet in de dienst van 4 juni. Dat had gemoeten. Een verandering? 
Nee, een fout van mij. Ik werd er door meerderen op aan gesproken. De volgende keer 
doen we dat weer zoals u dat gewend bent. Want dit is een goed en juist gebruik, die 
geen verandering behoeft. 
 
KENNISMAKEN 
 
In de afgelopen tijd heb ik  5 kennismakingsavonden, een kennismakingsmiddag en een 
kennismakingsochtend bijgewoond. Velen uit onze gemeente hebben gebruik van 
gemaakt van de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe predikant. Ik vind dat 
bijzonder. Zelfs de zomerstorm Poly kon niet tegenhouden, dat op de ochtend van 
kennismaken een hele groep ouderen present was. Naast bijeenkomsten heb ik 
persoonlijke kennismakingsbezoeken afgelegd.  
 
Mocht u of jij een persoonlijk bezoek op prijs stellen, het kan uiteraard nog steeds.  
Geef het graag even aan. Mijn telefoonnummer is 06-3453 8053. 
 
BIJ DE KERKDIENSTEN 
 
Op 16 juli is er de boerderijdienst. Die wordt gehouden bij de familie Oosterink, 
Boersterweg 61. We beginnen om 10 uur met koffie en thee.  
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De dienst zelf begint om 11 uur. In de dienst zullen 5 jongens afscheid nemen van de 
kindernevendienst. We hebben de muzikale medewerking van het muziekteam. 
Aansluitend is er een BBQ.  
 
Deze zomer zijn er verder een serie gewone kerkdiensten in ons mooie kerkgebouw. 
Zonder veel bijzonderheden. En dat heeft ook zijn waarde! 
 

Ds. Ernst van Gulik 
 

 
 
OMZIEN EN MEELEVEN 
 

• Br. Burema, is ernstig ziek. Hij kan nog immuuntherapie krijgen. Deze therapie 
kan voor de duur van twee jaar. Zo hoopt hij levensverlenging te krijgen. Wild-
rik zal regelmatig naar het ziekenhuis moeten. We leven met hem mee en ook 
met zijn vrouw Pia. 

 

• Br. Bos, heeft nierbekkenkanker. Hij kreeg te horen dat hij medisch gezien niet 
meer beter wordt. Hij komt nog wel in aanmerking voor 12 chemokuren. Een 
aantal daarvan heeft Dick nu gekregen. Er volgen tussentijdse onderzoeken. 
En een onderzoek wees erop, dat zijn beide nieren heel kwetsbaar zijn. Samen 
met zijn vrouw Marjan probeert hij goede moed te houden. 

 

• Br. Kremer, heeft een hele intensieve tijd beleefd. En dat gold voor zowel 
Klaas als zijn vrouw Wia. Klaas kreeg uitslagen van een CT scan en een MRI 
scan. Deze wezen uit, dat de tumoren in zijn hoofd gegroeid zijn. Gelukkig 
komt hij nog wel in aanmerking voor een bestraling. Deze zou hij eind juni 
krijgen in het ziekenhuis van Zwolle. Maar er kwam een acute ziekenhuisop-
name tussendoor. Het ging even niet. Inmiddels is het beter. De bestraling kan 
doorgaan. Klaas gaat een moedige (geloofs-) weg en blijft positief.  

 

• Zr. Jongsma-Martini, is na een kort verblijf in Innersdijk verhuisd naar Bloem-
hof, kamer 1.18.  Het gaat nu beter met haar. En de verhuizing naar Bloemhof 
reden voor dankbaarheid. 
 

• Zr. Entjes-Nijborg, is na een hersenbloeding en periode van revalidatie in 
Maartenshof, eveneens verhuisd naar Bloemhof, kamer 3.27. Ook voor haar 
reden voor dankbaarheid. 
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• Br. Haak, is in Innersdijk, De gezondheid ging de laatste tijd achteruit. Hij 
heeft te maken met de ziekte Parkinson. Zijn vrouw Joukje kan hem opzoe-
ken, en ook zijn kinderen. Goede zorg en liefde helpen hem.  
 

• Zr. G. Hoeksema-van der Woude, is na een val in huis, opgenomen in Inners-
dijk. Het gaat op zich redelijk goed met haar. 

  
Ds. Ernst van Gulik 
 

 
IN MEMORIAM ALBERT JAN SMIT 
 
Hij was een strijdbaar mens. Ook op het laatst van zijn leven wilde hij graag zelf verder. 
Ook al had hij longontsteking. Hij lag in Innersdijk, waar hij liever helemaal niet was. 
Zijn broer Ebel probeerde hem op andere gedachten te brengen: “Albert, je weet toch 
waar je heengaat…” Uiteindelijk kon hij zich overgeven. In alle rust is hij overleden. 
 
Albert  is geboren te Stedum in een gezin van 5 kinderen. Hij was de oudste. Op school 
bleek, dat hij goed kon leren. Na de bassischool ging hij naar de ULO, wat voor een kind 
uit een dorp haast niet was weggelegd. Hij begon te werken bij een bank, en via 
cursussen klom hij op van boekhouder tot registeraccountant. 
 
Hij leerde op een dag Hennie Doornbos kennen. Ze werkte bij het Dagblad Trouw in de 
stad. Albert en Hennie kregen verkering. Op jonge leeftijd trouwden ze al. Hennie nam 
ontslag. Zo ging het in die tijd. Albert verdiende de kost, kinderen hebben ze niet 
gekregen.  
 
Al op jonge leeftijd werd Albert zijn vader ziek. Er was een erfelijke ziekte in de familie, 
de ziekte van Huntington. Veel leden van de familie kregen daarmee te maken. Een zus 
van Albert werd ziek, en later ook broers van hem. Het had een grote impact. Er 
bestond in die tijd geen WAO. Er dreigde armoede. Albert nam als oudste zoon de zorg 
op zich voor het gezin waar hij uit kwam. Dat was belangrijk. 
 
Met Hennie ging hij wonen in Ten Boer. Naast zijn werk had Albert tijd voor andere 
dingen. Hobby’s. Hij legde zich toe op dammen, en werd er heel goed in. Tot diep in de 
nacht kon hij ermee bezig zijn. Hij werd actief bij een damclub. Hij kreeg meer hobby’s: 
de moestuin, tropische vogels, kamerplanten. 
 
Hij was maatschappelijk actief. Hij werd lid van de PCOB. Voor onze kerk en voor de 
begrafenisvereniging was hij penningmeester. Jaren heeft hij zich ingezet. En kreeg 
daarvoor een koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
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Albert ging naar de kerk. Lange tijd naar twee diensten per zondag. Hij was een 
geloofsmens. Niet dat hij zich daar veel over uitte, maar het zat wel in zijn hart.  
 
Toen hij in 2005 zijn vrouw Hennie verloor, hield hij vast aan het vertrouwen dat ze bij 
de Here was. “Hetzij wij leven, hetzij wij sterven wij zijn van de Here.” Deze Bijbeltekst 
(Rom. 14:8) gaf hem houvast. Toen hij zelf kwam te sterven, moest deze tekst ook op 
zijn rouwkaart.  
 
In zijn laatste levensfase kreeg hij veel met ziekte te maken. Hij probeerde door de fases 
heen te gaan, met wilskracht en de wens om te leven. Zijn nichtje Anita kon hem met 
zorg bijstaan, en ook anderen waren hem nabij. Hij stierf op 3 juni in de leeftijd van 89 
jaar. Er is een afscheidsdienst gehouden in onze kerk. Aansluitend is hij begraven op de 
Algemene Begraafplaats, naast onze kerk. 
 

Ds. Ernst van Gulik 
 

 
 

 
 

 

• Alle ambtsdragers treden af in september en de nieuwe kerkenraad wordt  
dan bevestigd.  

• De kennismakingsgesprekken met ds. Ernst van Gulik vorderen gestaag. Inmiddels 
zijn er 5 avonden met ongeveer 180 aanwezigen geweest.  Ook het geloof komt 
erbij ter sprake, het zijn hele positieve avonden. Gea Haan organiseert ook nog 
 een bijeenkomst voor de ouderen in de wisselwoningen bij Innersdijk.  

• De kerkenraad wil met onze jongeren in gesprek gaan. Hoe ervaren zij de diensten, 
voldoet het, hebben ze tips voor ons? De jeugdouderlingen plannen in oktober/no-
vember een avond voor jeugd met de kerkenraad, maar vullen ook aan dat het 
thema mogelijk alweer achterhaald is: Jongeren zijn erg blij met onze nieuwe  
predikant en komen weer met plezier naar de kerk.  

• Er is een commissie samengesteld bestaande uit Gea Haan, Els Gelling en Franke  
Klaver  die na de zomer aan de gang zal gaan met het thema “Veilige kerk”. 

• Er is een interkerkelijke Youth Alpha Cursus gestart met 19 deelnemers uit de ver-
schillende kerken. Gevraagd wordt om een financiële bijdrage voor deze cursus, 
totaal € 900 verdeeld over drie gemeenten  (Evangelische Gemeente Ten Boer, Ne-
derlands Gereformeerde Kerk en PKN). De kerkenraad stemt hiermee in, Jaap  
Oudman neemt het mee naar de evangelisatiecommissie. 

 

Mededelingen vanuit de kerkenraad juli 2023 
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• De nieuwe structuur roept nog heel veel vragen op. Het zou mooi zijn om de nieuwe 
structuur in de startweek te ‘lanceren’, maar dit is al in september en vraag is of we 
er dan al klaar voor zijn. Met elkaar kiezen we een pad, maar de kaders moeten we 
met elkaar nog uitvinden en dat maakt onzeker.  
 
Doel is het verkleinen van de kerkenraad aangezien hier de druk  hoog is en mensen 
die langer aanblijven niet nog langer kunnen/moeten blijven zitten. De startweek is 
niet het moment waarop alles al draait; dit is het moment waarop het pas echt be-
gint. Het raamwerk wordt de komende periode verder gevuld. Op 13 september is 
de laatste kerkenraad in de huidige (grote) vorm.  
 
Op pagina 9 vindt u meer informatie over de nieuwe structuur. 
 

• Het seizoen voor het Jeugdwerk  is bijna ten einde, diverse laatste avonden gehad. 
Er was een BBQ met de 16+ groep, examenkandidaten (8 stuks) hebben een pre-
sentje gehad. De CJV is bij José en Meinie Bosker geweest met een BBQ en 
volleyballen in de paardenbak. De CJV sluit het seizoen af met paintball en tafelgril-
len.  
 

• Teije van Dijk stelt een vraag namens Sem van Dijk. Sem zit bij Overstag, een orga-
nisatie die zich inzet voor (probleem)jeugd. Ze gaan de wijk in (Lewenborg) om daar 
o.a. middels sport en spel verbinding te maken met de jeugd en daarbij ook het 
geloofsgesprek aan te gaan.  

 
Ze willen Overstag nu opzetten in Ten Boer, interkerkelijk met de Nederlands Gere-
formeerde Kerk en Evangelische Gemeente Ten Boer. Op jaarbasis hebben ze € 
1.500 nodig om dit te organiseren. Ook van hen wordt een bijdrage gevraagd. De 
kerkenraad steunt het doel. Er wordt nog bekeken uit welk potje de kerk dit doel 
steunt.  

 

• Het is niet meer gebruikelijk op de zondag voorafgaand aan de kerkenraadsverga-
dering af te kondigen dat de kerkenraad vergadert. De kerkenraad mist dit niet. 

 

• Op 16 juli vindt de boerderijdienst plaats bij de familie Oosterink. De commissie 
doet een oproep in de dienst van 9 juli voor helpende handen (praktisch). Ook het 
afscheid van groep 8 van de Kindernevendienst staat gepland tijdens de boerderij-
dienst, de jeugd en leiding zijn al heel enthousiast. 

 

• De week voor het avondmaal is het voorbereidingsformulier niet voorgelezen. De 
dominee was niet op de hoogte van dit gebruik en biedt zijn excuses aan. Het zal 
niet weer gebeuren. 
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• Roelof Jan Wiersema is alweer begonnen met de voorbereidingen voor de start-
week. Het jaarthema van de PKN is ‘Ga mee’. Gemeenten worden uitgedaagd om 
samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. De kerken-
raad besluit het thema van de PKN over te nemen als thema voor de startweek.  

  
Harry van der Wolde, scriba 

 

 

STAND VAN ZAKEN OMTRENT DE NIEUWE KERKELIJKE STRUCTUUR 
 
Als structuurcommissie zijn we na de gemeentevergadering met de vragen uit de 
gemeente aan de slag gegaan. Dit hebben we direct opgepakt, vanwege de opdracht 
van de kerkenraad en de urgentie van de zorgen die al enkele jaren spelen. Met diverse 
gemeenteleden is persoonlijk gesproken en verder zijn de gestelde vragen 
meegenomen in het verdere proces. 
 
Nu de invoering dichterbij komt en het voor veel mensen nog niet volledig helder is hoe 
onze nieuwe kerk eruit gaat zien, vinden mensen het spannend wat er komen gaat. 
Wanneer u het uitgedeelde overzicht er (nog eens) bij pakt is daar volgens ons uit op 
te maken dat er voor (heel) veel commissies niet(s) veel veranderd.  
 
Er wordt anders gegroepeerd, maar het werk blijft hetzelfde. We denken als 
structuurcommissie niet dat er minder mensen nodig zijn (behalve voor de 
kerkenraad), maar dat de mensen anders en meer op de taak gericht ingezet kunnen 
worden. De (ongeschreven) wetten van zittingstermijnen willen we ook loslaten 
 
We zijn er van overtuigd dat deze verandering in de structuur onze kerk 
toekomstbestendig(er) maakt. En daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor.  
In de uitleg van dr. Koffeman op site van de PKN 
https://protestantsekerk.nl/verdieping/de-kleine-kerkenraad-en-werkgroepen/ 
wordt uitgelegd dat de kerk al jaren aan verandering onderhevig is en dat de synode 
daar ruimte voor laat. 
 
Wel is het belangrijk dat de gemeente, uw en jouw gemeente, zich positief kan vinden 
in de structuurverandering om deze ingeslagen weg, samen met elkaar te maken. En 
daarom vragen wij u/jou om uw opmerkingen, vragen en of zorgen die er zeker zullen 
zijn (zo nodig nogmaals) met ons te delen.  
 
We  zien uit naar de invoering van de nieuwe structuur. Deze zomer wordt er gewerkt 
aan de invulling van de kerkenraad en in de periode van de startweek zal het zijn 
verdere beslag krijgen.  
 

https://protestantsekerk.nl/verdieping/de-kleine-kerkenraad-en-werkgroepen/
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We zullen het komende jaar ongetwijfeld tegen praktische problemen aanlopen, maar 
die zijn altijd op te lossen (de eerste keer wellicht ad hoc en later gestructureerder). 
Wanneer we een positieve houding aannemen en ons steentje willen bijdragen aan de 
kerk, kan het met de bijstand van de Heilige Geest niet misgaan.  
 
Namens de Structuurcommissieleden 
 

Louis Dekens 
 
 
 

 
 

 
VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 
 
Zondag 30 Juli: Dorcas 
 
Een nieuw begin voor boer Bernard. Wat doe je als je oogst keer op keer mislukt en je 
koeien nauwelijks melk geven? Voor de Keniaanse boer Bernard was dit tot voor kort 
zijn dagelijkse realiteit. Er stond amper gras op zijn land en zijn koeien brachten niet 
veel melk op. Gelukkig kreeg hij een nieuwe kans dankzij het Dorcas-programma voor 
boeren in Kenia. Bernard volgde trainingen en leerde te werken met gewassen en 
veesoorten die beter bestand zijn tegen het klimaat in Kenia. Dankzij deze nieuwe 
kennis geven zijn koeien nu meer melk en mislukken de oogsten niet meer. 
 
Mensen in kwetsbare situaties helpen met een nieuw begin. Dat doen we niet alleen 
voor Bernard, maar ook voor Abdel uit Egypte. Ondanks een beperking aan zijn ogen 
durft hij weer alleen op straat te lopen. En voor Ioana uit Roemenië. Dankzij een 
beroepstraining heeft ze haar talent voor naaien ontdekt en is ze weer helemaal 
opgebloeid. Er zijn nog veel meer mensen die net als Bernard, Abdel en Ioana een 
nieuw begin willen maken. Dat kunnen ze niet alleen. Daar hebben ze onze en uw steun 
voor nodig. 
 
Zondag 13 Augustus: Zending Ghana 
 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een 
minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet 
alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met moslims. 
Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk 
werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een 
praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. 
 

Diaconie 
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Monica vertelt: “Drie jaar geleden zijn we een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het 
noorden van Ghana. In onze kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. 
de andere keren preken we zelf. Ik geef les op een basisschool en zorg voor mijn gezin, 
maar ik leid ook zondags diensten. Die duren bij ons drie uur. Twee jaar geleden ben ik 
met deze training van de kerk gestart. Ik leer van alles over het Oude en Nieuwe 
Testament, ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voel 
ik me een stuk zekerder in mijn werk voor de kerk.” 
 
Zondag 3 September:  NBG (Heilig Avondmaal) 
 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel 
dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. 
Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in 
beweging brengt en onze weg verlicht. In de vorige Nieuws van Kerk en Kansel stond 
een mooi stukje hierover . Geschreven door zuster Lija Biewenga. 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
  
DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 
 
De volgende projecten van Kerk in Actie hebben een donatie ontvangen van elk € 600. 
 
Kerk zijn doe je met elkaar. 
 
In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen 
willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil lokale 
kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. 
 
 In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en 
meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op 
kinderen die in armoede leven. 
 
Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen. 
 
Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder 
de hoofdstukken te lezen en moesten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp 
vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. 
 
De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in 
Egypte. Dat is een groot feest met cabaret en muziek en de kinderen krijgen allemaal 
een kleurplaat van een Bijbelverhaal. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe 
voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hadden geleerd.  
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De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel. Ieder jaar staan 
er een of meer nieuwe Bijbelboeken centraal in de competitie. 
 
Meer lezen over deze projecten: www.kerkinactie.nl  
 
De volgende jaarlijkse doelen hebben een donatie gekregen van elk € 300.: 
Stichting Zonnebloem en Stichting Mensenkinderen. 
 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra 
 
 

 
 

 

• De stand van de VVB loopt conform de begroting. 
 

• Algemeen aanspreekpunt voor de website is Jolanda van der Knaap geworden. Zij 
neemt de taak over van Dick Bos. Via het mailadres van het secretariaat van het 
College van Kerkrentmeesters secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl kunnen items 
voor de website aangeleverd worden. 
 

• Alle commissies worden verzocht om op korte termijn opgave te doen van begro-
tingszaken voor 2024, ook mede in verband met de plannen van de 
structuurcommissie. De opgaven kunnen worden doorgegeven aan Harry Horne-
man. 
 

• Op 12 juli staan isolatiewerkzaamheden gepland m.b.t. de vloer van de crèche-
ruimte en de vloer van de grote zaal Menorah. 
 

• Enkele vrijwilligers zijn bezig met tocht-reductie als energiebesparingsmaatregel 
en ter verbetering van het comfort van de diverse raam/deur. 
 

• Door het bedrijf Chubb zijn de brandblussers gecontroleerd. Een paar zijn afge-
keurd op basis van leeftijd, de vervanging daarvoor is in gang gezet. 
 

• De AED is vervangen i.v.m. de houdbaarheid van de accu. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap, secretaris 
 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

http://www.kerkinactie.nl/
mailto:secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl
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In Nieuws van Kerk en Kansel, op de gemeenteavond 
en op de flyer van de structuurcommissie is het de 
opvallende luisteraar/kijker mogelijk al opgevallen: 
Het woord Scipio.  

 
Na gedegen onderzoek naar verschillende kerk-apps is op de kerkenraadsvergadering 
groen licht gegeven voor de implementatie van Scipio. Maar wat is Scipio? En wat gaan 
we daarmee doen? Hoog tijd om u en jou daarin mee te nemen!  
 
Wat is Scipio? 
 
Scipio is een app op je telefoon die gebruikt wordt voor het communiceren binnen een 
gemeente. In Scipio kunnen we bijvoorbeeld de kerkelijke agenda kwijt, binnen 
(besloten) groepen communiceren, documenten delen, oproepen doen en nieuws of 
berichten delen met elkaar.  
 
Daarnaast kan de ledenlijst in de app worden toegevoegd. De app is gekoppeld aan de 
ledenadministratie, waardoor alleen geregistreerde gemeenteleden toegang krijgen 
tot informatie van en over onze gemeente (AVG proof). Ook is het mogelijk om Scipio 
te gebruiken voor digitaal collecteren.  
 
Waarom een app?  
 
Zowel de website als Nieuws van Kerk en Kansel zijn statische communicatiemiddelen. 
Informatie moet (tijdig) aangeleverd worden en het duurt even voordat het nieuws 
daadwerkelijk wordt gepubliceerd. Whatsapp en Facebook zijn voorbeelden van 
snellere communicatiemiddelen die binnen/voor onze gemeente worden ingezet, 
maar hiermee bereiken we nooit de hele gemeente.  
 
Daarnaast zijn deze middelen door hun openbare karakter minder of niet geschikt voor 
informatie die alleen voor onze gemeente is bestemd. Scipio is een app die snelle maar 
vooral ook veilige uitwisseling van informatie binnen onze gemeente faciliteert. Scipio 
vormt een aanvulling op onze huidige communicatiemiddelen; onze website, 
facebookpagina maar ook Nieuws van Kerk en Kansel blijven hiernaast gewoon 
bestaan.  
 
Wie zit er in de commissie? 
 
Met een team van 5 gemeenteleden zijn we de implementatie van Scipio aan het 
voorbereiden. Dit team bestaat uit Hendrik Zwart (CvK/ledenadministratie), Jur 
Wiersema (Multimedia en ICT specialist), Jaap Oudman (diaconie), Hennie Wiersema 
(diaconie) en Lineke Meerman (beheerder van de app). 
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Samen zorgen wij dat Scipio wordt ingericht en begeleiden we de ingebruikname van 
Scipio, zodat u en jij straks ook de app kunt installeren en gebruiken. Daarnaast zullen 
wij nadenken over het vervolg.  
 
Hoe nu verder?  
 
Ons doel is Scipio in september nabij de startweek te ‘lanceren’. De handtekeningen 
zijn gezet, de koppeling voor de ledenadministratie is inmiddels gerealiseerd en Hagru, 
het bedrijf achter Scipio, is onze app al aan het configureren. Volgende stap is het 
nemen van besluiten over de modules in de app die we gaan gebruiken.  
 
Er zijn heel veel mogelijkheden; gaan we wel/niet collecteren in de app, is de ledenlijst 
wel/niet zichtbaar, welke groepen maken we aan of welke documenten willen we in 
Scipio kwijt? Over deze en meer vragen gaan we samen met Hagru nadenken om 
vervolgens in september een ‘kant en klare’ app aan te bieden. 
 
Wat kunt u alvast doen? 
 
Mocht u in september of op een later moment ook gebruik willen maken van Scipio, 
kunt u ons nu alvast helpen.  
 
Terwijl wij aan de achterkant bezig zijn met de inrichting van de app, kunt u uw 
mailadres doorgeven aan Hendrik en/of Janneke Zwart via mail 
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl.   
 
Zij nemen uw mailadres dan op in de ledenadministratie. Via dit mailadres ontvangt u 
dan t.z.t. een uitnodigingsmail om gebruik te maken van Scipio. Daarnaast is dit 
mailadres straks de gebruikersnaam van uw/jouw Scipio account. Dit account kan door 
1 of meerdere mensen worden gebruikt, dus als u een gezamenlijk mailadres gebruikt, 
is dit geen probleem.  
 
Tot slot 
 
Via Nieuws van Kerk en Kansel, de afkondigingen en beamer houden we u en jou op de 
hoogte van onze vervolgstappen.  
 
Mocht u in tussentijd vragen hebben, schiet dan gerust een van ons aan.  
 
  Lineke Meerman 
 
 
 
 
 

mailto:ledenadmin.gk@pkntenboer.nl
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Een zomers bericht van de jeugdouderlingen.  

Aan alles is te merken dat we de echte zomerperiode ingaan. Veel middelbare scholie-
ren zijn schoolwerk aan het afronden, lopen nog een snuffelstage of leveren 
langzamerhand de schoolboeken weer in van dit schooljaar. Studenten hebben er een 
pittig jaar opzitten en zijn ook nu soms al weken klaar omdat alle punten binnen zijn, 
of er wordt nog hard geploeterd om de laatste herkansingen voldoende af te ronden.  

Basisschoolleerlingen hebben de ‘cito’ toetsen afgerond en de rapporten druppelen 
ook daar nu binnen. Er is door jullie allemaal kneiterhard gewerkt en dat, in combinatie 
met de nasleep van corona (dit was sinds lange tijd weer een ‘normaal’ jaar) het warme 
weer van de afgelopen periode en de ‘niet schoolse activiteiten’ ernaast zorgt bij veel 
van jullie jongeren, maar ook bij veel volwassen, voor vermoeidheid.  

De batterijen raken leeg en het is tijd om deze op te gaan laden in de komende zomer-
vakantie!  

In de afgelopen periode is er ook op kerkelijk gebied niet stilgezeten door onze jonge-
ren. Veel clubs en groepen hebben op verschillende manieren dit seizoen afgesloten 
met elkaar. Catechisaties hebben een gezellige avond gehad ter afsluiting van het sei-
zoen. De CJV jeugd heeft een barbecue gehad waarbij ook de dominee aanwezig wat 
en dat is van beide kanten als heel waardevol ervaren.  

Om het seizoen volledig af te sluiten staat er op het moment van schrijven nog een 
laatste uitje op het programma, een sportieve activiteit gecombineerd met samen 
eten.  

Impact heeft op het moment van schrijven een afsluitende avond gepland staan met 
een spel en een barbecue. Dit gaat vast een hele mooie avond worden met elkaar!  

De Huisband, maar ook veel tieners en jongeren van onze gemeente waren onlangs, 
als deelnemer of als coach, aanwezig bij Noorderwind!  

Wat een positiviteit, inspiratie en energie sprak er uit de verhalen van de deelnemers, 
prachtig!   

   Jeugdpagina 
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Tussen alle leuke activiteiten door van nu, wordt er ook alweer op meerdere vlakken 
‘over de vakantie heen gewerkt'. De eerste voorbereidingen zijn al getroffen voor het 
jaarlijks terugkerende KICKSTARTWEEKEND.  

Die zal gehouden worden op zaterdag 23 en zondag 24 september a.s.                      
Noteren jullie dit alvast in jullie agenda ??                                                                         
Het thema zal zijn “Fully Known". 

Verdere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk, maar leuk gaat het zeker wor-
den. Dan nog een kleine vooruitblik naar iets anders. Er wordt gewerkt aan een ‘sport 
community’ in Ten Boer. Deze draait ook al in Groningen, o.a. in Lewenborg.  

Tijdens deze jongerenmiddagen/ avonden zal 
sport en geloof met elkaar gecombineerd 
worden. Hoe dit er exact uit gaat zien daar 
wordt nog over gesproken, maar het is alleen 
al prachtig dat er zoveel enthousiasme en 
spirit is om deze uitdaging aan te gaan.   

Voor nu willen we jullie niets anders wensen 
dan een mooie, zonnige, ontspannende en 
relaxte zomervakantie. Laad die batterij lek-
ker op! Neem de tijd voor jezelf, voor je 
naasten en voor God!   

Een zonnige zomergroet,   

Meinie en José, Teye en Saskia  

 

 

 
We hebben een boeiend jaar gehad met de lessen “Ontmoetingen met Jezus”. 
Zondag 9 juni jl. hebben we het afgesloten in de dienst. Komend seizoen starten we 
weer met een nieuw thema, nl: “En God zag dat het TOV was “ 
 
‘En God zag dat het TOV (goed) was.’ Zevenmaal lezen we deze uitspraak in het eerste 
hoofdstuk van de Bijbel, waarin we kennismaken met God. Hij is trots op en blij met 
wat Hij gemaakt heeft.  
 

Gemeente Groei Groep 
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Zijn scheppingswerk is zeer goed gelukt en Hij hoopt dat de mens, in wiens handen Hij 
al dat moois heeft gelegd, er net zo blij mee zal zijn en er goed voor zal zorgen. Helaas 
pakt het anders uit. God krijgt er spijt van dat Hij de mens gemaakt heeft. Toch is dat 
niet het einde van het verhaal…. 
 
Genesis betekent begin, oorsprong, en gaat over oeroude vragen van de mens: Waar 
kom ik vandaan? Waarom leef ik? Wat is de herkomst van het kwaad? En: is er 
toekomst voor de mens, en voor onze groene planeet aarde? Zo vind je in teksten over 
het begin antwoorden op de vragen van vandaag. 
 

Wil je ook meedoen? Geef even door aan Menke, Ingrid of Sake 
We starten weer in september. 

Allen een fijne en gezegende vakantie toegewenst! 

 
 

 
 

Ook in de zomermaanden blijven we bidden voor 
ons dorp en de activiteiten, o.a. de Youth Alpha 
cursus, op elke laatste dinsdag van de maand. 
 
Plaats van samenkomst: de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk de Levensbron, Vijverweide 26. 
 
Datum: dinsdag 25 juli en dinsdag 29 augustus. 
Aanvang: 19.30 uur. Voel je vrij om mee te bidden. 
 
  Groet, Menke Wietsma 
 

 

 

 
EERSTE PINKSTERDAG 2023 

Op zondag 28 mei jl. hebben we een mooie dienst gehad met als thema: “Dan merk je 
iets van Zijn Geest”.  In deze dienst is het gedicht “Voelbaar als een windvlaag” 
voorgelezen. Na afloop van de dienst is het gedicht in de vorm van een boekenlegger 
meegegeven.  
 
Voor eenieder die niet bij deze dienst aanwezig kon zijn hieronder nog het gedicht. Ook 
waren er nog boekenleggers over en deze hebben we in de ‘boeken/ folder kast’ in de 
hal van Menorah gelegd. Neem er gerust één mee (als ze er nog liggen…) 

 

Commissie bijzondere erediensten 

INTERKERKELIJK GEBEDSTEAM. 
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“Voelbaar als een windvlaag” 

Soms, zomaar onverwacht, 
voel je een hand op je schouder, 

zie je ogen vol begrip, 
terwijl je net gedacht had dat 

niemand je begreep. 
Het is als een streepje zonlicht 

achter een donkere wolk. 
Het geeft een beetje hoop.                                                                                                     

Het geeft een beetje houvast. 
Iets van God lijkt het wel. 

Tenminste, iets in die geest…. 

Soms, als alles tegenzit 
en je niet weet wat je moet, 
word je getroffen door iets 

wat speciaal op jou lijkt te slaan: 

een opmerking, een regel, een lied 
waarmee je verder kunt. 

Het wijst een weg 
die je nog niet gezien had. 

Het geeft een beetje houvast. 
Iets van God, lijkt het wel. 

Tenminste iets in die geest…. 

Soms weet je het zeker: 
dat is geen toeval meer. 

Maar veel vaker twijfel je: 
was dat God nou of niet? 

Want God is zo ongrijpbaar. 
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Voelbaar als een windvlaag 
die de wolken uiteen blaast 

en je lucht en licht geeft 
Hij geeft een beetje houvast. 

Soms, even, voel je het.
Dan merk je iets van zijn Geest…. 

       Greet Brokerhof-van der Waa 

Hartelijke groet, namens de commissie bijzondere erediensten,  
 
Anja Ottens 

 

Hallo allemaal,  

Ook richting de zomervakantie maar even een 
kleine update van Mens voor Mens!  

We hebben de afgelopen tijd niet al te veel acties 
gehad, enkel en alleen de flessenactie. Deze leverde het mooie bedrag op van 507,75 
euro zoals al eerder vermeld.   

Na de zomervakantie komt natuurlijk onze jaarlijkse knaller weer op                                    

zaterdag 9 en 16 september: de bolchrysanten-actie! 

Hiervoor wil ik nu alvast een oproep doen voor lopers en op de vrijdagen ervoor, dus 
8 en 15 september, voor laders voor het ophalen van de bollen!  

Zoals een ieder wel weet, gaan we een nieuwe kerkelijke structuur invoeren na de zo-
mer met als speerpunt SAMEN de kerk draaiende houden. Het SAMEN DOEN is al 
sinds jaar en dag een speerpunt van Mens voor Mens, al is dit wel een enorme op-
gave geworden de laatste jaren. We vissen nl. altijd in dezelfde vijver qua 
‘personeelsbezetting’ en we willen die tendens weleens doorbreken, vandaar deze 
dringende oproep voor nieuwe vrijwilligers!!  

Mens voor Mens is een gezellige club vrijwilligers. Een paar x per jaar organiseren we 
een actie en we vergaderen een paar x per jaar. Ook mensen die liever niet de be-
stuurlijke zaken oppakken kunnen ons van dienst zijn als doeners!! Want ook deze 
mensen moeten zich absoluut aanmelden, zodat we een poule kunnen maken met 
hulpkrachten. Dit kan bij 1 van de bestuursleden; Enola, Margot of Teije.  
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Ik wil jullie namens Mens voor Mens alvast hartelijk danken, ik wens een ieder een 
fijne vakantie toe, rust goed uit dan kunnen we na de zomer er flink tegenaan met el-
kaar!!  

 Een hartelijke groet,  

Teije van Dijk.  

 

 
 
 

    
Donderdagmiddag 11 mei hebben we een bezoek gebracht  aan het Museum ‘’De 
Weem’’ in Westeremden, het was een gezellige middag. Daar hebben we met elkaar 
de kunstwerken van Henk Helmantel bewonderd. 
 
Deze maand begint de vakantie en wij wensen u allen een goede vakantie toe. 
In het nieuwe seizoen beginnen we  D.V. op donderdag 14 september en zal mevr. 
Hamersma-Sluis ons meer vertellen over de onbekende kant van de Rooms Katholieke 
kerk . 
 
We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Voor 
vervoer kunt u tot 12.00 uur bellen naar Joke Medema tel: 302 4003 of 06-2542 1172. 
Laten we de ouderen en hen die aan huis gebonden zijn in onze gebeden gedenken. 
 
                                                       Het bestuur 
 
 

 
Met dankbaarheid laten we u weten 
dat de boerderijdienst dit jaar toch 

weer door kan gaan en wordt 
gehouden op D.V. 16 juli a.s. bij 

familie Oosterink aan de 
Boersterweg 61. 

 
Vanaf 10 uur staat er een kopje 

koffie/thee of ranja voor u/jou klaar. 
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Om 11 uur begint de dienst waarin ds. van Gulik voor zal gaan en de kinderen van 
groep 8 afscheid zullen nemen van de kindernevendienst. De muziek wordt verzorgd 
door ons muziekteam. 
 
Na de dienst ben je van harte uitgenodigd voor een gezamenlijke BBQ. Mocht je een 
lekkere salade willen maken dan mag je dit melden bij één van de commissieleden. 
 
Kom zo veel mogelijk op de fiets, en als je geen vervoer hebt kun je dit melden bij je 
wijkdiaken. Iedereen is van harte welkom! Bij de familie Oosterink.  
 
De Evangelisatiecommissie is het afgelopen jaar wat uitgedund. Daarom zijn wij op 
zoek naar enthousiaste mensen die hart hebben voor evangelisatie in en rond Ten 
Boer. Mocht je hierover vragen hebben, schiet dan even één van ons aan. 
 

Rian Muilwijk           06-1073 1646 
Jaap Oudman           06-4680 4896 

Sake van der Goot   06-5421 6839 

 

 
 
 

 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en ook voor de bloemen 
uit de kerk die wij ter bemoediging mochten ontvangen. Het heeft ons goed gedaan en 
moed en vertrouwen gegeven voor de toekomst. Nogmaals dank ook namens Pia. 
 
  Wildrik Burema. 
 
Hartelijk dank voor de vele kaarten en bloemen uit de kerk, die ik mocht ontvangen 
voor mijn verjaardag op 10 juni jl.   
 
  G. Hoeksema-van der Woude. 
 
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, felicitaties en bloemen uit de kerk die ik voor 
mijn 80e verjaardag heb mogen ontvangen. Met vriendelijke groet,  
 

Willie Holtman. 
 

Hartelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk die ik mocht ontvangen na mijn ingreep 
in het ziekenhuis en ook voorde vele kaarten vanuit de gemeente. Hartelijke groeten  
  Corrie Vriesema. 

 

Dankbetuiging 
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Hallo allemaal, voor mij zit mijn missie in Litouwen er bijna al weer op.  Nog een kleine 
maand en dan ben ik weer terug in het mooie Groningen. De maanden zijn razendsnel 
voorbij gegaan. Bij deze wil ik iedereen bedanken die een kaartje gestuurd heeft. Elke 
donderdag was het weer een moment om naar uit te kijken als de post gearriveerd 
was. Groeten en tot snel,     

Ben Lammers 

Graag willen wij iedereen bedanken die ons een kaart stuurde of persoonlijk felici-
teerde omdat wij op 21 juni jl. 50 jaar getrouwd waren . Ook dank  voor de bloemen uit 
de kerk. Hartelijke groet,  
 
             Anne en Menke Wietsma. 
 

 

 

 

BINNENGEKOMEN: 

Zr. P. ten Dam-Neeleman, van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer- Woltersum -Sint 
Annen. 

 

GEDOOPT: 
  Hanna Moorlag, op zondag 4 juni jl. 

 
OVERLEDEN: 

Br. A.J. Smit, op zaterdag 3 juni jl. 
 
VERHUISD: 

Br. W. Zijlema. 

Br. H. Offringa. 

Zr. G. Claus. 

Zr. W. Huisman-Bont. 

Zr. R.G. van der Woude-Roersma. 
Familie G.H. Boer. 

Zr. I. Boer 
 

VERTROKKEN: 

Zr. A. Jansen. 

 

 

Kerkelijke mutaties 
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28-7 74 M. Wietsma-Stulp   

     

29-7 81 F. Zuur   

30-7 87 H. Lenting   

30-7- 73 J. Bos   

3-8 70 S. Ozinga   

4-8- 79 J.C. Groenendijk   

12-8- 91 A.J. van der Goot   

16-8 76 G. Rodermond-van Oosten   

18-8 79 B.J. Deekens   

20-8 75 M.G. Renkema-Noorman   

20-8 84 S.S. Fongers-Noon   

20-8 80 R.G. van der Woude-Roersma   

22-8 94 G.J. Ritzema-Eisenga   

22-8 78 B. Renkema   

23-8 58 Hergen Fekken   

     

26-8 88 A.H. Dekens-Bolhuis   

28-8 93 J.W. Bakker   

1-9 84 A. Vriezema   

2-9 92 T.H. Hospers-Bakker   

5-9 85 A. Noorman   

6-9 85 W. Maarleveld-Wubs   

8-9 74 M. van der Meulen   

8-9 80 J. Bolt   

9-9 85 G. Rozema   

11-9 70 H. Horneman   

14-9 82 J. Haak-van Houten   

 

 Verjaardagen 70 + 
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28-05 Zr. T. Klei-van Bijssum, in verband met haar 94 ste 

verjaardag,  
 
 zr. S.E. Kremer-Weeseman, in verband met haar 82 ste verjaardag. 
 

04-06 de doopouders br. en zr. Moorlag-Meilink,  
 

zr. F. Holtman van der Goot, in verband met haar 88 ste verjaardag, 
 
 zr. S.E. Weeseman-Smit,  zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 

11-06 zr. G. Hoeksema-van der Woude, in verband met haar 97 ste verjaardag. 
 

zr. W. Holtman-Havenga, in verband met haar 80 ste verjaardag. 
 

18-06 br. en zr. Wietsma- Stulp, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk. 
 
 zr. M. Steenhuis, in verband met haar 80 ste verjaardag.  
 

zr. G.J. Noorman-Mars, in verband met haar 82 ste verjaardag. 
 
zr. A. Hoekstra-Kruijer, in verband met haar 80 ste verjaardag. 
 

25-06 Br. H. Wierenga, in verband met zijn 84 ste verjaardag. 

 

 zr. E. Vast- Schilthuis, in verband met haar 86 ste verjaardag,  

 

zr. A. Kloosterhuis-Vredevoogd, in verband met haar 94 ste verjaardag. 
 

02-07 Kostersechtpaar Burema-Wierenga, ter bemoediging. 
 
09-07 Br.  A.P. Zandt, in verband met zijn 88 ste verjaardag 
  

 
 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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Zondag 6 augustus Koffiedrinken na de dienst  

Dinsdag 5 september Moderamen 19.45 uur 

Zondag 10 september Koffiedrinken na de dienst 11.00 uur 

Woensdag 13 september P.C.O.B. 14.30 uur 

Woensdag 13 september Kerkenraad 19.45 uur 

Donderdag 14 september Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

 
 

  
 
 
 

 
 

Kerkcollecten  
07-05 Kerk 317,20  

14-05 ZWO-Missionair Werk  263,20  

18-05 Kerk 152,45  

21-05 Kerk 273,00  

21-05 onderhoudsfonds 150,00  

28-05 ZWO-Pinksterzending Egypte  201,00  
  

 
Deurcollecten  

07-05 Bloemenfonds 173,75 

14-05 Kerk 158,45 

18-05 Bloemenfonds 72,50 

21-05 Bloemenfonds 92,10 

28-05 Kerk 85,00 

Giften  

 Evangelisatie 5,00  

 Kerk 100,00  

 Collectegelden zonder nadere bestemming 60,00  

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
 

Kerkelijke agenda 
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Vaste Vrijwillige Bijdragen  

   
Kerk Toegezegd voor 2023 111.987,96  

 Extra ontvangsten  668,42  

 Totale bijdragen 2023 112.656,38  

 Ontvangen bijdragen 65.592,92  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-6-2023 47.063,46  

   
   

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd voor 2023 11.705,54   

 Extra ontvangsten  80,00   

 Totale bijdragen 2023 11.785,54   

 Ontvangen bijdragen 6.074,12   

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-6-2023 5.711,42   

   
 

Evangelisatie  
 

 Toegezegd voor 2023 8.388,72   

 Extra ontvangsten  70,00   

 Totale bijdragen 2023 8.458,72   

 Ontvangen bijdragen 4.261,33   

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-6-2023 4.197,39   

 
 

 
 
 

 

16 juli 10.00 uur - Afscheid groep 8 / Boerderijdienst 

Voorganger Ds. E. van Gulik  
m.m.v. Muziekteam  
Collecte Eigen Jeugdwerk  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Alice, Eline en Sarah  
 Voor meer informatie zie pagina 19 en 20 

  

Dienstenrooster: 
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23 juli 09.30 uur    

Voorganger Ds. E. Gulik  
Organist F. Reitsema  
Koster A. Zuidema/J. Cappon  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Hélène, Sennah en Rosalie  

   

30 juli 09.30 uur    

Voorganger Ds. H.W. Thon, Valthermond  
Organist J. Wolfs  
Koster H. Bulthuis/ H. Norden  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Dorcas  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Karin, Rosa en Thirza  

   

6 augustus 09.30 uur   

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Astrid, Elisa en Noa v. D.  
   

13 augustus 09.30 uur   

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist B. Geuchies  
Koster W.P. Burema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Zending - Ghana  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Rachel, Tess en Noa T.  
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20 augustus 09.30 uur    

Voorganger Ds. J.F. Kroon, Grijpskerk  
Organist F. Reitsema  
Koster H. Bulthuis/ H. Norden  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas José, Danique en Sara  

   
27 augustus 09.30 uur - Voorbereiding H.A.  

Voorganger Mevr. Maja Swart-Andela, Ulrum 

Organist J. Wolfs  
Koster A. Zuidema/J. Cappon  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk       

2e  Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Hilda, Jolein en Eline  

   

3 september 09.30 uur - Heilig Avondmaal  

Voorganger Ds. E. van Gulik              

Organist J. Wolfs  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
   2e H.A. NBG - Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Vera, Sarah en Rosalie  

   

3 september 16.00 uur - Heilig Avondmaal        Bloemhof 

   

3 september 19.00 uur – TV uitzending: “Wij wensen jou” 
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10 september 09.30 uur                                                                      

Voorganger Mevr. J. Elzinga-Bakker, Groningen 

Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Alice, Rosa en Thirza  

   

17 september 09.30 uur                                                                      

Voorganger Ds. E. van Gulik 

Organist F. Reitsema  
Koster H. Bulthuis/ H. Norden  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Hélène, Sennah en Elisa  

 
 
 
 
 

 
 

KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 
uiterlijk donderdag 7 september a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 

 
Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 
 

N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 14 september, 26 oktober en 14 december. 
 

  
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
  

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

