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Betaling vaste vrijwillige bijdragen 
en giften:                                                                                            
 
Penningmeester Geref. Kerk  
H. Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 
 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden: b.v. 
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
A.E. Zuidema- Kremer 
Op de 3e maandag van de maand 
in Menorah van 19.00 – 19.30 uur. 

Giften bestemd voor: 
1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94 
2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00 
3) Sponsoring Marsyya (project World 
     Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23 
 
F. Turkstra, Groene Zoom 19,  
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480 
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl 

Evangelisatie: 
p/a B.K. Feitsma, Groene Zoom 4,  
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692 
Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55 

Autovervoersdienst: 
Indien nodig, neem contact op met  
uw wijkdiaken. 
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VISSEN 

 
Op een zomerse avond neemt mijn Anke 
me mee naar het Schildmeer. Het werk 
zit erop. Het is nog heet. Ik doe mijn 
zwembroek aan en loopt het Schildmeer 
in. Er komt een school vissen aan. Ze 
zwemmen om mijn knieën heen. 
 
Het maakt me meteen blij.  

 
De Bijbel noemt de vissen. In psalm 8. Bij al het mooie dat God geeft in Zijn Schepping 
horen ook de vissen. De Psalm kan erbij zeggen: “Heer, onze Heer, hoe machtig is uw 
naam op heel de aarde.”  
 
Wat zijn vissen mooi! Ze vertellen het verhaal, hoe gaaf God de wereld gemaakt heeft. 
En wat zijn ze belangrijk! Ze zijn voedsel voor de mens. De beroemdste vis in de Bijbel 
is de grote vis die Jona opgeslokt heeft. In die vis komen we Gods nabijheid en 
liefdevolle zorg tegen. 
 
Ik moet eraan denken, met mijn voeten in het Schildmeer, en de vissen die ik zie 
zwemmen. Wat is er al veel voor ons weggelegd. Wat heeft God al veel moois 
klaargelegd voor ons. De vissen vertellen ons dat.  
 
We gaan weer een nieuw seizoen in met de kerk. We zullen een startweek hebben en 
een startdienst. Er zullen veel kerkdiensten gevierd mogen worden. In de gemeente zal 
er wel en wee zijn, dat we met elkaar delen mogen. We zullen gaan werken met een 
nieuwe structuur in onze gemeente. En er zullen veel activiteiten zijn, voor jong tot en 
met oud. Het gaat om het seizoen 2023/2024. 
 
Het is voor mij het eerste hele seizoen in Ten Boer. Ik ben heel benieuwd hoe dit zal 
uitpakken. Hoe we als gemeente kunnen zijn, voor elkaar onderling en voor anderen.  
 
Zelf hoop ik, dat er echt iets van het seizoen mag uitgaan. Dat we ons welkom weten 
en dat we ons thuis voelen in de kerk. Dat we ons voeden mogen. Zoals de Here Jezus 
dat gevoel gaf, toen hij het volk voedde met vissen en broden, die maar niet opraakten. 
Vissen geven weer, dat Hij er is voor ons. We krijgen geestelijk voedsel van Hem. 
 
Er is nog iets bij de vissen. Ze zijn er al. Ze zwemmen al vlak bij ons. God heeft ze 
gegeven in Zijn Schepping. En zo is het ook met de kerk. Ze is er al. Ze leeft voor ons.  
We hoeven met elkaar de kerk niet te redden. Of overbezorgd te zijn over de kerk.  
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Ook al worden we kleiner. Ook al verliezen we onze voorname plaats in samenleving. 
God zal Zijn kerk besturen. We hoeven ons daar niet druk over te maken.  
 
De Here Jezus zorgde een paar maal voor een wonderbaarlijke visvangst. Zonder dat 
het voor mogelijk gehouden werd, kwam er een enorme vangst. Zo kan het ook voor 
de kerk zijn. De Here zorgt ervoor! 
 
Eén van de oudste symbolen in het christendom is de vis. In het Grieks is dat het 
woord:” Ichthus.” En de letters van dit woord zitten de beginletters van een getuigenis: 
“Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser”. De kerk had in vroege tijden het zwaar. 
Christenen werden vervolgd. De vis als symbool gaf steun. Het werkte als een 
geloofsbelijdenis. Wie een vis tekende, maakte duidelijk, dat hij een kind van God 
mocht zijn. Het gaf onder christenen een teken van verbondenheid. 
 
Het zit wel goed met de vissen. En ook die van het Schildmeer op een prachtige 
zomerdag. Dat ze ons brengen mogen naar een mooi, nieuw seizoen van onze 
gemeente. 
 
 
OMZIEN EN MEELEVEN 
 

• Br. Wildrik Burema, volgt immuuntherapie krijgen. Inmiddels zijn er al een 
aantal behandelingen geweest. En die lijken goed uit te pakken. De doktoren 
waren tevreden. Hij voelt zich er ook goed bij. We hopen dat dit zo mag blij-
ven. 
 

• Zr. Martina Venhuizen, heeft borstkanker. Elf jaar geleden had ze deze ziekte 
al, en is ervoor behandeld. Nu keerde de borstkanker terug. In september zal 
ze een operatie moeten ondergaan. We wensen haar alle kracht en moed toe. 
 

• Bij br. Dick van Gennip, is kanker in de blaas geconstateerd. Hij is inmiddels 
daaraan geopereerd in het ziekenhuis van Scheemda. De operatie lijkt ge-
slaagd. Er volgen nog uitslagen van onderzoeken. Het zijn spannende dagen 
voor Dick en zijn vrouw Aly! Dat ze het goed mogen maken, bidden we hen 
toe. 
 

• Zr. Sieta de Boer, heeft de diagnose “vasculitis” gekregen. Dat is een auto-
immuunziekte, waarbij de grote bloedvaten ontstoken zijn. De ziekte is geluk-
kig goed te behandelen, maar vraagt wel veel van Sieta en Freddy. Het herstel 
gaat langzaam. We wensen hen beiden goede moed! 
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• Br. Dick Bos, heeft nierbekkenkanker. Hij is al een poosje bezig met chemo-
therapie. Het gaat nu om de laatste therapieën. Het vraagt veel. Dick is heel 
moe. Hij probeert samen met zijn vrouw Marjan de moed erin te houden. En 
dat gunnen we beiden zo. 
 

• Zr. Klaver-Haveman, heeft na onderzoek te horen gekregen, dat zij lijdt aan 
een vorm van dementie. Er zullen nog een paar onderzoeken volgen. Op dit 
moment gaat het goed met haar. Ze voelt zich geborgen bij haar Heer en Hei-
land. 
 

• Bij br. Kor Huisman, is prostaatkanker geconstateerd. Hij krijgt 20 bestralingen 
de komende tijd. Hij voelt zich overigens goed en kan nog actief zijn. Zijn 
vrouw Cieka, heeft last van hartklachten. Ze staat onder medische behande-
ling. De hoop is dat het beter mag worden. We wensen beiden beterschap en 
kracht toe. 

 

• Br. Klaas Kremer, zal in september een CT-scan krijgen. Daar volgt de uitslag 
op. Dat is opnieuw weer spannend voor Klaas en zijn vrouw Wia. Samen ma-
ken ze heel wat door. We hopen en bidden, dat er rustige en onbezorgde 
tijden mogen aanbreken voor hen. 
 

• Br. Peter Werkman, is een paar keer opgenomen geweest in het UMCG. Hij 
heeft een steunhart. Ook met hulp van dit steunhart is zijn gezondheidstoe-
stand niet goed. Hij heeft last van duizeligheid en houdt een gebrek aan 
conditie. Het leidde tot diverse opnames. Men wil nu proberen  zijn hartritme 
goed te krijgen door het toedienen van een elektrische schok. Het is afwach-
ten of dit ook lukt. Peter zou starten met een nieuw revalidatie traject in 
Beatrixoord. Daarvoor zou hij dan 3 keer per week een dagdeel naar het reva-
lidatiecentrum in Haren gaan. Nu door de huidige conditie van zijn hart moet 
dit worden uitgesteld. Peter en zijn gezin willen moed houden, hoop en ver-
trouwen! We gunnen hun dit van harte! 
 

• Zr. Shirley Fongers-Noon, moest deze zomer een operatie aan haar rug on-
dergaan. Die is gelukkig goed gelukt.  

 

• Zr. Jongsma-Martini is van Innersdijk naar Bloemhof gegaan, waar ze een ka-
mer en een vast adres krijgen kon. Het gaat gelukkig goed met haar. 

 

• Zr. Entjes-Nijborg heeft een kamer kunnen krijgen in Bloemhof. Het gaat naar 
omstandigheden goed met haar. 
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GEBOORTE 
 

“Liefde, zo mooi en fijn? Nog meer liefde te delen nu we met zijn vijven zijn”. 
 

Deze woorden staan op het geboortekaartje van Jens Ruben, 

zoon van Sander en Lydia, broer van Stijn en Niek. Jens is geboren op 31 juli. 

 

We feliciteren hun hartelijk! 

 
 
IN MEMORIAM AB HAAK 
 
Hij werd geboren in 1936 te Groningen. In een gezin met 6 kinderen. Zijn ouders 
hadden een groente- en fruitzaak. Hij groeide op in oorlogstijd, wat indruk op hem 
gemaakt heeft. Het hoofdkwartier van de vijand zat heel dichtbij huis. Toch kon hij vrij 
onbezorgd kind zijn. Er was liefde. 
 
Al vroeg ontwikkelde Ab een voorliefde voor techniek, en dan vooral voor auto’s en 
motoren. Op zijn 16e begon hij te werken bij een garagebedrijf. Na veel ervaring en 
kennis te hebben opgedaan solliciteerde hij bij de ANWB. Hij werd wegenwacht, en dat 
bleef hij tot aan zijn pensioen. 
 
Hij leerde een vrouw kennen. Dat was op een avond in de jeugdsoos van de kerk.  
Vrienden van hem namen een knappe verpleegster mee, Joukje van Houten. Na de 
avond bracht hij Joukje thuis. Een verkering begon. In 1965 trouwden Ab en Joukje. Ze 
gingen wonen in Appingedam, waar ze een flatwoning konden krijgen. 
 
Er werd een gezin gesticht. Klaas en Sietze werden geboren. Het was in die tijd 
gebruikelijk, dat de man aan het werk ging en de vrouw thuis voor de kinderen zorgde. 
Bij Ab en Joukje ging het anders. Joukje werd gevraagd in de verpleging te komen 
werken. Er was dringende behoefde aan haar kunde. De roosters werden op elkaar 
afgestemd. Het is nooit een probleem geweest, dat beiden werkten. 
 
Na verloop van tijd verhuisden ze naar Ten Boer, eerst naar een woning aan de 
Karspelstraat en later naar de Stadsweg. Ze leefden met de kerk. Ab was een 
geloofsmens en daarbij rechtdoorzee. Hij hield niet van uiterlijk vertoon of 
ellebogenwerk in een kerk. Hij was ook wat betrokken bij de lokale politiek (CDA).  
 
In 1998 en 2000 werden Joukje en Ab grootouders van Vince en Dian. Samen namen 
ze graag tijd voor de kleinkinderen. Ab was altijd zeer geïnteresseerd in hen. Met de 
kleinkinderen naar de caravan of naar London, voor de stad en het voetbal, Ab genoot 
daarvan.  
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Na zijn pensioen kwam er tijd voor andere dingen. Zijn hobby was modelvliegen. Hij 
bouwde zelf zijn vliegtuigen. Graag trok hij naar de vliegclub Middelstum om ze uit te 
proberen. Ook mocht hij graag aan brommers sleutelen. Hij legde zich ook toe op 
fotografie. Al snel begon hij met het zelf afrukken van foto’s.  
 
Samen met Joukje heeft hij reizen gemaakt naar vele landen in Europa. Daar waren ook 
ANWB-groepsreizen bij. Zijn technische kennis kwam van op de reizen pas. Hij heeft 
heel wat storingen verholpen. 
 
De laatste jaren kregen Ab en Joukje te maken met ziekte. Ab brak zijn heup. Begin dit 
jaar werd hij echt ziek. Hij moest worden opgenomen in Innersdijk. Deze zomer ging 
zijn gezondheid sterk achteruit. Hij is overleden op 25 juli. 
 
Er is een afscheidsdienst gehouden voor hem in onze kerk. Zijn levensloop werd 
verteld. Er werden ervaringen verteld vanuit de kleinkinderen. Er waren foto’s uit zijn 
leven. Dat was allemaal heel warm en goed. Verder hebben we liederen gezongen, we 
hebben gebeden en er was een overdenking vanuit Psalm 103, de trouwtekst van Ab 
en Joukje: “Loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden”.  
 
Aansluitend is hij begraven op de nieuwe begraafplaats in ten Boer. 
 
 
 
IN MEMORIAM REINA SIENA (RUDY) CLAUS-SMID 
 
Rudy kwam uit de stad. Geboren in 1936. Ze was het jongste meisje in een gezin met 3 
meisjes. Het was een goed gezin, met een betrokken vader en moeder. Ze gingen naar 
de baptisten kerk. Rudy heeft hier haar liefde voor het zingen opgedaan. Haar leven 
lang mocht ze graag zingen. Vele jaren maakte ze deel uit van het koor Excelsior. Het 
was haar lust en haar leven. 
 
Na haar schooltijd legde ze zich toe op kleding verstellen. Ze kon aan het werk bij het 
bedrijf Meijering in Groningen. Ze leerde werken op de naaimachine. Dat bleef haar bij. 
Zo maakte ze kleren voor de kinderen. En tot op hoge leeftijd verstelde ze kleren. 
 
Ze was nog jong, toen ze een man leerde kennen. Ze trouwde met hem. Het was een 
ongelukkig huwelijk voor haar, en na een paar jaar scheidde ze van deze man. Nog lang 
had ze last van deze nare ervaring. Het maakte haar angstig en onzeker.  
 
Helend was, dat ze een andere man mocht leren kennen, Auke Claus. Een weduwnaar. 
Auke had zijn vrouw en zijn kind verloren in het kraambed. Nieuwe liefde bloeide op. 
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Auke en Rudy hadden het goed met elkaar. Ze trouwden. Ze gingen wonen in Ten 
Boer. Het werd ditmaal wel een gelukkig huwelijk. Liefdevol. Ze wilden graag 
kinderen, maar dat bleek moeilijk te zijn. Rudy kreeg miskramen. Na verloop van tijd 
lukte het toch. Eerst werd Johan geboren, en daarna Gerlinda. De kinderen waren 
heel welkom. 
 
Rudy was een zorgzame moeder. Ze stond graag klaar voor haar kinderen. De 
kinderen hebben dat bij haar tot op het laatst ervaren bij haar. En niet alleen voor 
haar gezin was ze zorgzaam, ze kon ook daarbuiten zo zijn. Ze stond graag klaar voor 
anderen. Waar ze een helpende hand kon uitsteken, deed ze dat.  
 
Ontspanning vond ze in haar stacaravan Meerwijck bij het water. Ze mocht graag bij 
het water zijn en bootjes kijken. In haar jeugd deed ze dat al. Ze genoot van lekker 
eten en een goed gesprek. Ze hield ook van spelletjes doen.  
 
Ingrijpend was de gedwongen verhuizing naar de Verlaatweg. De woning die ze had, 
moest worden gerenoveerd, na aardbevingsschade. Ze voelde zich thuis in het 
centrum van ons dorp, dicht bij de winkels, en moest nu in een afgelegen gebied haar 
weg vinden. Haar eigen meubels moesten worden opgeslagen. Ze heeft er iets van 
proberen te maken. Ze vond het leven te mooi om bij de pakken neer te gaan zitten. 
 
Deze zomer werd ze ziek. Ze moest worden opgenomen in het UMCG. Haar kinderen 
konden haar daar nog bezoeken. Ineens ging haar gezondheid sterk achteruit en is ze 
gestorven. Ze is 86 jaar oud geworden. 
 
Er is een afscheidsdienst voor haar gehouden in onze kerk. Er zijn mooie en eerlijke 
woorden gesproken over haar. Foto’s uit haar leven gaven een indruk. We stonden in 
een overdenking stil bij woorden uit Psalm 23: “Al gaat mijn weg door een donker dal 
ik vrees geen gevaar, want u bent bij me”. Na de dienst is Rudy begraven op de 
nieuwe begraafplaats. 
 

 
SCIPIO-APP 
 
Binnenkort zal de Scipio-app beschikbaar komen. 
Natuurlijk zal het even wennen zijn. Maar de app op 

de telefoon geeft veel mogelijkheden. Om foto’s en berichtjes te delen. Om kerktijden 
en diensten te bekijken. Voor het digitaal collecteren. Zo’n app is van deze tijd.  
 
Meer informatie zie pagina 15 
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BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

• In de dienst van 17 september zal Harm Riepema iets vertellen van zijn missie: 
helpen aan de opbouw van Oekraïne. Harm zal afreizen naar dit land, en zijn 
hulp geven aan projecten. Hij ziet dit als een roeping van God. Hij zal in de 
dienst ook een zegen ontvangen voor zijn missie, een reiszegen.  
 

• Op 24 september zal de startdienst zijn van onze gemeente. Het is de bekro-
ning van een hele startweek met activiteiten. De dienst begint op een ander 
tijdstip dan we gewend zijn: om 11 uur. We zijn al bezig met de voorbereidin-
gen. Het belooft een goede dienst te worden. Een tipje van de sluier: Sem van 
Dijken zal ons ons iets vertellen over het project Overstag. 
 

• Op 1 oktober zullen ambtsdragers bevestigd worden. Ook nemen we afscheid 
van vertrekkende ambtsdragers. Het is een uniek moment. Door het begin van 
de nieuwe structuur starten we met een hele nieuwe kerkenraad.  
 

Alle ambtsdragers worden bevestigd. Ik heb er alle vertrouwen in. Met Gods 
onmisbare zegen zal het goed komen. 

 
        Ds. Ernst van Gulik 
 

  
Hoi allemaal, op zondag 24 september vertrek ik voor een half jaar naar Canada / Ame-
rika. Hier ga ik onder andere een Engelse taalcursus volgen bij Education First (EF), ‘s 
ochtends heb ik les, en in de middag worden er verschillende activiteiten georgani-
seerd. Mijn reis begint in Vancouver (Canada) waar ik in een gastgezin verblijf.  
 
Na acht weken reis ik verder naar San Diego (Amerika), daar zit ik op de campus. Als je 
het leuk vindt om mijn reis te volgen, dan kan dat! Op Polarsteps zal ik af en toe iets 
plaatsen: www.polarsteps.com/rozemijnwiersema   
 
Mede dankzij Scipio zal ik ook verbonden met jullie blijven. Ik hoop een mooie tijd te-
gemoet te gaan en zie jullie over een half jaar weer.  
 
Tot ziens! Groeten van  
 
  Rozemijn Wiersema  
 
 
 
 
 

http://www.polarsteps.com/rozemijnwiersema


 

 

10 

 
 
 
 

 

• Zondag 13 augustus jl. heeft Bert Geuchies afscheid genomen van onze ge-
meente als één van de vaste organisten. Dit betekent dat er een vacature voor 
organist is ontstaan.  
 
Daarom de oproep aan u allen, kent u nog iemand (het  liefst wonend in de 
omgeving van Ten Boer) die ons organistenteam zou kunnen versterken. Of 
dat u wellicht zelf orgel speelt en kerkorganist wil zijn binnen onze gemeente.  
 
Graag een berichtje naar onze scriba. 
 

• Zondag 1 oktober zal de hele huidige kerkenraad aftreden. Met dankbaarheid 

en blijdschap deelt de kerkenraad mee, dat de volgende gemeenteleden het 

ambt van ouderling/diaken op zich willen nemen in de kerkenraad nieuwe stijl: 

- br. Louis Dekens    voorzitter 

- br. Harry van der Wolde  scriba 

- br. Piet Haanstra   Taakgroep Pastoraat 

- br. Anton Haaksma  Taakgroep Beheer 

- br. Sake van der Goot  Taakgroep Inspiratie 

- br. Roelof Jan Wiersema   Taakgroep Communicatie:  

- br. Jan Bolt    Taakgroep Diaconie 

- zr. Saskia van Dijk  Taakgroep Jeugd 

 

• Zr. Sieta de Boer heeft besloten dat zij tot haar grote spijt zal moeten stoppen 
als voorzitter van de kerkenraad. Zij heeft een ernstige chronische auto im-
muunziekte. Die is weliswaar goed te behandelen, maar dat zal wel de nodige 
tijd vergen. 
 

• Br. Louis Dekens neemt het voorzitterschap voorlopig van haar over. 

 
  Harry van der Wolde, scriba 

 

Mededelingen vanuit de kerkenraad  
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STRUCTUURCOMMISSIE 
 
Het werk van de structuurcommissie is ook tijdens de zomer doorgegaan. Voor elke 
taakgroep is er een kwartiermaker gevonden! We zijn dan ook dankbaar en blij te 
kunnen mededelen dat de volgende zeven gemeenteleden inmiddels als 
kwartiermaker aan de slag zijn gegaan: 
 

- Jeugd:   Saskia van Dijk  

- Eredienst:   Johan Bos 

- Pastoraat:   Piet Haanstra 

- Beheer:   Anton Haakma 

- Inspiratie:   Sake van der Goot 

- Communicatie:  Roelof Jan Wiersema 

- Diaconie:   Jan Bolt  

 
Zes van de zeven kwartiermakers zullen, indien na de officiële afkondiging (17 en 24 
september) geen gegronde bezwaren worden ingediend, op zondag 1 oktober als 
ambtsdrager worden bevestigd. Daarmee vormen zij samen met de voorzitter, scriba, 
predikant en notulist de nieuwe kerkenraad.  
 
We zoeken echter nog een ambtsdrager voor de taakgroep Eredienst; iemand die de 
taakgroep Eredienst vertegenwoordigd in de kerkenraad.  
 
Onze meeste aandacht gaat op dit moment uit naar de taakgroep Pastoraat omdat 
daar, door een aantal aftredende ouderlingen, behoefte is aan gemeenteleden die een 
pastorale taak willen opnemen. In tegenstelling tot voorheen kun je je als lid van de 
pastorale taakgroep helemaal richten op het bezoek en het omzien naar elkaar.  
 
Zo krijg je dus niet een hele wijk onder je hoede maar lever je vanuit de taakgroep een 
bijdrage, net daar waar de zorg het meest nodig is. Ook hoef je hiervoor geen 
kerkenraadslid te zijn; je wordt niet bevestigd. Heb je hart voor je medemens, ga je 
graag het gesprek aan of vind je het fijn om om te zien naar 1 of meer gemeenteleden, 
meld je dan aan bij Piet Haanstra. 
 
Verder vragen we nu al aandacht voor zondag 1 oktober. Dan zal de nieuwe werkwijze 
worden ingezet en organiseren we na kerktijd, aan het einde van de startweek, met 
elkaar een infomarkt.  
 
Op deze infomarkt willen we graag iedereen betrekken bij het gemeentewerk. De 
nieuwe taakgroepen presenteren zich op de infomarkt en vertellen waar zij de 
komende tijd mee aan de slag gaan.  
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Daarnaast horen we graag wat u en/of jij van een taakgroep verwacht. Maar we willen 
jullie ook aanmoedigen: Denk alvast na over wat jij zou kunnen doen! Grote klussen, 
kleine klussen; als iedereen iets doet, worden we samen een levende gemeente.  
 
Kijk ook eens om je heen: wie zou je willen meenemen of uitnodigen voor deze 
infomarkt? Een speciaal welkom gaat hierbij ook uit naar onze nieuw(st)e 
gemeenteleden, zodat u/jij ook kunt ervaren wat er binnen onze gemeente allemaal 
gebeurt!  
 
De flyer van de infomarkt vind je op de achterkant van Nieuws van Kerk en Kansel.  
 
  Lineke Meerman 
 

 
 
 

 
VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 
 
1 Oktober: Kerk & Israël 
 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel 
van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof 
en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen 
antisemitisme. In Nederland worden rusten we predikanten en gemeenten toe op het 
gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk 
van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap. 
 
8 Oktober: Stichting Vrienden van de Open Hof 
 
De geestelijke verzorging vanuit de Open Hof is bedoeld om mensen die dak- of 
thuisloos zijn op verhaal te laten komen. De pastor/geestelijk verzorger is twee dagen 
per week beschikbaar om te spreken over wat er zich afspeelt in het leven. Dat kan 
gaan over leuke en minder leuke dingen, lichte of zwaardere onderwerpen, over 
geloven of juist niet geloven, over doorgaan en blijven vertrouwen of over 
weerstanden die je tegenkomt, over accepteren of verzet, over leven, alleen zijn, 
samenleven, verlangen, verliezen, winnen, hopen, kortom: over de zin en de onzin van 
het leven.  
 
Hoewel een gesprek niet meteen problemen oplost, geeft het wel een adempauze. De 
lucht die dit oplevert geeft nieuwe ruimte om gesteund en gesterkt door te gaan. 
 

Diaconie 
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Daarbij bieden de wekelijkse vieringen op zondagavond een moment om je 
opgenomen te weten in de gemeenschap die wij met elkaar willen vormen: iedereen 
mag zijn wie hij is. 
 
15 Oktober: Wereldiakonaat Indonesië 
 
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de 
samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg 
slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in 
Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. 
Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of 
naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting 
over gezonde voeding. 
 

Alle collectes worden van harte aanbevolen. 

DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 

De volgende projecten van Kerk in Actie hebben een donatie ontvangen van elk € 600  

Noodhulp en rampenpreventie Ethiopië  
 
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker 
getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten 
mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische 
kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich 
aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te 
irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een 
weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt 
de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn 
als de oogst tegenvalt. 
 
Een volwaardige plek voor mensen met een beperking  
 
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, nauwelijks 
toegang tot onderwijs, zorg en werk. Van de 54 miljoen inwoners heeft 4,6 procent een 
beperking. Gezinnen waarin een kind of volwassene een beperking heeft, hebben vaak 
te maken met extra (medische) kosten en minder inkomen. Deze families zijn daarom 
extra kwetsbaar.  
 
The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) zet zich al sinds 1898 in voor 
mensen met een beperking in Myanmar. De organisatie heeft zeventien centra, waar 
niet  alleen de noodzakelijke zorg en revalidatie wordt geboden,  
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maar waar mensen met een beperking ook geholpen worden met hun re-integratie of 
integratie in de gemeenschap. TLMI-M stimuleert dat mensen met een beperking zich 
registreren, zodat ze in aanmerking komen voor voorzieningen van de overheid. Ze 
motiveren werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Ook 
stimuleren ze (groepen) mensen met een handicap hun eigen bedrijf te starten. 
 
Meer lezen over deze projecten: www.kerkinactie.nl 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra 
 
 

 
 

 
Het College van Kerkrentmeester heeft zich (ondanks de zomerse warmte) bezig 
gehouden met verdere verduurzaming van de kerkgebouwen. Zo zijn een paar 
vrijwilligers bezig geweest om een aantal tochtlekken bij de ramen in het kerkgebouw 
te verhelpen. Verder zijn de vloeren van de grote zaal van Menorah en de crècheruimte 
voorzien van vloerisolatie. 
 
Wanneer we kijken naar het gasverbruik van onze gebouwen komt deze qua prognose 
op bijna de helft uit van 2021 (bedenk daarbij dat in 2021 door corona weinig 
vergaderzalen zijn gebruikt). De getroffen maatregelen in de afgelopen periode (waar 
geen tot weinig hinder van is ondervonden) zijn al best effectief geweest op het 
gasverbruik, waarbij het effect van de vloerisolatie in Menorah nog niet eens is 
meegenomen.  
  
Er is een technische ronde door en langs de gebouwen gemaakt en de 
meerjarenbegroting is hierop geactualiseerd. O.a. zijn een aantal raamdorpels in 
Menorah aan reparatie/vervanging toe. 
  
Inmiddels zijn we bezig met de begroting van 2024. Ondanks het verzoek in de vorige 
uitgave van Nieuws van Kerk en Kansel hebben we nog geen terugkoppeling en/of 
verzoeken gekregen. Daarom opnieuw de oproep aan de commissies en ook aan de 
structuurcommissie om zaken aan te leveren bij Harry Horneman. Om het 
rentmeesterschap goed te kunnen doen, willen we graag ad hoc uitgaven vermijden. 
  
Voor 2024 zijn alvast in de begroting opgenomen zaken voor de geluidsinstallatie in de 
kerk en ook is er een bedrag gereserveerd voor een aankleding van de crècheruimte 
waar zowel vergaderingen als de oppas tijdens de erediensten plaatsvinden.  
 
  

College van Kerkrentmeesters 
 

http://www.kerkinactie.nl/
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Een van onze vaste organisten, Bert Geuchies, had aangegeven te stoppen met het 
spelen in onze gemeente. We hebben op een passende manier afscheid genomen en 
hem bedankt voor de vele jaren dat hij de gemeentezang met orgelspel in onze 
gemeente heeft begeleidt.  Inmiddels is de zoektocht naar een nieuwe organist 
begonnen. Zie ook de oproep bij pagina 10 in deze Nieuws van Kerk en Kansel. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap 
 
 

SCIPIO KOMT ERAAN! 
 
De afgelopen weken heeft de Scipio-commissie onze 
eigen kerk app gevuld, ingericht en klaargestoomd 
voor gebruik. Wij zijn er klaar voor!  

 
Wat is Scipio? 
 
Scipio is een app op je telefoon of tablet die snelle maar vooral ook veilige uitwisseling 
van informatie binnen onze gemeente faciliteert. Scipio vormt een aanvulling op onze 
huidige communicatiemiddelen; onze website, facebookpagina maar ook Nieuws van 
Kerk en Kansel blijven hiernaast gewoon bestaan.  
 
Met Scipio hebben we een nieuw communicatiemiddel in handen waarin we zowel 
gemeente breed als in besloten groepen met elkaar kunnen communiceren.  
 
Hoe is de app ingericht?  
 
Zodra u de app opent zie je in één oogopslag de volgende informatie: 

- Belangrijke mededelingen/nieuwsberichten; 

- De kerkelijke agenda; 

- De babbelbox: De plek waar we informatie, nieuws, flyers of andere berichten 

met elkaar uitwisselen;  

- De opnames van diensten; 

- Fotoalbums; 

- De groepen waar je lid van bent.  

 
Via het menu zijn daarnaast ook de collectemodule, de ledenlijst, verjaardagen en de 
digitale editie van Nieuws van Kerk en Kansel te vinden.  
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Hoe meld ik me aan?  
 
De afgelopen weken hebben wij zoveel mogelijk mailadressen genoteerd en 
doorgegeven aan de ledenadministratie. Op dit emailadres ontvang je een mail van no-
reply@scipio-app.nl om de PKN Ten Boer app te downloaden.  
 
In deze mail wordt uitgelegd hoe je de app kunt downloaden, op welk mailadres je je 
aanmeldt en is daarnaast de link naar een video verwerkt. In deze video staat stap voor 
stap uitgelegd hoe je je account activeert. Bij de eerste keer inloggen in de app stel je 
naast een wachtwoord en een vijf-cijferige code je eigen profiel in. Zo kies je zelf of 
bijvoorbeeld je mailadres, telefoonnummer of geboortedatum zichtbaar mogen zijn 
voor andere gemeenteleden. Heeft u hulp nodig bij het installeren? Neem dan uw 
telefoon mee naar de kerk, tijdens kleintje koffie helpen mensen van de Scipio-
commissie of andere gemeenteleden u graag verder!  
 
Kan ik met meerdere gezinsleden gebruik maken van hetzelfde mailadres? 
 
Wil je/wilt u samen met uw man, vrouw of kind(eren) gebruik maken van hetzelfde e-
mailadres? Dat kan! Maak dan in de app één keer een nieuw account aan en kies voor 
alle volgende gebruikers van de app voor de optie “Ik heb deze app al eerder gebruikt” 
om in te loggen.  
 
Binnen de app kun je wisselen van persoon. Als je de app start en er zijn meerdere 
personen met hetzelfde e-mailadres bekend, staat kort onderaan het scherm de 
persoon namens wie je de app gebruikt. Wil je van persoon wisselen, dan klik je 
hiervoor op de “wissel” knop. 
 
Is de app veilig? 
 
Scipio is veilig en voldoet aan de AVG. Doordat een account in Scipio gekoppeld is aan 
onze ledenadministratie, hebben alleen gemeenteleden toegang tot de ledenlijst en 
andere privacygevoelige informatie. Daarnaast hebben we deze informatie nog achter 
een extra beveiliging gezet: Zodra je de ledenlijst wilt openen, vraagt de app om een 
extra toegangscontrole.  
 
Gasten kunnen gebruik maken van Scipio, maar hebben geen toegang tot de ledenlijst 
en/of andere privacygevoelige informatie. Zij zien alleen de kerkelijke agenda, de 
mededelingen, de collectemodule en kunnen diensten terugkijken. 
 
Wanneer kan ik gebruik maken van Scipio? 
 
Na 17 september wordt de welkomstmail verstuurd en kunnen u en jij gebruik maken 
van Scipio.  Heeft u vragen over Scipio?  
 

mailto:no-reply@scipio-app.nl
mailto:no-reply@scipio-app.nl


 

 

17 

De komende weken tijdens kleintje koffie is de Scipio-commissie (Hennie Wiersema, 
Jaap Oudman, Hendrik Zwart, Jur Wiersema en Lineke Meerman) altijd met een aantal 
leden aanwezig om uw vragen te beantwoorden of te helpen bij het installeren. 
Daarnaast is veel informatie en een FAQ-rubriek te vinden op de website van Scipio. 
We hopen u/jou snel in de app te verwelkomen!  

 
Lineke Meerman 
 

 

 
 
 

 

Een berichtje van de jeugdouderlingen.....  

De zomervakantie is net voorbij, jong en oud begint weer in een ‘vast’ ritme te komen! 
En terwijl wij dit schrijven is het heerlijk nazomeren geblazen met een graadje of 30 in 
het zonnetje!  

Er zijn deze eerste week alweer vergaderingen geweest voor het komende kerkelijke 
seizoen dus alles kan in de loop van de komende weken weer beginnen. Voor nu is er 
nog niet heel erg veel nieuws te vermelden, behalve natuurlijk …....... 

Dat het eerste grote jeugdevenement het Kickstartweekend is op 23 en 24 september 
op de boerderij van de familie Muilwijk aan het Eemskanaal in Ten Post.  

De eerste aanmeldingen stromen binnen en we hopen dan ook op een hele grote op-
komst! Jij komt toch ook?? En neem je gezellig een vriend of vriendin mee? We gaan 
met elkaar in gesprek, zingen, luisteren en actief bezig met het thema “Fully known”.  

Ook jij kunt jezelf (beter) leren kennen, de ander leren kennen en we zijn allemaal ‘vol-
ledig gekend’ door God en kunnen ook Hem beter leren kennen. Een weekend met 
elkaar tot eer van Onze Heer!  

   Jeugdpagina 
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De jeugd van CJV zal zich de komende tijd buigen over de invulling van hun bijeen-
komsten het komende seizoen.  Nu er gewerkt wordt aan een nieuwe kerkelijke 
structuur zijn er wat zaken die nog heel even op zich laten wachten zodat er duidelijk-
heid komt over hoe e.e.a. opgestart moet worden.  

We hopen in de volgende editie van Nieuws 
van Kerk en Kansel meer te kunnen vertel-
len over bijvoorbeeld de start van de 
catechisaties en Impact, dit alles zal opge-
start worden na het Kickstartweekend.   

School, kerk, werk, bijbaantjes, alles is weer 
volop draaiende............en ik............... 
 
 
 
 
Een warme groet van de jeugdouderlingen,  

Meinie en José, Teye en Saskia  

 
 
VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 
Paulus vertelt de mensen over Jezus 

De komende weken lezen we drie 
verhalen over Saulus, die we ook kennen 
als Paulus.  
 
We lezen hoe hij in Jezus gaat geloven, dat 
hij op reis gaat om over God en Jezus te 
vertellen, en hoe hij op één van zijn reizen 
in een storm terechtkomt en schipbreuk 
lijdt.  
 
Op de zondag daarna lezen we Psalm 84. 

Tijdens deze periode lezen we de volgende bijbelteksten:  
 

- Saulus gaat in Jezus geloven (Handelingen 9:1-22)  
- Paulus reist rond en vertelt over Jezus (Handelingen 17:16 en 17:22-34)  
- Paulus komt op zee in een storm terecht (Handelingen 27)  
- Een lied over de tempel (Psalm 84) 
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UITNODIGING 

VOOR DE 
KINDERMIDDAG 

 
 
 

             Kom jij ook? 
 

Hallo jongens en meiden! 
 
De zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar is begonnen. Ook het nieuwe 
kerkelijk jaar gaat bijna beginnen. En dat nieuwe kerkelijk jaar willen we samen met 
jou starten met de Kindermiddag. 
 
Dit jaar wordt de Kindermiddag gehouden op zaterdagmiddag 23 september. 
De Kindermiddag is voor alle kinderen die in groep 1, 2, 3, 4, 5 of 6 zitten en is in de 
kerk (Gereformeerde kerk (PKN) aan de Wigboldstraat 3). Het begint om half 3 en het 
is om kwart over 5 afgelopen. 
 
Programma – Wat gaan we doen? 
 
We beginnen de Kindermiddag met elkaar met iets lekkers te drinken en te eten. 
Daarna luisteren we samen naar een mooi verhaal. Dan gaan we in groepjes 
verschillende activiteiten doen om fijn te spelen en te knutselen. We sluiten de 
Kindermiddag met elkaar af met het eten van een broodje knakworst. 
 
Ons thema: Geloof - Hoop – Liefde 
 
Voor deze Kindermiddag zijn er drie woorden ‘speciaal’. Het zijn de woorden: Geloof, 
Hoop en Liefde. Met deze drie woorden gaan we leuke dingen doen. 
 
Handig om te weten 
 
Meedoen aan de Kindermiddag is gratis. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Draag 
makkelijk zittende kleding. En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. 
 
Aanmelden? 
 
Als het kan, horen we graag van tevoren of je komt, zodat wij genoeg knakworstjes 
kunnen kopen. Maar ook als je je niet hebt opgegeven, mag je gewoon komen. 
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Voor opgeven en meer info: 
 
Alice Havinga  (06-22 22 67 60),  
Martine Dijkema (06-52 50 19 32) of  
Gerdien Slager  (06-11 32 31 08). 
 
Wij hopen dat jij komt!!  

 
Team Kindernevendienst 
 
P.S. Mocht u / jij het leuk vinden om te helpen tijdens deze 
Kindermiddag, dan vernemen wij graag! 

 
 

Catechisatie 18+ groep 
 
Weet je ook niet of God bestaat of wie God eigenlijk is? Of vraag je je af waarom je tijd 
aan God/geloof wilt besteden terwijl je agenda al vol staat? Misschien nog niets over 
God weet of juist heel veel maar nog niet weet of je God wilt volgen?   
 
In de 18+ catechisatie groep gaan we in een ontspannende huiskamersfeer opzoek naar 
antwoorden o.a. op de vragen wie is God, is Hij er ook voor mij en waarom zou ik Hem 
volgen?     
 
Ben je benieuwd en wil je op de hoogte gehouden worden wanneer we in oktober 
beginnen laat het dan weten aan Margreeth van der Goot (06-4019 3097) of Hedwig 
Huijzer (06-1244 5470).   
 
Wij gaan ook dit jaar weer aan de hand van Alfa Youth met jullie op zoek naar 
verdieping en antwoorden. De 18 jarigen krijgen nog een uitnodiging maar val je daar 
buiten dan ben je ook van harte welkom, hetzelfde geldt voor vrienden, vriendinnen 
en belangstellenden. Groet van  
 

Margreeth en Hedwig 
 

Een bericht van Mens voor Mens!  

De vakantie is voorbij en stiekem 
begint ons al een herfstgevoel te 

bekruipen......Dit komt door de eerste actie na de zomer, onze 

‘bolchrysantenactie'.  
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Zodra deze bloemen weer bij vele mensen in de tuin staan krijg alles toch meteen een 
wat najaarsgevoel. Iets wat we nog niet ervaren als we op dit moment naar buiten kij-
ken maar toch.....  

Helaas heeft de 1e ronde van de ‘bollenactie’ op 9 september ons wel flink wat impro-
visatievermogen gekost vanwege een groot tekort aan helpende handen!  

Komende zaterdag, 16 september, hopen we met meer mensen op pad te kunnen 
gaan om het resterende deel van het dorp te voorzien van de mooie gekleurde bloe-
men. In het centrum van het dorp, op een centrale plek, staat tevens een 
verkooppunt.  

Dus mocht u niet thuis zijn op het moment dat er iemand bij u aan de deur komt, daar 
kan ook gekocht worden. De routes zijn dit jaar iets anders dan u van ons gewend 
bent i.v.m. sportactiviteiten in het dorp.  

Op zaterdag de 16e wordt er gelopen in wijk rood, blauw en een groot deel van de 
wijken paars en oranje, met daarnaast dus het verkooppunt in het centrum. Hier kunt 
u natuurlijk ook terecht voor een mooie plant als u de verkopers op 9 september 
heeft gemist!  Vriendelijke groet Mens voor Mens,  

Margot, Enola en Teye  

GEMEENTE GROEI GROEP 

Dit seizoen starten we weer met een nieuw thema, nl:  
“En God zag dat het TOV was “ 
 
Zevenmaal lezen we deze uitspraak in het eerste hoofdstuk 
van de Bijbel, waarin we kennismaken met God. Hij is trots op 
en blij met wat Hij gemaakt heeft. Zijn scheppingswerk is zeer 
goed gelukt en Hij hoopt dat de mens, in wiens handen Hij al 
dat moois heeft gelegd, er net zo blij mee zal zijn en er goed 
voor zal zorgen. Helaas pakt het anders uit. God krijgt er spijt 

van dat Hij de mens gemaakt heeft. Toch is dat niet het einde van het verhaal…. 
 
Genesis betekent begin, oorsprong, en gaat over oeroude vragen van de mens: Waar 
kom ik vandaan? Waarom leef ik? Wat is de herkomst van het kwaad? En: is er 
toekomst voor de mens, en voor onze groene planeet aarde? Zo vind je in teksten 
over het begin antwoorden op de vragen van vandaag. 
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Komend jaar zal de toerusting door ds. Ernst van Gulik gedaan worden, we zullen met 
elkaar 4 mooie avonden gaan beleven. Na de startweek zullen we weer gaan beginnen 
met de groeigroepen. Ben je enthousiast of wil je een keer meekijken?  
Meld je dan bij  
 

Menke, Ingrid of Sake, GGG Leiders-Toerusting. 
 

 
 
 

    
Op woensdag 11 oktober komt er iemand ons iets vertellen over het werk van 
het Rode Kruis, o.a. over het aardbevingsgebied, ramp in Turkije, opvang van 
asielzoekers in Ter Apel e.d.  
 
Er zijn in korte tijd 2 leden van onze afd. overleden, Jacob de Vries op zondag 27 
augustus op 94 jarige leeftijd en op maandag 4 september is Reina Siena (Rudy) 
Claus-Smid op 86 jarige leeftijd overleden. 
 
We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.  
Voor vervoer kunt u tot 12.00 uur bellen naar Joke Medema tel: 302 4003 of 06-
2542 1172. Laten we de ouderen en hen die aan huis gebonden zijn in onze 
gebeden gedenken 
                                                    

Het bestuur 

 
N I E U W S B E R I C H T  
 

In 2022 kregen wereldwijd 35,5 miljoen 
mensen een complete Bijbel tegen 30 

miljoen in 2021. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 
de ruim 150 Bijbelgenootschappen, in zijn rapport over 2022. 

‘Dit is waarvoor we zijn opgericht’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Ne-
derlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). ‘Er zijn nog steeds veel situaties waarin 
mensen graag een eigen Bijbel willen hebben, maar niet zonder hulp aan een exem-
plaar kunnen komen. De Bijbel geeft kracht en inspiratie, juist ook in moeilijke tijden. 
Daarom zetten de Bijbelgenootschappen wereldwijd alles op alles om zoveel mogelijk 
mensen toegang te geven tot de Bijbel, als boek, digitaal of in audiovorm.’  
 

http://qsjj.mjt.lu/lnk/AUgAAD_
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Als belemmerende factoren noemt de UBS de ontregelde productie en distributie en 
de stijgende prijzen, vanwege onder meer de oorlog in Oekraïne. Desondanks werden 
in 2022 in totaal 166,4 miljoen Bijbels en deeluitgaven verspreid; nagenoeg evenveel 
als de 169 miljoen in 2021. 
  
Digitale groei wereldwijd 
De digitale Bijbelverspreiding groeit sinds jaren gestaag. De terugval in 2021 was tij-
delijk, laat het UBS-rapport zien. Om een indruk te geven van de aantallen: in 2010 
werden wereldwijd digitaal ongeveer 200.000 Bijbels gedownload en vorig jaar 10 
miljoen. Het NBG ziet de digitale groei ook in Nederland en Vlaanderen.  
 
Het aantal gebruikers van de app Mijn Bijbel steeg met 8% tot 176.000. Vooral in 
Vlaanderen was er een sterke groei van 42%. Ook online Bijbellezen zit in de lift: in 
2022 lazen bijna 1,4 miljoen mensen de Bijbel via de www.debijbel.nl 
 

 

INTERKERKELIJK KINDERKOOR 
EIGEN WIJS 

 
Is op zoek naar jou!!! 

 
Hou jij van zingen? En van dansen? En zit je in groep 3 of hoger? 
Dan is kinderkoor Eigen Wijs op zoek naar jou! ( jonger in overleg met de dirigente) 
 
Afgelopen jaar zijn er weer een aantal kinderen van de basisschool af gegaan, en dan 
verlaten ze meestal ook het kinderkoor. Het zou fijn zijn als er weer wat nieuwe leden 
bij komen, zodat we gezellig door kunnen gaan met samen zingen. 
 
Even wat info over ons koor: we zijn een gezellige club van ongeveer 20 leden. Met juf 
Gea (dirigent) en Els (pianiste) oefenen we elke woensdagavond, en doen daarbij ook 
gebaren of dansjes. We zingen voornamelijk christelijke liedjes, maar ook andere 
leuke kinderliedjes. We treden regelmatig op, bijvoorbeeld in een kerkdienst, 
verzorgingstehuis, op een feest of we doen mee met een concert. 
 
Wij repeteren elke woensdagavond van 18.30 – 19.30 uur in Menorah. 
 
Kom gerust langs om eens te komen kijken en luisteren, misschien zelfs al mee te 
doen. Voor vragen: kinderkooreigenwijs@gmail.com 
Groeten het bestuur: 
 

Karin Steenhuis-Geertsema,  
Margreet Braun  
Annemargreet Wierenga. 

http://www.debijbel.nl/
mailto:kinderkooreigenwijs@gmail.com
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Lieve gemeenteleden, wat hadden we ons het jaar 2023 heel anders voorgesteld. Dick 
had al een paar maanden last van zijn rug, maar dat dit erachter wegkwam hadden wij 
niet kunnen vermoeden. Nierbekkenkanker met gevolg dat er geen genezing meer mo-
gelijk is. Ongeloof en niet te bevatten. Nu zijn we een paar maanden verder en wij zitten 
nog volop in de chemokuren die gelukkig wel aanslaan.  
 
We willen iedereen bedanken voor de aandacht die we tot nu toe hebben gekregen. 
Zowel een bezoek, kaartje, bloemen, maar ook de gesprekken met gemeenteleden die 
ons in hun gebeden meenemen, we zijn erdoor gesteund. We hebben nog een lange 
weg te gaan, maar we hopen dat het resultaat van de chemokuren wat verlenging van 
leven mag geven. We leven in onze “bonus” tijd en genieten samen van elke dag dat 
we bij elkaar mogen zijn hoelang die “tijd” ook mag zijn. Met een hartelijke groet,  
 

Dick en Marian Bos 

 

Hartelijk dank voor de kaarten, telefoontjes en voor de bloemen uit de kerk die ik 
mocht ontvangen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. 

    

Anna Dijk 
 
Beste mensen, na moeilijke jaren hebben wij als gezin ,afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, vader en opa Ab Haak!  Het is ons onmogelijk om ieder persoonlijk  te 
bedanken voor alle steun, liefde ,en warmte die wij van zovelen van U hebben ont-
vangen. Het was zeer bijzonder, en wij zijn daar heel dankbaar voor. Lieve groet,  
  

Joukje Haak  
 
Hartelijk bedankt voor de vele blijken van medeleven tijdens mijn verblijf in het zie-
kenhuis, Innersdijk en nu in Bloemhof. Het heeft mij erg goed gedaan. Hartelijk groet 
voor u allen. 
  Dini Jongsma 
  
Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen van de kerk en voor de vele kaartjes 
en andere reacties die ik mocht ontvangen. De aandacht en de betrokkenheid vanuit 
de gemeente, in welke vorm dan ook, heeft mij heel goed gedaan.   
 

Trieneke Klaver-Haveman 
 

Dankbetuiging 
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Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die we vanuit de kerk mochten ontvangen: 
18 juni vanwege mijn verjaardag.  23 juli voor onze zoon Nanning van ‘s Heeren-
loo  Bedum, die thuis gekomen is uit het ziekenhuis na een beenbreuk. En zondag 3 
september voor Arie zijn 85 ste verjaardag. 
 

Gré Noorman 
   
Graag wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties en de bloemen van de kerk op 20 
augustus voor mijn vrouw Renske -zoals ze zich nu zelf noemt- voor haar 80ste verjaar-
dag. Ik ben heel blij en dankbaar dat zij in Lindenhof is gekomen, waar zij liefdevol 
wordt verzorgd. 

  Jelte van der Woude  

 Hartelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk en de vele  kaarten die wij voor ons 55 
jarig huwelijk mochten ontvangen. Hartelijke  groet.  

Gerard en Anneke Zijlema 

Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk en voor de vele kaarten die ik mocht ont-
vangen ter ere van mijn verjaardag 29 Juli jl. Ook namens Jannie hartelijk dank  

 
Fokko Zuur 

 

 
 

23-9 86 J. Boss-Ridder   

26-9 71 W.P. Burema   

1-10 78 W. Offringa   

1-10 74 J.C. Kamphuis-Swierenga   

3-10 87 M. van Zanten-Dwarshuis   

7-10 84 A. Huijzer-Schep   

14-10 76 C.M.A. Huisman-Top   

18-10 82 H.H. Vink-Modderman   

22-10 75 A.G. Koenderink-Werkman   

     

 

 Verjaardagen 70 + 
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OVERLEDEN: 

Br. A. Haak, op 25 juli jl.  

Zr. R.S. Claus-Smid, op 5 september jl. 

 
VERHUISD: 

Zr. G. Entjes-Nijburg. 

Zr. R. Jongsma-Martini 

Janita Meerman 

Johan Dekens 

Albertine Oosterink 

 

Fam. J. Cappon 

 
UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK; 

        Br. B.J. Wietsma 

 

   
     

 
 
 
 

 
 
16-07 Familie Oosterink, als dank voor de gastvrijheid tijdens de boerderijdienst. 
 
23-07 Fam. A. Noorman,  zoon Nanning is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
30-07 Br. F. Zuur, verband met zijn 81 ste verjaardag, 

 br. H. Lenting, in verband met zijn 87 ste verjaardag, 

 

Kerkelijke mutaties 
 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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 zr. A. Dijk-Bos, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, en naar 

 br. en zr. Klaver-Haveman, ter bemoediging. 
 
06-08 Hergen Fekken, en naar 

 fam. Huisman-Top, ter bemoediging. 
 
13-08 Br. A.J. van der Goot, in verband met zijn 91 ste verjaardag, 

 fam. De Boer-Jongsma, ter bemoediging,  
en naar 

 Bert Geuchies, hij is na vele jaren gestopt als vaste organist van onze kerk. 
 
20-08 Zr. R.G. v.d. Woude-Roersma, in verband met haar 80 ste verjaardag, 

 zr. R.H. Kazemier-Haan, in verband met haar 86 ste verjaardag, en naar 

 zr. G.J. Ritzema-Eisenga, , in verband met haar 94 ste verjaardag. 
 
27-08 Echtpaar van Bijssum-Knol, ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk, 

 echtpaar Zijlema- Hoeksema, , ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk, 

 br. J.W. Bakker, in verband met zijn 93 ste verjaardag, 

 zr. A.H. Dekens-Bolhuis, in verband met haar 88 ste verjaardag, 

 en naar 

 zr. M.P. Venhuizen, ter bemoediging. 
 
03-09 Br. A. Vriezema, in verband met zijn 84 ste verjaardag, 

 zr. T.H. Hospers-Bakker, in verband met haar 92 ste verjaardag, 

 en naar 

 br. A. Noorman, in verband met zijn 85 ste verjaardag, 

 

10-09 zr. W. Maarleveld-Wubs, in verband met haar 85 ste verjaardag, 

 br. J. Bolt, in verband met zijn 80 ste verjaardag, 

 en naar 

 br. G. Rozema, in verband met zijn 85 ste verjaardag, 
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Dinsdag 19 september Diaconie 19.45 uur 

Woensdag 20 september Commissie van kerkrenmeesters 19.45 uur 

Dinsdag 26 september Ouderlingenberaad 19.45 uur 

Zondag 1 oktober Na de dienst infomarkt met lunch 11.00 uur 

Dinsdag 3 oktober Moderamen 19.45 uur 

Woensdag 11 oktober P.C.O.B. 14.30 uur 

Woensdag 18 oktober Kerkenraad 19.45 uur 

Donderdag 26 oktober Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

 
  
 
 
 

 

Kerkcollecten   
04-06 Diaconie  299,20  

11-06 Kerk 309,25  

11-06 HA -stichting Hulp Vervolgde Christenen 527,00  

18-06 Werelddiaconaat Moldavië  338,25  

18-06 Onderhoudsfonds 128,15  

25-06 Eigen Jeugdwerk 201,25  

02-07 Diaconie  310,10  

09-07 Kerk 221,16  

16-07 Evangelisatie-MAF 644,85  

23-07 Kerk 282,55  

23-07 Onderhoudsfonds 184,55  

30-07 Dorcas  308,75  
  

 
Deurcollecten   

04-06 Kerk 114,00 

11-06 Bloemenfonds 122,65 

18-06 Kerk 59,55 

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
 

Kerkelijke agenda 
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25-06 Kerk 94,70 

02-07 Kerk 158,60 

09-07 Bloemenfonds 124,00 

16-07 Kerk 16,00 

23-07 Bloemenfonds 133,70 

30-07 Kerk 97,25 
  

 
Giften Voedselbank 15,00  

 Orgel-uit dankbaarheid 50,00  

 Onderhoudsfonds-uit dankbaarheid 100,00  

   
Opbrengst inzameling metalen  

 Maja in Gambia 755,00  

   
Vaste Vrijwillige Bijdragen  

   
Kerk Toegezegd voor 2023 112.037,96  

 Extra ontvangsten  793,82  

 Totale bijdragen 2023 112.831,78  

 Ontvangen bijdragen 72.837,50  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-7-2023 39.994,28  

   
Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd voor 2023 11.730,54  

 Extra ontvangsten  175,00  

 Totale bijdragen 2023 11.905,54  

 Ontvangen bijdragen 6.826,13  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-7-2023 5.079,41  

   
Evangelisatie   

 Toegezegd voor 2023 8.363,72  

 Extra ontvangsten  85,00  

 Totale bijdragen 2023 8.448,72  

 Ontvangen bijdragen 4.785,23  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-7-2023 3.663,49  
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17 september 09.30 uur                                                                      

Voorganger Ds. E. van Gulik 

Organist J. Wolfs  
Koster H. Bulthuis/ H. Norden  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Hélène, Sennah en Elisa  

   

23 september 16.00 uur Maandviering Bloemhof 

   

24 september 11.00 uur Startdienst   

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist J. Wolfs  
Koster J. Cappon/A. Zuidema  
Beamer Willem Hoekstra  

Collecte Vredesweek - Syrië 

    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Karin, Noa van D. en Tess  

   

1 oktober 09.30 uur Israëlzondag DMD 

Voorganger Ds. E. van Gulik 

Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk en Israël  
Deurcollecte Kerk   
Kinderoppas Astrid, Noa T. en Danique  

   

   

Dienstenrooster: 
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8 oktober 09.30 uur              

Voorganger Da. Inge de Rouwe Leeuwarden 

Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Stichting vrienden Open Hof  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Rachel, Eva en Sarah  
   

15 oktober 09.30 uur   

Voorganger Ds. S. van Dijk Roden  
Organist F. Reitsema  
Koster H. Bulthuis/ H. Norden  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Werelddiaconaat - Indonesië  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Danielle, Eline en Jolein  
   

22 oktober 09.30 uur Evangelisatiedienst   

Voorganger geen predikant  
Koster J. Cappon/A. Zuidema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Evangelisatie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas José, Sara en Rosa  
   

28-okt 16.00 uur Maandviering Bloemhof 

   
29 oktober 09.30 uur  voorbereiding Heilig Avondmaal    

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk                        2e Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Hilda, Elisa en Thirza  
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 19 oktober a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 
 

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 

 
       N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 26 oktober, 14 december en 8 februari  
 

  
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
  

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

