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ISRAËL 
 
De avond van 4 oktober.  
Anke en ik zijn uitgenodigd 
bij de Foktje en Wiemer 
Mook.  
 
We vieren het Loofhutten- 
feest met hen mee. Een 
zelfgemaakte loofhut op 
hun balkon is voor even ons 
verblijf.  

 
De loofhut herinnert aan de barre tocht van de joden door de woestijn. Joden leefden 
toen in tenten en hutten. In de loofhut van de familie Mook hebben we mooie 
gesprekken en genieten we van gastvrijheid. We staan even stil bij de staat Israël, waar 
het Loofhuttenfeest massaal gevierd wordt.  
 
Drie dagen later wordt Israël aangevallen door de Islamitische beweging Hamas. Het 
Loofhuttenfeest is dan net ten einde. Een nieuwe feestdag is ingetreden, Vreugde der 
Wet. Op die dag viert men het geschenk van de Thora, de Bijbel van het joodse volk. 
Veel mensen in Israël hebben verlof of vakantie. De dag zal bewust door Hamas 
gekozen zijn. Er worden op verschrikkelijke wijze talloze onschuldige mensen 
vermoord. Israël is in rouw.  
 
De rouw voelen we in Nederland een beetje mee. Toen ik hier kwam werd me verteld 
van de gemeentereis in 2018. Een heel aantal gemeenteleden is als groep vanuit Ten 
Boer gereisd naar het ”beloofde land”. Ik heb fotoalbums bekeken en verhalen 
gehoord. Dit jaar ben ik zelf nog vanuit de kerk van Leek met een groep gemeenteleden 
naar Israël gereisd. Zo’n reis laat je niet gauw los. Israël raakt vele harten, ook in 
Nederland. En nu lijkt het volk teruggeworpen naar de loofhuttentijd, in de woestijn, 
op doortocht, beproefd. En dat is voelbaar. Het leed van eeuwen komt boven.  
 
In Israël heb ik met mijn groep het Yad Vashem museum bezocht. Yad Vashem is het 
monument voor de herdenking van de slachtoffers van de Holocaust, de vervolging en 
het massaal doden van joden. Het maakte diepe indruk. Wat een leed is Joden 
aangedaan! De staat Israël geeft de mogelijkheid hun eigen bescherming te 
organiseren. Dat verdient alle steun. 
 
In Israël wonen naast joden ook Palestijnen. Onder de Palestijnen zijn vredelievende 
mensen. Gastvrijheid en menselijkheid staan bij hen in aanzien. Niet iedere Palestijn 
kiest voor de extreme beweging Hamas. Ook Palestijnen worden beproefd.  
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Onschuldigen worden het slachtoffer. Toen ik in Israël was, sprak ik met Palestijnen 
zelf. Ik hoorde verhalen van verdriet en ellende. In wezen wordt het land Israël 
verscheurd door tegenstellingen.  
 
Er zijn ook dingen goed. Er is tussen Palestijnen en Joden ook respect en samenwerking. 
Ik moet denken aan Psalm 122, met het zinnetje “Vraag vrede om Jeruzalem”. We 
hebben die Psalm staan zingen in Jeruzalem. In het hotel vlak bij de Damascus poort. 
Die twee horen bij elkaar, vrede en Jeruzalem.  
 
En waar de vrede wegraakt, kan er weer om gevraagd worden. Naar verlangd worden. 
Dat zal vast in Israël gebeuren door velen, en wij doen dat met hen. De toekomst van 
Israël zal een toekomst van vrede zijn.  
 

Ds. Ernst van Gulik 
 

OMZIEN EN MEELEVEN 
 

• Br. Wildrik Burema, volgt immunotherapie. Hij heeft nu zijn zevende behandeling 
gehad. Hij voelt zich goed. En het is fijn dat hij als koster actief kan blijven en zich 
nog zo kan blijven geven in deze omstandigheden. 

 

• Martina Venhuizen, herstelt van haar borstoperatie. Ze is gestart met een chemo-
behandeling van ongeveer 20 weken. Na de chemo volgt nog bestraling. We wensen 
Martina heel veel zegen en liefde op de weg die ze gaat. 

 

• Zr. K. Venhuizen-Vegter, moet geopereerd worden. Een nier is aangetast en moet 
worden verwijderd. Zoals het nu lijkt, hoeft ze geen verdere behandeling te onder-
gaan. We wensen haar kracht en zegen. 

 

• Br. Derk van Gennep, herstelt van zijn operaties. Met de laatste operatie hebben 
ze alle tumoren weg kunnen halen. Hij krijgt nu 6 weken lang immunotherapie. Er 
is nog wel een lange weg te gaan voor Derk en zijn vrouw Aly. Dat het hun goed 
mag gaan! 

 

• Br. Dick Bos, heeft een zware periode van 12 chemokuren erop zitten. Hij krijgt 
binnenkort een CT-scan, en dan wordt duidelijk, hoe de kuren zijn aangeslagen. 
Waarschijnlijk start dan ook een nieuwe periode, nu van immunotherapie. Dat heeft 
tot doel om zijn afweersysteem tegen kankercellen te versterken. We hopen dat 
Dick en zijn vrouw Marian goede moed mogen houden. 

 

• Br. Wim Offringa, heeft een nieuwe heup gekregen. Hij moet nu herstellen en het 
rustig aan doen. Zijn vrouw Etty is hem tot steun. 
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• Zr. Ria Bakker, is gevallen en heeft haar bovenbeen gebroken. Ze moet daarvan 
herstellen en dat gunnen we haar.  

 

• Zr. Bloema-Dijkhuizen, is weer thuisgekomen uit verpleeghuis het Zonnehuis. Ze 
herstelt van een heupoperatie. Dat het haar goed mag blijven gaan! 

 

• Br. Kor Huisman, heeft bestralingen nu achter de rug. Het gaat de goede kant op 
met hem. Hij voelt zich goed. Zijn vrouw Cieka heeft last van hartklachten. Onder-
zoeken hebben daar geen duidelijkheid over kunnen geven. Er is niet veel 
verandering in haar situatie gekomen. Veel sterkte voor beiden! 

 

• Klaas Kremer, is nader onderzocht de afgelopen tijd. Hij kreeg gunstige uitslagen. 
Omdat niet alles goed onderzocht kon worden, blijft hij onder controle van de doc-
toren. We hopen het beste voor hem en zijn vrouw Wia. 

 

• Peter Werkman, is nog weer opgenomen geweest in het UMCG. Vanwege zijn 
steunhart en de complicaties daarvan. De komende maanden gaat hij drie per week 
naar Beatrixoord voor een nieuw revalidatietraject. De bedoelding is dat hij een be-
ter conditie krijgt. We gunnen hem dit van harte. 

 

• Zr. T.  Klei-van Bijssum, is gevallen. Ze wordt nu verpleegd in Innersdijk, afdeling 
Ripperdaborg. Ze hoopt op termijn een kamer te krijgen in Bloemhof. 

 
 
 

              IN MEMORIAM  ANNIE GROENWOLD-BOSKER 
 
Geboren 13 mei 1928    Overleden 25 september 2023 
 
Annie werd geboren op de boerderij aan Geerland in Siddeburen  Dochter van boer 
Bosker. Ze is opgegroeid in een gezin met 3 broers en 1 zus, zus Gé was een nakomer-
tje. En zoals iedereen moest Annie naar school. De lagere school was niet dichtbij ze 
moest 10 km lopen om daar te komen en natuurlijk ’s-middags ook weer terug lopen 
naar huis: weer 10 km. Soms had ze geluk dat ze mee kon rijden op een boerenwa-
gen, maar vaker moest ze gewoon lopen door weer en wind. 
 
Na de lagere school ging ze naar de huishoudschool, die heeft ze met goed gevolg af-
gelegd en kreeg haar diploma. Daarna heeft ze nog een diploma gehaald als 1e 
coupeuse naaien. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, had ze maar één arm 
en één hand. Toch deed ze alles en kon soms zelfs nog meer met één arm en één hand, 
dan wij met twee!  
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En dan word je zo groot dat je soms met vriendinnen gaat wandelen en kom je wel eens 
iemand tegen. Zo kwam Annie in het bos bij de Freylemaborg Willem Groenwold te-
gen. En dat is niet bij die ene keer gebleven, ze hebben daar samen vaker afgesproken.  
 
Uiteindelijk wilden ze samen verder en besloten ze te trouwen. Dat gebeurde op 21 
februari 1956. Ze hadden een huisje gekocht in Dijkshorn aan het Damsterdiep. Na een 
jaar werd hun huwelijk gezegend met een dochter Afie, daarna werd zoon Henk gebo-
ren en toen werd het huisje te klein en zijn ze verhuisd naar de Stadsweg 25 in Ten 
Boer. Daar is de jongste zoon Arend geboren. Zoals gebruikelijk was in die tijd bleef 
moeder thuis om de kinderen te verzorgen en op te voeden en om het huishouden te 
doen. Annie maakte o.a. van oude jassen, nieuwe jassen voor de kinderen. Vader ging 
werken om geld te verdienen. De taken waren goed verdeeld.  
 
Vader en moeder waren een goed team. Moeder deed ook het behangen en sausen in 
huis en vader onderhield de grote moestuin. Dit betekende ook dat je heel vaak snij-
bonen of andere groente moest eten, want dan moest dat geoogst worden en daarna 
kwam het vers op je bord! Ze hadden geen auto, maar toch gingen ze met het gezin elk 
jaar op vakantie.  Ze hadden een grote kist, daar gingen alle spullen in om te kamperen, 
zoals de tent, inrichting van de tent, kleding voor de vakantie. Alles wat nodig was ging 
in de kist.  
 
Dan kwam transportbedrijf Moorlag en die bracht de kist naar de vakantiebestemming 
ergens in Drenthe. De fietsen gingen natuurlijk ook mee. Dan kon je van alles in de 
omgeving.bekijken. 
 
Ook zijn er goede herinneringen aan Sinterklaas. Dat was altijd een feest en er waren 
veel cadeaus. Toen de kinderen uitgevlogen waren, hebben ze veel busreizen gemaakt. 
Meerdere keren zijn ze naar Oostenrijk geweest. Ze hielden ook van fietsen en deden 
dit vaak en veel en zo waren zij één van de eersten met een Spartamet. De kleinkin-
deren vonden dit ook interessante fietsen en die fietsten er ook graag op. Hoogtepunt 
was ook de viering van hun 40-jarig huwelijk in Blister.   
 
Annie was een familiemens en ze kon geweldig genieten als ze samen was met haar 
familie. Ze gingen ook vaak met broer Klaas een busreis maken. En ze ging graag naar 
haar kleine zusje Gé. Ze was ook heel verdrietig toen die overleed. Ze miste haar nog 
steeds heel erg.  
 
Ze zijn later verhuisd naar het Swierengapad. Daar hebben ze nog wel  mooie jaren 
gehad samen. Vader werd ziek en is gestorven in 2015. Toen moest ze alleen verder. 
Annie is verhuisd naar Bloemhof en daar heeft ze nog een heel mooie tijd gehad. Ze 
voelde zich daar thuis. En ook de laatste jaren toen het allemaal niet meer vanzelf 
ging, is ze daar heel goed  en liefdevol verzorgd. 
 



 

 

7 

Wij hebben tijdens de dankdienst voor het leven van Annie gelezen uit 2 Korintiërs 
12: 9-10:  “Mijn genade is u genoeg” en Psalm 23: “De Heer is mijn Herder”. Dat was 
hun trouwtekst. Deze Bijbelgedeelten zijn in hun gezamenlijk leven en toen ze alleen 
verder moest heel belangrijk geweest. Hij leidt ons door de moeilijkheden van het le-
ven heen. Elke dag is Zijn genade genoeg voor ons. Je hebt niet meer nodig dan Gods 
genade, om je leven te kunnen leven.  
 
We hebben mooie liederen gezongen, allemaal betekenisvol voor de familie. Zoals:  
“ Vaste Rots van mijn behoud”, “De Heer is mijn Herder” en “Zegen ons Algoede”.   
Zijn zegen en genade hebben wij nodig, heel ons leven. Dat gold voor Annie en dat 
geldt voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.  
 

Gea Haan-Oostra 
      
 
IN MEMORIAM JANTJE BOSS – RIDDER 
 
Jantje Ridder werd in september 1937 geboren te Thesinge als eerste kind van Eisse 
Ridder en Geertruida Schaaphok. Zij was het oudste kind in een gezin van vier kin-
deren. Zij groeide op in de dorpsgemeenschap van Thesinge, ging daar met het gezin 
naar de Christelijk Gereformeerde kerk en volgde onderwijs op de basisschool.  
 
Thuis hadden haar ouders het niet zo breed waardoor zij gewend raakte aan tevreden 
zijn met kleine dingen en, toen zij groter werd, om ook zelf de handen uit de mouwen 
te steken. Zoals in die tijd gebruikelijk was volgde na de basisschool geen vervolgon-
derwijs maar was het de bedoeling dat je ergens aan het werk ging. Zo werkte zij al op 
jonge leeftijd als hulp op een boerderij en later in de stad bij een kruidenier. 
 
In Thesinge vond zij haar liefde in Janko Boss. Zij trouwden in 1958 en konden in The-
singe een kleine woonruimte vinden. De jaren daarna werden de twee kinderen 
geboren. Doordat zij was getrouwd was het in die tijd niet gebruikelijk dat je bleef wer-
ken en Jantje had het werk in de kruidenierswinkel dus vaarwel moeten zeggen. Zij had 
daardoor wel gelegenheid om in het dorp her en der te helpen in de kraamzorg ter 
ondersteuning van de baker. Thuis had zij het druk met de huishouding en was erg 
creatief in het maken van kleding.  
 
In de jaren zeventig kreeg het gezin een zware periode doordat Janko veel ziek was. 
Met kinderen in de puberteit kwam er veel op haar schouders terecht. Maar uiteinde-
lijk gingen de kinderen het huis uit. Thuis dachten zij ondertussen na over hun toekomst 
en uiteindelijk besloten zij in 1984 naar Ten Boer te verhuizen. Zij vonden een mooie 
hoekwoning in de Hendrik Westerstraat waar zij beide met veel plezier hebben ge-
woond.  
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Eind jaren tachtig was een feestelijke periode met het huwelijk van de kinderen. 
Daarna volgde een nieuwe fase in haar leven met de geboorte van kleinkinderen. Bij 
ieder kleinkind was zij weer dolgelukkig met het nieuwe leven in de familie. Het was 
best druk met alle verjaardagen door het jaar heen, maar zij was er altijd graag bij, en 
het Sinterklaasfeest werd uitvoerig gezamenlijk gevierd.  
 
In 2008 verhuisden zij naar het Koopmansplein. Uitzicht op het plein waar altijd wat te 
zien was en uiteindelijk de scootmobiel bij de deur om erop uit te gaan.  
 
Door de jaren heen bleven gezondheidsproblemen Janko en Jantje achtervolgen en 
vooral bij haarzelf nam de mobiliteit langzaam af. In april 2017 werd Jantje ineens erg 
ziek en moest met spoed naar het ziekenhuis met een infectie waarvoor zij dagenlang 
op de IC lag. Hierdoor was zij zo verzwakt dat het al snel duidelijk werd dat zij niet meer 
naar hun woning aan het Koopmansplein zou kunnen terugkeren.  
 
Na een revalidatieperiode in Maartenshof was het geluk Janko en Jantje goed gezind 
dat er een tweepersoons kamer vrij kwam in het door hun gewenste Bloemhof. Daar 
kwamen zij vanaf juli 2017 te wonen en het valt niet te beschrijven met hoeveel plezier 
zij daar hun laatste levensjaren hebben doorgebracht.  
 
Janko hield van grappen en grollen met het personeel en Jantje mocht graag een 
praatje maken over kinderen etc. Door de jaren heen hebben zij met veel medewerkers 
een band opgebouwd en als familie zagen wij hoe warm het bad was waarin zij werden 
verzorgd. Janko kon met de computer skypen met de familie en geregeld schoof Jantje 
er even bij om wat te vertellen of iets voor de camera te bekijken. Zelf hield zij zich 
graag bezig met TV kijken, lezen en zelf kaartjes maken voor verjaardagen en Kerst. 
 
In maart 2021 liep het leven van Janko ten einde en hoewel Jantje zich in de periode 
daarna dapper hield was ook merkbaar dat de franje van het leven voor haar wel ver-
dwenen was. Zij waren altijd als een onafscheidelijk stel door het leven gegaan, vulden 
elkaar aan en konden niet zonder elkaar. Fysiek leverde zij in de afgelopen jaren steeds 
meer in. We zagen ook hoe het steeds intensiever werd om haar te verzorgen, maar 
dat er altijd weer een uitweg gevonden werd.  
 
Afgelopen jaar zagen we haar al langzaam minder worden. Dinsdagmorgen vroeg op 
26 september is zij rustig ingeslapen. Na een mooie dankdienst met liederen die zij zelf 
had uitgezocht hebben we haar op dinsdag 3 oktober naar haar laatste rustplaats op 
het kerkhof van Thesinge gebracht waar zij naast haar geliefde man is begraven.  
 

Familie Boss 
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LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 
 
Zondag 26 november is Eeuwigheidszondag. Ze doet ons stilstaan bij ons kwetsbare 
bestaan. Een mensenleven is eindig. In de dienst gedenken we de gemeenteleden die 
in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden nog eenmaal midden in onze 
kerk voorgelezen en daarbij wordt een kaars aangestoken. Gemeenteleden krijgen zelf 
ook gelegenheid om een kaars te branden.  
 
Dit jaar noemen wij de volgende namen: 
 
Geertje (Gé) Veenstra-Oosterhuis   † 20 december 2022   99 jaar 

Klaassien Siertje (Ina) Wiersema-Grashuis  † 5 januari 2023    88 jaar 

Trijntje Kruizinga-Kuizenga    † 6 januari 2023               102 jaar 

Grietje Knol-Koerts      † 29 januari 2023   86 jaar 

Ietie Huisman-Martens      † 22 maart 2023    88 jaar 

Albert Jan Smit        † 3 juni 2023    89 jaar 

Albert (Ab) Haak      † 25 juli  2023    87 jaar 

Reina Siena (Rudy) Claus-Smid    † 4 september 2023   86 jaar 

Annie Groenwold-Bosker   † 25 september 2023   95 jaar 

Jantje Boss-Ridder     † 26 september 2023   86 jaar 

 
Het thema voor deze dienst is: “Doe mijn tranen in Uw fles”, naar aanleiding van 
Psalm 56: 9. 
 
 
BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

• Op 1 november vieren we ‘s avonds dankdag. Er zal een dienst gehouden worden. 
Aanvang 19.30 uur. Er is voor ons genoeg reden om dankbaar te zijn, en dat kenbaar 
te maken aan God. We zullen passende (lof-)liederen zingen. Onder begeleiding van 
onze organist Jan Wolfs komt dat goed. Verder zal er een Bijbelgedeelte met een 
preek zijn. We hopen op een fijne dienst. Aansluitend is er een gemeenteavond. 

 

• Op 5 november vieren we het Heilig Avondmaal. Jezus nodigt ons uit het Avond-
maal te vieren, tot opbouw van ons geloof en versterking van onze onderlinge 
relatie. Het is fijn dat dit kan. In de dienst zal Casper Oudman twee liederen op 
piano begeleiden. Casper is 17 jaar.  
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Hij is muzikaal en voelt een roeping de gemeente te begeleiden. Ik vind het heel 
speciaal dat hij deze stap neemt. Onze organist deze ochtend is Jan Wolfs. We wa-
ren gewend na een Avondmaalsdienst een dankzeggingsdienst te hebben. Sinds 
juni doen we dit anders. Er volgt om 19.00 uur een uitzending van “Wij wensen jou” 

 

• Op 12 november is een gewone zondagmorgendienst. Onze organist is Jan Wolfs. 
 

• Op 19 november gaat ons gemeentelid Herman Haan voor. Freek Reitsema is 
onze organist. 

 

• Op 26 november vieren we Eeuwigheidszondag. Hierboven schrijf ik er al iets 
over. We hebben medewerking van een groep mannen uit onze gemeente, die 
een aantal passende liederen zingen, onder leiding van Lineke Meerman. Jan 
Wolfs is onze organist. Peter Edward Boer zal op piano een bijdrage leveren. 

 

• Op 3 december vieren we de eerste Advent. Het muziekteam begeleidt de ge-
meentezang. En verder helpt de kindernevendienst om deze dienst vorm te geven 
(Doe-mee-dienst) 

 

• Op 10 december vieren we de tweede Advent. Freek Reitsema is onze organist. In 
de dienst werken mee Moniek Timmer (piano) en Mirjam de Jong-Timmer (pan-
fluit, dwarsfluit) 

 
VOORLEVEN 
 
Graag bied ik voor jonge ouders een gespreksgroep/coaching groep aan. Het heet 
“voorleven”. De bedoelding is om elkaar te bemoedigen en handvaten te krijgen voor 
(geloofs-)opvoeding. De eerste avond is op dinsdagavond 21 november om 20.00 uur 
in Menorah. 
 
CATECHISATIE 12/13 EN 14/15-JARIGEN 
 
Samen met Teije van Dijk wil ik me inzetten voor de catechisatie van de 12/13 en 
14/15-jarigen. In november willen we starten. Er volgt een uitnodiging. 
 
BELIJDENISCATHECHISATIE 
 
Een groep van 6 belijdeniscatechisanten heb ik nu. We willen de komende maanden 
regelmatig samenkomen en ons voorbereiden op openbare geloofsbelijdenis. We 
starten op maandag 30 oktober op 19.30 uur in Menorah.  
 

Ds. Ernst van Gulik 
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• Woensdag 18 oktober is de nieuwe kerkenraad voor de eerste keer in vergadering 
bijeen geweest. Ook is toen afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers. 
Gelukkig zullen velen van hen zich, bijvoorbeeld als lid van een taakgroep, blijven 
inzetten voor de kerk. 
 

• De volgende gemeenteleden vormen nu de kerkenraad nieuwe stijl: 
- Br. Louis Dekens    voorzitter 

- Br. Harry van der Wolde  scriba 

- Br. Piet Haanstra   Taakgroep Pastoraat 

- Br. Anton Haakma  Taakgroep Beheer 

- Br. Arne Rijzebol   Taakgroep Beheer 

- Br. Sake van der Goot  Taakgroep Inspiratie 

- Br. Franke Klaver  Taakgroep Erediensten 

- Br. Roelof Jan Wiersema   Taakgroep Communicatie 

- Br. Jan Bolt    Taakgroep Diaconie 

- Br. Frank Turkstra  Taakgroep Diaconie 

- Zr. Saskia van Dijk  Taakgroep Jeugd 

Ook ds. Ernst van Gullik en Lineke Meerman als notulist zijn onderdeel van de 
kerkenraad. 
 

• Als er vragen vanuit de gemeente zijn over bijvoorbeeld het pastoraat of de dia-
conie kunt u het beste contact opnemen met Piet Haanstra (pastoraat) of Jan Bolt 
(diaconie)  
 

• De jaarlijkse najaarsvergadering van de gemeente wordt, in tegenstelling tot eer-
dere berichten, gehouden op 1 november na de dankstond. 

 

• In verband met de nieuwe structuur zal het jaarboekje dit keer in het nieuwe jaar 
(2024) uitkomen. Veel zaken moeten nog uitgewerkt worden en het lijkt ons ver-
standig om te wachten tot er meer duidelijk is 

 
 
 

Mededelingen vanuit de kerkenraad  
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• De dankdagcollecte zal dit jaar nog op de oude manier plaatsvinden. 
Uiteraard wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen. 

 

• Het is de bedoeling op 21 november te starten met een cursus geloofsopvoeding 
voor jonge ouders o.l.v. onze eigen dominee.  
 

• Bij de erediensten is in elk geval 1 kerkenraadslid van dienst aanwezig.  
Voor de afhandeling van de collecten is er in elk geval ook 1 lid van de Taakgroep 

Diaconie aanwezig. Voor in de kerk zitten dus altijd 2 mensen. 

 

• Er zijn tot dusverre 12 organisten benaderd, maar het is nog niet gelukt een 
nieuwe organist te benoemen. We blijven met goede moed doorzoeken. 

 
 
UITNODIGING GEMEENTEAVOND 1 NOVEMBER 2023 
 
In tegenstelling tot eerdere berichten zullen we dit jaar gewoon een gemeenteavond 
houden na de dankstond voor Gewas en Arbeid. Op deze avond wordt de begroting 
2024 behandeld. Ook willen we de eerste periode in onze nieuwe kerkelijke structuur 
met gemeente bespreken.    
 
De dankstond van woensdag 1 november 2023 begint om 19.30 uur en de gemeente-
avond wordt aansluitend rond 20.30 uur in Menorah gehouden.  
U bent allen van harte uitgenodigd!  
 

Harry van der Wolde, scriba 
 

 
 
 

 
Eind januari kwam de structuurcommissie voor het eerst bij elkaar om na te denken 
over een toekomstbestendige kerkelijke structuur. Inmiddels is het eind oktober, (nog 
maar) tien maanden verder, en zijn we los! We hebben een nieuwe, kleinere kerken-
raad die met frisse moed begonnen is. De eerste kerkenraadsvergadering heeft 
plaatsgevonden en ook alle taakgroepen zijn van start.  
 
Op 1 oktober zijn de nieuwe ambtsdragers bevestigd en is ook het startschot gegeven 
voor de nieuwe structuur. Aansluitend hebben alle taakgroepen zich op verschillende 
plekken binnen onze gebouwen gepresenteerd op de infomarkt.  
 
 

Structuurcommissie 
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Taakgroepen deden dit aan de hand van drie vragen: 

 -  Waar staan wij (de taakgroep) voor?  

       -  Wat verwacht jij van ons?  

       -  Waarmee kun/wil jij ons helpen? 

Van uitleg over beheer, een letterspel, Scipio-training tot pepermuntjes raden; elke 
taakgroep heeft op een eigen manier invulling gegeven aan hun presentatie. Wij zijn 
blij dat zoveel van jullie zijn gebleven om met elkaar de start van deze nieuwe werk-
wijze in te zetten.  
 
Naast een kennismaking met de taakgroepen is er ook gehoor gegeven aan de oproep 
voor hulp: Een heel aantal gemeenteleden heeft zich aangemeld te helpen bij één of 
meerdere taakgroepen, zowel bij activiteiten als structureel. Ook bij de taakgroep Pas-
toraat hebben zich 5 mensen aangemeld. Er is hier echter nog ruimte voor versterking; 
om de taken 'lichter' te maken, zou het fijn zijn dat het pastoraat door meer mensen 
wordt gedragen.   
 
Ondertussen was er ook ruimte voor samenzijn als gemeente: Onder het genot van 
koffie met heerlijke baksels en later soep en broodjes werd uitgebreid bijgepraat. Om 
jong en oud te stimuleren alle kraampjes bij langs te gaan, hing bij elke kraam een ge-
deelte van een rebus. Het antwoord kon in een bus op het podium worden ingeleverd.  
 
Uit alle goede oplossingen is een winnaar getrokken: Nathan Balkema. De uitkomst 
van de rebus was onze slagzin: “De kerk dat ben jij en we doen het met elkaar!” 
 
Nu de nieuwe kerkenraad van start is, maken we als structuurcommissie even pas op 
de plaats. Elk van ons is bij een of meerdere taakgroepen betrokken, waardoor we van-
uit die hoedanigheid meekijken binnen de taakgroepen en de nieuwe kerkenraad.  
 
Nog lang niet alles is al 'uitgedacht'; nu is de periode aangebroken te leren, te ervaren 
en op basis daarvan bij te sturen.  
 
De regie ligt nu dan ook even bij de kerkenraad: Als zij ondersteuning en/of hulp nodig 
hebben, zijn we er. We komen binnenkort weer bij elkaar om ook als structuurcommis-
sie te bespreken hoe wij verder gaan. 
 

Lineke Meerman 
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Nieuwe samenstelling 

Tijdens onze vergadering in september hebben wij afscheid genomen van Gert Krui-
zinga als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Hij heeft het voorzitterschap 
overgedragen aan Anton Haakma, ouderling-kerkrentmeester. Gert zijn wij dankbaar 
voor de vele werkzaamheden die hij heeft gedaan. Arne Rijzebol is ook als ouderling-
kerkrentmeester aan het college toegevoegd en hij en Anton zijn kerkenraadslid. Peter 
Heidema, Hendrik Zwart, Harry Horneman en ondergetekende blijven lid van het Col-
lege van Kerkrentmeesters met dezelfde werkzaamheden. 
 
Dankdagcollecte 

Op woensdag 1 november vindt de Dankdienst voor Gewas en Arbeid plaats. Ook dit 
jaar houden wij de dankdagcollecte. Wij gebruiken de inkomsten van de collecte om de 
financiële huishouding van onze gemeente in balans te houden. Vóór dankdag worden 
de enveloppen voor de collecte bij iedereen thuis gebracht en uiterlijk vrijdag 3 novem-
ber weer opgehaald. Graag bevelen wij deze dankdagcollecte bij u aan. 
 
Begroting 2024 

Bij deze uitgave van Nieuws van Kerk en Kansel vindt u de begroting voor 2024. Na de 
Dankdienst voor Gewas en Arbeid op woensdag 1 november zal de begroting gepre-
senteerd worden met een korte uitleg daarbij van onze penningmeester, Harry 
Horneman. 
 
Uitgifte collectebonnen 

Het moment voor de uitgifte van collectebonnen is gewijzigd. Iedereen kan nu op de 3e 
zondag van de maand na de eredienst de bonnen halen in de hal van Menorah. 
 
Beheer website 

Met de nieuwe kerkelijke structuur die per 1 oktober is ingegaan is het beheer van de 
website ondergebracht bij de Taakgroep Communicatie. Daarmee vindt er een ver-
schuiving plaats van het College van Kerkrentmeesters naar de Taakgroep 
Communicatie.  
 
Het oorspronkelijke mailadres webbeheer-gk@pkntenboer.nl (zie ook blad 2 in 
Nieuws van Kerk en Kansel) is het adres voor items en input voor de website. Binnen 
de Taakgroep Communicatie wordt het beheer gezamenlijk opgepakt. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Jolanda van der Knaap, secretaris 
 

Taakgroep Beheer 

mailto:webbeheer-gk@pkntenboer.nl
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN Prognose Begroting Begroting  

 2.023  2.023  2.024  

Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten onroerende zaken 25.768  26.400  28.700  
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 3.400  0  5.000  
Opbrengsten levend geld 140.425  140.800  142.000  
Totale baten 169.593  167.200  175.700  

    
Uitgaven en Kosten    
Kosten kerkelijke gebouwen 44.508  47.900  34.400  
Kosten inventarissen 7.041  8.400  7.300  
Afschrijvingen 4.604  3.600  6.000  
Pastoraat 93.768  90.400  107.500  
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 5.123  5.100  5.300  
Verplichtingen/bijdragen andere organen 8.303  8.500  8.800  
Salarissen en vergoedingen 20.303  20.500  22.700  
Kosten beheer, administratie en archief 7.145  7.200  8.700  
Rentelasten/bankkosten 2.393  1.800  1.300  
Totale lasten  193.188  193.400  202.000  

       

Operationeel resultaat (23.595) (26.200) (26.300) 
Incidentele baten 1.000    
Resultaat verslagjaar ()= nadelig resultaat (22.595) (26.200) (26.300) 

 
SPECIFICATIES BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  Prognose   Begroting   Begroting  

 2023 2023 2024 

Opbrengsten onroerende zaken    
Verhuur Kerkgebouw incl. Menorah 4.497  3.600  4.500  
Verhuur Blister 1.481  1.600  1.600  
Verhuur Pastorie 6.310  6.100  8.400  

subtotaal verhuur gebouwen 12.288  11.300  14.500  

    
consumpties extern 10.159  11.700  10.700  
consumpties Blister 1.409  1.500  1.500  
doorberekende personeelskosten 1.912  1.900  2.000  

subtotaal omzet Menorah en Blister 13.480  15.100  14.200  

 25.768  26.400  28.700  

Opbrengsten levend geld    
Vrijwillige bijdragen 113.000         112.000  113.000  
Kerkcollecten 5.821  4.700  6.000  
Onderhoudscollecten 1.678  1.600  1.700  
Biddagcollecte 267  300  300  
Dankdagcollecte 13.000  12.400  14.000  
Deurcollecten 3.722  3.300  3.700  
Huwelijkscollectes 0  0  0  
Giften 685  1.000  1.000  

subtotaal collecten en giften 25.173  23.300  26.700  
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Oud papier  2.252  5.000  2.300  
Oud ijzer 0  500  0  

subtotaal inzameling papier, metalen e.d. 2.252  5.500  2.300  

 140.425  140.800  142.000  

Kosten kerkelijke gebouwen    
Onderhoud kerkgebouw 8.373  7.200  16.400  
Belastingen 387  400  400  
Verzekeringen 2.298  1.900  2.400  
Energie en water 21.677  24.500  13.700  
Dotatie onderhoudsvoorziening (129) 100  (7.500) 

subtotaal kerkgebouwen 32.606  34.100  25.400  

    
Onderhoud Menorah- en Blistergebouw 2.000  2.100  100  
Belastingen 77  100  100  
Verzekeringen 288  200  300  
Energie en water 4.037  6.100  2.000  
Dotatie onderhoudsvoorziening (1.000) 0  0  

subtotaal Menorah en Blister 5.402  8.500  2.500  
Onderhoud Pastorie 2.266  1.800  800  
Belastingen 829  800  900  
Verzekeringen 303  200  300  
Energie en water 544  100  0  
Dotatie onderhoudsvoorziening (1.000) (1.800) 0  

subtotaal Pastorie 2.942  1.100  2.000  

    
Onderhoud Orgel 4.525  5.300  2.200  
Verzekeringen 290  200  300  
Dotatie onderhoudsvoorziening (1.257) (1.300) 2.000  

subtotaal Orgel 3.558  4.200  4.500  

 44.508  47.900  34.400  

Kosten inventarissen    
Inventaris 3.054  4.200  3.200  
Verzekering inventaris 339  200  300  
Buffetten (inkoop omzet consumpties Menorah) 3.648  4.000  3.800  

 7.041  8.400  7.300  

Pastoraat    
Afdracht bezettings-vacaturebijdrage predikant(en) 74.461  71.900  102.000  
Vaste onkostenvergoeding 384  400  400  
Vergoedingen op declaratiebasis 0  0  0  
Overige vergoedingen predikant(en) 1.113  1.500  1.500  

subtotaal predikant(en) 75.958  73.800  103.900  

    
Beroepen, vestigen en vertrek predikant(en) 9.674  10.800  0  
Preekvoorziening 4.196  3.600  3.600  

subtotaal overige kosten pastoraat 13.870  14.400  3.600  
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Salaris kerkelijk werker 2.998  1.600  0  
Pensioenpremie 171  200  0  
Sociale lasten 629  300  0  
Vergoedingen 142  100  0  

subtotaal kerkelijk werker 3.940  2.200  0  

 93.768  90.400  107.500  

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten    
    

Kerkdiensten 3.181  3.300  3.300  
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten 1.500  1.600  1.600  
Toerusting en Vorming/Catechese 200  0  200  
Wijkwerk en gemeenteavonden 242  200  200  

 5.123  5.100  5.300  

Verplichtingen/bijdragen andere organen    
Afdrachten voor quotum 6.343  6.500  6.700  
Afdrachten voor de solidariteitskas 1.960  2.000  2.100  

 8.303  8.500  8.800  

Salarissen en vergoedingen    
Salaris en toeslagen Koster 11.364  10.500  11.900  
Sociale lasten 759  700  800  

subtotaal koster 12.123  11.200  12.700  

    
Vergoedingen organisten 1.900  1.900  2.000  
Salaris en toeslagen Overig personeel 3.064  3.700  5.000  
Sociale lasten 293  400  400  

subtotaal overig personeel 3.357  4.100  5.400  

    
Arbodienst/ziekteverzuim 823  1.000  900  
Vergoedingen vrijwilligers 1.800  1.800  1.300  
Overige kosten personeel 150  500  200  
Overige vergoedingen 150  0  200  

subtotaal overige kosten personeel/vrijwilligers 2.923  3.300  2.600  

       

 20.303  20.500  22.700  

Kosten beheer, administratie en archief    

    
Bureaubehoeften en drukwerk 0  100  0  
Telefoon 1.030  1.200  1.100  
Administratie en archief 120  150  100  
Ledenregistratie/Scipio 532  0  1.200  
Financiële administratie 224  150  200  
Verzekeringen (WA, diefstal, vrijwilligers etc.) 886  600  1.000  
Publiciteit  3.375  2.800  3.600  
Overige kosten 978  2.200  1.500  

 7.145  7.200  8.700  
    

 



 

 

18 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN DIACONIE 2023 en BEGROTING 2024 
 

  Prognose Begroting Begroting  

  2023 2023 2024  

Ontvangsten       

Collectes (13) en giften 3.100 3.000 3.000  

H.A.-collectes (4) 2.400 1.750 2.500  

Rente + stockdividend Oicocredit 60 - 75  

Diversen (b.v. legaat) - 50 -  

Donatie voedselbank Groningen 800 200 500  

     

Totaal ontvangsten 6.360 5.000 6.075  

      

Uitgaven     

H.A.-collectes + donaties 3.100 2.800 3.000  

Diaconaal quotum (PKN) 772 700 800  

Diaconale activiteiten 900 400 750  

Kerstattenties 1.000 1.000 1.000  

Arme kant van Ten Boer 1.000 2.000 1.500  

Diversen (bank, lectuur etc.) 100 100 400  

Donatie voedselbank Groningen 1.100 200 200  

     

Totaal uitgaven 7.972 7.200 7.650  

Resultaat () = nadelig resultaat (1.612) (2.200) (1.575)  

 
 

 
 
 

Ik ben Sake van der Goot, en al 33 jaar zeer gelukkig getrouwd 
met Margreeth. Samen hebben we 4 kinderen en 2 kleinkin-
deren en er is een derde op komst! In het dagelijks leven 
bestaan mijn werkzaamheden uit het adviseren van veehou-
ders op het gebied van fokkerij en ik verkoop sperma van 
Italiaanse stieren. Niet een alledaagse job dus. 
 
Sinds wij in 1993 in Ten Boer zijn komen wonen, zijn wij lid ge-

worden van deze kerk. Wij wilden niet gewoon lid zijn maar ook mee bouwen aan de 
gemeente en groeien in geloof en ons geloof delen met anderen. We werden clublei-
ders en ik werd al gauw jeugdouderling. 
 
Geïnspireerd door het Evangelische Werkverband hebben we ons ingezet voor ge-
meente groei groepen, het gebedsteam en het muziekteam (Huisband), met als doel 
geestelijke vernieuwing in de traditionele kerk. Het evangelisatiewerk heeft mijn hart.  

De volgende nieuwe ambtsdragers stellen zich voor: 
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Vanuit de Evangelisatie Commissie zet ik mij graag in voor het organiseren van kleine 
en grote bijeenkomsten, die voor iedereen laagdrempelig zijn, zoals de boerderij-
dienst en Springtime. 
 
Nu heeft de kerkenraad besloten over te gaan naar een nieuwe structuur. Ik voel me 
geroepen om me in te zetten voor de taakgroep inspiratie. Hoe de taakgroep inspira-
tie er precies uit zal zien? Het is nog nieuw maar samen met de gemeente en de 
leiding van onze Heer zal het vast goed komen. We laten ons leiden door de grote In-
spirator! 
_____________________________________________________________________ 
 
Ik ben Pieter Haanstra. Getrouwd met Margriet Algra. Sinds 1984 
wonen we in Ten Boer.  Ik ben in 1961 geboren in Drachten en 
Margriet is in 1962 geboren in Wierum (boven Dokkum). Samen 
hebben we vier kinderen gekregen, 3 dochters en 1 zoon, 
inmiddels allemaal volwassen. We hebben 2 kleinkinderen en 
verwachten in april 2024 ons 3e kleinkind. In het dagelijks leven 
werk ik als manager zorg en bedrijfsvoering in het UMCG. Ik ben 
daar in 1981 begonnen als verpleegkundige. 
 
De komende jaren mag ik mij als kwartiermaker voor het Pastoraat gaan inzetten. 
Met hulp van onze Heer en goede zin, hoop ik samen met het team van pastoraal 
werkers en contactpersonen er iets goeds van te maken. Op dit moment zijn we met 
elkaar bezig het pastoraat verder in te richten en zijn nog niet alle functies volledig 
bezet. We zijn nog op zoek naar een aantal contactpersonen en pastoraal werkers. 
 
Wanneer er ergens pastorale zorg nodig is, kunt u dit aan mij doorgeven en zal ik 
zorgen dat er in voorzien wordt. Dit kan via de mail p.haanstra06@gmail.com of 
telefoon 06-3162 3691. 
______________________________________________________________________ 
 

Mijn naam is Arne Rijzebol, 48 jaar en getrouwd met Trijnie. 
Wij hebben 3 kinderen Emma (22), Mark (20) en Lian (17)      
In het dagelijks leven ben ik Senior Software Engineer bij een 
internationaal bedrijf in precisielandbouw apparatuur.  
 
Mijn grote hobby is muziek en ik speel dan ook al heel wat 
jaren basgitaar in de Huisband en in het muziekteam van onze 
gemeente mag ik ook regelmatig meespelen. Ik heb erg veel 

zin om in de nieuwe structuur als ouderling-kerkrentmeester voor de taakgroep 
beheer aan de slag te gaan.  

mailto:p.haanstra06@gmail.com
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Voor velen ben ik geen onbekende. Wij kerken hier al vanaf 1988 
met veel plezier. Mijn naam is Roelof Jan Wiersema, 62 jaar, en ge-
trouwd met Hennie. Wij hebben 4 kinderen waarvan twee, Eline en 
Anne-Linde, zijn getrouwd. Jur en Rozemijn wonen nog thuis. Ver-
der hebben we twee kleinkinderen. In de kerk zitten wij meestal 

helemaal links vooraan, bij de uitgang Menorah       Ik ben eigenaar 
van een klusbedrijf en ben dagelijks met mijn personeel aan de klus. 
 
In mijn vrije tijd mag ik graag christelijke projecten organiseren. Het 
project waar ik me op dit moment voor inzet is het Urker Mannenkoor in de Martinikerk 
te Groningen.  In onze kerk pak ik ook graag projecten op zoals bijvoorbeeld het orga-
niseren van de Startweek. 
 
De kerkenraad is niet nieuw voor mij. Eerder ben ik twee termijnen jeugdouderling ge-
weest. Deze keer neem ik plaats als voorzitter van de Taakgroep Communicatie. De 
nieuwe structuur spreekt mij aan en ik wil graag meedenken en me hiervoor inzetten 
om zo de nieuwe structuur vorm te geven.  
 
Samen met de enthousiaste leden in deze Taakgroep hoop ik te werken aan een goede 
communicatie van en voor de gemeente. Uiteraard is het best spannend om een an-
dere koers te varen maar ik ben ervan overtuigd dat we onder leiding van Gods Geest 
en inspanning van ons allemaal tot iets moois kunnen komen. Een kerk die betrokken 
is op elkaar en zichtbaar is voor een ander. Daar hebben we u en jou voor nodig. Samen 
zijn we kerk. Meld je dus aan bij één van de Taakgroepen want vele handen maken het 
werk licht.  

Laat je zien en horen in onze kerk. 
______________________________________________________________________ 
 

 
Mijn naam is Lineke Meerman. Afgelopen jaar was ik al als no-
tulist betrokken bij de kerkenraad en het moderamen, sinds 1 
oktober ben ik ook 'officieel' onderdeel van de nieuwe kerken-
raad. Daarmee maak ik van dichtbij mee wat er binnen onze 
gemeente gebeurt en mag ik in de vorm van verslaglegging ook 
hier mijn bijdrage leveren.  
 
Nieuw is het kerkenwerk niet voor mij; ook op heel veel andere 

vlakken binnen onze gemeente ben ik actief, op dit moment voor Scipio, de structuur-
commissie, het beamteam en het muziekteam. Beeld, woorden, muziek; in alles wat 
ik doe binnen de kerk komt regelmatig het lied 'Jezus alleen' voorbij. We mogen bou-
wen op Hem, Hij is onze hoop, ons lied, onze kracht. Ik ben graag bezig en met elk van 
deze 'taken' kan ik mijn geloof handen en voeten geven.  
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In het dagelijks leven werk ik als adviseur technisch beheer bij Zonnehuisgroep Noord, 
een zorgorganisatie met zo'n 10 verpleeg- en verzorgingshuizen verspreidt door de pro-
vincie Groningen. Samen met de technische dienst en mijn collega's binnen het team 
facilitair zorg ik dat onze cliënten en medewerkers een veilige woon- en werkomgeving 
hebben. Zo houd ik me onder andere bezig met zorgalarmering, vaste telefonie, het 
sleutelplan, ben ik sinds kort coördinator BHV en stuur ik de technische dienst functio-
neel aan.  
 
In mijn vrije tijd speel ik graag piano. Thuis, alleen in onze of een andere kerk, met een 
koor of binnen het muziekteam; muziek maken geeft mij energie. Daarnaast trek ik er 
graag op uit met mijn camera om te genieten in en van de natuur, dichtbij huis maar 
ook verder weg. Van Noorwegen, Zambia tot het Roegwold of de voortuin; er is zoveel 
moois te ontdekken waarvoor wij dankbaar mogen zijn, ook al zien we dat soms even 
niet.  
 
 

 
HEILIG AVONDMAAL 
 
Zondag 5 november is er een Heilig Avondmaal 
viering. Iedereen die niet in de gelegenheid is 
naar de dienst te komen en wel op zondag het 
Avondmaal met de gemeente wil meevieren kan 
dit aangeven.  
 
Wij zullen ervoor zorgen dat u op zaterdag 4 november brood en wijn thuisbezorgd 
krijgt. 
 
Opgave vóór zaterdag 4 november bij: 
 

• Wouter Meerman: 06-49 71 71 25 

• Hennie Wiersema: 06-28 99 99 94 

 

VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 
 
1 November: Zending (Rwanda) 
 
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar 
door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen 
is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 
boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij.  
 

Taakgroep Diaconie 



 

 

22 

Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere 
landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds 
meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. Lees meer op: 
www.kerkinactie.nl/zustersrwanda  
 
5 November Heilig Avondmaal: Noodhulp Afghanistan 
 
Hartverscheurend. Een ander woord is er niet voor de situatie in Afghanistan. Twee 
verwoestende aardbevingen troffen het land in half oktober. De trieste balans: 2500 
doden, 9000 gewonden en een ongekende ravage. Het waren de dodelijkste bevingen 
sinds decennia. Alsof het nooit ophoudt in dit toch al door onrecht verscheurde land. 
En dan wordt deze ramp ook nog totaal verdrongen door ander wereldnieuws, en haalt 
het de krantenkoppen nauwelijks.  
 
Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen 
we nu ook voor de verlaten en vergeten inwoners van het getroffen gebied in 
Afghanistan.  
 
Er is dringend vervangend onderdak nodig. Veel mensen zijn immers alles kwijt, en de 
nachten worden snel kouder. Ook is er grote behoefte aan water en sanitaire 
voorzieningen.  
 
En natuurlijk aan andere dagelijkse benodigdheden, zoals voedsel en dekens. De 
taliban, die sinds 2021 de macht hebben in Afghanistan, maken het voor westerse 
organisaties lastig om hulp te verlenen. Toch lukt het Kerk in Actie via een 
partnerorganisatie ter plaatse om de slachtoffers van de aardbevingen te helpen. We 
kunnen garanderen dat de hulp de juiste mensen bereikt. Help mee, want samen zijn 
we de Kerk in Actie. 
 
19 November Kerstvoedselpakketten 
 
Ook dit jaar zullen de diaconieen van Ten Boer kerstpakketten gaan uitdelen onder 
Tenboersters die het goed kunnen gebruiken. In samenspraak met WIJ Ten Boer 
worden de adressen geselecteerd, we weten zo dat de paketten echt daar terecht 
komen waar het het hardst nodig is. 
 
10 December Kinderen en Jongeren (Jong Protestant) 
 
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. 
Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en 
serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig 
mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. 
 

http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
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Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoen pakketten 
gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en 
gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten. 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
  
Donaties vanuit Diaconie & ZWO in de afgelopen periode: 
 
Onderstaande jaarlijkse doelen hebben een donatie gekregen van elk € 300 : 
 

➢ Compassion,  

➢ Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg De Schutze 

➢ Mercy Ships 

 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra  
 

 
 

 
 
Uitnodiging installeren Scipio App  
 
U hebt wellicht gemerkt dat er veel wordt gesproken over Scipio. Veel mensen die de 
app inmiddels gebruiken zijn behoorlijk enthousiast. Ze volgen de laatste berichten, de 
mededelingen en feliciteren jarige kerkleden. Mensen gaan opeens vaker kaartjes of 
bemoedigende berichtjes versturen aan zieken of jarigen. Dat wordt uiteraard door ie-
dereen erg gewaardeerd. Mensen voelen zich meer betrokken bij de kerk als 
gemeenschap. Ook hebben diverse Taakgroepen hun weg al gevonden via deze app. 
Het is namelijk de bedoeling dat de communicatie zoveel mogelijk via de Scipio app 
gebeurt. Het is dus van belang dat u “indien mogelijk” de App installeert op uw tele-
foon. 
 
Op dit moment zijn er 192 actieve gebruikers van de app. Heel fijn! Er zijn 73 leden die 
via de mail al zijn uitgenodigd om de app te installeren, ze hebben dat nog niet gedaan. 
En er is ook nog een heel aantal leden dat hun mailadres nog niet heeft doorgegeven.  
 
We begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is, dat is geen probleem want u krijgt 
ook nog steeds de papieren versie van Nieuws van Kerk en Kansel in de brievenbus om 
u op die manier te informeren. 
 

Taakgroep Communicatie 
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Voor iedereen die de app wel kan/wil installeren doe het zo snel mogelijk en voeg 

een mooie foto toe van uzelf, dan heeft iedereen er een ‘beeld’ bij       
 
Wilt u graag hulp bij het installeren of uitleg over de Scipio App laat het ons dan weten. 
Namens Taakgroep Communicatie 
 

Roelof Jan Wiersema, 06-2791 0977 
 

 
 
 
VAN DE JEUGDOUDERLING 
 
Voorheen schrijvend namens alle jeugdouderlingen, schrijf ik nu voor het eerst als 
‘kwartiermaker van de jeugd'. Een andere naam, voor mij gelukkig veelal bekende 
taken die op mij staan te wachten. Het eerste overleg met de Taakgroep Jeugd 
(voorheen de jeugdraad) hebben we ondertussen gehad. Alle neuzen staan dezelfde 
kant op, er zijn ideeën gedeeld, iedereen binnen het jeugdwerk heeft weer zin in het 
nieuwe seizoen en de eerste activiteiten hebben al plaatsgevonden of staan gepland!   

De grote aftrap van het jeugdseizoen was natuurlijk het Kickstartweekend op 23 en 24 
september! Een hele grote groep jeugd trotseerde op zaterdag de regen en wind om 
er met elkaar een dag of zelfs een weekend vol spel, zang, geloofsgesprekken en plezier 
van te maken met elkaar! Onder dit stuk van de jeugd zal ik een verslag plaatsen, na 
afloop van het kamp geschreven door Peter Edward Boer.   

Dan hadden we na de bevestigingsdienst op 1 oktober de Infomarkt. Met dank aan veel 
hulp van medeleden uit de Taakgroep Jeugd werd Blister omgetoverd tot een mooie 
presentatieruimte waarin alle geledingen van de taakgroep vertegenwoordigd waren. 
Aan de hand van foto's, gesprekken en materialen heeft iedereen een indruk kunnen 
krijgen van wat er allemaal gedaan wordt aan jeugdwerk binnen onze gemeente.  

De markt heeft voor Impact 2 nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Leonard Muilwijk en 
Hélène Muilwijk zijn beide zo enthousiast geworden dat ze het komende seizoen de 
Impact leiding gaan versterken. Ik wens jullie veel mooie avonden met onze tieners!  

Impact heeft met hulp van de nieuwe vrijwilligers de eerste avond van het seizoen al 
gehad. Op vrijdagavond 13 oktober heeft de jeugd van Impact meegedaan aan het lan-
delijke spel Sirkelslag. Door middel van allerlei spellen zijn er punten verdiend die 
doorgegeven zijn voor de landelijke competitie. De uitslag zal in november bekend wor-
den gemaakt........Het was een leuk begin van het Impact seizoen.  

Taakgroep Jeugd 
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De kinderen van de kindernevendienst verheugen zich wekelijks op het momentje met 
de dominee op het podium. Wat zal hij nu weer hebben meegenomen? Waar gaan we 
het over hebben? Een prachtig gezicht al die nieuwsgierige en enthousiaste koppies 
voordat hun eigen moment in Menorah begint. Een eigen ‘dienst’ waarin de kinderen 
een Bijbelverhaal horen en hier een verwerking bij maken of een spel spelen.   

De catechisatie van de 18+ groep is dit jaar opnieuw bij Margreeth van der Goot en 
Hedwig Huijzer, de uitnodigingen voor de 1e avond lagen deze week bij eenieder in de 
bus.  

Ds. Ernst van Gulik start op 30 oktober met 6 jongeren in de belijdeniscatechisatie 
groep. De jongeren van de groepen 12/13, 14/15 en 16-jarigen krijgen op korte termijn 
de uitnodiging voor hun eerste catechisatieavond!   

Rest mij nog te zeggen dat we heel blij en dankbaar mogen zijn voor al die mensen die 
zich inzetten voor de jeugd van onze kerk! Samen staan we sterk en met Gods zegen 
over al het jeugdwerk gaan we er een mooi seizoen van maken! Een hartelijke groet,  

Saskia van Dijk  

TERUGBLIK KICKSTART 2023  

In het weekend van 23 en 24 september werd voor de vijfde keer Kickstart georgani-
seerd; een weekend voor tieners in de buitenlucht, op de boerderij met stoere 
spellen, diepgaande gesprekken, muziek, verdieping, aanbidding, kampvuur, heel veel 
lol en betrokkenheid met elkaar.  

Kickstart wil een open plek zijn waar tieners elkaar en God beter leren kennen. Een 
plek waar ze worden opgebouwd in geloof en (zelf) vertrouwen. Een plek waar ze ge-
zien worden en zich welkom weten. Een plek waar ze zich niet groot hoeven 
voordoen maar zichzelf kunnen zijn. Kickstart wordt georganiseerd vanuit de PKN Ten 
Boer, maar is al vanaf het begin een weekend geweest voor veel tieners uit heel Ten 
Boer. Iedereen neemt vrienden en vriendinnen mee. Er worden nieuwe vriendschap-
pen geboren en er ontstaat verbinding tussen de jeugd, of je nu ‘van de kerk bent’ of 
niet.  

We verlangen er naar dat Kickstart een plek kan zijn waar de tieners Gods liefde tast-
baar kunnen ervaren. In hoe we met elkaar omgaan en in hoe we spreken, bidden en 
zingen van Zijn liefde. Dit jaar was het thema “FULLY KNOWN”. We hebben elkaar be-
ter leren kennen. We hebben ontdekt dat we allemaal mooie en minder mooie 
dingen in ons leven.  
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Maar als we door Gods ogen naar onszelf en elkaar kijken, zien we elkaar en onszelf 
zoals God ons bedoeld heeft: als kinderen van Hem! God kent ons door en door, weet 
alles van ons, en......houdt van ons!  

Met een schorre keel van het schreeuwen en zingen, vermoeidheid van een tekort 
aan slaap en spierpijn van alle inspanning fietste de hele groep zondagmorgen vanaf 
de boerderij van de familie Muilwijk aan het Eemskanaal, terug naar Ten Boer.  

In de startdienst hebben we een glimp van wat we beleefd hebben laten zien en ho-
ren. Daarna ging iedereen met kleine oogjes weer naar huis, de meesten zullen vast 
gelijk hun bed in zijn gedoken. Maar dat hadden we er allemaal heel graag voor over, 
want het was een geweldig en gezegend weekend!  

VAN DE KINDERNEVENDIENST. 
 
Terugblik: 
 
Hoewel de kindernevendiensten ook tijdens de zomerperiode gewoon doorgaan, was 
het goed om het nieuwe seizoen te starten met de startweek. Tijdens de kindermid-
dag zijn er, ondanks de lage opkomst, mooie dingen geknutseld (u heeft het drieluik 
van hoop-geloof-en liefde misschien al wel zien staan) en werden de kinderen ge-
schminkt.  
 
De oudste kinderen van de kindernevendienst gingen naar de Kickstart en hebben 
daar een geweldige middag gehad en als afsluiting gezellig samen gegeten.  
 
Vooruitblik: 
 
De komende weken lezen we drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen  

in Rome: 
 

• het begin van de brief waarin 
       Paulus zijn lezers groet en daarin 
       vertelt over God (in Romeinen 1)  
 

• een tekst over God die de men- 
       sen wil redden (in Romeinen 3)  
 

• een tekst over Gods liefde voor 
      de mensen (in Romeinen 8) 
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NIEUW KERKELIJK JAAR, NIEUW BEGIN VAN DE GGG.  

EN GOD ZAG DAT HET TOV WAS! 
 
 We zijn begonnen, de meeste groepen zijn na de startweek 
ook echt van start gegaan. Sommige enthousiaste groepen 
waren al eerder bij elkaar gekomen om het Wel & Wee te 
bespreken.  
 
Onze 1e toerusting avond begeleid door ds. Ernst van Gulik 
was ook een mooie avond waar we veel van hebben mogen 
leren dit seizoen volgen er nog 2. 
  
Op 21 november start er een jonge gezinnen groep, hiervoor 

komen de uitnodigingen nog door de deur. Het thema voor deze avonden zal zijn: “In 
gesprek over opvoeden en Geloven”. Dit zijn een aantal avonden o.l.v. ds. Ernst van 
Gulik. 
  
Mocht je toch nog met een groep mee willen doen of graag bij de jonge gezinnen 
groep aansluiten, dan kan dat natuurlijk altijd! Geef je dan op bij: 
 

Sake van der Goot, Menke Wietsma of Ingrid Oudman. 

 
 

 
 
 
 

Op woensdag 11 oktober heeft dhr. van Vulpen ons op een boeiende wijze verteld 
over het werk van het Rode Kruis. Zoals in aardbevingsgebieden en waar oorlog is of 
waar mensen moeten vluchten daar doen de mensen van het Rode Kruis alles om 
eerste hulp te bieden. 
 
Op D.V. woensdag 8 november komt Henk Boels ons vertellen over de Historische 
Vereniging van Ten Boer. 
 
We vergaderen als altijd in Menorah van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Voor ver-
voer kunt u tot 12.00 uur bellen naar Joke Medema tel: 302 4003 of 06-2542 1172. 
 
Laten we de ouderen en hen die aan huis gebonden zijn in onze gebeden gedenken 
                                                      

 Het bestuur 
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JUSTITIEPREDIKANT ARJEN KWANTES 
WERKT MET DE BIJBEL IN DE BAJES 
 
‘Het gaat erom dat we méns blijven’ 

Samen met vijf andere mannen zit ‘de dominee’, justitiepredikant Arjen Kwantes in 
de kring.  Het ziet er gewoon en gezellig uit: keukentafel met kleedje, koffiepot en 
koektrommel. Met op tafel een gewone Bijbel: de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Toch is 
deze Bijbelkring niet zo gewoon, want de deelnemers hebben wat op hun kerfstok. 
Dit is een gevangenis, de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard. Via een detectie-
poortje, door twee deuren die alleen voor de dominee open gaan en langs een paar 
gangen en trappen ben ik bij de Bijbelkring aangekomen.  
 
‘Deze kamer geeft de gevangenen een vrije ruimte’, vertelt Kwantes. Ik werkt sinds 
2010 als geestelijk verzorger in deze gevangenis. ‘In de gespreksgroepen de ik hier 
houd, kunnen ze vrijuit praten. Dat kunnen ze op hun afdeling niet.’ Net zo belangrijk 
zijn de een-op-een-gesprekken die hij met gedetineerden heeft. ‘Daar kunnen ze hun 
problemen op tafel leggen. Ook komen daar de emoties los. Die laten ze verder niet 
zien, want je houdt je groot, dat is in de gevangenis een ongeschreven wet.’ 
 

Het wekelijks christelijke hoogtepunt is de zon-
dagse kerkdienst. Zo’n 40 tot 50 van de in totaal 
250 gedetineerden bezoeken deze dienst. Kwan-
tes neemt me mee naar de kerkzaal, waar een 
indrukwekkend, wand vullend schilderij hangt van 
het Nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21. Ge-
maakt door een gedetineerde en vol symboliek: 
de stad heeft kerken, maar ook een synagoge en 
een minaret. 

 

 
 
 

   
 
Beste gemeenteleden, graag wil ik iedereen bedanken voor de aandacht van de afge-
lopen weken nadat ik te horen heb  gekregen dat ik een auto-immuunziekte heb. 
Bedankt voor de prachtige en vele bossen bloemen, kaartjes en appjes met lieve, be-
moedigende woorden en de vele bezoekjes, dit heeft mij erg goed gedaan. Het gaat in 
kleine stapjes vooruit, maar ik heb nog een lange weg te gaan voordat de ziekte sta-
biel zal zijn. Nogmaals bedankt ook namens Freddy. Lieve groet van  
 

Freddy en Sieta de Boer. 
 

Dankbetuiging 

http://qsjj.mjt.lu/lnk/AUgAAD_
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We willen een ieder hartelijk bedanken voor alle kaarten, bezoekjes en aandacht die 
onze moeder Jantje Boss- Ridder tijdens haar leven mocht krijgen. Ook willen wij als 
kinderen u danken voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na  
haar overlijden, het deed ons heel  goed. Met vriendelijke groeten,  

Jan en Bea Boss, Truus en Tjerk Alberda. 
 
Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele kaarten, felicitaties en de bloemen  
uit de kerk die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 65-jarig huwelijk. 

  Henk en Corrie van Bijssum. 
 
Hartelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk en de vele kaarten en via Scipio 
die ik mocht ontvangen, in verband met mijn verjaardag. Hartelijke groet  

Adri Huijzer. 
 
Hartelijk dank voor de bloemen van de kerk en de vele kaartjes die ik heb ontvangen  
voor mijn verjaardag. 

  Gerrit Rozema. 
 
 
 

BINNENGEKOMEN: 

      Br. H. Riepema. 
      Br. G.C.M. Stoel. 

GEBOREN: 

      Ocèane Zuidema, op 25 september jl. 

OVERLEDEN: 

      Zr. A. Groenwold-Bosker, op 25 september jl. 

      Zr. J. Boss-Ridder, op 26 september jl. 

VERHUISD: 

      Zr. G. Hoeksema-van der Woude. 

      Matthijs Doornenbal.  

      Fam. Kruger. 

VERTROKKEN: 

      Marit Berends. 

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

      Zr. L.G. v.d. Weij. 

Kerkelijke mutaties 
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28-10 83 K. van der Laan   

2-11 84 G. Wierenga-Boer   

6-11 75 R. Heidema   

8-11 87 S. de Boer   

10-11 79 K. Venhuizen-Vegter   

13-11 79 W. Offringa   

13-11 82 G.T. van der Laan-Danhof   

17-11 81 A.E.A. Schraa-Smeenk   

17-11 77 A. Warris-Aalders   

22-11 78 J.G. Meijer   

23-11 71 R.A. Siegers   

27-11 85 P. de Boer- Smit   

28-11 76 E. Offringa-Raangs   

7-12 91 A. Bakker-Wiersema   

7-12 70 J. Myles   

13-12 94 G.C. Dijkhuizen-Moltmaker   

 
 
 
 
 

 
17-09 Zr. J. Haak-van Houten, in verband met haar 82 ste 

verjaardag, 
 
24-09 Zr. J. Boss-Ridder, , in verband met haar 86 ste verjaardag, en naar 
 
 zr. A. Groenwold- Bosker, ter bemoediging 
 
01-10 Zr. M. van Zanten-Dwarshuis, , in verband met haar 87 ste verjaardag, en 

naar 
echtpaar van Gennep-Slagter, ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk. 
 
 

 

 Verjaardagen 70 + 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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08-10 Zr. A. Huijzer-Schep, in verband met haar 84 ste verjaardag. 
 
15-10 Br. W. Offringa, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, evenals 
 
 zr. A. Bakker-Wiersema, en naar 
 

zr. T. Klei- van Bijssum, zij is na een val opgenomen in Innersdijk. 
 

22-10 Zr. H.H. Vink-Modderman, in verband met haar 84 ste verjaardag, 

Zr. A. Bloema-Dijkhuizen, zij is thuisgekomen na een verblijf in 

Verpleegtehuis Zonnehuis te Zuidhorn, 

Br. D. van Gennep, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, en naar 

 Br. en zr. Bus-Oudman, ter bemoediging. 

 
 

 
 

 

Maandag 30 oktober Belijdeniscatechisatie 19.30 uur 

Maandag 30 oktober College van Kerkrentmeesters 19.45 uur 

Woensdag 5 december Dankdag + gemeenteavond 19.30 uur 

Maandag 6 november Taakgroep erediensten 19.30 uur 

Vrijdag 10 november Impact Blister 19.00 uur 

Dinsdag  14 november Ouderlingenberaad 19.45 uur 

Dinsdag  21 november Taakgroep Diaconie 19.30 uur 

Zondag 26 november Koffiedrinken na de dienst  

Woensdag 29 november Kerkenraad 19.45 uur 

Zondag 2 december Koffiedrinken na de dienst  

Vrijdag 8 december Impact Blister 19.00 uur 

Dinsdag 12 december Moderamen 19.45 uur 

Donderdag 14 december Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

Donderdag 14 december P.C.O.B. 14.30 uur 

 
 

Kerkelijke agenda 
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Kerkcollecten   
06-08 Kerk 290,97  

13-08 Zending, Ghana 340,90  

20-08 Diaconie  245,65  

27-08 Kerk 184,50  

27-08 Onderhoudsfonds 125,95  

03-09 Kerk 314,40  

03-09 Heilig Avondmaal - NBG 334,15  

10-09 Diaconie  199,00  

17-09 Kerk 274,25  

   

Deurcollecten   
06-08 Bloemenfonds 151,05 

13-08 Kerk 170,70 

20-08 Kerk 170,75 

27-08 Bloemenfonds 90,80 

03-09 Bloemenfonds 139,25 

10-09 Kerk 114,30 

17-09 Bloemenfonds 142,45 
  

 
Giften Kerk - Legaat 1.000,00  

 Kerk - uit dankbaarheid 200,00  

 Kerk 75,00  

 Collectegelden zonder nadere bestemming 110,00  

   
Vaste Vrijwillige Bijdragen  

  

Kerk Toegezegd voor 2023 112.037,96  

 Extra ontvangsten  1.323,82  

 Totale bijdragen 2023 113.361,78  

 Ontvangen bijdragen 89.487,68  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-9-2023 23.874,10  

   

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
 



 

 

33 

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd voor 2023 11.730,54  

 Extra ontvangsten  315,00  

 Totale bijdragen 2023 12.045,54  

 Ontvangen bijdragen 8.422,15  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-9-2023 3.623,39  

Evangelisatie  

 Toegezegd voor 2023 8.363,72  

 Extra ontvangsten  115,00  

 Totale bijdragen 2023 8.478,72  

 Ontvangen bijdragen 5.764,20  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-9-2023 2.714,52  
 
 

 
 
 

29 oktober 09.30 uur  voorbereiding Heilig Avondmaal    

Voorganger Ds. E. van Gulik  

Organist F. Reitsema  

Koster A.H. Vriezema  

Beamer Janou Slagter  

Collecte Kerk  

    2e Onderhoudsfonds  

Deurcollecte Bloemenfonds  

Kinderoppas Hilda, Elisa en Thirza  

   

1 november   19.30 uur Dankstond/gemeenteavond 

Voorganger  Ds. E. van Gulik 

Organist  J. Wolfs 

Koster  W.P. Burema 

Beamer  Willem Hoekstra 

Collecte  Zending - Rwanda 

Deurcollecte  Kerk 

Dienstenrooster: 
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5 november 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur  -TV uitzending : 

Voorganger Ds. E. van Gulik             "Wij wensen jou" 

Organist J. Wolfs  

Koster H. Bulthuis / H. Norden  

Beamer Janou Slagter  

Collecte Kerk  

    2e Noodhulp Afghanistan 

Deurcollecte Bloemenfonds  

Kinderoppas Vera, Rosalie en Noa v. D.  

   

5 november   16.00 uur Heilig Avondmaal Bloemhof 

Voorganger  Ds. E. van Gulik 

   

12 november 09.30 uur    

Voorganger Ds. E. van Gulik  

Organist J. Wolfs  

Koster A. Zuidema / J. Cappon  

Beamer Martin Schaaphok  

Collecte Kerk  

Deurcollecte Bloemenfonds  

Kinderoppas Alice, Tess en Noa T.  

   

19 november 09.30 uur    

Voorganger Herman Haan  

Organist F. Reitsema  

Koster A.H. Vriezema  

Beamer Janou Slagter  

Collecte Kerstvoedselpakketten  

Deurcollecte Kerk  

Kinderoppas Hélène, Sarah en Sennah  
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25 november 16.00 uur Maandviering Bloemhof 

Voorganger Da. H.E. de Boer  

   

26 november 09.30 uur  Laatste zondag Kerkelijk jaar 1e advent 

Voorganger Ds. E. van Gulik  

Organist J. Wolfs  

Koster W.P. Burema  

Beamer Lineke Meerman  

Collecte Kerk  

    2e Onderhoudsfonds  

Deurcollecte Bloemenfonds  

Kinderoppas Karin, Eva en Danique  

   

3 december 09.30 uur  1e Advent DMD kindernevendienst 

Voorganger Ds. E. van Gulik  

m.m.v. Muziekteam  

Koster H. Bulthuis / H. Norden  

Beamer Willem Hoekstra  

Collecte Diaconie  

Deurcollecte Kerk  

Kinderoppas Astrid, Eline en Jolein  

   

10 december 09.30 uur  2e Advent, m.m.v Moniek en Mirjam, piano en blokfluit 

Voorganger Ds. E. van Gulik  

Organist F. Reitsema  

Koster A. Zuidema / J. Cappon  

Beamer Martin Schaaphok  

Collecte Jong Protestants  

Deurcollecte Bloemenfonds  

Kinderoppas Rachel, Sara en Rosa  
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17 december 09.30 uur  3e Advent  

Voorganger Ds. K. Oosterhuis Haren  

Organist J. Wolfs  

Koster A.H. Vriezema  

Beamer Janou Slagter  

Collecte Kerk  

Deurcollecte Kerk  

Kinderoppas Danielle, Elisa en Thirza  
 
 
 

 
 

 
KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 7 december a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 
 

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 

 
N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 14 december 2023, 8 februari en 4 april 2024 

 
  

Nieuws van Kerk Kansel digitaal 
Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  

te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
 

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

