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Ook postadres voor alle trouw- 
rouw- en geboortekaarten. 

 
Secretariaat College van Kerkrentmeesters: 

J.K. v.d. Knaap-v.d. Beek, 06-1070 3129 
Boersterweg 65, 9796 TA Sint Annen 
secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl 

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 
K.E. Huisman, Koopmansplein 99 
9791 MD Ten Boer. 050-302 2470 
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Kerkelijk Bureau : H.J. en J. Zwart, 
Wedmanstraat 2, 9791 BK Ten Boer. 
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Leden:       Janneke 06-2363 0748 
Bijdragen: Hendrik 06-3048 2693 
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w.burema52@gmail.com 
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Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer. 
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Betaling vaste vrijwillige bijdragen 
en giften:                                                                                            
 
Penningmeester Geref. Kerk  
H. Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 
 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden: b.v. 
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
A.E. Zuidema- Kremer 
Op de 3e zondag van de maand 
in Menorah na de morgendienst. 

Giften bestemd voor: 
1) Diaconie: NL 80 RBRB 0919 8915 94 
2) ZWO: NL 65 RBRB 8810 8213 00 
3) Sponsoring Marsyya (project World 
     Vision): NL 78 RBRB 8810 8871 23 
 
F. Turkstra, Groene Zoom 19,  
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480 
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl 

Evangelisatie: 
p/a B.K. Feitsma, Groene Zoom 4,  
9791 BC Ten Boer. 050-302 1692 
Rek. nr.: NL 21 RABO 0306 3757 29 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55 

Autovervoersdienst: 
Indien nodig, neem contact op met  
uw wijkdiaken. 
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KLOKGELUI IN TEN BOER 
 
Toen Anke en ik 
neerstreken in Ten Boer 
werd het stil. De klokken 
van Kloosterkerk luidden 
niet meer.  
 
Ons werd verteld, dat er 
met de restauratie aan de 
toren van de kerk net 
begonnen was. En de 
klokken en het carillon werden meegenomen. Die deden niks meer. Maar er zou gauw 
een dag komen, dat ze weer begonnen te luiden. Dat werd ons beloofd. 
 
Het duurde en duurde maar. Af en toe vroegen we ons af in de pastorie: “Zou het 
klokgelui nog op gang komen?”. Half november was het zover: het kwam op gang, en 
hoe…! De stilte werd doorbroken met een geweldig gebeier. Op vele momenten 
overdag en ‘s nachts. Het had wel iets. En het went. Na een paar weken hoorden we 
het vrijwel niet meer.  
 
Klokgelui heeft iets vertrouwds. Ik heb me laten vertellen, dat de klokken en het carillon 
al vanouds geluid werden in Ten Boer. Men groeide ermee op. Het ging me niet anders. 
In mijn geboortedorp Nieuwerkerk aan den IJssel luidde de klok op vaste momenten. 
Als kind was ik erop gespitst. Dankzij de klokken wist ik op tijd thuis te komen voor het 
eten.  
 
Klokgelui heeft iets vriendelijks. Ik kreeg mee, dat ook bij begrafenissen de Ten Boerster 
klokken geluid werden. Dat is vriendelijk voor de achterblijvers, en ook troostend. Het 
is een goede traditie, waar je als dorp zuinig op mag zijn. 
 
Maar het is wel duidelijk geworden, dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt. Het 
klokgelui in Ten Boer haalde het landelijke nieuws. Er melden zich klagers in het dorp, 
zo lees ik in een krant. Eén van de klagers laat weten tijdens het klokgelui geen gesprek 
te kunnen voeren, ondanks dakisolatie en driedubbel glas.  
 
Ik moet denken aan de autoritten naar Zuid-Europa, met vier pubers op de achterbank. 
De autoradio moest aan. Het volume moest omhoog. Ik ging er maar in mee. Vaak 
zongen we met zijn allen de popnummers hardop mee.  
 
Het geeft me tot op vandaag een glimlach om de mond. De decibels van klokgelui haalt 
het niet bij de decibels van de autoradio. Waar klagen we over? 
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Nu is er niet zoveel klokgelui meer in ons dorp. Het klinkt allemaal zachter. Het carillon 
is al helemaal stil gelegd. Zouden de klagers gewonnen hebben, vroegen we ons af in 
de pastorie. Dat zou toch jammer zijn. 
 
De waarheid halen we weer uit het nieuws. Volgens de gemeente heeft het carillon 
groot onderhoud nodig. Klokken en carillon worden nog ter sprake gebracht op een 
bewonersbijeenkomst binnenkort. We wachten het maar af… 
 
Wat wordt er in de Bijbel gezegd wordt over klokgelui? Niks. Er ligt geen opdracht voor 
klokgelui. Er ligt wel een opdracht om verdraagzaam te zijn. Ieder doet wat water bij 
de wijn. Dat geeft wel houvast in deze kwestie.  
 
In de Bijbel vind je wel iets over ”bazuinen”. Het bazuingeschal als verwijzing naar het 
mooie dat ons te wachten staat. Er is het lied “Eens als de bazuinen klinken”. Jan Wolfs 
kan dat prachtig begeleiden, muziek die klinkt als trompetgeschal.  
 
Ik bedacht me: als het carillon vanuit de Kloosterkerk niet meer spelen mag, zullen we 
dan de bazuinen laten klinken vanuit onze kerktoren? We doen het live, ieder kwartier. 
Ik meld me alvast aan. 
  
 
 

OMZIEN EN MEELEVEN 
 

• Wildrik Burema, krijgt dit jaar om de 6 weken immuuntherapie. Hij voelt zich 
goed en kan zijn rol als koster blijven doen, samen met zijn vrouw Pia. We zijn 
blij met hen! 

 

• Martina Venhuizen, is bezig met chemotherapie en het herstel hiervan. Over 
het algemeen gaat het wel goed met haar. Het is een lange weg. We wensen 
haar goede moed! 

 

• Wim Offringa, heeft vele maandenlang moeten leven met de diagnose Parkin-
son. Hij kreeg daar medicijnen voor. Onlangs bleek, dat de diagnose fout was. 
Vervelend voor hem en zijn vrouw Etty. Hij herstelt nog van de operatie aan 
zijn heup. We wensen hem kracht en herstel toe! 

 

• Dick Bos, kreeg onlangs zijn vierde immunotherapie. Het gaat naar omstandig-
heden goed met hem. Hij heeft wat minder last van vermoeidheid. We hopen 
dat dit zo blijven mag! 
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• Klaas Kremer, kreeg in de afgelopen tijd een CT scan en MRI scan. De periode 
van onzekerheid is nog niet voorbij. Hij blijft onder controle. Het is afwachten. 
Klaas en Wia blijven positief! 
 

• Titia Hospers-Bakker, revalideert nog steeds in het Heymanscentrum. Ze hoopt 
een plaatsje in Bloemhof te krijgen, en daar is het wachten nu op.  

 

• Dick van Gennep, herstelt van de operatie en kuren. Hij voelt zich goed, maar 
blijft wel onder controle. In februari ondergaat hij weer een cystoscopie (ge-
neeskundig onderzoek). 

 

• Peter Werkman, rond zijn fysiotherapie af in Beatrixoord. Er volgt voor hem 
weer fysiotherapie in Ten Boer. Hij houdt gesprekken met een psycholoog van 
Beatrixoord. Ook volgt nog een afspraak met de pijnpoli. We hopen op het 
beste voor hem. 
 

• Peter Edward Boer, kwam te vallen met de fiets en brak zijn sleutelbeen. We 
wensen hem van harte een goed herstel toe! 

 

• Zr. Klei-van Bijssum heeft een kamer betrokken in Bloemhof. Dat was haar 
wens. Na haar val in haar voormalige woning, Marskramer, moest ze maanden-
lang herstellen in Innersdijk. We hopen dat ze nog een goede tijd mag hebben 
in haar nieuwe kamer. 

 

• Zr. A. Winter -Slager, Koopmansplein, is na een paar dagen verblijf in het 
UMCG nu opgenomen in Innersdijk. 
 

• Nicolle Heidema, heeft het Radboud UMCG Nijmegen een operatie ondergaan 
voor een klikprothese. 

 
 

IN MEMORIAM ALI ELSINA AFINA SCHRAA-SMEENK  
 
Ali kwam van Oude Pekela. Ze werd in 1942 geboren. In een gezin met 6 kinderen. 
Vader en moeder hadden een boerenbedrijf, een gemengd bedrijf. Het gezin hoorde 
bij de Gereformeerde Kerk. Het gereformeerde leven van die dagen was “streng doch 
rechtvaardig”. Bijbel en geloof stonden onwankelbaar in het centrum van het leven. 
Iets ervan heeft Ali vanaf haar kindertijd daarvan meegenomen. Ze had een rotsvast 
geloof. 
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Een zusje verongelukte voor de deur van het ouderlijk huis. Ook haar vader 
verongelukte, kort na zijn pensioen. Het was voor Ali en het gezin een grote schok.  
Op haar achttiende verliet ze Oude Pekela. Ze trok naar Wolfheze voor een opleiding 
als psychotherapeut. Het was het begin van een leven lang werken in de zorg. 
Bejaardenzorg, thuiszorg, het hospice in Appingedam, waar ze ook was, Ali pakte haar 
rol op haar, met liefde en inzet. 
 
In Wolfheze leerde ze Hans Schraa uit Limburg kennen. Ze kozen voor elkaar en 
trouwden in 1967. Het werd een gelukkig huwelijk voor beiden. De eerste tien jaar van 
hun huwelijk woonden Ali en Hans in Zeist. Er kon daar een woning worden gevonden. 
Hij twee kinderen zijn daar geboren, Caroline en Chris. In 1976 verhuisden ze naar Ten 
Boer, voor een woning aan de Leeuwerikhof.  
 
In Ten Boer stonden ze bekend als “Mijnheer Schraa en Ali”. Hans ging als hoofd van de 
ambulancedienst werken, en moest vanwege zijn werkzaamheden in een Amerikaanse 
slee rijden, Ali was en bleef Ali. Achter het gezin was ze de drijvende kracht. Ze zorgde 
goed voor de kinderen. Ook in de kerk werd ze actief. Ze werd wijkwerker, lid van de 
commissie van beheer en leidde jeugdkampen.  
 
Ze mocht graag in de tuin werken. Toen ze met Hans naar het huis aan de Rijksweg 63 
verhuisde, gaf ze zich voor het groen in en om het huis. Ook kreeg ze een liefde voor 
reizen. De kinderen sloegen hun vleugels uit en vestigden zich in Amerika, Tanzania, 
Australië en Indonesië. Hans en Ali zochten hen daar op. Ze bewogen mee met de 
kinderen, ze konden zo met hun tijd mee. 
 
Een grote vreugde in het leven van Ali en Hans zijn de kleinkinderen. “Oma Ali danste 
met mij het Zwanenmeer, ze was altijd vrolijk”, zo vertelde kleindochter Merel. Er werd 
tijd gezocht en tijd gevonden om met de kleinkinderen om te gaan, ook al woonden zij 
in verre landen. Juist vanwege de afstand konden Ali en Hans, zodra ze bij de kinderen 
en kleinkinderen waren, echt even onderdeel van het gezinsleven zijn. Ali mocht het 
graag iedereen naar de zin maken, en dat lukte haar ook. 
 
Ze is op 13 december gestorven. Ze had een onbeschreven medisch dossier. Ze was 
nooit ziek geweest. Haar dood kwam dan ook als een grote slag. Er is een 
afscheidsdienst gehouden in onze kerk.  
 
We hebben liederen gezongen waar ze van hield. Er waren foto’s uit haar leven onder 
muziek van het Zwanenmeer van Tsjaikovski. We hebben geluisterd naar woorden over 
haar, en woorden uit haar lievelingspsalm, Psalm 23. Na de dienst hebben we haar 
begraven op de nieuwe begraafplaats in Ten Boer. 
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IN MEMORIAM LIJSJE WESTENENG-RIETVELD 
 
Ze werd geboren in 1938. Haar ouders woonden in Giessen Nieuwkerk in Zuid-Holland. 
Het was een groot gezin met 7 kinderen. Na de basisschool ging Lies naar de 
huishoudschool. Het lukte haar daarna werk te vinden bij een groot aannemersbedrijf. 
Ze werd er secretaresse. Dat heeft haar dingen gebracht, waar ze later mee verder kon. 
 
In 1963 ontmoette ze Henk Westeneng. Dat was tijdens het schaatsen op de rivier van 
haar dorp, de Giessen. “Reken maar nergens op”, zei ze tegen Henk. Toch bleef het 
contact. Ze kregen verkering en trouwden in 1965. Wonen deden ze op de boerderij 
van Henks ouders. Henk werd boer. Lies stopte bij het aannemersbedrijf. Ze werd 
boerin.  
 
In 1970 verhuisden ze van Zuid-Holland naar Groningen. Er werd een nieuwe boerderij 
betrokken in Woltersum. De koeien verhuisden mee. Twintig jaar lang hebben samen 
het bedrijf kunnen runnen. Ze hadden een goede verdeling: “Pa bedacht de plannen, 
ma keek of het ook kon”.  
 
Ondertussen waren er 5 kinderen in het gezin gekomen: Kees, Marjolijne, Ard, Ella en 
Gertjan. Lies was een lieve moeder. Ze heeft goed gezorgd in het gezin. Ze kon hard 
zijn en ook weer toegeeflijk. Het christelijk geloof sprak tot haar. Al op jonge leeftijd 
had ze geloofsbelijdenis gedaan.  
 
Ze nam het geloof ook mee naar haar gezin. Er werd hier niet veel over gesproken, het 
was een ‘vanzelfsprekendheid’ in het gezin. Henk en de kinderen hebben haar tijdens 
het huishouden veel geestelijke liederen horen zingen. In Woltersum leidde ze lange 
tijd de zondagschool. Met kerst vertelde ze voor een volle kerk het kerstverhaal. 
 
In 1990 stopten Henk en Lies met de boerderij. Oudste zoon Kees werd de opvolger. 
Ze begonnen een watersportbedrijf. In 2001 verhuisden ze naar Garrelsweer. En na 
Garrelsweer gingen ze in Loppersum wonen, op loopafstand van de winkels.  
 
Langzaam kwam er tijd voor andere dingen. Er waren dertien kleinkinderen. Lies mocht 
graag ook met hen optrekken. Dochter Ella verhuisde naar Canada. Lies wilde haar 
geregeld opzoeken. En Lies en Henk hadden een boot. Ze trokken er graag samen op 
uit. Ze konden goed met elkaar.  
 
Lies was sociaal. Ze had gemakkelijk contact met iedereen in het dorp, ze luisterde naar 
de mensen en leefde met hen mee. Ze was actief in de vrouwenvereniging en deed 
vrijwilligerswerk bij de Wereldwinkel. De laatste paar jaren ging Lies mentaal achteruit. 
Met praktische zaken kreeg ze steeds meer moeite.  
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Half februari kwam ze naar Bloemhof in Ten Boer, en dat gaf rust. Henk bleef wonen in 
Loppersum, maar kon haar alle dagen opzoeken. Op een dag viel ze. Er ging door haar 
heen dat ze sterven zou. Ze kroop naar de tafel en schreef de woorden op: “Ik kan gaan 
slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis”. Naar psalm 4. Het heeft nog 
een korte tijd geduurd. Op Oudjaarsavond is ze overleden.  
 
Er is een dankdienst voor haar leven gehouden. Haar geloofsgetuigenis op het briefje 
werd daarin genoemd. Er zijn lofliederen gezongen. En er is God gebeden of Hij haar in 
Zijn huis wil opnemen. Aansluitend zijn we naar het dorp gereden waar ze zoveel jaren 
met Henk en de kinderen gewoond heeft, in Woltersum. Daar is ze begraven op 
begraafplaats Woltershof. 
 
 

IN MEMORIAM EISSE BUS  
 
Hij werd geboren in 1935. In een gezin met 7 kinderen. Zijn vader Roel overleed al op 
jonge leeftijd. Het ontwikkelde in hem de eigenschap dat hij zichzelf moest redden. Zijn 
leven lang bleef dat bij hem. Na zijn middelbare school wilde hij graag doorleren. Het 
liefste was hij veearts geworden, maar dat zat er niet in. Het werd de landbouwschool. 
Hij haalde zijn diploma en ging zijn dienstplicht vervullen. Hij werd er hospik. Hij had 
duidelijk een talent voor zorgen. Hij mocht later graag voor mensen en voor dieren 
zorgen.  
 
Op een dag leerde hij Trijn Oudman kennen. Het was op de schaatsbaan van Bedum. 
Trijn pakte zijn pet af en schaatste er vandoor. Hij ging achter haar aan. Zo is het contact 
begonnen. Trijn was nog maar 16 jaar. Haar ouders waren streng. Toch was er ruimte 
voor verliefdheid en liefde over en weer. Trijn en Eisse kregen verkering. Ze trouwden 
in 1960.  
 
De start samen werd gemaakt in Thesinge. Eerst werd een eenvoudig huis betrokken 
aan de Molenweg. Later kochten Eisse en Trijn een boerderij aan de Schuttersweg. Het 
was bouwval. Gaandeweg heeft Eisse de boerderij opgeknapt. Het werd er goed wonen 
en werken. Hij was heel handig en energiek. 
 
Eisse koos ervoor om veehouder te zijn. Het was zijn lust en zijn leven. In het gezin 
werden 3 jongens geboren, Roel, Harry en Jurgen. Eisse en Trijn hebben goed voor de 
jongens gezorgd. Er kwamen ook veel vriendjes spelen op de boerderij. Er hing een fijne 
sfeer op de boerderij. Iedereen was welkom. Eisse genoot ervan. 
 
Het geloof was belangrijk. Tweemaal per zondag werd er naar de kerk gegaan. Eisse 
trad toe tot de kerkenraad van de gereformeerde kerk in Thesinge. Op een dag 
gebeurde er iets. Er groeide een conflict.  
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Het deed Eisse besluiten bij de kerk weg te gaan. Het geloof hield hij vast. Gaandeweg 
veranderde er wel iets. Hij ervoer meer twijfel, minder zekerheid.  
 
Hij was nog maar net 40 jaar, toen hij moest stoppen als boer. Het had een medische 
oorzaak. Als kind al had hij veel last van middenoorontsteking. De ontstekingen bleven. 
Het tastte zijn gezondheid aan. Een harde boodschap volgde: de koeien moesten weg. 
Eisse ging door met veehandel. Voor een veearts deed hij stalopnames. In 1986 verliet 
hij met Trijn definitief de boerderij voor een woning in Ten Boer aan de Rijksweg 55. 
 
Het stoppen viel hem zwaar. Hij raakte verslaafd aan alcohol, wat een zware wissel 
trok. Hij moest leren inzien, dat hij zichzelf niet kon redden hiermee. Door de juiste 
hulp en steun is hij de verslaving te boven gekomen. En zo kon hij weer meer zichzelf 
worden: een liefdevol, energiek mens. Er werden kleinkinderen geboren, en later 
achterkleinkinderen. Eisse vond dit mooi. Hij bouwde een band op. 
 
In september kreeg hij een ernstige diagnose. Hij moest afscheid nemen van zijn 
dierbaren. Eisse overleed op 8 januari. Er is een afscheidsdienst gehouden in de kerk. 
Dat was zijn wens; een herstel! Psalm 139 stond centraal in de dienst: “Heer, die mij 
ziet zoals ik ben.” Aansluitend is hij begraven op de begraafplaats in Thesinge. 
 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

• Op zondag 11 februari vieren we het Heilig Avondmaal.  
 

• Op zondag 18 februari begint de voorbereidingstijd op Pasen, de veertigda-
gentijd. We zullen daar in de diensten tot aan Pasen aandacht aan besteden. 
 

• Op 3 maart is er een “Doe mee dienst”. Vanuit de groeigroepen zal de dienst 
worden voorbereid. 
 

• Op 17 maart is er een School-kerkdienst. De dienst zal gaan over Zacheüs de 
tollenaar. Jezus wil bij hem in huis zijn. Dat blijft een indrukwekkend Bijbelge-
deelte. De dienst wordt voorbereid door een groep. Ik verheug me erop. 

 

• In de dienst van Goede Vrijdag werkt een koor mee van leden uit onze eigen 
gemeente. 
 

• Pasen belooft een heel speciale dienst in onze kerk te worden. We vieren de 
opstanding van onze Heer Jezus Christus. Er is dan ook openbare geloofsbelij-
denis. Tien jongeren zullen belijdenis van hun geloof doen, in het midden van 
de gemeente.  
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GESPREKSGROEP JONGE OUDERS 
 
De gespreksgroep voor jonge ouders heeft een vervolg gekregen. We zijn afgelopen 
najaar gestart met 5 deelnemers. De laatste keer hadden we er 8 deelnemers! De 
volgende keer is op dinsdag 5 maart om 20.00 uur in Menorah. 
 
 
Dank! 
Anke en ik kregen kaarten in de bus rond feestdagen van kerst en Oud en Nieuw. Het 
waren fijne berichten en ze deden ons erg goed. Hartelijk dank daarvoor! 
 

Ds. Ernst van Gulik 
 

 
 
 

 
• Er was een verschil tussen de tekst van het “ Onze Vader” op de beamer en de 

tekst die wordt gelezen, Dit is nu aangepast. 
 

• Er zijn 2 twee nieuwe camera’s ter vervanging aangeschaft. Er wordt nage-
dacht over een derde camera, gericht op de gemeente. Dit zou de beleving 
van de mensen die thuis de dienst meebeleven kunnen vergroten.   

 

• Er wordt besloten een bijdrage te geven voor de Vrouwendag in Ten Boer. 
 

• Op 28 februari zal er een gezamenlijke bijeenkomst zijn van de kerkenraden 
van de NGK De Levensbron en onze kerk. We willen dan een gesprek over de 
inhoud van ons geloof hebben en bespreken wat we voor elkaar kunnen be-
tekenen en hoe we kunnen samenwerken. 

 

• Er zal dit jaar geen verkiezing van nieuwe ambtsdragers plaatsvinden. Louis 
Dekens en Saskia van Dijk treden af in 2025 en dan zullen er ook 2 nieuwe 
ambtsdragers moeten komen.  Aftreden en bevestiging blijft in principe in mei 
plaatsvinden. 

 

• Er is een bijeenkomst met de Kloosterkerkgemeente geweest op 30 januari. 
Het was een informatief, oprecht en constructief gesprek. We hebben het ge-
had over wat we samen kunnen doen, maar ook de verschillen zijn duidelijk 
naar voren gekomen. We nemen (op hun verzoek) ook 10 liedboeken mee. 
Wij gebruiken altijd de beamer, zij niet. 
 

Mededelingen vanuit de kerkenraad  
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• Omdat we geen wijken meer hebben zullen we de organisatie van de  VVB en 
de Dankdagcollecte moeten aanpassen. 
 

• Waarschijnlijk is er volgend jaar weer een “ Kerstfeest op het plein”. Bij de eva-
luatie zal ook worden nagedacht over een verbinding met dorpsbelangen.  

 

• De acties rondom de kerst waren, evenals voorgaande jaren, wederom een 
groot succes.  

 

• De gemeenteavond zal dit jaar niet plaatsvinden na de dienst op biddag. Deze 
is nu gepland op woensdag 10 april a.s., aanvang 19.45 uur 

 

Harry van de Wolde, scriba 

 

 
 

 
 

PAASGROETENACTIE 2024 
 
Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en 
dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van 
Pasen ieder jaar weer door te geven.  
 
De afbeelding op de paaskaarten van 2024 is gemaakt door een gedetineerde vrouw in 
de penitentiaire inrichting in Zwolle. Het thema is 'Jezus leeft! Ga mee!' De opstanding 
van Jezus uit de dood opent de weg vanuit het donker naar het licht. 
 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 18 Februari kunt 
u voor en/of na de dienst kaarten schrijven in de hal van de kerk. 
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets 
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan 
overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een 
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 
uitgedeeld. 
 
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op:  
www.protestantsekerk.nl/diaken/paasgroetenactie/ 
 
 
 
 

Diaconie 

http://www.protestantsekerk.nl/diaken/paasgroetenactie/
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VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 
 

4 Februari Werelddiaconaat Bangladesh 

Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In 
veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom 
collecteren we voor boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met 
cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel 
zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te 
overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan 
klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte 
boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren 
dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid 
te zijn op rampen. Lees meer op: www.kerkinactie.nl  
 

11 Februari: Heilig Avondmaal, collecte voor de MAF 

MAF vliegt voor meer dan 1.400 kerken en (hulp)organisaties met 120 MAF-vliegtuigen 
wereldwijd. Waarom kiezen zij voor MAF? 
 
BETROUWBAAR: Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische 
   noodsituatie. Elk mensenleven telt! 
HAALBAAR:  Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar. 
AFSTAND:  Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen 
   of oerwoud. 
TIJD:   45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra 
   tijd nodig om uit te rusten van de reis. 
VEILIGHEID:  De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de  

weg risicovol. 
Lees meer op: www.maf.nl  

  

10 Maart: Zending Indonesië 

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we op deze zondag, 
10 maart, voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol. De lokale 
kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral 
in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. 
 
Veel vrouwennemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de 
kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een 
diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of 
naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over 
gezonde voeding. Lees meer op: www.kerkinactie.nl  
 

http://www.kerkinactie.nl/
http://www.maf.nl/
http://www.kerkinactie.nl/
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31 Maart: Missionair werk Nederland  

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen 
Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending 
ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. 
Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, 
waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de 
betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping 
aangeboden met een magazine en online. 
 

Lees meer op: www.kerkinactie.nl 

Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 
 
DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 
 
SOS Kinderdorpen en Stichting Vrienden van de Hoop hebben elk 300 euro ontvangen 
als jaarlijkse duurzame sponsoring. 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Frank Turkstra 
 

VANUIT DE TAAKGROEP DIACONIE 

Zondag 11 februari is er een Heilig Avondmaal viering. Iedereen die niet in de gelegen-

heid is naar de dienst te komen en wel op zondag het Avondmaal met de gemeente wil 

meevieren kan dit aangeven. Wij zullen ervoor zorgen dat u op zaterdag 10 februari 

brood en wijn thuisbezorgd krijgt. 

Opgave vóór zaterdag 10 februari bij: 

Wouter Meerman: 06-49 71 71 25 
                 Hennie Wiersema: 06-28 99 99 94 

 
 

 
 

 
TUSSENSTAND VVB 

In de tweede week van januari werd de actie Kerkbalans gehouden en we kunnen u/jul-
lie melden dat er op dit moment een hele mooie tussenstand van ruim € 110.000 aan 
toezeggingen is voor de vaste vrijwillige bijdrage. Daar mogen we heel dankbaar voor 
zijn als gemeente.  

College van Kerkrentmeesters 
 

http://www.kerkinactie.nl/
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Ook dit jaar hebben weer veel vrijwilligers meegeholpen om de actie goed te verzor-
gen. Iedereen die heeft meegeholpen: heel erg bedankt voor uw/jouw inzet! Voor de 
gemeenteleden die hun formulier nog niet ingeleverd hebben,  vragen wij dat alsnog 
te doen. Inleveren kan bij het kerkelijk bureau aan de Wedmanstraat 2, Ten Boer. 
 
Aangifte Inkomstenbelasting – giftenaftrek ANBI 

De tijd breekt weer aan om de aangifte inkomsten te doen bij de belastingdienst.  
Bij het invullen van giften aan onze kerk in de aangifte moet je naam van onze kerk 
correct invullen. Wanneer de naam niet correct wordt ingevuld (bijv.: PKN Ten Boer) 
dan lukt het niet om de giften in te vullen. Ook is het mogelijk het fiscaal nummer van 
onze kerk in te vullen, het zogenaamde RSIN – nummer. Ter verduidelijking hieronder 
de correcte gegevens: 
 
Naam van onze kerk   : Gereformeerde Kerk Ten Boer 
RSIN    : 2625593 
 
Deze gegevens kun je ook vinden op de ANBI-lijst van de belastingdienst onder het 
volgende linkje: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ 
 
Om de giften te kunnen opvoeren als aftrekpost moet je in elk geval boven de drempel 
van 1% van je inkomen uitkomen. Met andere woorden : over het drempelbedrag heb 
je dan geen belastingvoordeel. 
 
De belastingdienst biedt de mogelijkheid om deze drempel niet toe te passen waardoor 
je toch nog een hoger belastingvoordeel kunt realiseren. Dit met de 
achtergrondgedachte om het voor de gever aantrekkelijker te maken om aan goede 
doelen te geven. Dit kan worden bereikt door een overeenkomst te sluiten met de 
zogenaamde ANBI-instelling (zoals onze kerk) waarin wordt afgesproken om jaarlijks 
een vast bedrag te geven voor een periode van tenminste 5 jaar (overeenkomst 
periodieke gift). 
 
Ter illustratie het volgende voorbeeld.  

Stel giften aan een ANBI-instelling (zoals onze kerk) op een jaarbedrag van € 1.000 en 
het Inkomstenbelastingpercentage op 35% (let op: dit is afhankelijk van je persoonlijke 
inkomenssituatie). Stel verder het bruto-jaarinkomen op € 30.000 
 
Situatie 1 

In geval je geen overeenkomst periodieke giften hebt afgesloten is de hiervoor 
genoemde drempel van 1% van toepassing en kan het belastingvoordeel als volgt 
worden berekend. 
 
 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
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Giften     € 1.000 
Drempel bedrag 1% van € 30.000 = €    300 
     ______ 

Aftrekbaar deel van de giften  €    700 

Belastingvoordeel 35% van € 700 = €    245 

Situatie 2 

In geval je een overeenkomst periodieke giften hebt afgesloten kan het 
belastingvoordeel als volgt  worden berekend. 

Giften     € 1.000 

Belastingvoordeel 35% van € 1.000 = €    350 

Het verschil tussen beide voorbeelden bedraagt dan € 105. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat het effect hiervan anders kan uitvallen wanneer je aan meerdere ANBI-
instellingen geeft, tenzij je met de andere instellingen ook een overeenkomst voor 
periodieke giften hebt afgesloten. 
 
Wil je een overeenkomst voor periodieke giften afsluiten dan kun je contact opnemen 
per mail met Harry Horneman (penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl) of telefonisch  
via nr. 06 5775 2737. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Jolanda van der Knaap, secretaris 
 

 
 
 

 
 

NIEUWS VANUIT DE TAAKGROEP JEUGD  

Sinds het vorige schrijven zijn er binnen alle jeugdgeledingen weer veel activiteiten ge-
weest. De kindernevendienst leiding kijkt terug op een mooi en waardevol advent- en 
kerstproject. De klokkenmaker die wekelijks met de kinderen een praatje kwam maken 
op het podium en elke week weer mooie verhalen en verwerkingen tijdens de kinder-
nevendienst.  

Tijdens het informele samenzijn op Tweede Kerstdag is er door veel mensen van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om met elkaar te wandelen, spelletjes te spelen en sa-
men te eten. Het was een gezellige mix van gezinnen met kinderen en wat oudere 
gemeenteleden.  

   Jeugdpagina 

mailto:penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl
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Voor nu zijn er mensen van de leiding aan het voorbereiden voor de 40 dagentijd en 
Pasen en er wordt meegedacht over de schoolkerkdienst die wordt gehouden op 17 
maart.   

 In de drukke decembermaand heeft Impact SinterKerst gevierd. Een combinatie van 
Sint en Kerst met spel, gezelligheid, eten met elkaar en kadootjes voor elkaar. Het was 
een geslaagde avond met een mooie opkomst. In januari volgde alweer een gezellige 
grote activiteit.  

Met beide groepen van Impact, dus vanaf groep 7 t/m klas 3 middelbare school, ging 
er een club van zo'n 30 jongeren naar Binnenpret in de stad. Daar deden ze met elkaar 
Archery Tag. Dit is een soort trefbal spel met pijl en boog, het lijkt wel wat op paintball. 
Lekker rennen, schieten en plezier maken met elkaar! De volgende avond van Impact 
is op 16 februari en dan wordt er met elkaar een spel gespeeld in Blister.   

De jeugd van CJV heeft onlangs een avond gehad waarin ze Crazy 44 hebben gedaan, 
een spel waarbij er binnen een bepaalde tijd 44 opdrachten gedaan moeten worden 
met je team. Dit zijn opdrachten als ‘een kaartenhuis bouwen’, met je hele team 2 kan-
nen water leegdrinken of één van je teamgenoten inwikkelen als een mummie.  

Dit alles was voorbereid door de jongste groep meiden van CJV van 15/16 jaar, compli-
menten dames! Ondertussen zijn ook de voorbereidingen gestart voor het organiseren 
van de jeugddienst die gehouden wordt op 24 maart, dit belooft een mooie dienst te 
gaan worden.  

De leiders van de catechisatiegroepen zijn enthousiast over de middagen/avonden met 
de jeugd. Er worden mooie en waardevolle geloofsgesprekken gevoerd. De groep van 
de belijdeniscatechisanten kijkt uit naar de belijdenisdienst op zondag 31 maart.   

Iets dat min of meer losstaat van onze gemeente, maar waar we ons wel heel erg ver-
bonden mee voelen is Restart! Dit een (christelijke) Sportcommunity opgezet door een 
aantal jongeren uit onze kerk. Iedere zondag (met uitzondering van Pasen, Pinksteren, 
zomervakantie en de kerstvakantie) kan er door de jeugd van Ten Boer van 14.30-16.00 
gevoetbald worden in de pannakooi bij de voormalige Huifkar.  

Er wordt in teams een toernooitje gespeeld en tussendoor, tijdens een pauzepraatje 
met lekkers en drinken, wordt er gesproken en nagedacht over een Bijbelverhaal of een 
christelijk vraagstuk. De opkomst is prachtig en het fanatisme en het plezier bij de jeugd 
spat er vanaf.  

Iedereen is welkom om eens te komen kijken (of wellicht mee te doen?). Een stukje 
waardering van onze gemeente voor wat de jongeren doen voor hun dorpsgenoten 
wordt heel erg op prijs gesteld.   

Zoals u kunt lezen wordt er veel georganiseerd. 
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Er zijn veel mooie dingen gaande binnen onze ge-
meente en kunnen we uit kijken naar een maart-
maand niet alleen vol bloeiende lentepracht, maar 
ook vol van prachtige diensten voor en door de 
bloeiende jeugd in onze gemeente! Iets om trots en 
enorm dankbaar voor te zijn!  Een warme groet na-
mens de Taakgroep Jeugd,  

Saskia van Dijk  

IN GESPREK OVER GELOVEN EN OPVOEDEN.  
 

Afgelopen 9 januari hadden we onze tweede bijeen-
komst voor jonge ouders met als thema: 
“Ontvangen en doorgeven”.  
 
Na weer een kennismakingsronde omdat er drie 
jonge ouders aanschoven hebben we gesproken 
n.a.v. een casus over geloofsopvoeding, wat heb jij 
van huis uit meegekregen, wat wil je je kind meege-
ven of misschien juist ook niet.  
 

We lazen met elkaar Deuteronomium 11:18-21 en zochten in deze tekst, welk woord 
blijft er haken? En welk verlangen roept deze tekst bij je op als je kijkt naar de geloofs-
opvoeding van je kinderen? Een waardevolle avond!    
                                                 
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 5 maart om 20.00 uur in Menorah.  

Wil je ook graag meedoen, je bent welkom! 

Menke Wietsma ( 06-1252 6262) 

Ds. Ernst van Gulik ( 06-3453 8053) 

 

OPROEP                                         OPROEP                                         OPROEP 
 
Voor de kerkdienst op Goede Vrijdag is het Mannenensemble gevraagd om mee te 
werken tijdens deze viering. Wij willen deze keer ook een beroep doen op vrouwen die 
eens willen meezingen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Daarnaast wil ik graag een zanguurtje organiseren op 2de Paasdag in onze kerk. Jan 
Wolfs is bereid gevonden om deze dienst te begeleiden. Ook hiervoor zoeken wij 
mannen en vrouwen die hier aan willen meewerken. 
 
Wilt u aan een of beide meedoen dan kunt zich opgeven bij:  

Louis Dekens 06 – 2663 9312 
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INTERKERKELIJKE VROUWENDAG TEN BOER 
 
Op zaterdag 2 maart wordt er door vrouwen van 
verschillende kerken in ten Boer een interkerkelijke 
vrouwendag georganiseerd met als thema ‘Durf te 
leven’. 
 
In het ochtendprogramma zal Nadine de Vos (leider van 
de vrouwenbeweging Arise) spreken over dit thema. We 
houden met elkaar een ‘bring & share’ lunch en in het 
middagprogramma zijn er nog verschillende workshops, een kleine high tea en er is een 
markt met meerdere leuke kraampjes. 
 
Kosten:  € 15,-  Tijden en locatie: 2 Maart 2024 - 10:00 uur– 15:15 uur 

NGK de Levensbron, Vijverweide 26 Ten Boer. 
 

Lijkt het je leuk om daarbij aanwezig te zijn? 
 

Geef je dan gauw op via vrouwendagtb@gmail.com, 
na opgave volgt verdere info. Aanmelden kan tot 17-02-2024 

 
 
 

 
 
 

 
Beste kerkgenoten, wij willen jullie nog hartelijk bedanken voor de warmte in de vorm 
van kaarten, bloemen, een praatje. Dat meeleven werkt genezend. “Het heeft ons 
deugd gedaan aan ons jeugdig hartje.” Dat liedje we zongen jaren geleden. 
 
Er is nog wat herstel nodig voor m’n linkerbeen. Naar de kerk lopen vindt ie te ver. Toch 
zijn we dankbaar, dat het zo goed is afgelopen, en we aanwezig konden zijn op de kerst-
seniorenmiddag. Prachtig!. ’t Eerste uitje na mijn valpartij. Wees hartelijk gegroet. 
 
  R. en J. Bakker. 

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen uit de kerk en de vele kaarten die ik mocht 
ontvangen voor mijn verjaardag op 20 december, ook namens Lija bedankt. Met een 
hartelijke groet , 

Enno Biewenga. 

Dankbetuiging 

mailto:vrouwendagtb@gmail.com
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Hartelijk dank, ook namens Henk, voor de vele kaarten en bloemen die ik voor mijn 
verjaardag mocht ontvangen. 
 
  Corrie van Bijssum. 
 
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor alle medeleven in de vorm van 
gebeden kaarten bezoekjes bloemen en bemoediging en die ik mocht ontvangen tij-
dens mijn ziek zijn, en voor ons 55-jarig  huwelijk.  Ook namens Aly heel erg bedankt. 
We zijn er nog niet maar weten ons gedragen. Vriendelijke groeten  
 

Dick van Gennep. 
 
Hartelijke dank, voor de bloemen uit de kerk en de kaarten die ik mocht ontvangen ter 
ere van mijn 83e verjaardag.  
 

Zr. F. Nienhuis. 
 

60 jaar getrouwd, dat we dat mochten beleven zijn we heel dankbaar voor, iedereen 
bedankt voor de mooie kaarten  en de mooie bloemen  van uit de kerk. Vriende-
lijk  groetend    

Arie en Gré Noorman. 
 
Bedankt! “De Heer is mijn Herder”. Langs deze weg wil ik, mede namens mijn familie, 
de gemeenteleden danken voor de kaarten en/of bezoek na het zeer plotseling 
overlijden van mijn lieve vrouw Ali. We zijn nog steeds verbijsterd, maar proberen 
kracht te putten uit het geloof dat Ali had en dat ons mogelijk zal helpen bij het 
hervatten van ons dagelijkse leven. Haar lijfspreuk “Kop ervoor, verstand erbij en 
positief denken” (KVP) blijft in onze familie voortleven. 

Dank aan de dominee, organist, beamist en de aanwezigen voor de waardige afscheids-
dienst. De “nazit” in Menorah is goed verlopen dankzij de vriendelijke zorg van de 
koster en zijn “hulptroepen”. 

Hans Schraa. 

Wij willen graag iedereen bedanken voor de bloemen en kaarten die wij hebben 
ontvangen na thuiskomst uit het ziekenhuis. Dit heeft ons erg goed gedaan. 
Hartelijke groet van  

Ina en Jaap Venhuizen. 
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Bedankt voor de bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen ter ere van mijn  
80e verjaardag. Enkele dagen daarna ben ik opgenomen in het ziekenhuis omdat ik veel 
te lage bloeddruk had. Ze hebben geen aanwijsbare redenen gevonden en omdat mijn 
hart te zwak is, kan ik geen intensieve onderzoeken meer aan. Een paar dagen later 
mocht ik weer naar huis. En heb ik nog een mooi bos bloemen vanuit de kerk  mogen 
ontvangen. Nogmaals bedankt voor jullie medeleven. 
 

Ina Wiering. 
 

Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk en verdere attenties die ik mocht ontvangen 
voor mijn 80 ste verjaardag. 
 
  Gerard Zijlema.  

 
 
 

BINNENGEKOMEN: 

Zr. A.M. (Annemarie) Vriezema. 
Fam. H.W. Westeneng. 

 
OVERLEDEN: 

Zr. A. Riemsma -Meijer, op 9 december 2023. 

Zr. A.E.A. Schraa -Smeenk, 13 december 2023. 

Zr. L. Westeneng -Rietveld, op 31 december 2023. 

Br. E. Bus, (echtgenoot van zr. T. Bus -Oudman), op 8 januari. 
 
VERHUISD: 

Enola der Jonge en Dennis Zuidema en hun kinderen Elijah en Ocèane. 

Fam. M.J. ten Dam. 

Anne-Linde Wiersema -Boven en Rick Boven. 

Zr. T. Klei -van Bijssum. 

 
VERTROKKEN: 

      Fam. J.H. Mulder. 

UITGESCHREVEN OP EIGEN VERZOEK: 

     Br. H.K. Vegter. 

 

Kerkelijke mutaties 
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9-2 75 Z. Bouwman-Migchels   

10-2 78 A. Zijlema-Hoeksema   

10-2 78 R. Menninga   

12-2 81 J. Holt-Schilthuis   

12-2 70 A. Ozinga-Palsma   

15-2 70 P.A. de Plaa   

16-2 81 J. Zuur-Berends   

18-2 86 A.W. Winter-Slager   

     

23-2 84 J.A. Helmantel   

24-2 75 J. Kleiwerd   

24-2 71 K.D. Velting-Wiersma   

24-2 76 R. Bouwman   

25-2 83 D. Kooistra   

1-3 81 T.T. Helmantel-Wessels   

3-3 79 A. Kooistra-Medema   

9-3 84 A.L. Dijk-Bos   

     

16-3 81 H. Rodermond   

20-3 80 J. van der Woude   

20-3 79 K.E. Huisman   

29-3 91 G.S. Vast   

29-3 86 R. Jongsma-Martini   

 Verjaardagen 70 + 
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17-12 Echtpaar Noorman-Mars, ter gelegenheid van hun 

60-jarig huwelijk, 

zr. F. Nienhuis, in verband met haar 83 ste 

verjaardag,  

 br. G. Havinga, ter bemoediging 

25-12 Br. E. Biewenga, in verband met zijn 86 ste verjaardag. 

  zr. K. Reitsema-Bakker, in verband met haar 80 ste verjaardag,  

 br. W.A. Zijlema, in verband met zijn 88 ste verjaardag. 

01-01 Br. J.D. Boer, in verband met zijn 85 ste verjaardag, 

 zr. D. Smit-Haak, in verband met haar 85 ste verjaardag. 

07-01 Kostersechtpaar Burema- Wierenga,  

 br. G. Zijlema, in verband met zijn 80 ste verjaardag,  

 fam. J.H. Oudman, ter bemoediging. 

14-01 Zr. G. Koers -Post, in verband met haar 94 ste verjaardag, 

zr. C.H. van Bijssum- -Knol, in verband met haar 85 ste verjaardag, 

zr. G. Wiering -Bakker, in verband met haar 80 ste verjaardag,  

zr. R. Bosch -Bijma, in verband met haar 83 ste verjaardag. 

 

21-01 Zr. A. Wiersma- van Til, in verband met haar 99 ste verjaardag. 

 

28-01 Zr. T.A. Ekens -Dwarshuis, in verband met haar 91 ste verjaardag, 

zr. J. Laan -Bakker, in verband met haar 84 ste verjaardag, 

zr. T. Klei -van Bijssum, zij is na een val in haar woning Marskramer, 

opgenomen geweest in Innersdijk en nu verhuisd naar Bloemhof. 

zr. G. Wiering – Bakker, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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04-02 zr. K. Vriesema -Ganzeveld,  in verband met haar 82 ste verjaardag, 

 zr. A. W. Winter -Slager, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, 

 br. Peter Edward en Inge Boer, Peter heeft na een val z'n sleutelbeen op 2 

plaatsen gebroken. 

 zr. Nicole Heidema, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

 

 

 

 
 
 
Maandag 12 februari Belijdeniscatechisatie 19.30 uur 

Dinsdag 13 februari Catechisatie 12/ 15 jaar 19.15 uur 

Woensdag 14 februari Kerkenraad 19.45 uur 

Vrijdag 16 februari Impact Blister 19.00 uur 

Vrijdag 23 februari Belijdeniscatechisatie 19.30 uur 

Dinsdag 27 februari Catechisatie 12/ 15 jaar 19.15 uur 

    

Zondag 3 maart C.J.V. Blister 19.30 uur 

Dinsdag 5 maart Bijeenkomst jonge ouders 20.00 uur 

Woensdag 6 maart Belijdeniscatechisatie 19.30 uur 

Dinsdag 12 maart Kerkenraad 19.45 uur 

Dinsdag 12 maart Catechisatie 12/ 15 jaar 19.15 uur 

Woensdag 13 maart Biddag voor gewas en arbeid 19.30 uur 

Donderdag 14 maart P.C.O.B. 14.30 uur 

Vrijdag 15 maart Belijdeniscatechisatie 19.30 uur 

Woensdag 20 maart College van Kerkrentmeesters 19.45 uur 

Zondag 24 maart C.J.V. Blister 19.30 uur 

Maandag 25 maart Belijdeniscatechisatie 19.30 uur 

Dinsdag 26 maart Catechisatie 12/ 15 jaar 19.15 uur 

Dinsdag 26 maart Diaconie 19.45 uur 

Vrijdag 29 maart Impact Blister 19.00 uur 

    

Donderdag 4 april Samenstellen van N. v. K. en K. 10.00 uur 

    

 

Kerkelijke agenda 
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Kerkcollecten   
03-12 Diaconie  279,70  

10-12 Jong Protestant  273,60  

17-12 Kerk 294,25  

24-12 Kerk 299,90  

25-12 Kinderen in de knel  425,12  

26-12 Eigen jeugdwerk  14,50  

31-12 Kerk 202,25  

31-12 onderhoudsfonds 193,00  
 

  
Deurcollecten   

03-12 Kerk 161,15 

10-12 Bloemenfonds 149,90 

17-12 Kerk 139,55 

24-12 Bloemenfonds 134,50 

25-12 Bloemenfonds 136,12 

26-12 Kerk 6,50 

31-12 Bloemenfonds 68,50 
  

 
Giften Kerk  200,00  

 Collectegelden zonder nadere bestemming 30,00  

   
Vaste Vrijwillige Bijdragen  

   
Kerk Toegezegd voor 2023 111.915,96  

 Extra ontvangsten  3.089,51  

 Totale bijdragen 2023 115.005,47  

 Ontvangen bijdragen 111.911,47  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2023 3.094,00  

    
   

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
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Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd voor 2023 11.775,54  

 Extra ontvangsten  170,00  

 Totale bijdragen 2023 11.945,54  

 Ontvangen bijdragen 10.911,24  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2023 1.034,30  

   
Evangelisatie   

 Toegezegd voor 2023 8.363,72  

 Extra ontvangsten  165,00  

 Totale bijdragen 2023 8.528,72  

 Ontvangen bijdragen 7.948,72  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 31-12-2023 580,00  
 
 

 
 

 
 

11 februari 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur  -TV uitzending : 

Voorganger Ds. E. van Gulik             "Wij wensen jou" 

Organist F. Reitsema  
Koster A. Zuidema / J. Cappon  
Beamer Martin Schaaphok  
Collectes Kerk  -  Hulporganisatie MAF  -  Bloemenfonds 

Kinderoppas Astrid, Rosalie en Noa T.  

   
11 februari   16.00 uur Bloemhof Heilig Avondmaal 

   
18 februari 09.30 uur  

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Lineke Meerman  
Collectes Voedselbank  -  Kerk 

Kinderoppas Rachel, Eva en Danique  

   
24 februari 16.00 uur  Ds. E. van Gulik Maandviering Bloemhof 

   

Dienstenrooster: 
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25 februari 09.30 uur   

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist J. Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collectes Kerk  -  Onderhoudsfonds  -  Bloemenfonds 

Kinderoppas Daniëlle, Jolein en Eline  

   
3 maart 09.30 uur  - DMD GGG  
Voorganger Ds. E. van Gulik  
m.m.v. Muziekteam  
Koster H. Bulthuis/H. Norden  
Beamer Janou Slagter  
Collectes Diaconie  -  Kerk 

Kinderoppas José, Rosa en Sara  

   
10 maart 09.30 uur     

Voorganger Ds. Peter Elzinga Leeuwarden  
Organist F. Reitsema  
Koster A. Zuidema / J. Cappon  
Beamer Lineke Meerman  
Collectes Zending Indonesië  -  Kerk 

Kinderoppas Hilda, Elisa en Thirza  
   
13 maart   19.30 uur Bidstond 

Voorganger  Ds. E. van Gulik 

Organist  J. Wolfs 

Koster  A.H. Vriezema 

Beamer  Martin Schaaphok 

Collectes  Kerk  -  Bloemenfonds 

   
17 maart 09.30 uur - Commissie School/Kerk 

Voorganger Ds. E. van Gulik  
m.m.v. Muziekteam  
Koster W.P. Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collectes School/kerk  -  Kerk 

Kinderoppas Noa T., Vera, Nicole, Sarah en Tess 
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23 maart 16.00 uur  Ds. S. Alblas Maandviering Bloemhof 

   
24 maart  09.30 uur – Jeugddienst door leden C.J.V. 

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Koster H. Bulthuis / H. Norden  
Beamer Willem Hoekstra  
Collectes Jeugd  -  Bloemenfonds 

Kinderoppas Gerdien, Noa v. D.  en Rosalie  
   
29 maart   19.30 uur Goede Vrijdag 

Voorganger  Ds. E. van Gulik 

Organist  F. Reitsema 

Koster  A. Zuidema / J. Cappon 

Beamer  Lineke Meerman 

Collectes  Géén Collectes 

   
31 maart 09.30 uur - 1e Paasdag - Belijdenisdienst 

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist F. Reitsema  
Koster A.H. Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collectes Missionair werk Nederland  -  Onderhoudsfonds  -  Bloemenfonds 

Kinderoppas Alice, Eva en Danique  

   
1 april 09.30 uur - 2e Paasdag Zanguurtje  

Organist Jan Wolfs  
Koster W.P. Burema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collectes Kerk  -  Bloemenfonds 

   
7 april 09.30 uur   

Voorganger Ds. E. van Gulik  
Organist J. Wolfs  
Koster H. Bulthuis / H. Norden  
Beamer Lineke Meerman  
Collectes Jong Protestants  -  Kerk 
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KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 28 maart a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 
 

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 

 
       N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen 4 april, 23 mei en 11 juli. 
 

  
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
  

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

