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ADRESSENLIJST: 
Predikant:   
Ds. Ernst van Gulik, Wigboldstraat 5 
9791 CP Ten Boer. 06-3453 8053 
domineevangulik@gmail.com 

Pastoraat: 

Piet Haanstra, 06- 3162 3691 
p.haanstra06@gmail.com  

Scriba: 

Harry v.d. Wolde, Gaykingastraat 14 
9791 CH Ten Boer. 06-2392 6621 
scriba-gk@pkntenboer.nl 

Ook postadres voor alle trouw- 
rouw- en geboortekaarten. 

 
Secretariaat College van Kerkrentmeesters: 

Anja Ottens,  De Rietzoom 16 
9791 BB Ten Boer. 06 -1429 8860 
secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl 

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 
Kor Huisman, Koopmansplein 99 
9791 MD Ten Boer. 050-302 2470 
nvkenk@pkntenboer.nl 

Kerkelijk Bureau : fam. Zwart 
Wedmanstraat 2, 9791 BK Ten Boer. 
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl 
Administratie van: 
Leden:       Janneke 06-2363 0748 
Bijdragen: Hendrik 06-3048 2693 

Koster/beheerder: 
Corrie Lammers, Rijksweg 107 
9791 PC Ten Post. 06-4805 0842 
menorah@pkntenboer.nl 

Gebouw Menorah: 050- 302 1889 
Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer. 
menorah@pkntenboer.nl 
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Website: 

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/ 
webbeheer-gk@pkntenboer.nl    

                                                                             
Vaste vrijwillige bijdragen en giften:                                                                                            

t.n.v. Gereformeerde Kerk Ten Boer 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 
Penningmeester Kerk 
Harry Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
 
Collectegelden en giften: 

t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Ten Boer 
Rek. nr. NL 80 RBRB 0919 8915 94 
Penningmeester Diaconie 
Frank Turkstra, Groene Zoom 19,  
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480 
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden: b.v. 
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
Afhilla Zuidema 
Op de 3e zondag van de maand 
in Menorah na de morgendienst. 

Evangelisatie: 
p/a Arjan Cappon, Blinkerdlaan 53  
9791 LD Ten Boer. 06-2349 5872 
Rek. nr.: NL 35 RABO 0317 2238 60 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55 

Autovervoersdienst:  
Indien nodig, neem contact op met  

Jan Bolt, 06-8227 6824. 
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ZALIGMAKER 
 
Een buurman van me bracht me een geschenk: een 
Bijbel. Hij had hem bij zijn zoon weggehaald, en hij 
vroeg zich af, of hij de dominee er een plezier mee 
kon doen.  
 
Dat doet hij. Ik heb er plezier aan. De Bijbel is oud. 
Uit het jaar 1637. Het is een Statenbijbel. De eerste 
officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling. 
Rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, 
Aramees en Grieks. Een betrouwbare vertaling dus.  
 
De Bijbel is in slechte staat. Hij valt bijna uit elkaar.  
Ik heb hem met dank aanvaard. Een Bijbel gooi je niet zomaar weg, ook al is hij oud en 
versleten.  
 
Dat de buurman met iets ouds bij me komt, verrast me niet helemaal. Hij houdt van 
oude dingen. Hij bezit zelf een schitterende oldtimer. Een vrachtwagen. Gerestaureerd. 
Opgepoetst. Hij staat vaak in de zomer bij zijn huis te glimmen. Hij is prachtig. 
 
Even krijg ik de droom de Bijbel te behandelen als de oldtimer van de buurman, en hem 
volledig op te knappen. Maar ik kan dat niet. Er huist geen boekrestaurateur in mij. Wat 
ik wel kan is lezen. Ik ben gaan lezen in de Oude Bijbel. 
 
We leven nu in de tijd van kerst. Mijn oog valt op Lukas 2. Er komt daar dit zinnetje 
voor: “Dat u heden geboren is de Zaligmaker welke is Christus”. Er staan verklaringen 
in mijn oude Bijbel. Ze staan om de teksten heen. Bij het woord “Christus” staat “de 
Gezalfde”. Zalven gebeurde in de Bijbel met koningen en priesters. De Here Jezus is 
Koning en Priester. 
 
Dan het woord “Zaligmaker”. Dat lijkt zo’n ouderwets woord. We gebruiken het niet 
meer in deze tijd. Het lijkt zo versleten. Afgedaan. Toch vind ik het mooi. De klank alleen 
al. Zalig - maker. Een zachte klank, en het heeft de juiste betekenis. Daar moest ik op 
internet wel even naar zoeken. Maar het was ook weer zo te vinden. Het betekent: 
Degene die je verlost van zonde. Degene die je brengt naar eeuwig geluk. De Here 
Jezus. 
 
Het woord heeft alles. Ik zou het woord graag oppoetsen. En terugbrengen in onze tijd. 
Kerst betekent: de Zaligmaker is geboren. Ook voor u, ook voor jou! 
 

Ds. Ernst van Gulik 
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 MEELEVEN EN OMZIEN  
 

• Dick Bos, gaat verder met immuuntherapie. De CT-scan in november wees uit, 
dat de tumor licht gegroeid was. De hoop is dat het bij een volgende scan beter 
mag zijn. 
 

• Klaas Kremer, kreeg een MRI-scan van zijn hoofd. Er was op te zien, dat de tumor 
in zijn hoofd gegroeid was. Een tegenslag. Hij moest weer een operatie onder-
gaan, en ook bestraling. Dat hij van herstellen mag! 

 

• Peter Werkman, doorleeft de tijden. Dat valt niet altijd mee. Zijn ziekte vraagt 
mentaal en geestelijk veel. Hij probeert goede moed te houden. We gunnen hem 
dat! 

 

• Corry van Bijssum, herstelt van haar operatie. Dat lijkt goed te verlopen. We zijn 
er blij mee. Samen met Henk probeert ze haar leven weer wat op te bouwen. Het 
verlies van hun dochter Gertie doet veel pijn.  

 

• Art van der Molen, heeft gunstige uitslagen gekregen. Die volgden op bestralin-
gen in oktober. Uitzaaiingen in zijn lichaam zijn duidelijk afgeremd. Reden tot 
dankbaarheid! 

 

• Bij Wildrik Burema, werd in november een longfoto gemaakt. Ook onderging hij 
een longtest. Beide waren gunstig. Dat geeft een positief gevoel. 

 
 

IN MEMORIAM WILLEM ZIJLEMA 
 
Willem werd geboren op 25 december 1935 in Houwerzijl. In een gezin van 6 kinderen. 
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog verhuisde het gezin naar Ellerhuizen. Willem ging 
in Bedum naar school. Later verhuisde het gezin nog een keer, naar Thesinge. Op 13-
jarige leeftijd hield hij de school voor gezien. Hij wilde naar buiten, aan het werk daar. 
Dat lukte bij boeren. Ook ging hij naar militaire dienst.  
 
In 1956 werd hij melkboer. Later kon hij daar een winkel bij openen. Hij was toen al 
getrouwd met Trientje Roeters. Hij had haar ontmoet op het ijs van het Boterdiep. Het 
klikte met haar. Ze trouwden in 1958. Ze vonden een woning in Thesinge. Er werden in 
hun gezin 5 jongens geboren: Martin, Lourens, Wim, Ronald en Erik. Willem en 
Trientje combineerden gezinsleven met de onderneming. Dat bleek op den duur toch 
niet te doen. De onderneming werd verkocht.  
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Willem vond werk in de stad, bij Lukas Klamer, een groothandel. Naast zijn werk zette 
hij zich in voor Dorpsbelangen, het kerkkoor en de kerkenraad. Willem was vaak druk. 
Hij heeft zijn leven lang hard gewerkt. De zorg voor de kinderen kwam neer op Trientje. 
Zij was thuis. Willem was vaak van huis. Samen zorgden ze voor de tuin. Er was een 
siertuin en moestuin. Elders werden nog aardappelen verbouwd. Groenten en 
aardappelen werden verhandeld. Willem en Trientje mochten hier graag mee bezig 
zijn. 
 
Langzaam gingen de jongens de deur uit en stichtten zelf gezinnen. In 2001 verhuisden 
Willem en Trientje naar Ten Boer. Ze vonden een huis aan de Triezenbergstraat. Er 
werden kleinkinderen geboren. Willem en Trientje toonden zich een lieve grootouders. 
De kleinkinderen hebben vaak bij hen gelogeerd. Willem ging graag met hen vissen of 
grasmaaien. Ook in Ten Boer werd de tuin goed bijgehouden. Er werd tijd gevonden te 
reizen en te zingen in een koor. 
 
In 2021 overleed Trientje. Dat was een groot verlies voor Willem. Ze was de stille, 
zachte kracht om hem heen. Ik zocht Willem op, als één van de eersten in ons 
gemeente. Hij begroette me met de woorden: “Zo, u bent dus de nieuwe dominee, gaat 
u verder, gaat u zitten, ik ga koffiezetten”. Hij vertelde zijn levensverhaal. Een eerlijk 
verhaal. Later zocht ik hem op in Bloemhof, waar hij naar toe verhuisde. Hij sprak 
verder over zijn leven. We baden ook samen. Op 19 oktober overleed hij.  
 
We hebben een afscheidsdienst gehouden in onze kerk. Centraal stond een vers uit 
Psalm 119: “Uw woord is een lamp voor mij voer en een licht op mijn pad”. Aansluitend 
werd Willem begraven op de begraafplaats in Thesinge, naast zijn Trientje. 
 

 
IN MEMORIAM ARIE NOORMAN 
 
Hij hield van tekenen. Er was een map met talloze tekeningen van hem. Eén van de 
tekeningen was van een zeilschip. Die kwam op de rouwkaart. Het paste bij Arie. Hij 
was geboren op een schip. De jonge jaren speelde zich af op het water. Het gezin leefde 
van de handel in turf. Menig tocht moest gemaakt worden. Heel het gezin ging mee. 
Dat gezin bestond uit vader, moeder en zeven kinderen. Als er turf gekocht moest 
worden bij Stadskanaal konden de kinderen dagenlang niet naar school.  
 
Aan het eind van de oorlog ging het turfschip verloren. De Duitsers bliezen hem op. Het 
gezin Noorman moest onderdak zoeken bij mensen hier in Ten Boer. Er werd opnieuw 
een schip gekocht. Deze werd later toch weer van de hand gedaan. Er werd een huis 
gekocht in Ten Boer. De kinderen konden naar school. Op zijn 15e kreeg Arie zijn eerste 
baan: automonteur. Hij moest dat in de praktijk leren. Het was een goede keuze. De 
techniek bleef hem zijn leven lang boeien. 
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Hij kreeg contact met Gré Mars uit Middelstum. Ze konden goed met elkaar. Er groeide 
een band. In 1963 trouwden ze. Er werden 4 kinderen geboren: Gert, Nanning, 
Margreeth en Frans. Er was veel zorg nodig om Nanning. Hij was lichamelijk en 
verstandelijk gehandicapt. Op zijn 4e ging hij al naar een verzorgingshuis. Met warmte 
en liefde bleef het gezin om Nanning heen staan.  
 
Arie kreeg een baan bij Olivetti. Hij verdiepte zich in typemachines. Hij verkocht ze en 
repareerde ze. In de avonduren liet hij zich bijscholen. In 1987 stopte hij met werken. 
Het kon niet meer, vanwege zijn gezondheid. Hij richtte zich op andere dingen dan 
werk. Hij zong in het mannenkoor. 60 jaar lang bleef hij het koor trouw. Techniek, 
muziek en boeken bleven zijn interesse houden. Er kwam tijd voor de kleinkinderen. 
Hij was heel geïnteresseerd hen. Een echte opa en vriend kon hij voor hen zijn. Arie 
uitte zich niet makkelijk over zichzelf. Dat lag hem niet. Hij las graag de Bijbel, met name 
de Psalmen. Zijn dochter merkte op: “Je hield erg van de Psalmen, misschien wel omdat 
ze zo goed kunnen verwoorden wat jij niet zeggen kon”. Op 18 november stierf hij. Hij 
was 86 jaar. 
 
We hebben een dankdienst voor zijn leven gehouden. Aries tekening van het schip 
kwam terug. Als achtergrond bij de liederen op de beamer. Er werden goede woorden 
gesproken en prachtige muziek gemaakt. Psalm 91 werd gelezen. Met dit vers: “Ik zal 
in benauwdheid bij je zijn”. Na de dienst is Arie begraven op de begraafplaats naast 
onze kerk. 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

• Op 15 december werkt christelijke muziekgezelschap De Bazuin uit Groningen 
mee aan de dienst. Ze zorgen voor de begeleiding van de samenzang. Dat be-
looft heel mooi te worden! 
 

• Op 22 december gaat ds. Jan Kooistra uit Dwingeloo voor. Hij is een bekende 
dominee voor mij. Hij heeft mij verbonden aan onze gemeente.  
 

• Op 25 december vieren we Kerst. Muzikale medewerking hebben we van het 
muziekteam en onze organist Jan Wolfs. 

 

• Tweede kerstdag. Dan houden we geen dienst in de kerk. Maar er is wel een 
fijn samenzijn in Menorah. Dat begint om 10.30 uur. 

 

• Op 19 januari 2025 is er een themadienst. We zullen aandacht hebben voor de 
Week van gebed voor eenheid. 

 
Ds. Ernst van Gulik  
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• De begroting is besproken en zal ongewijzigd op de gemeenteavond worden ge-

presenteerd. Helaas blijken we een behoorlijk begrotingstekort te hebben. We 
moeten ons gaan beraden wat we hieraan kunnen doen. Er worden verschillende  
ideeën besproken. 

• Louis Dekens en Saskia van Dijk treden in mei af als ouderling . Er worden twee 
gemeenteleden voorgesteld als opvolgers. Zij zullen worden gevraagd. 

• De kerkenraad is in principe vóór het opvangen van vluchtelingen, maar er zijn tel-
kens weer obstakels. Er zal nog eens precies uitgezocht worden hoe het zit met de 
verzekering. Er is overigens nog geen concrete vraag vanuit Inlia. 

• De ontvangst van “Kerkdienst gemist” in Bloemhof blijft problematisch.  
De Wifiverbinding is niet toereikend. 

• Aan de nieuwe Website wordt gewerkt en er wordt gekeken of er ook meer  
digitaal  kan. 

• Er is een toerustingsavond voor het pastoraat op 7 december. De taakgroep zal 1 x  
per twee maanden samenkomen. In januari ook met de contactpersoenen. 

• De ingebruikneming van de nieuwe geluidsinstallatie wordt voorbereid. In de  
eerste week van februari wordt deze geïnstalleerd. 

• De decemberacties van de diaconie ( o.a. voor de arme kant van Ten Boer en de  
ouderenmiddag) zijn in volle voorbereiding. 

• Volgend jaar komt er misschien ook een Springtime kinderdienst.  

• Er komt weer een huis aan huis collecte voor de jeugd. 

• Een aantal keren is de oude versie van het “Onze Vader” in de dienst gebruikt. Dit 
gaf wel wat verwarring. De Taakgroep eredienst zal nog eens nadenken over de  
versie van het “Onze Vader” die we gebruiken. 

• De 24/7 gebedsweek is prima verlopen. Fijn dat we hier als Ten Boer aan mee kon-
den doen. Er wordt een pleidooi gehouden voor een stilteruimte in onze kerk. 
(Intussen is er een stilteruimte in het Buurhoes, die door iedereen benut kan  
worden). 

• Om de werkdruk bij ds. Ernst van Gulik iets te verminderen zal hij 2 zondagen  
per jaar minder preken. 

• Er is een collectepotje voor het werk van Harm Riepema in Menorah 
 

Mededelingen vanuit de kerkenraad  
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• Op 21 oktober is de belijdenisgroep van de catechisatie gestart met 9 mensen. 
Jong en wat ouder. Reden tot grote dankbaarheid. 

 
Harry van der Wolde, scriba 

 
 

 
 
VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 
 
15 december: Werelddiaconaat Palestina 

Het ontbreken van ieder perspectief ontneemt veel Palestijnse jongeren alle moed 
om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestine wil de 
kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap 
en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een 
startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma’s en pod-
casts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten 
jongeren hun stem in de samenleving.  
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/jongerenpalestina 
  
25 december: Kinderen in de knel 

Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Daarom biedt Kerk in Actie 
veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning, want dat hebben kinderen daar 
nodig. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie overal 
in het land hulp bieden. Families krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch 
eten op tafel is. Ook geven kerken tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten 
achterlaten. Kinderen hebben er een veilige plek om te spelen en krijgen psychosoci-
ale hulp om mentaal gezond te blijven of te herstellen van trauma’s.   
 
5 januari: Kas ACD (algemene chistelijke doelen) 

Deze collecte wordt verdeeld over twee doelen: 
 

1. De Werkgroep Ziekenpastoraat UMCG stelt zich ten doel om: 

• bekendheid te geven aan het werk van de Geestelijke Verzorging in het Univer-
sitair Medisch Centrum Groningen, zowel intern als extern, 

• een brug te zijn tussen het werk van het ziekenpastoraat in het UMCG en de 
Kerken in het grote werkgebied van het UMCG, 

• fondsen te werven voor een deel van de salariskosten van de pastores die 
werkzaam zijn in het UMCG. 

 
 

Diaconie 

http://www.kerkinactie.nl/jongerenpalestina
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2. Stichting Hervormd en Gereformeerd Studentenwerk Groningen. 

Doelstelling: De geldwerving vanuit de PKN kerken (gemeenten en particulieren) 
ten behoeve van de stoffelijke belangen die niet door subsidie of op een andere 
manier worden gedekt. Tevens draagt de stichting zorg voor alle zaken betref-
fende de huisvesting van de Stichting Studentenkoepel voor 
Levensbeschouwelijke Organisaties en voorts al hetgeen met een en ander recht-
streeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de 
ruimste zin des woords. 

 
2 februari: Werelddiaconaat Ethipië 

Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door langdurige 
droogte of heftige regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en 
veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. Samen met een hulp-
organisatie leert de Ethiopische kerk jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, 
maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaar-
groep, leren een restaurant of winkel opzetten, gaan meubels maken, kleding 
ontwerpen, laptops of telefoons repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee. 
 
Heilig Avondmaal 9 februari: nog niet bekend 
 
Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
  
DONATIES VANUIT DIACONIE & ZWO IN DE AFGELOPEN PERIODE: 
 
Een donatie van € 600 is gedaan aan het onderstaande project van Kerk In Actie : 
 
De kerk staat op tegen armoede in het dorp in Egypte 
Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en 
inwoners hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie 
van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen 
verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren. 
 
De armste inwoners krijgen hulp om water en elektriciteit te kunnen betalen en 
dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. 
Dankzij een eigen inkomen kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder 
jongeren naar de stad of buitenland. 
 
Mensen uit de kleine Koptisch-Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf 
uit. En dat beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk 
profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. BLESS maakt 
geen onderscheid in geloof. "We hopen dat de manier waarop we ons werk doen iets 
losmaakt bij mensen.”) 
 



 

 

10 

En we hebben een jaarlijkse donatie van € 300 overgemaakt naar : 

Wycliffe - bijbelvertalers 

Hun missie : Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk 
begrijpen. We vertalen de Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als 
mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een heel 
bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen. 

Voedselbank Groningen 

Vergeet u geen producten mee te nemen naar de kerk? Er staat een krat voor de  
voedselbank bij de ingangen. 

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Open Doel 
Komend jaar staat er twee keer een Open Doel op het collecte rooster. U wordt, 
voorafgaand aan de zondag, via Scipio, gevraag om een goed doel aan te dragen.  

Ook kunt u het per mail of mondeling aan één der diakenen door geven. 

Frank Turkstra 

 
GEPLANDE DIACONALE ACTIVITEITEN RONDOM DECEMBER 

Voor de taakgroep diaconie is het einde van het jaar altijd een drukke periode, waarin 
meerdere diaconale activiteiten staan gepland. Deze activiteiten willen wij graag  
hieronder kort toelichten:  

• Voedselbank inzamelactie (30 november): Voor de 2de keer dit jaar coördineerde 
de diaconie  een voedselbank inzamelingactie bij de PLUS Alma in Ten Boer. Voor 
de bemensing in de supermarkt zijn ook de andere diaconieën in Ten Boer bena-
derd. Als diaconie kijken we met veel voldoening terug op deze succesvol verlopen 
inzamelactie en zijn van plan om ook in 2025 vergelijkbare acties te  
gaan organiseren.  

• Kerstouderenmiddag (14 december): Ruim 100 gemeenteleden van 75+ jaar heb-
ben een uitnodiging ontvangen voor de Kerstouderenmiddag in Menorah op 
zaterdag 14 december om 14.30 uur. Mocht u zich hiervoor nog niet hebben op-
gegeven, maar toch graag aan deze kerstviering willen deelnemen, dan kunt u 
contact opnemen met Hennie Wiersema of Dick Doornenbal. We hopen weer op 
 een gezellig samenzijn en een gezegende kerstviering.   

• Kerstattenties (15 december): Het uitdelen van de kerstattenties aan de 80+ ge-
meenteleden staat gepland op zondag 15 december na de kerkdienst. Voor het  
rondbrengen van de kerstattentie(s) rekent de diaconie weer op uw medewerking.  

• Kerstvoedseltassen actie (18 december): Voor de “financieel minderbedeelden” 
in de voormalige gemeente Ten Boer gaat de diaconie wederom een kerstvoed-
seltassen actie organiseren.  



 

 

11 

Het rondbrengen vindt plaats vanaf woensdag 18 december en wordt verzorgd 
door de gezamenlijke diaconieën. 63 huisadressen zullen een op gezinssamenstel-
ling gevulde kerstvoedseltas ontvangen. Iedere tas bevat ook een cadeaukaart, 
een kersteditie van de Elisabethbode en een uitnodiging voor de kerstdiensten in 
Ten Boer. Gezinnen krijgen een kleurrijke deken of muts die gebreid zijn door de  
bewoners/ vrijwilligers van Bloemenhof.    

• D.E.-waardepunten inzamelactie (december-januari): De diaconie wil de inhoud 
van de inzameldoos met D.E.-waardepunten medio januari gaan inleveren bij de 
voedselbank in Groningen. Dus mocht u thuis of op het werk nog wat waardepun-
ten hebben liggen, dan kunt u deze deponeren in de grote inzameldoos in 
Menorah. Bij inlevering van ca. 500 D.E.-waardepunten ontvangt de voedselbank  
1 pak koffie.  

Edwin Ottens (namens taakgroep Diaconie) 

 

DAG VAN DE MANTELZORGER 

Mantelzorgers, de stille 
krachten. Mantelzorgers, 
onmisbare mensen die 
langdurige of intensieve zorg 
geven aan iemand met wie ze 
een sociale relatie hebben zoals 
een vriend of een familielid.  
 
Onze gemeente kent vast een 
heel aantal van deze 
mantelzorgers die jaar in jaar uit 
met liefde zorg bieden aan een 
naaste.  
 
Onlangs heeft de Taakgroep diaconaat daar met elkaar over gesproken. Wij willen deze 
mantelzorgers eens een fijne ochtend of middag bezorgen. We beseffen ons heel goed 
dat er in sommige gevallen op dat moment ‘vervanging’ voor de mantelzorger nodig is.  
 
Graag gaan wij met mantelzorgers in gesprek. Wie zijn jullie; hoe kunnen we jullie 
bijstaan; wat is er nodig om jullie ‘vrij’ te roosteren zodat je er ook even tussenuit kunt 
of mee kunt doen aan een gezamenlijke activiteit. Voor meer informatie kun je contact  
opnemen met: 

• Jan Bolt tel. 06-8227 6824 of via mail janbolt@hetnet.nl  

• Hennie Wiersema-Zuur tel. 06-2899 9994 of via mail hwiersema.z@gmail.com   

 

mailto:janbolt@hetnet.nl
mailto:hwiersema.z@gmail.com
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Dankdagcollecte 

De dankdagcollecte heeft € 20.843 opgebracht, een prachtig bedrag! Wat is het fijn om 
te constateren dat onze gemeente een warm hart toegedragen wordt. Grote dank aan 
alle gevers en zeker ook aan alle vrijwilligers voor het rondbrengen en halen van de  
enveloppen! 

Begroting 2025 
Naar aanleiding van de gemeenteavond van 6 november volgt hieronder een aanvul-
lende toelichting op de begroting 2025. 

Geplande investeringen in 2025 
Gebouwen 
      Sturing ventilatiekanalen € 3.500 af te schrijven in 10 jaar (€ 350 per jaar) 
      Keuken Pastorie € 5.000 af te schrijven in 10 jaar (€ 500 per jaar) 
Inventaris 
      Geluidsinstallatie € 30.000 af te schrijven in 10 jaar (€ 3.000 per jaar) 
      Website € 4.000 af te schrijven in 5 jaar (€ 800 per jaar) 
Als gevolg van de geplande investeringen stijgen de begrote afschrijvingen in 2025. 

Geluidsinstallatie 

Er worden voorbereidende werkzaamheden getroffen o.a. om de bedrading te kunnen 
aanleggen voor de nieuwe geluidsinstallatie. 
 
Toiletten Menorah 

Binnenkort starten de werkzaamheden voor renovatie van de toilettengroep in  
Menorah.  
 
Vaste vrijwillige bijdrage (VVB) 2024 

Nog niet alle gemeenteleden hebben het toegezegde (totaal)bedrag voor de VVB voor 
dit jaar betaald. Aan die gemeenteleden het verzoek om de bijdrage vóór het einde van 
deze maand over te maken. 
 
Actie kerkbalans 2025 

In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2025. Tijdens deze 
actieperiode zullen we u/ jou als gemeentelid om een financiële bijdrage vragen, zodat 
we ook in 2025 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Want ook in de toekomst 
willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven 
nog voor zich hebben.  

College van Kerkrentmeesters 
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In de week van 13 januari worden de brieven met een bijgevoegd antwoordstrook en 
envelop rondgebracht. Op de antwoordstrook kan uw/ jouw bijdrage ingevuld worden. 
De envelop met daarin de ingevulde antwoordstrook wordt uiterlijk op vrijdag 24 janu-
ari weer opgehaald.  
 
Vanuit de gemeente is een aantal jaren geleden gevraagd om richtlijnen voor de finan-
ciële bijdrage te geven. Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van 
een richtlijn lastig. Hieronder staan enkele voorbeelden die u en jou wat houvast kun-
nen geven.  
 
Jongeren 

Het is goed om naast je reguliere uitgaven ook je uitgaven voor je kerk te betrekken. 
Als je een smalle beurs hebt en je wilt de kerk toch een warm hart toedragen dan zou-
den we een bijdrage van € 5 per maand al heel fijn vinden. Als je een eenverdiener bent 
die net op of boven het minimumniveau verdient dan zou een bijdrage tussen de  € 8 
en € 15 al geweldig zijn. Wat je wilt of kunt geven hangt natuurlijk heel sterk af van je 
persoonlijke situatie.  
 
Modaal inkomen 

Het modale inkomen ligt nu ongeveer op € 2.700 (netto) per maand. Afhankelijk van 
uw situatie zouden we 1 tot 2% van uw netto inkomsten per maand als richtlijn kunnen 
noemen. Een bedrag tussen de € 25 en € 50 per maand zou al een hele mooie bijdrage 
zijn. 
 
Leden die iets boven modaal verdienen, dat wil zeggen met hun partner meer dan € 
2.900 netto per maand, willen wij van harte aanbevelen om een hogere bijdrage te 
geven. 
 
Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van: 
€ 3.000 per maand, een bijdrage tussen de € 45 en € 60 per maand voor de kerk 
€ 4.000 per maand, een bijdrage tussen de € 60 en € 85 per maand voor de kerk 
 
Twee keer modaal of meer 

Als u met uw partner twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets ho-
ger percentage. Bijvoorbeeld een gezamenlijk netto inkomen van: 
 
€ 5.600 per maand, een bijdrage tussen de € 100 en € 130 per maand voor de kerk 
€ 6.200 per maand, een bijdrage tussen de € 130 en € 145 per maand voor de kerk 
€ 7.000 per maand, een bijdrage tussen de € 145 en € 175 per maand voor de kerk 
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Er zijn leden die meer geven dan de bovenstaande bedragen. Hoort u daar ook bij dan 
willen wij u vragen of u uw bijdrage wilt voortzetten of zelfs nog iets verhogen.  
 
We hopen dat we voor deze Actie Kerkbalans weer op u en jou mogen rekenen. Dankzij 
de bijdragen kan onze kerk van waarde blijven voor alle gemeenteleden en plannen 
maken voor de toekomst. Daarom: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Anja Ottens-Venhuizen 

 
 

 
 Laat ik deze keer beginnen met een ‘aan-
vulling’ op het stukje uit de vorige Nieuws 
van Kerk en Kansel. Per abuis is daarin iets 
niet vermeld.  
 
Naast alle activiteiten van de startweek hebben ook de kinderen van de kinderneven-
dienst een mooie middag gehad als start van het seizoen. Er is een speurtocht gedaan, 
kinderen konden zich laten schminken, er was een springkussen en er is lekker geknut-
seld door de kinderen. Samen eten kon natuurlijk ook niet ontbreken, dus dat maakte 
de kindermiddag compleet!  
 
De opkomst was niet reuzegroot, maar dit maakte het plezier onder de kinderen er niet 
minder om!  Er is op zondag ook telkens een mooie opkomst onder de kinderen in de 
leeftijd van de basisschool, dat maakt het voor de leiding fijn om samen op te trekken 
en Gods woord te delen op het niveau van de kinderen. Dit is een mooie en waardevolle 
vrijwilligerstaak binnen onze gemeente.    

   
Vanuit de kindernevendienst is er op zondag 1 december 
ook gestart met het advent project van Kind op Zondag in 
de kerk. Het thema is ‘Help jij mij hopen?”. In de Adventstijd 
kijken we uit naar het kerstfeest dat komt. Dan doen we 
niet alleen, samen mogen we onze hoop delen! In de weken 
tot kerst zal er tijdens het kindermoment aandacht worden 
besteed aan het project.  

We kijken samen naar de afbeelding van het verhaal van die 
week en stellen daarbij de vraag ‘wat geeft je hoop?’. 
Daarna wordt wekelijks het projectlied gezongen. Tijdens 
de kindernevendienst zelf horen de kinderen de verhalen 
uit Lucas!   
   

Nieuws van de Taakgroep Jeugd 
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De iets oudere jeugd van Impact heeft 2 mooie avonden gehad. De 1e keer speelden 
de kinderen van groep 7, 8 en van klas 1, 2, 3 het spel ‘Jachtseizoen’ en op vrijdag 22 
november is er meegedaan aan het landelijke spel “Sirkelslag".  Aan de hand van aller-
lei spellen konden er punten verdiend worden en werd er gestreden met clubs van  
andere kerken door heel Nederland.  

De eerstvolgende activiteit is op vrijdag 20 december. Dan viert Impact samen met CJV 
“SinterKerst".    

Inmiddels heeft u allen als het goed is bezoek gehad van de één van de jongeren van 
de CJV om uw bijdrage te vragen voor het jeugdwerk. We vinden het binnen het jeugd-
werk belangrijk dat de jeugd zelf ook bijdraagt aan deze (voor henzelf vaak iets 
mindere) kant van het jongererenwerk. Er kan in onze gemeente veel worden gedaan 
met en voor de jeugd, maar dit gaat niet vanzelf.  
 
Dat we daarbij op uw financiële steun kunnen en mogen rekenen vinden we dan ook 
enorm fijn! Zo kunnen we alle geledingen binnen het jeugdwerk bij elkaar laten komen 
en samen activiteiten laten ondernemen. Niet alles hoeft uiteraard geld te kosten, 
maar het is fijn als de middelen er zijn om ook eens buiten de deur van de kerk samen 
iets te kunnen doen.    

 
In deze donkere dagen voor Kerst mogen we uitzien 
naar het Licht! Maar mogen we ook, ieder op onze ei-
gen wijze, een Lichtje zijn voor groot en klein.  
 
Namens de Taakgroep Jeugd wens ik u en jullie  
allemaal ontzettend fijne en warme Feestdagen 
toe. Warme groet,   
   
Saskia van Dijk   
 
 

 

BIDDEN TOT JE EEN ONS WEEGT 
 

 
Laten we het direct toegeven: bidden is best wel moeilijk. Heel veel mensen willen wel 
bidden, maar durven het haast niet, of voelen direct een soort van weerstand waardoor 
er niet of haast niet gebeden wordt. 
 
De komende 6 keer gaan we het in onze groeigroepen over bidden hebben en we doen 
dit aan de hand van drie vragen die steeds zullen terugkomen en die ons helpen om 
beter, anders en met vreugde te bidden. 
 
 

Gemeente Groei Groepen 
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De drie vragen zijn: 
 
1) Wat is bidden 
2) Waarom is bidden zo belangrijk 
3) Hoe moeten we bidden, zijn er verschillende manieren 
 
Juist door samen te zoeken waarom enerzijds bidden zo belangrijk is en anderzijds de 
drempels die we ervaren en die ons tegenhouden eerlijk te bespreken, ontdekken we 
hopelijk dat bidden steeds makkelijker gaat worden 
 
De kernwaarde van de groeigroepen is sowieso dat we het samen willen doen, samen 
ontdekken maar ook, samen elkaar helpen. We hopen en bidden dat we kerk worden 
met een sterk gebedsleven! 
 
De eerste les van Groeien in Gebed zal zaterdag 14 december in de Scipio app komen. 
 

Herman Haan, Iris Boer, Ingrid Oudman, Menke Wietsma, 
Sake van der Goot en Ernst van Gulik 

 
JAARTHEMA VOOR DE KERK `GROEIEN´ 
 
Als jaarthema is gekozen: ‘Groeien’. Groeien kan op verschillende manieren. Dit is o.a. 
het gespreksonderwerp geweest van de eerste 6 bijeenkomsten van onze 
groeigroepen. De volgende 6 lessen gaan over bidden. 
 
We willen iedereen aanmoedigen om na te denken over de rol van gebed in je leven. 
Om er samen met je huisgenoten of vrienden over te praten. Dit kan o.a. door gebruik 
te maken van de lessen die op Scipio te vinden zijn. Deze lessen worden gebruikt voor 
de Gemeente Groei Groepen maar ook zijn ze goed te gebruiken als opening voor een 
vergadering of bijeenkomst. 
 
Iedereen kan het programma downloaden via Scipio. Via het menu kun je het item 
“groeien” aanklikken. Daar zie je een overzicht van de lessen die je kunt openen door 
het pdf-bestand aan te klikken. Elke 14 dagen komt er nieuwe gespreksstof op Scipio 
over groeien. 
 
Op zondag 16 februari 2025 is er een themadienst n.a.v. de lessen over groeien in 
gebed. Namens Taakgroep Inspiratie,  
 

Margreeth van der Goot 
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ZONDAG 15 DECEMBER 
KERKDIENST MET 

MEDEWERKING VAN 
CHR. MUZIEKGEZELSCHAP 

DE BAZUIN UIT 
GRONINGEN. 

 
Op uitnodiging van Ben 
Deekens mogen wij de 
dienst van 15 december a.s. 
in Ten Boer begeleiden.  
Dit ter ere van zijn 80e 

verjaardag afgelopen augustus. Het is zijn grote wens om “zijn” muziekvereniging hier 
in “zijn” kerk te mogen ontvangen. 
 
Even voorstellen: Wij zijn Christelijk Muziekgezelschap De Bazuin uit Groningen. Wij 
zijn een fanfare van ongeveer 32 leden. Met trots het oudste muziekkorps uit de stad 

Groningen (126 jaar oud), maar dat is niet te zien aan onze leden         Wij maken 
muziek! Omdat we het zelf leuk vinden maar ook omdat het publiek het zo gezellig 
vindt.  
 
Marslopen op straat, concerten, muzieklessen en jeugdprojecten, want de jeugd heeft 
de toekomst. Ook begeleiden we met enige regelmaat op uitnodiging kerkdiensten. 
Ook daarin hebben we een uitgebreid repertoire: psalmen/gezangen, koralen, maar 
ook zeker diverse Opwekkingsliederen en Johannes de Heer liederen. 
 
Ben Deekens was vroeger spelend lid van onze vereniging. Als kleine jongen begonnen 
bij de drumband (via zijn vader Ben Deekens sr. die tambour-maître was van de 
drumband, u weet wel, de man met de stok die vooraan loopt) en later in het 
muziekkorps. Nu erelid van onze muziekvereniging en nog steeds zeer betrokken bij 
alle activiteiten en optredens.  
 
Ook zijn vrouw Stien heeft vroeger bij de drumband gespeeld, zij hebben elkaar daar 
leren kennen. En nu speel ik zelf (ondergetekende) al dik 25 jaar bij de vereniging en 
zijn er ook kleinkinderen lid of lid geweest. U snapt nu misschien een beetje waarom 
Ben Deekens zo verweven is met onze vereniging en waarom hij ons heeft uitgenodigd. 
 
We gaan er een hele mooie dienst van maken met veel samenzang. Dus graag tot ziens 
op zondag 15 december! 
 
Jolanda Woldijk-Deekens 
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 KERSTVIERING ANBO PCOB. 
  
 

 
Donderdagmiddag 19 december om half 3 houden we D.V. onze kerstviering, verzorgt 
door het bestuur en leden. We gaan bekende kerstliederen zingen en Anna Dijk 
begeleid ons op het orgel en luisteren naar het kerstevangelie. 
 
Het belooft een mooie middag te worden. 
Let op: dit is de derde donderdag omdat het dichter bij kerst is. 
 
Gasten zijn van harte welkom. Voor vervoer kunt u bellen met Joke Medema,  
tel.  06-2542 1172. Namens het bestuur  
 

Hilda Bulthuis  

 
GUATEMALA STAAT CENTRAAL OP 
BIJBELZONDAG 26 JANUARI 2025 

 

Bijbelzondag valt op 26 januari 2025. Dit jaar stelt het NBG een land centraal: 
Guatemala. Om precies te zijn, het programma Grow and Learn in dat land. Meer dan 
70% van de bevolking is arm. In arme wijken heersen corruptie en geweld, Juist daar 
zet het Bijbelgenootschap van Guatemala zich in en geeft kinderen een ander, hoopvol 
perspectief met de Bijbel. 

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft voor Bijbelzondag een preekschets 
over Jesaja 61:1-9, een kinderactiviteit en een collectefilmpje. Het filmpje gaat over het 
project in Guatemala. Het materiaal is te downloaden via: 
bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag. 

Grow and Learn. Het Grow and Learn-project van het Bij-
belgenootschap van Guatemala draait om een 
zondagsschool voor kerken in arme stadswijken. Kinderen 
krijgen via de zondagsschool een eigen Bijbel en er worden 
kinderleiders opgeleid voor dit werk. ‘We willen kinderen de 
mogelijkheid geven om te leren over God’, vertelde een me-
dewerker van het Bijbelgenootschap.  
 
We helpen hen om betere keuzes te maken, zodat ze toe-
komst hebben als goede burgers, goede ouders en goede 
christenen. 

http://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag
http://qsjj.mjt.lu/lnk/AUgAAD_
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Grow and Learn wijst kinderen (en de gezinnen waar ze uit komen) een andere weg, 
zodat ze weerbaar worden en zich niet aansluiten bij een bende of meedoen aan cor-
ruptie. 
 
Bijbelzondag en NBG-presentatie 

Bijbelzondag – voor katholieken Zondag van het Woord van God – is de laatste zondag 
van januari. Deze dag is bedoeld om kerken speciaal stil te laten staan bij wat zo van-
zelfsprekend lijkt: dat de Bijbel er is. Zelfs in diverse vertalingen, zodat iedereen de 
leven veranderende verhalen uit de Bijbel kan lezen.  
 

Lija Biewenga 
 

 
 
 
 
Hallo allemaal.  
 

 
Het einde van het jaar nadert alweer snel en hier hoort traditiegetrouw natuurlijk de 
kniepertjes en rolletjes-actie bij. Deze wordt dit jaar georganiseerd door World Servants 
en ook de opbrengst zal naar hun project in Sierra Leone gaan.  

 
Een nieuw doel voor Mens voor Mens gaan we ons nog op beramen, aangezien onze 
reis naar Hongarije het afgelopen jaar de laatste keer was geweest daar. Ook gaan we 
ons beramen over een vervangende actie voor de bolchrysanten in september.  
 
De boer in Usquert waar we ze voorheen altijd vandaan haalden, is ermee gestopt dus 
we gaan kijken of we een andere bolchrysantenboer kunnen contacteren of dat we deze 
actie in een andere vorm gaan gieten. Hierover volgt later meer. 
 
We hebben het dus even wat rustiger momenteel, maar we zijn achter de schermen 
bezig met de invulling van volgend jaar! Mocht u nog briljante ideeën hebben voor 
acties of een goed doel, staan wij uiteraard open voor uw inbreng.  
 
We wensen u allen een hele fijne decembermaand toe met de gezellige feestdagen en 
alvast een gezond en Gezegend 2025!  
 
Namens Mens voor Mens,  

 
Astrid Hoekstra, Trijnie Rijzebol en Margot Dekens 
 
 



 

 

20 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UITNODIGING VOOR EEN GEZELLIG SAMENZIJN OP 2E KERSTDAG 
 
De leiding van de kindernevendienst heeft weer een plan 
gemaakt voor een gezellig samenzijn op 2e kerstdag voor 
alle leeftijden.  

 
We beginnen met een kopje koffie of thee of een beker 
ranja. Dan staan er allerlei leuke activiteiten en bezigheden 
op het programma. Daarna gaan we samen als lunch van 
een high tea genieten. 

 We vinden het leuk als u/jij zelf iets lekkers mee wilt nemen voor de high tea, maar 
dit is vrijblijvend. En we sluiten met elkaar af met een echte bingo mét prijsjes. 
Iedereen is van harte welkom in Menorah vanaf 10.30 uur en rond 14.00 uur zal het  
afgelopen zijn. Graag tot dan! Namens het team, 

Anke, Martine en Gerdien 
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WORLD SERVANTS KNIEPERTJES EN NIEUWJAAR-ROLLETJES 
VERKOOP, NU OOK MET OLIEBOLLEN 
 
Dit jaar neemt World Servants de bak- en verkoopactie van 
kniepertjes en nieuwjaar-rolletjes op zich. Met dit jaar als 
unieke kans olie- en krentenbollen, met dank aan 
korfbalvereniging SIOS uit Wolvega.  
 

Vanaf  8 december komen wij bij u in de straat langs om uw bestelling op te nemen. 
Mocht u ons gemist hebben, dan kunt u ook tot en met zondag 22 december een 
bestelling doen via mail: worldservantstenboer@hotmail.com 
 
Prijzen: 1 zak oliebollen:     10 stuks voor € 7,50 

1 zak krentenbollen:      10 stuks voor € 7,50 

1 zak kniepertjes:    20 stuks voor € 3,- 

1 zak nieuwjaarsrolletjes:    20 stuks voor € 3,- 

 
Deze zijn af te halen in Menorah op maandag 30 december van 13:00 tot 16:00 uur, 

en op dinsdag 31 december van 10:00 tot 12:00 uur. 
 
Namens World Servants actiegroep Ten Boer 
 

Ben Lammers 
 

 

DOE MEE AAN DE WEEK VAN GEBED 2025      
 
In 2025 vindt de Week van Gebed plaats van 19 
t/m 26 januari. Het thema, ‘Ja, ik geloof’, is 
ontleend aan het gesprek tussen Jezus en 
Marta voorafgaand aan de opwekking van 
Lazarus (Johannes 11 vers 17-27). 
 
Verbonden 

De Week van Gebed voor eenheid is een 
jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd 
miljoenen christenen samen bidden. Door 
samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn met God en met elkaar. Tegelijk 
tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen in de samenleving 
in de voorbeden een plek te geven. Zo ontstaat betrokkenheid met de wereld om ons 
heen: dichtbij en ver weg. 
 

mailto:worldservantstenboer@hotmail.com
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De wereldwijde kerk kent vele uitingen en kleuren. Tijdens de jaarlijkse gebedsweek 
vieren we dat we ondanks deze verschillen verbonden zijn.  
 
We erkennen dat eenheid niet vanzelfsprekend is en zien daarom het belang van 
gebed hiervoor. Ook in Ten Boer bidden we mee, in en met de verschillende kerken.  
 
Meer info hierover volgt op Scipio. Wij hopen dat het thema en het aangeboden 
materiaal weer zal leiden tot een vruchtbare samenwerking tussen de verschillende 
kerken en geloofsgemeenschappen in Ten Boer.  
 
Meer over de Week van gebed voor eenheid is te vinden op www.weekvangebed.nl    
Namens Gebedsteam 

Margreeth van der Goot 
 

 

 

 
Hierbij een overzicht van de avondmaalszondagen  

Zondag   9 februari 
Zondag 15 juni 
Zondag 14 september 
Zondag 16 november 

 

 

 

 

Denkt u bij het schrijven van kerst – en nieuwjaarskaarten  
aan hen die elders verblijven. Zij stellen uw medeleven 
zeer op prijs. 
 

Johan Dekens. 

Hergen Jacob Fekken. 

Andre Huisman. 

Nanning Noorman. 

 

 

Avondmaalszondagen 2024 
 

Elders verpleegden 
 

http://www.weekvangebed.nl/
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Wat was het weer een  verrassing met onze verjaardagen. Prachtige kaarten, appjes, 
telefoontjes en de bloemen uit de kerk. Dank daarvoor. 
 
  Nelly en Sipko de Boer. 
 
Bij dezen willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen uit de kerk, telefoon-
tjes en aandacht! Zoveel meeleven was voor ons erg fijn. 
 
  Henk en Corrie van Bijssum.  
 
Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties die wij mochten ont-
vangen ter gelegenheid van onze verjaardagen en ons 55-jarige huwelijk. Jullie 
meeleven, in de vorm van bloemen, kaarten, mail en Scipio, was overweldigend. We 
zijn blij en dankbaar dat Trieneke zodanig is hersteld dat we deze heugelijk momenten 
op bescheiden wijze hebben kunnen vieren. Met een vriendelijke groet,  
 

Franke en Trieneke Klaver. 
 
Wat is het toch fijn als mensen om je denken.  Hartelijk dank voor de mooie bloemen 
en kaarten die wij voor onze verjaardagen mochten ontvangen. Erg gewaardeerd.  
 

Klaas en Sienke van der Laan. 
 
Hartelijk dank voor de felicitaties voor mijn verjaardag, vele kaarten , Scipio en de bloe-
men uit de kerk. 
                                Hilly Vink-Modderman. 
 
We zijn  dankbaar voor de vele blijken  van medeleven  rond het overlijden  van mijn 
man  Arie.  De vele kaarten en de vele mensen die aanwezig  waren  tijdens de dank-
dienst voor  zijn leven  zijn als een grote  troost. Met vriendelijke groet   
 

Gré Noorman, kinderen en (achter)kleinkinderen.  
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen uit de kerk en de felicitaties in welke 
vorm ook, die ik mocht ontvangen voor mijn 85 ste verjaardag.  
   

Grietha Wierenga. 
 

Dankbetuiging 
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OVERLEDEN: 

Br. W.A. Zijlema, op 19 oktober jl. 

Br. A. Noorman, op 18 november jl. 

 
VERHUISD: 

Johan Dekens. 

Zr. K. de Jonge. 

Zr. T. Bus-Oudman. 

 
VERTROKKEN: 

       Br. R.E. Oosting,  naar de Prot. Gemeente Martinikerk te Groningen 
 

         

 

 
 

13-12 95  G.C. Dijkhuizen-Moltmaker   

18-12 84  Zr. F. Nienhuis   

20-12 87  E.W. Biewenga   

23-12 81  K. Reitsema-Bakker   

24-12 79  N.M. Kouw   

28-12 86  J.D. Boer   

28-12 77  P.O. Zuidema   

31-12 74  A. Prins   

31-12 78  J.G. Smedes   

  2025   

02-01 78  M.K. Tempel-Dijkman   

03-01 86  D. Smit-Haak   

04-01 71  L. Venhuizen-Jansen   

04-01 74  L.H. van der Beek   

06-01 81  G. Zijlema   

     

 Verjaardagen 70 + 

Kerkelijke mutaties 
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12-01 95  G. Koers-Post   

12-01 86  C.H. van Bijssum-Knol   

13-01 80  S. Deekens-Venema   

14-01 73  T. de Vries   
     

14-01 81  G. Wiering-Bakker   

15-01 59  Johan Dekens   
     

16-01 84  R. Bosch-Bijma   

19-01 78  J.H. Balkema   

22-01 100  A. Wiersma-van Til   

23-01 71  H.A.A. Palsma-Pastoor   

25-01 92  T.A. Ekens-Dwarshuis   

27-01 73  K. Prins-Groenwold   

31-01 70  B. Heidema-Agema   

01-02 83  K. Vriesema-Ganzeveld   

04-02 79  T.J. Bolt-Flikkema   

04-02 76  J.R. Wolfs-Buirs   

04-02 77  M.G. Zuidema-Wedema   

 
 

 
 
 
 

 
27-10 Br. K. van der Laan, in verband met zijn 84 ste verjaardag, en 

met een meelevende groet naar 
 br. en zr. Van der Molen. 

03-11 zr. G. Wierenga-Boer, in verband met haar 85 ste verjaardag, en met 

meelevende groet naar 

 br. W. Hoekstra,  

echtpaar Vegter-Koster, en naar 

zr. J. Vreeling-Reitsema. 

10-11 Br. S. de Boer, in verband met zijn 88 ste verjaardag, 

zr. K. Venhuizen-Vegter, in verband met haar 80 ste verjaardag, en naar 

 br. A. Noorman, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
 



 

 

26 

 
17-11  Br. W. Offringa, in verband met zijn 80 ste verjaardag, 

zr. G.T. van der Laan-Danhof, in verband met haar 83 ste verjaardag, en naar 

zr. I. Hindriks-van der Ploeg, in verband met haar 92 ste  

verjaardag. 

24-11 Br. P.E. Boer, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, 

01-12 zr. P. de Boer-Smit, in verband met haar 86 ste verjaardag, en naar 

echtpaar Klaver-Havenman, ter gelegenheid van hun  

55-jarig huwelijk. 

08-12 zr. A. Bakker-Wiersema, in verband haar 92ste verjaardag. 
 
 

 
 

 
 
Zaterdag 14 december  Kerst ouderenmiddag  14.00 uur 

Dinsdag 17 december   Belijdeniscatechisatie   19.30 uur 

Dinsdag 17 december  Interkerkelijke Gebedsgroep 19.30 uur 

Donderdag 19 december   P.C.O.B.    14.30 uur 

Vrijdag 19 december   Impact Blister   19.00 uur 

 

Zondag 5 januari    Moment van gebed  08.30 uur 

Maandag 13 januari   Belijdeniscatechisatie  19.30 uur 

Dinsdag 14 januari  Catechisatie 12+   19.15 uur 

Woensdag 15 januari  Kerkenraad   19.45 uur 

Vrijdag 17 januari   Impact Blister   19.00 uur 

Maandag 27 januari  Toerusting GGG   19.15 uur 

Dinsdag 28 januari  Catechisatie 12+   19.15 uur 

Dinsdag 28 januari  Diaconie    19.45 uur 

Woensdag 29 januari  Taakgroep Beheer  19.45 uur 

Donderdag 30 januari  Inleveren kopij  N.v.K. en K. 18.00 uur 

 

Zondag 2 februari  Moment van Gebed  08.30 uur 

Woensdag 5 februari   Overleg Kindernevendienst 19.45 uur 

Donderdag 6 februari  Samenstellen van N.v.K. en K. 10.00 uur 

 
 

Kerkelijke agenda 
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6-okt Kerk & Israël       448,23 
 Kerk        240,59 
13-okt Kerk        337,83 
 Bloemenfonds       147,71 
20-okt Project Restart       840,39 
 Kerk        217,75 
27-okt Kerk        242,94 
 Onderhoudsfonds      133,36 
 Bloemenfonds          49,91 
3-nov Zending Rwanda       391,02 
 Kerk        237,22 
6-nov Dorcas        239,93 
 Kerk          24,06 
10-nov Kerk        249.86 
 Heilig Avondmaal: Kia Soedan     481,90 
 Bloemenfonds         98,98 
17-nov Kerstvoedseltassen      527,97 
 Onderhoudsfonds      133,50 
 Kerk        126,48 
 
 

Vaste Vrijwillige Bijdragen  

   

Kerk Toegezegd 119.372,82  

 Extra ontvangsten  1.614,32  

 Totaal 120.987,14  

 Ontvangen bijdragen 109.516,15  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-11-2024 11.470,99  

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 13.894,00  

 Extra ontvangsten  6,00  

 Totaal 13.900,00  

 Ontvangen bijdragen 11.787,85  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-11-2024 2.112,15  

   

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
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Evangelisatie  

 Toegezegd 10.151,00  

 Extra ontvangsten  50,00  

 Totaal 10.201,00  

 Ontvangen bijdragen 8.816,48  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-11-2024 1.384,52  

   

Overige opbrengsten  
Papier Ontvangen t/m november  ( 26.580 kg) 1.365,95  

Metalen Ontvangen t/m november 335,00  

   

Giften oktober-november  
14-okt Kerk-uit dankbaarheid 200,00  

9-nov Kerk 85,00  
 

 
 

 

15 december 09.30 uur  3e Advent   

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
M.m.v.  Chr. Muziekver. De Bazuin Groningen 

Koster André Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Werelddiaconaat Palestina  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Rachel, Rosa en Elisa  

   

22 december 09.30 uur  4e Advent 

Voorganger Ds. Jan Kooistra Dwingeloo  
Organist Freek Reitsema  
Koster Wildrik Burema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Daniëlle, Thirza en Rosalie  

   

Dienstenrooster: 
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25 december 09.30 uur 1e Kerstdag m.m.v. Muziekteam 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jan Wolfs  
Koster Hilda Bulthuis / Heleen Norden 

Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kinderen in de knel  
Deurcollecte Kerk 

Kindercrèche José, Tess en Noa T.  

   

26 december 10.30  - 14.00 uur  2e Kerstdag in Menorah 
   

 Gezellig samenzijn  

 voor meer informatie zie pagina 20 

   

28 december   16.00 uur Maandviering Bloemhof 

   

29 december 09.30 uur                                                           

Voorganger Ds. Jan Kroon Hardegarijp  
Organist Jaap Elderman  
Koster André Vriezema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk        2e        Onderhoudsfonds 

   2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Hilda, Jolein en Eline  

   

31 december   19.30 uur Oudejaarsdag 

Voorganger  Ds. Ernst van Gulik 

Organist  Jan Wolfs 

Koster  Wildrik Burema 

Beamer  Martin Schaaphok 

Collecte  Kerk 

Deurcollecte  Bloemenfonds 
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1 januari 10.00 uur Nieuwjaarsdag                                

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jan Wolfs  
Koster Hilda Bulthuis / Heleen Norden 

Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  

   

5 januari 09.30 uur                                                           

Voorganger Gea Haan  
Organist Freek Reitsema  
Koster Afhilla Zuidema / Jolanda Cappon 

Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kas ACD  
Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Vera, Eva en Danique  

   

12 januari  09.30 uur                                                           

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jan Wolfs  
Koster André Vriezema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Gerdien, Jolein en Sara  

   

19 januari  09.30 uur   Week van Gebed - Themadienst  

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
M.m.v. Muziekteam  
Koster Wildrik Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Restart  
Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Alice, Rosa en Thirza  
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25 januari   16.00 uur Maandviering Bloemhof 

   

26 januari  09.30 uur                                                                  

Voorganger Ds. S.W. Bijl Groningen  
Organist Jaap Elderman  
Koster Hilda Bulthuis / Heleen Norden 

Beamer Lineke Meerman  
Collecte Diaconie  
   2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Hélène, Sennah en Sarah  

   

2 februari 09.30 uur Voorbereiding H.A./ Werelddiaconaat  

Voorganger Ds. Peter Elzinga  Leeuwarden 

Organist Freek Reitsema  
Koster Afhilla Zuidema / Jolanda Cappon 

Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Werelddiaconaat Ethiopië 

Deurcollecte Kerk  
Kindercrèche Karin, Elisa en Rosalie  

   

9 februari 09.30 uur Heilig Avondmaal 19.00 uur  -TV uitzending : 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik             "Wij wensen jou" 

Organist Jan Wolfs  
Koster André  Vriezema  
Beamer Lineke Meerman  
Collecte Kerk  
    2e H.A. ??  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kindercrèche Astrid, Tess en Noa T.  

9 februari  
  
                                               16.00 uur Bloemhof Heilig Avondmaal 
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Redactie Nieuws van Kerk en Kansel 
 

wenst u allen Gezegende Kerstdagen 
 

een voorspoedig en 
 

 
 

 
KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 30 januari a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 
 

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 

 
       N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 6 februari, 3 april en 22 mei 2025 
 

  
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 

 
 
 

mailto:nvkenk@pkntenboer.nl
mailto:nvkenk@pkntenboer.nl

