
 

 

d 

 

  

GEREFORMEERDE KERK (PKN) 
TEN BOER 

NR.  3 W - 2025 

NIEUWS van KERK en KANSEL 
 
 

         
 



 

 

ADRESSENLIJST: 
Predikant:   
Ds. Ernst van Gulik, Wigboldstraat 5 
9791 CP Ten Boer. 06-3453 8053 
domineevangulik@gmail.com 

Pastoraat: 

Piet Haanstra, 06- 3162 3691 
p.haanstra06@gmail.com  

Scriba: (tijdelijk) 

Lineke Meerman, Redgerstraat 8 
9791 BH Ten Boer. 06- 4908 0659 
scriba-gk@pkntenboer.nl 

Ook postadres voor alle trouw- 
rouw- en geboortekaarten. 

 
Secretariaat College van Kerkrentmeesters: 

Anja Ottens,  De Rietzoom 16 
9791 BB Ten Boer. 06 -1429 8860 
secretariaat-cvk-gk@pkntenboer.nl 

Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: 
Kor Huisman, Koopmansplein 99 
9791 MD Ten Boer. 050-302 2470 
nvkenk@pkntenboer.nl 

Kerkelijk Bureau :     fam. Zwart 
Wedmanstraat 2, 9791 BK Ten Boer. 
ledenadmin.gk@pkntenboer.nl 
Administratie van: 
Leden:       Janneke 06-2363 0748 
Bijdragen: Hendrik 06-3048 2693 

Koster/beheerder: 
Corrie Lammers, Rijksweg 107 
9791 PC Ten Post. 06-4805 0842 
menorah@pkntenboer.nl 

Gebouw Menorah: 050- 302 1889 
Wigboldstraat 3, 9791 CP Ten Boer. 
menorah@pkntenboer.nl 
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Website: 

www.pkntenboer.nl/gereformeerd/ 
webbeheer-gk@pkntenboer.nl    

                                                                             
Vaste vrijwillige bijdragen en giften:                                                                                            

t.n.v. Gereformeerde Kerk Ten Boer 
Rek. nr.: NL 94 RABO 0306 3579 25 
Penningmeester Kerk 
Harry Horneman, Washuisterweg 5,  
9791 TE Ten Boer. 06-5775 2737 
penningmeester-cvk-gk@pkntenboer.nl 
 
Collectegelden en giften: 

t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Ten Boer 
Rek. nr. NL 80 RBRB 0919 8915 94 
Penningmeester Diaconie 
Frank Turkstra, Groene Zoom 19,  
9791 BA Ten Boer 050- 318 0480 
penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl 

Bij overmaken collectes graag datum 
en bestemming vermelden: b.v. 
5 april Kerk € 5,-/ Bloemen € 1,- 

Bij giften voor bijzondere doeleinden 
graag bestemming vermelden!! 

 
Uitgifte van collectebonnen: 
Afhilla Zuidema 
Op de 3e zondag van de maand 
in Menorah na de morgendienst. 

Evangelisatie: 
p/a Arjan Cappon, Blinkerdlaan 53  
9791 LD Ten Boer. 06-2349 5872 
Rek. nr.: NL 35 RABO 0317 2238 60 

Jeugdraad: 
Rek. nr.: NL 75 RABO 0305 8445 55 

Autovervoersdienst:  
Indien nodig, neem contact op met  

Jan Bolt, 06-8227 682
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GEEST VAN GOD 

Iemand tipte me een boek van Jan 
Veenhof te lezen. Een beschrijving 
van zijn eigen leven. Ik ben dat 
gaan doen. 

Jan Veenhof kwam van de 
vrijgemaakte kerk. Zijn vader was 
daar predikant, en hoorde bij de 
leidinggevende theologen. Jan 
Veenhof ging zelf theologie 
studeren. Gaandeweg groeide hij weg bij de vrijgemaakte kerk. In zijn 
levensbeschrijving vertelt hij hoe dat ging. Er kwamen discussies over de vraag wie 
“goed vrijgemaakt” was en wie niet, en Jan herkende zich daar niet meer in. Het was 
hem veel te fel en te gesloten. Hij zocht een andere kerk.  
 
Ik heb les gehad van Jan Veenhof. Hij werd professor aan de Vrij Universiteit. Hij gaf 
het vak dogmatiek. Maar dogmatisch was Jan niet. We genoten van zijn lessen. Eén van 
zijn specialiteiten was het werk van de Heilige Geest. Hij zag de Geest van God in 
mensen en kerken. Dat er verschillen zijn, is geen vloek maar juist een zegen. Uiting van 
de Geest. 
 
We genoten van Jan als persoon. Je hoorde hem lopen door de gangen van de 
universiteit. Met iedereen aan de praat. En als hij alleen liep, floot hij of zong hij een 
psalm. Dat deed wat!  Jan kwam over als een blij en open mens. Hij was een 
geloofsvoorbeeld. Ik vond het heel bijzonder, dat hij op een dag ontslag nam als 
professor om een baan als predikant aan te nemen. Dominee zijn, dat voelt als een 
treetje lager dan professor zijn. Voor Jan was dat niet zo. In zijn levensbeschrijving 
benoemt hij de drang, om theorie te combineren met de praktijk. Vandaar dat hij 
dominee werd.  
 
Jan is in 2024 overleden. Hij stond midden in het leven, zo blijkt uit zijn boek. Mij valt 
op, dat hij mild schrijft over de vrijgemaakte kerk, waar hij veel opgestoken heeft, maar 
waar het hem toch te benauwd werd. Hij eindigt zijn levensbeschrijving met woorden 
over de Geest van God: “Die ons aanraken en inspireren wil. Daardoor kunnen verder 
gaan op onze levensweg in vertrouwen en hoop”. 
 
Ik hoop te mogen blijven werken in de kerk, vanuit de Geest van God, over wie Jan 
Veenhof me dingen verduidelijkte. Daarbij kun je samenwerken. Bijvoorbeeld met de 
vrijgemaakte kerk, die inmiddels de Nederlands Gereformeerde Kerk heet. En ook met 
de andere kerken. Het wordt er alleen maar beter van. 
 

Ds. Ernst van Gulik 
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OMZIEN EN MEELEVEN 

Annemiek Riepema, Boersterweg 69 te Sint Annen, heeft een grote operatie 
ondergaan in het UMCG. Een deel van haar darm is weggehaald. Ook is haar buikholte 
schoongemaakt. Dit is vanwege haar endometriose. We zijn dankbaar dat de operatie 
goed verlopen is. Annemiek is aan het herstellen nu. 
 
Anton Haakma, De Rietzoom 5, kreeg een nieuwe knie. De operatie is goed verlopen. 
Anton is aan het herstellen hiervan. 
 
OVERLIJDEN 

Zr. Gretha Koers-Post, Lindenhof, is overleden in de leeftijd van 95 jaar. Ze woonde de 
laatste jaren in Lindenhof. Ze is in besloten kring begraven. 
 

IN MEMORIAM KLAAS KREMER  

Het laatste appje dat ik kreeg. Klaas schreef daarin: “We zijn net terug uit het UMCG 
voor een check. Alles lijkt momenteel stabiel en daar zijn erg dankbaar voor.” Dit is zo 
Klaas. Het opgewekte in hem. Vier jaar lang had hij te maken met uitgezaaide kanker 
in zijn lichaam. Maar hij was niet iemand van klagen. Hij zat niet bij de pakken neer. Hij  
keek naar mogelijkheden en hij ging ervoor.  

Ook het woordje “dankbaar” in het appje. Hij gebruikte dat graag. Hij voelde zich vaak 
dankbaar. Een keer zocht ik hem op in het UMCG. Hij vertelde me daar over zijn band 
met God. “Als ik bid tot God, dan gaan pijn en zorg bij me weg”. Dat kenmerkte Klaas. 
Hij was een geloofsmens. Hij werd geboren in 1970. Er was al een jaar een dochter in 
het gezin. Met Klaas werd het compleet. Hij groeide op in Slochteren. Hij had een 
gelukkige jeugd.  
 
Op jonge leeftijd ging hij naar Schiermonnikoog. Vakantiewerk in een hotel. Klaas vond 
het prachtig. Op een dag kwam hij daar Wia van Gennep tegen. Zij was er op vakantie, 
met haar ouders. Ze kregen verkering. Wia benoemde het zelf zo: “Klaas was een uit 
de hand gelopen vakantieliefde.” Ook zei ze: “Hij werd mijn maatje”. Ze trouwden in 
1995. Ze gingen wonen in Ten Boer. Er werden twee jongens geboren in het gezin: 
Sander en Jurgen.  

Klaas was handig. Hij volgde de MTS. Hij werkte bij een witgoedzaak. Hij kwam daarna 
te werken bij een fabriek voor luiers, Tena. Later werd dit Essity. Dat werk lag hem. Om 
zich nog verder te bekwamen, volgde hij naast zijn werk een hbo-studie. Ook dat lukte 
hem.  Onder collega’s was hij geliefd. Het werk was voor hem belangrijk maar ook de 
menselijke kant aan het werk. 

Hij was niet als kind vertrouwd met kerk en geloof. Wia nam hem mee daarin. En hij 
stond er open voor. Hij groeide er ook in. Hij liet zich vragen voor diaken in onze 
gemeente. Meerdere jaren heeft hij dat gedaan. 
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Klaas was iemand van hobby’s. Hij maakte een modelspoorbaan. Hij bouwde vrijwel 
alles zelf op. Hij hield van zwemmen en wandelen. Hij spaarde stripboeken. In het 
laatste jaar van zijn leven schreef hij een jongensboek. Het is een boek over een jongen 
die door een waterval springt. Hij lijkt van de aardbodem verdwenen. Hij komt in een 
avonturenwereld. Klaas kon iets kwijt in het boek: het jongensachtige dat hij had, zijn 
fantasie, het geloof, Schiermonnikoog, liefde. Zou hij tot slot zo de dingen in zijn leven 
hebben kunnen ordenen en afronden? Door een boek te schrijven? 
 
Klaas stierf op 21 april. Het afscheid was op de dag, dat Wia en hij 30 jaar getrouwd 
waren. Er was muziek, er waren foto’s uit het leven van Klaas. De Bijbellezing was het 
lievelingsstuk van Klaas, Psalm 23. Met een uitleg. Al met al een waardig afscheid. Na 
de dienst zijn we te voet gegaan naar de nieuwe begraafplaats. Klaas is daar begraven. 
 

GEBOORTE 
“Als je bij ons ligt, 

zo lief en nog zo klein, 
dan doet dit ons beseffen, 

dit kan alleen Gods 
wonder zijn!” 

Deze woorden staan op het geboortekaartje van Gijs-Bert. Hij kwam op 2 mei 2025. 
Zijn roepnaam is Gijs. Hij is de zoon van Aljen en Vera Moorlag, de broer van Vera. Het 
gezin woont Kaakheemlaan 30. Fantastisch, dit nieuwe leven!  We feliciteren het gezin 
Moorlag heel hartelijk! 
 

HUWELIJK 
Jasper Sosef en Elisa Werkman gaan trouwen. Op 5 juli willen ze elkaar het ja-woord 
geven. Op dezelfde dag zal er een kerkdienst zijn in de Kruiskerk te Meppel. Dan zal het 
huwelijk worden bevestigd, en er zal een zegen zijn voor het bruidspaar. Die dienst 
begint om 19.00 uur. We willen Jasper en Elisa hartelijk feliciteren. Dat ze heel gelukkig 
met elkaar mogen zijn en blijven!  
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
• Op Pinksteren hebben we iets speciaals. Dan voegt de clusterkerk Garmer-

wolde, Thesinge, Stedum, Ten Post (GTSTP) zich bij ons. Dat belooft een mooie 
dienst te worden. 

• Op zondag 15 juni vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal 

• Op zondag 6 juli nemen we afscheid van de oudste groep van de kinderdienst 

• Op zondag 13 juli is er de uitzwaaidienst van de World Servants gangers. Op 
hun verzoek houden we een gezamenlijke dienst met de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk. Dat zal zijn in ons gebouw. Wat fijn dat dit kan! 

 
Ds. Ernst van Gulik  
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▪ We bespreken de belijdenisdienst op 1e paasdag, 20 april. Martin Schaaphok, An-
nemarie Vriezema, Hans Hoekstra, Ilse Bolt, Gerbert Broers, Michiel Stoel, Casper 
Oudman, Frouwke Lammers en Marlou Vogd doen belijdenis van hun geloof. Mar-
tin Schaaphok zal ook de heilige doop ontvangen.  

 
▪ De zoektocht naar een scriba en jeugdouderlingen is nog in volle gang. Er wordt een 

aantal gesprekken gevoerd.  
 
▪ We bespreken wie de kascontroles gaan uitvoeren, zodat alle cijfers tijdig kunnen 

worden gecontroleerd en ingediend.  
 
▪ Dick Bos heeft aangegeven te willen stoppen als webbeheerder. Hij heeft 12 jaar 

lang met veel enthousiasme en toewijding geholpen de website op te zetten en 
deze al die tijd bijgehouden. We willen hem als kerkenraad hartelijk bedanken voor 
zijn geweldige inzet. Jur Wiersema neemt het stokje voor nu van hem over. De 
nieuwe website wordt in september in gebruik genomen en vanaf dat moment be-
heerd door een aantal enthousiaste vrijwilligers.  

 
▪ De Taakgroep Jeugd heeft het afgelopen seizoen geëvalueerd en richt zich voorzich-

tig alweer op het nieuwe seizoen. Zo wordt al nagedacht over kickstart en is ook de 
verbinding gelegd met het jeugdwerk van de NGK om hierin gezamenlijk op te trek-
ken.  

 
▪ De taakgroep inspiratie werkt toe naar Springtime en is ontzettend dankbaar voor 

de grote groep vrijwilligers en het gebedsteam dat zich inzet om het evenement te 
organiseren.  

 
▪ De diaconie heeft vergaderd met alle kerken uit Ten Boer en omgeving en hier on-

der andere weer de gezamenlijke acties besproken. Het huidige team blijft zich ook 
volgend seizoen weer vol enthousiasme inzetten.  

 
▪ We spreken kort over de problemen met nieuwe geluidsinstallatie en de computer 

waarvan het beamteam gebruik maakt. Het bedrijf wat de installatie geleverd heeft, 
kijkt en luistert nog steeds mee. Verder is nu naast iemand van het beamteam elke 
week iemand van het geluidsteam aanwezig. Van de computer is een onderdeel 
vervangen in de hoop dat dit verbetering geeft.  

 
▪ De Commissie Veilige Kerk heeft een aantal vertrouwenspersonen voorgedragen 

aan de kerkenraad. Deze worden later aan u en jou voorgesteld.  
 
 

Mededelingen vanuit de kerkenraad  
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COMMISSIE VEILIGE KERK 

In september 2023 heeft de kerkenraad de Commissie Veilige Kerk gevormd, bestaande 
uit Els Gelling, Gea Haan en Franke Klaver. De commissie heeft de opdracht gekregen 
het onderwerp Veilige Kerk te onderzoeken en praktisch te vertalen naar en voor onze 
gemeente. Onderdeel hiervan is het opstellen van een gedragscode, advies over het 
toepassen van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor gemeenteleden maar ook  
het voorbereiden en adviseren bij de aanstelling van vertrouwenspersonen.  

Vanuit landelijke richtlijnen gesteld door de PKN zijn gemeenten verplicht om 
vertrouwenspersonen aan te stellen. Gemeenteleden moeten altijd iemand kunnen 
benaderen met vragen, vermoedens of meldingen. Vertrouwenspersonen spelen een 
belangrijke rol in het creëren van een veilige omgeving. Zij bieden ondersteuning en 
kunnen proactief handelen bij bijvoorbeeld vermoedens van misbruik. Daarnaast 
adviseren vertrouwenspersonen de kerkenraad en dragen ze bij aan het ontwikkelen 
en implementeren van beleid voor een veilige kerk.  

De Commissie Veilige Kerk heeft de kerkenraad geadviseerd om de navolgende  
personen hiervoor te benoemen: 

▪ Hennie Wiersema; 
▪ Richard Wildeman; 
▪ Louise van der Goot. 

De kerkenraad is hiermee akkoord gegaan en voornemens deze gemeenteleden als 
vertrouwenspersoon te benoemen. We willen u als gemeente echter ook de 
gelegenheid geven te reageren. Bezwaren kunnen worden ingebracht door 
stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vrijdag 6 juni a.s. 
schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij de scriba (scriba.gk@pkntenboer.nl 
of Redgerstraat 8).  
 
TERUGBLIK GEZAMENLIJK OVERLEG NGK PKN 

Op 29 april hebben de kerkenraden van de NGK en PKN voor de derde keer gezamenlijk 
overlegd. Na de opening door Louis Dekens werd het woord gegeven aan ds. Ernst van 
Gulik en Sake van der Goot, die de avond hadden voorbereid. We begonnen met een 
ijsbreker met het spel Kaarten op Tafel. Met de vraag ‘Wat is voor jou geloof?’ kiezen 
we een kaart uit om in tweetallen nader kennis te maken en de vraag te bespreken.  

Na het lezen van Marcus 1: 16 t/m 20 gaan we in drietallen uiteen om de vraag ‘Wat 
leeft er in je hart dat je geroepen bent voor de kerkenraad’ te beantwoorden. Daarna 
leest ds. Ernst van Gulik voor uit Openbaring 21: 1 t/m 4. Gods woonplaats is onder 
de mensen, niet onder het stempel ‘Katholiek’, ‘NGK’ of ‘PKN’.  

Hij roept zijn mensen samen. We gaan in drietallen in gesprek over de derde en 
laatste vraag: ‘Wat zou je willen zien in de ideale kerk?’.  We hebben in alle openheid 
gesprekken gevoerd met elkaar.  
 

mailto:scriba.gk@pkntenboer.nl
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Ds. Sander van de NGK noemde aan het einde nog het volgende: In zondag 21 van de 
Heidelbergse Catechismus staat ‘Jezus Christus vergadert zijn kerk en onderhoudt deze 
van begin tot einde’. De kerk levert mooie maar ook moeilijke dingen maar we mogen  
weten dat Jezus ons leidt.  

We nodigen elkaar uit, voor zover dit nog niet gebeurt, gebruik te maken van elkaars 
kennis en kunde en spreken af een volgend gezamenlijk overleg ook samen voor te 
bereiden. We sluiten af met het zingen van ELB 175: Stilte over alle landen.  
 

Lineke Meerman 
 

 
 

Begin 2023 heeft de kerkenraad de structuurcommissie de opdracht gegeven na te 
denken over hoe onze gemeente toekomstbestendig kan worden georganiseerd. De 
structuurcommissie bestond uit de volgende gemeenteleden: Peter Edward Boer, 
Tonny Huijzer, Franke Klaver, Rian van der Wolde, Eline Bolt, Erik van Dijken, Louis 
Dekens (voorzitter) en Lineke Meerman (notulist).  
 
Op de gemeenteavond in mei werd een nieuwe structuur gepresenteerd die vanaf 
september in gebruik is genomen. Met als slogan “De kerk dat zijn wij en we doen het  
met elkaar” waren de belangrijkste uitgangspunten: 

- Werken op basis van vertrouwen; 

- Terug naar de kern van de functie: Doen waar je hart ligt; 

- Werken op basis van leeftijdscategorie i.p.v. wijk; 

- Kleinere, slagvaardige kerkenraad.  

Dit alles met het doel een levende, toekomstbestendige kerk te zijn waar mensen met 
plezier een bijdrage leveren aan onze gemeente.  
 
Dinsdag 15 april, ruim 1,5 jaar later, heeft de kerkenraad met de structuurcommissie 
de nieuwe structuur geëvalueerd. We gingen in gesprek over de volgende drie vragen: 

1. Waar ben je trots op binnen een/jouw taakgroep?  

2. Waar loop/liep je tegen aan binnen jouw/een taakgroep?  

3. Wat zou jij andere taakgroepen willen meegeven? 

 
Alle taakgroep voorzitters zijn trots op de betrokkenheid en inzet van hun taakgroep 
leden. Het zijn enthousiaste, betrokken teams die steeds zelfstandiger opereren en zelf 
initiatief nemen. De afstemming binnen de taakgroepen gaat steeds beter en is in een 
aantal gevallen zelfs niet veranderd omdat er altijd al zo werd gewerkt.  
 

Structuurcommissie en kerkenraad 
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De kerkenraad voelt als familie: Een veilige plaats waar, ondanks de meningsverschillen 
af en toe, de blik op de toekomst is gericht. Er wordt steeds slagvaardiger gewerkt, 
waarbij het informeren van de gemeente in combinatie met gepaste zorgvuldigheid  
niet moeten worden vergeten.  

Het is nog wel zoeken naar de taken en verantwoordelijkheid van een taakgroep: De 
afgegeven kaders zijn zeer beperkt. Er is gesteld dat taakgroepen een jaarplan en 
begroting aanleveren, welke na akkoord in principe de ‘kaders’ zijn. Dit is echter nog  
best een omslag in werk- en denkwijze, dit heeft tijd nodig.  

De kerkenraad is bedoeld voor beleid en overkoepelende zaken die meerdere 
taakgroepen raken, niet voor taakgroep-inhoudelijke discussies. Verder is en blijft de 
inzet van vrijwilligers binnen de taakgroepen een uitdaging. Opzet van de nieuwe 
structuur was mede het makkelijker werven van vrijwilligers: Deze mogen doen wat bij 
hen past. Het aantal mensen dat zich aanmeldt, valt echter tegen.  

De kerkenraad krijgt het advies het handboek verder bij te werken om toch te proberen 
de taken/verantwoordelijkheden wat beter vast te leggen. De dia van de 
structuurcommissie met de taakgroepindeling zou hiervan de samenvatting kunnen 
zijn. De kerkenraad hoeft niet alles zelf te doen: Ken (de achtergrond van) je mensen. 
En lukt het werven van nieuwe ambtsdragers niet: Dit is de verantwoordelijkheid van 
de hele gemeente. Nee zeggen of zaken laten vallen is niet wat we willen, maar soms  
wel nodig.  

Bovenal mogen we God hierbij betrekken: Wij zijn de kerk van Jezus Christus. Roeping 
betekent interactie tussen God en mensen, we mogen God ook vragen waarvoor hij 
ons binnen de gemeente wil gebruiken.  

Aan het einde van het overleg wordt de structuurcommissie officieel ontheven. Alle 
deelnemers die samen hebben gezorgd voor deze nieuwe werkende structuur worden 
ontzettend bedankt voor hun tijd en inzet.   

Lineke Meerman 
 

 
 
 

WEBBEHEERDER, 

Dick Bos heeft 12 jaar lang de website van de kerk met veel enthousiasme en 
toewijding beheerd. Hij heeft nu aangegeven te willen stoppen.  Wij willen hem als 
kerkenraad dan ook heel hartelijk bedanken voor zijn geweldige inzet al die jaren.  
 
Zoals u hebt kunnen lezen heeft onze kerkenraad opdracht gegeven voor het maken 
van een vernieuwde website. Deze website zal aansluiten bij de informatie die op de 
Scipio app te vinden is. 
 

Taakgroep Communicatie 
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De nieuwe website zal vanaf de startdienst in september te zien zijn via het internet en 
wordt beheerd door en groep enthousiaste webbeheerders. In de tussenperiode, 10 
mei tot de startdienst, zal Jur Wiersema de site verder vormgeven en beheren.  
Het mailadres blijft onveranderd: webbeheer-gk@pkntenboer.nl 
Met vriendelijke groet 

Roelof Jan Wiersema 
 

SCIPIO UPDATE 

We maken als gemeente alweer bijna twee jaar gebruik van Scipio. Het was even 
zoeken en aftasten hoe het gebruik van een kerk-app zou uitpakken, maar wat is het  
een groot succes! Een paar feitjes op een rij: 

- Van onze 626 leden zijn er 266 leden aangemeld in de app. Onder de leden 
die zich (nog) niet hebben aangemeld, zitten veel partners en kinderen die 
zelf (nog) geen Scipio hebben, maar via hun huisgenoten wel meekrijgen wat 
in de app gebeurt; 
 

- Per dag heeft onze kerk-app gemiddeld 155 gebruikers; 
 

- Ook gasten van onze gemeente weten de app goed te vinden: 75 niet-leden 
van onze gemeente volgen via de app bijvoorbeeld wanneer de diensten zijn, 
wie er voorgaat of kijken de diensten op een later moment via de app terug; 

 
- Deel je moment is de populairste module. Dit is de rubriek waarin u en jij zelf 

een berichtje kunt plaatsen om gemeenteleden deelgenoot te maken van bij-
voorbeeld een mooie dienst, Restart of andere activiteiten binnen of buiten 
onze gemeente;  

 
- Er zijn al 27 (besloten) groepen in gebruik waarin bijvoorbeeld GGG, kosters 

of de kerkenraad met elkaar communiceren en documenten uitwisselen;  
 

- Verjaardagen is de op één na populairste module: Hierin wordt aangegeven 
of er iemand jarig is en is er gelegenheid tot feliciteren.  

 
Wijziging zichtbaarheid gegevens leden. 

Bij de start van Scipio is gekozen de gegevens van leden die geen gebruik maken van 
de app standaard af te schermen. Alle namen zijn zichtbaar in de ledenlijst, maar de 
adressen en verdere gegevens niet. Dit had onder andere te maken met privacy, maar 
ook met een stukje onwetendheid: Wat gebeurt er nu eigenlijk als we ieders gegevens 
inzichtelijk maken?  
 

mailto:webbeheer-gk@pkntenboer.nl
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Inmiddels weten we dit wel, sterker nog: We zijn er ook echt van overtuigd dat uw en 
jouw gegevens veilig zijn. Daarom zetten wij vanaf 1 juni 2025 de ledenlijst open in 
Scipio.  
 
Wat betekent dit? 

Van alle leden uit onze gemeente worden de volgende gegevens in de app zichtbaar:  

- Voor- en achternaam; 
- Emailadres (wanneer deze bekend is bij de ledenadministratie); 
- Telefoonnummer (wanneer deze bekend is bij de ledenadministratie); 
- Verjaardag. Geboortedata worden nooit getoond, alleen de dag waarop u/jij 

jarig bent.  
 
De ledenlijst en module verjaardagen zijn alleen toegankelijk voor leden van onze 
gemeente, die bovendien dubbel moeten inloggen om bij deze modules te komen. 
Namen, adressen maar ook verjaardagen van de meeste 80+ers zijn nu al opgenomen 
in het jaarboekje en/of Nieuws van Kerk en Kansel.  

Deze documenten staan ook in Scipio, maar het snel even opzoeken waar iemand nog 
maar woont is met de ledenlijst in de app net wat handiger. Bovendien zijn er zo sneller 
contactgegevens paraat waardoor het stukje verbinding maar ook omzien naar elkaar 
met bijvoorbeeld verjaardagen nog wat makkelijker wordt.  

Bezwaar 
Scipio gebruikers kunnen zelf in hun profiel instellen of en welke gegevens zichtbaar 
zijn voor andere gemeenteleden; voor hen verandert er niets. Voor leden die geen 
Scipio gebruiken, kunnen de beheerders, Lidia Boneschansker en Lineke Meerman, dit 
instellen.  

Wilt u niet dat uw gegevens zichtbaar zijn in de app, dan kunt u dit bij hen melden.  
Zij zorgen er dan voor dat uw gegevens vanaf 1 juni verborgen blijven.  

Tot slot 

Er leven nog genoeg ideeën voor het verdere gebruik en de inrichting van Scipio. Zo 
verkennen we nu bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een module voor lief en leed 
(vergelijkbaar met het ziekenbriefje) en het indienen van gebedspunten. Heeft u/heb 
je vragen over (het gebruik van) de app? Neem gerust contact op met Lidia of Lineke! 
 
Wilt u ook gebruik maken van Scipio? Geef dan uw emailadres door aan Hendrik en 
Janneke Zwart, onze ledenadministratie, dan krijgt u via de mail een uitnodiging 
toegestuurd. Hartelijke groet, 
 

Lidia Boneschansker-Westers, lidiawesters@gmail.com 
Lineke Meerman, 06-4908 0659 of linekemeerman@gmail.com 

 

mailto:lidiawesters@gmail.com
mailto:linekemeerman@gmail.com
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VOORAANKONDIGING VAN GEPLANDE COLLECTES VANUIT DIACONIE & ZWO: 

8 Juni: Pinkstercollecte Myanmar 

Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar schrikbarend toegenomen. 
Veel kinderen en jongeren zijn getraumatiseerd, drugsverslaving en zelfmoord nemen 
toe. Praten over psychisch welzijn is echter taboe. De Raad van Kerken wil dat 
doorbreken en traint kerk- en jeugd leiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren 
kunnen helpen bij traumaverwerking. Ook stimuleert de raad ouders aandacht te 
hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. Zo verspreidt de Raad van 
Kerken Gods licht onder jongeren in Myanmar. 

Vanaf 8 juni kunt u bij de collecte in Scipio een filmpje bekijken over deze collecte. 
 
Zondag 15 Juni: Heilig Avondmaal: Open Doors 

Waar worden christenen vervolgd? Zie in één oogopslag in welke vijftig landen in de 
wereld christenen het zwaarst lijden om hun geloof in Jezus Christus.   

Alle collectes worden van harte aanbevolen. 
 
Donaties vanuit Diaconie & ZWO in de afgelopen periode: 
 
Kinderfonds Mamas heeft € 300 ontvangen als  
jaarlijkse duurzame sponsoring. 

Onderstaand project van Kerk in actie heeft een donatie van € 600 gekregen: 

Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro Colombianen 

De Chocó-regio in Colombia is één van de armste en meest onveilige gebieden van 
Colombia. De bewoners van deze regio zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia 
ernstig gediscrimineerd. De regio heeft een enorme biodiversiteit, maar kampt ook met 
illegale mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmaffia.  

Diaconie 
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De lokale bevolking zit altijd klem tussen deze groepen. Cocomopoca, 
partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt inwoners van deze regio om via duurzame 
landbouw, met goed bosbeheer, hun inkomen te verhogen. 

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Frank Turkstra 
 

 
 

 
De werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van de nieuwe geluidsinstallatie 
zijn nagenoeg afgerond. Eind van deze maand komt de firma Schaapsound voor de laat-
ste controles. Ook werkt onze predikant nu met een headset i.p.v. een microfoontje op 
de stropdas. 

Binnenkort gaat een groep enthousiaste ouders aan de slag met de crèche ruimte.  

De oneffenheden aan de bestrating voor op het kerkplein zijn weggewerkt. 

Verdere onderhoudswerkzaamheden aan ons kerkgebouw heeft zijn aandacht. 

Anton Haakma  
 

 

 
Wat voelt het gek om te schrijven dat we 
langzaam aan al weer toewerken naar een 
afronding van het huidige (kerkelijke) 
seizoen. Nog een week of 8 en bij ons in het 
noorden begint de zomervakantie al!  Als je 
buiten loopt overvalt de zonneschijn je op dit 
moment dagelijks, wat een heerlijke lente 
beleven we op dit moment!  
 
Vogelnestjes in de tuin met oudervogeltjes 
die af en aan vliegen om goed voor hun jongen te zorgen. Bloemenpracht en de 
natuur op z'n groenst, ik geniet er enorm van en hoop van harte dat u en jullie allen 
net als ik energie en dankbaarheid ervaren in al dit moois! 
 
In onze gemeente gebeurt er ook veel moois! Zo deden op 1e paasdag 9 jonge mensen 
openbare belijdenis van hun geloof, wat was het een prachtige dienst. Eerlijke, mooie 
en oprechte getuigenissen, liefdevolle woorden en mooie liederen. Tijdens de dienst 
werd Martin Schaaphok tevens gedoopt. Als kerk mogen we terugkijken op een fees-
telijke dienst vol van Gods liefde! 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

Nieuws van de Taakgroep Jeugd 
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In het weekend van 12 en 13 april hadden we het Springtime weekend. Een geweldig 
weekend voor jong en oud. Het is een genot om te zien dat er weer veel jongeren de 
weg wisten te vinden naar het jongerenprogramma en de jongerendienst op de zater-
dag. Hierin werd stil gestaan bij het thema "Good News". Het goede nieuws van onze 
God heeft weer veel harten geraakt, ook onder de jongeren.  
 
Jong en oud hebben ervoor gezorgd dat we ook op zondag tot 2 keer toe een goed 
gevulde Tiggelhal hadden waar mensen vanuit de wijde omtrek naartoe kwamen om 
te zingen, te luisteren en te genieten van Gods woord. 
 
"Restart" Sportcommunity, had naast de wekelijkse zondagse bijeenkomsten in de 
eerste week van mei hun 'meiweek', dit jaar ook voor het eerst in Bedum. Nadat het 
team eerst 2 dagen op voorbereidingsconferentie was geweest in de Stadskerk, om zich 
op geestelijk en sportief vlak voor te bereiden op 4 dagen met kinderen in de wijk, 
startte de meiweek op dinsdag. Van dinsdag tot en met vrijdag was een middagpro-
gramma voor de kinderen van 6-12 jaar met voetbal, dans, spel, gebed en 
geloofsgesprekken. In de avonden was er een programma voor de jeugd vanaf 12 jaar.  
 
De opkomst was (waarschijnlijke mede door het mooie weer) wat wisselend in Ten 
Boer, maar de leiding kijkt terug op hele mooie dagen en een goed lopende zeskamp 
op de vrijdag. De afsluitende barbecue zorgde voor een mooie afsluiting van een mooie 
week. Team Bedum heeft met de jongeren zelfs nog een keer pannenkoeken mogen 
eten.  
 
Wat fijn dat de organiserende jongeren veel steun hebben gevoeld van veel mensen 
uit onze gemeente. Een bezoekje aan het veld, een praatje met andere ouders, koffie-
schenken, een financiële bijdrage om de activiteiten in stand te kunnen houden, dan 
aan elke bijdrage in welke vorm dan ook.  
 
Impactjeugd heeft met Pasen met elkaar gegeten en er zijn toffe spelletjes gespeeld, 
waaronder het paas ren- en zoekspel. Er is op 28 maart een avondje fanatiek Hitster 
bingo gespeeld en een groot deel van de jeugd in deze leeftijdsgroep heeft mee kunnen 
doen aan het jongerenprogramma tijdens Springtime. 
 
Op 23 mei is er weer een Impact avond en in juni zal er dan nog een afsluitende avond 
volgen. Houden jullie Scipio en de apps in de gaten? 
 
Op het moment van schrijven zijn de plannen rond voor het opleuken van de crèche 
ruimte door een club enthousiaste ouders. Wordt vervolgd....... 
 
De catechisatiegroepen ronden binnenkort hun bijeenkomsten af i.v.m. de zomerstop. 
Het is een mooie seizoen geweest en de catechisaties zullen weer opgepakt worden na 
de startweek. 
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In september zijn we weer van plan een mooi weekend Kickstart te gaan organise-
ren.  De voorbereidingsgroep zal zich weer gaan beraden op een mooie invulling van 
dit mooie weekend met, voor en door de jeugd. Zodra er meer bekend is over het 
weekend zullen er mededelingen gedaan worden via Scipio en de diverse (jeugd) app 
groepen. 
 
Ik hoop dat u en jij blijven genieten van al het moois dat God ons dagelijks geeft, want 
gelukkig is de mens die bij Hem schuilt. 
 
Namens de Taakgroep Jeugd, 
 

Saskia van Dijk 
 

WERELDWIJD BIJBELONDERZOEK:  
70% VAN DE WERELDBEVOLKING  
GUNT KINDEREN BIJBELVERHALEN    
 

Wereldwijd vindt 70% van de mensen dat het 
goed is voor kinderen om Bijbelverhalen te 
kennen. Ook in seculiere landen als 
Nederland en België is ongeveer de helft van 
de bevolking het daarmee eens.  
 
Dat blijkt vandaag uit het eerste wereldwijde 
onderzoek naar de positie van de Bijbel. Het 
onderzoek werd uitgevoerd door Gallup in 
opdracht van het Britse Bijbelgenootschap en 
in samenwerking met de 155 
Bijbelgenootschappen.  
 
Markante uitkomsten   

• Wereldwijd gelooft 81% van de respondenten in God of een hogere macht; 

in seculiere landen 62%.  

• Binnen de seculiere landen (cluster 5 uit het onderzoek: West-Europa, 

Noord-Amerika en Australië) zijn Zweden, Noorwegen en Nederland het 

meest geseculariseerd.  

• Jonge niet-christenen (van 18-25 jaar) in seculiere landen tonen een verras-

send grote interesse in de Bijbel, meer dan oudere bevolkingsgroepen.  

 

http://qsjj.mjt.lu/lnk/AUgAAD_
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• In Nederland waarderen opvallend veel mensen die sceptisch of onverschillig 

zijn over de Bijbel, het toch positief als kinderen ten minste enkele Bijbelver-

halen kennen.   

• Wereldwijd gebruikt een behoorlijk hoog percentage christenen de Bijbel 
weinig; zij beschouwen de Bijbel niet als persoonlijk relevant.   

Meer over dit Bijbelonderzoek zie:  
www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/een-wereldwijd-bijbelonderzoek 
 
  Lija Biewenga.  

 
VERWONDER OMMETJE 

Naar buiten. Genieten van de kleuren, ge-
luiden, vogels, bomen, bloemen. De lucht, 
de wolken. Uitzicht, verrassingen. Stilte en 
rust. Naast elkaar lopen; een goed gesprek. 
Ont-moeten, ont-spannen.  
 
God zoeken, luisteren naar een Bijbeltekst. 
Ontdekken wat het met je doet. Aandacht 
voor je geloof. Aandacht voor jezelf. Aan-

dacht voor elkaar. Dit alles in anderhalf uur? Ja, het kan. Ga je mee? 
 
De kerkenraden van beide kerken (PKN en NGK Ten Boer), bieden wandelingen met 
wandelpastoraat Mirjam. Mirjam Mulder en Paula Tebbens begeleiden de wandeling. 
We wandelen in een groepje van 4-12 personen, max. 5 km. Onderweg staan we regel-
matig stil waarbij je aanwijzingen, een tekst of een vraag krijgt waarmee je in stilte kunt 
mijmeren of over in gesprek kunt.  
 
Soms word je letterlijk stilgezet dan lopen we een gedeelte zonder te praten. Andere 
momenten heb je de keuze te mijmeren of samen in gesprek te gaan a.d.h.v. gespreks-
vragen of een (kijk)oefening in de natuur. 
 
Dus, wil je ook graag: 

- meer tijd voor God, Bijbel en bidden (‘stille tijd’), 
- een goed gesprek, echt contact, 
- eens toekomen aan jezelf, 
- meer bewegen en vaker naar buiten? 

Wandel dan mee met deze georganiseerde verwonder-ommetjes en combineer deze 
verlangens! Kom je verwonderen over het moois in de schepping en over processen in 
je geloofsleven. 
 

http://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/een-wereldwijd-bijbelonderzoek
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Woensdag 28 mei  Tijd: 19:30 uur Waar: verzamelen bij ‘de Levensbron’  

Thema: ‘Hemelvaart’. Waarom ging de Heer Jezus naar de hemel? Wat betekent dat 
voor ons?  Na de wandeling is je verwondering gegroeid en je geloof versterkt. 
 
Aanmelden: Wil je woensdag 28 mei mee, meld je dan vóór 25 mei aan: 

 wandelpastoraatmirjam@gmail.com 

 Bel/whatsapp: 06- 53 33 25 33 

 Of via contactpagina: www.wandelpastoraatmirjam.nl 
 
Verwonder-ommetjes planning 2025/2026: 
- Woensdagavond 28 mei, 19:30 uur 
- Vrijdagochtend 20 juni, 10:00 uur 
Preview: 
- Zomeravonden in juli/aug. 
- Begin okt 
- Dankdag 
- Advent 
- Biddag 
- 40-dagen-tijd/Pasen 
 
Wij zien er naar uit en hopen je te ontmoeten, hartelijke groet,  
 

Paula en Mirjam 
 
 

 
 
 

 
Graag willen we iedereen bedanken voor de bezoeken en telefoontjes die wij in de 
afgelopen moeilijke periode mochten ontvangen. Ook dank voor de telefoontjes, kaar-
ten en bloemen ter gelegenheid van onze verjaardagen. Zoveel medeleven heeft ons 
erg ontroerd.  
  Henk en Corrie van Bijssum, Koopmansplein 33 
 
Op 20 april mocht ik de bloemen van de kerk in ontvangst nemen na mijn knieopera-
tie. Dank hiervoor en dank voor de vele reacties en de bezoekjes. Middels veel 
revalideren van mijn nieuwe knieprothese werk ik aan mijn herstel. Dit zal nog enige 
tijd in beslag nemen. 
 

Anton Haakma, De Rietzoom 5 
 
 

Dankbetuiging 

mailto:wandelpastoraatmirjam@gmail.com
https://wandelpastoraatmirjam.nl/contact/
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BINNENGEKOMEN: 

Br. H. van der Ploeg  
 
OVERLEDEN: 

Br. K.J. Kremer, op 21 april jl. 

Zr. G. Koers-Post, op 13 mei jl. 

 
GEDOOPT op zondag 20 april jl.: 

Martin Schaaphok  
 
BELIJDENIS op zondag 20 april jl.: 

       Ilse Bolt 

       Gerbert Broers 

       Hans Hoekstra en Annemarie Vriezema 

       Casper Oudman 

       Martin Schaaphok 

       Michel Stoel 

       Marlou Vogd 

       Frouwke Lammers 

VERHUISD: 

Bert Zwart 

Joas Tuinhof 

Zr. G.B. Slagter en dochter Evelien  

 
VERTROKKEN: 

      Arnold Slagter 
         

 

 
 

23-5 78 C. Kamphuis 

23-5 94 J. Roeters-van Dijk 

25-5 96 T. Klei-van Bijssum 

26-5 84 S.E. Kremer-Weeseman 

 Verjaardagen 70 + 

Kerkelijke mutaties 
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4-6 90 F. Holtman-van der Goot 

9-6 70 T. Muilwijk-Heun 

10-6 99 G. Hoeksema-van der Woude 

11-6 82 W. Holtman-Havenga 

17-6 82 M. Steenhuis 

18-6 84 G.J. Noorman-Mars 

18-6 83 A. Hoekstra-Kruijer 

22-6 86 H. Wierenga 

23-6 88 E. Vast-Schilthuis 

25-6 96 A. Kloosterhuis-Vredevoogd 

25-6 76 A.K. Wietsma 

   

2-7 71 G.K. Haan-Oostra 

3-7 72 C. Venhuizen 

4-7 74 S. Palsma 

4-7 83 J. Schraa 

8-7 70 P. Burema-Wierenga 

 
 
 
 
 

 
06-04 Zr. G. Entjes-Nijburg, in verband met haar 91 ste 

verjaardag, en naar 
zr. A.M. Bloema-Dijkhuizen, in verband 
 met haar 85 ste verjaardag.     

20-04     Br. H. Gelling, in verband met zijn 83 ste verjaardag, en naar 
 br. A. Haakma, hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

27-04 Nanning Noorman, in verband met zijn 59 ste verjaardag,  
 zr. R.H. Kazemier-Haan, ter bemoediging, en naar 
 br. J. Bos,  hij kreeg onlangs een koninklijke onderscheiding. 

04-05 André Huisman, in verband met zijn 62 ste verjaardag, 
br. H. van Bijssum, in verband met zijn 91 ste verjaardag, en naar 

 zr. M. G. Renkema-Noorman, ter bemoediging. 

 

 

De bloemen uit de Kerk zijn met 
een hartelijke groet gegaan naar: 
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11-05 Br. J.C. Groenendijk, ter bemoediging, 
zr. R.H. Rozema-de Wind, in verband met haar 82 ste verjaardag, en naar 
zr. S. Rozema-Hofstee, in verband met haar 82 ste  
verjaardag. 

18-05 Br. J. Venhuizen, in verband met zijn 82 ste verjaardag,  
en naar 

 zr. K.J. Slagter-Buist, in verband met haar 86 ste verjaardag. 
 
  

 
 

 
Vrijdag 23 mei   Impact Blister    19.00 uur 

Dinsdag 27 mei  Taakgroep Beheer   19.45 uur 

Zondag 1 juni   Moment van gebed   08.30 uur 

Woensdag 4 juni   Kindernevendienst   19.45 uur 

Dinsdag 24 juni   Diaconie     19.45 uur 

Dinsdag 24 juni  Interkerkelijke Gebedsgroep  19.30 uur 

Woensdag 25 juni  Taakgroep beheer   19.45 uur 

Woensdag 2 juli  Kerkenraad    19.45 uur 

Donderdag 3 juli  Inleveren kopij Nieuws van Kerk en Kansel 18.00 uur 

Zondag 6 juli   Moment van Gebed   08.30 uur 

Donderdag 10  Samenstellen Nieuws van Kerk en Kansel 10.00 uur 

 
 

  
 
 
 

Kerk- en deurcollecten: 
 
2-mrt Diaconie      286,52 
 Kerk       213,25 
9-mrt Zending China      289,46 
 Kerk       160,88 
12-mrt Werelddiaconaat     365,89 
 Bloemenfonds      130,03 

Ontvangen collecten en giften, 
 V.V.B en overige opbrengsten: 
 

Kerkelijke agenda 
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16-mrt School-Kerkdienst     573,66 
 Kerk       195,61 
23-mrt CJV       381,18 
 Kerk       159,19 
30-mrt Kerk       301,22 
 Onderhoudsfonds     180,55 
 Bloemenfonds      119,75 
6-apr Kerk       275,70 
 ZOA: Myanmar      579,90 
 Bloemenfonds      237,50 
13-apr Springtime                                              6.580,55 
20-apr Diaconie      375,38 
 Kerk       235,76 
27-apr Kerk       265,19 
 Onderhoudsfonds     174,16 
 Bloemenfonds      121,45 

Vaste Vrijwillige Bijdragen  

   
Kerk Toegezegd 132.589,00  

 Extra ontvangsten  1.515,00  

 Totaal 134.104,00  

 Ontvangen bijdragen 60.413,83  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-4-2025 73.690,17  

Zending en Werelddiakonaat  

 Toegezegd 12.920,00  

 Extra ontvangsten  125,00  

 Totaal 13.045,00  

 Ontvangen bijdragen 5.329,97  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-4-2025 7.715,03  

Evangelisatie  

 Toegezegd 9.726,00  

 Extra ontvangsten  175,50  

 Totaal 9.901,50  

 Ontvangen bijdragen 3.753,30  

 Nog te ontvangen toezeggingen per 30-4-2025 6.148,20  

   
Overige op-
brengsten   

   
Papier Ontvangen t/m april  ( 13.980 kg) 717,41  

Metalen Ontvangen t/m april 0,00  
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25 mei 9.30 uur     

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jan Wolfs  
Koster Wildrik Burema  
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Diaconie  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Hilda, Eva en Danique  

   
29 mei 9.30 uur  - Hemelvaartsdag   

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jan Wolfs  
Koster Hilda Bulthuis/Heleen Norden 

Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk  
    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Gerdien, Jolein en Sara  

   
31 mei                                                   16.00 uur Maandviering Bloemhof 

   
1 juni 9.30 uur  - Themadienst afsluiting GGG 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Jaap Elderman  
Koster Afhilla Zuidema/Jolanda   
Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Hélène, Sennah en Rosa  

   
8 juni 09.30 uur - Voorbereiding Heilig Avondmaal - 1e Pinksterdag 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
M.m.v  Muziekteam / Jan Wolfs  
Koster André Vriezema  
Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Pinkstercollecte Myanmar  
Deurcollecte Kerk  
Kinderoppas Karin, Elisa en Thirza  

Dienstenrooster: 
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15 juni 09.30 uur - Heilig Avondmaal 19.00 uur "Wij wensen jou" 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Freek Reitsema  
Koster Wildrik Burema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Kerk  

2e H.A. Open Doors  

Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Astrid, Rosalie en Tess  

15 juni 
  
                                                 16.00 uur Heilig Avondmaal Bloemhof 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  

   
22 juni 10.00 uur - Boerderijdienst  

Voorganger Mevr. Jeltsje Elzinga  
m.m.v. Muziekteam  
Collecte Evangelisatie  
Deurcollecte Kerk  

   
28-juni                                                   16.00 uur Maandviering Bloemhof 

   
29 juni 09.30 uur   

Voorganger Heine Bosma Frieschepalen 

Organist Jan Wolfs  
Koster Hilda Bulthuis/Heleen Norden 

Beamer Martin Schaaphok  
Collecte Kerk 

    2e Onderhoudsfonds  
Deurcollecte Bloemenfonds  
Kinderoppas Rienke, Eline en Noa T.  

   
6 juli 09.30 uur - afscheid groep 8 

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
m.m.v. Muziekteam  
Koster Afhilla Zuidema/Jolanda Cappon 

Beamer Willem Hoekstra  
Collecte Kerk  
Deurcollecte Bloemenfonds  
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13 juli 09.30 uur - uitzwaaidienst World Servants i.s.m. NGK  

Voorganger Ds. Ernst van Gulik  
Organist Freek Reitsema / Muziekteam 

Koster André Vriezema  
Beamer Janou Slagter  
Collecte Missionair werk Nederland  
Deurcollecte Kerk  

 
KOPIJ voor het eerstvolgende nummer dient te worden ingeleverd 

uiterlijk donderdag 3 juli a.s. voor 18.00 uur op Koopmansplein 99 
 

Dit kan via e-mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
of uiteraard op de oude vertrouwde wijze getypt of geschreven. 

 
       N.v.K. en K. zal o.o.v. verschijnen op 10 juli, 11 september en 23 oktober. 
 

  
Nieuws van Kerk Kansel digitaal 

Graag attenderen wij u/jij op de mogelijkheid Nieuws van Kerk en Kansel digitaal  
te ontvangen, aanmelden graag via mail: nvkenk@pkntenboer.nl 
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