ORDE van DIENST voor ZONDAG 15 november 2020

Negende zondag van de herfst

KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER - WOLTERSUM - SINT ANNEN

Aanvang dienst 10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer



Dienst van de voorbereiding

Orgelspel
Welkom

Stilte en aansteken van de kaarsen
Allen gaan staan

Cantors zingen lied 275 vers 1, 3 en 5 "Heer onze Heer”

Bemoediging, groet en Drempelgebed
Allen gaan zitten

Cantors zingen lied 316 vers 1, 2 en 4 "Het woord dat U ten .."

Rondom het woord

Gebed van de zondag.
Lezing - Mattheiis 14 vers 22-36

Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en
alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat
hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd
had,ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht
viel, en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele
stadién van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de
tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de
nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de
leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek.

Ze riepen: 'Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. Meteen
sprak Jezus hen aan: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!
Petrus antwoordde: 'Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over
het water naar u foe moet komen.' Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit
de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij



voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon fe zinken
en schreeuwde het uit: 'Heer, red mel’ Meteen strekte Jezus zijn
hand uit, hij greep hem vast en zei: 'Kleingelovige, waarom heb je
getwijfeld?' Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de
boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent
werkelijk Gods Zoon!' Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan
land bij Gennesaret. De mensen daar herkenden hem en maakten
zijn komst overal in de omgeving bekend, en men bracht allen die
ziek waren bij hem. Die smeekten hem alleen maar de zoom van
zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd
genezen en was volkomen gezond

Cantors zingen lied 917 vers 1, 2, 3 en 6 "Ga in het schip..”
Overdenking

Cantors zingen lied 605 vers 1, 2, 3, 4 en 5 "De toekomst is..”
Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Elke bede wordt beantwoord met “"Heer ontferm U”

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.



Mededelingen voor de gemeente.

Er mag nog niet gecollecteerd worden.

In de maand november collecteren we voor Ronald MacDonald Kinderfonds.

Al 30 jaar helpt het Kinderfonds zieke kinderen en hun families in Nederland.

Dankzij de Ronald MacDonald Huizen heeft een ziek kind altijd z'n ouders dichtbij.

Help een Kind. Bestemmingen: Amsterdam, Brabant, Den Haag, Groningen, Leiden,

Maastricht. Zieke kinderen voelen zich beter met hun ouders, broertjes en zusjes

in de buurt. Ouders houden de zorg beter vol als ze dicht bij hun ziek kind kunnen

zijn. Steun met uw gift.

- Collecte diaconie Ronald MacDonald Kinderfonds kan worden overgemaakt op NLO4
RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen

- Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41
t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen

Cantors zingen lied 725 vers 1, 3 en 4 "Gij boden rond..."
Zegen - afgesloten met gezongen AMEN (Cantors)

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger: ds. H. Huizenga uit Bedum
Ouderling van dienst: Lammechien Nijboer
Diaken: Trix Pruim

Organist: Marten van Esch

Lector: Tineke Gelmers

Cantors: Heleen Hartman, Erik Stam



Diensten voor de komende twee weken:

Zondag 22 november - Gedachtenisdienst om 10.00 uur in de
Kloosterkerk van Ten Boer. Opgave verplicht.

Voorganger ds. K. Pieterman uit Niekerk.

Tussen 12.00 en 13.00 uur is de kerk open voor diegene die niet in de
gelegenheid is geweest om tijdens de dienst aanwezig te zijn geweest
een kaarsje te ontsteken.

Zondag 29 november - eerste adventsdienst om 10.00 uur in de kerk
van Ten Boer.

Voorganger ds. R. Poede uit Wittewierum

Voor de kinderen is er tijdens de adventszondagen ‘zondagschool'.

Activiteiten in kerk/stee

Middaggebed
Vrijdag 20 november - aanvang 12.00 uur in de Kloosterkerk.

Pelgrimeren

Zaterdag 21 november is de 2% pelgrimswandeling. Vertrek om 9.00
uur vanaf H. Westerplein (onder voorbehoud, afhankelijk van de nieuwe
persconferentie en daarmee hangende maatregelen). We wandelen in en
rond Onderdendam. Opgave bij Lina Mensinga.

Liturgisch Bloemschikken
In verband met de coronamaatregelen gaat deze avond op 26 november
NIET door.



