ORDE van DIENST voor ZONDAG 14 maart 2021

4% zondag in de Veertigdagentijd

KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER - WOLTERSUM - SINT ANNEN

Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer



Dienst van de voorbereiding

We luisteren naar orgelspel

Welkom door de ouderling

Stilte en aansteken van de kaarsen

We luisteren naar psalm 122 “"Hoe sprong mijn hart hoog..”

1. Hoe sprong mijn hart omhoog in mij,
toen men mij zeide: '‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!"

Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en wel gebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2.

Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

naar ‘s Heren woord, om zijn
naams ere!

Zo is het Israél gezegd:

hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
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Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort
Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

om u met vrede te ontmoeten!

Om al mijn broeders binnen u,
om's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.



Bemoediging en Drempelgebed

V: Onze hulp is in de haam van de Eeuwige

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: O God, keer U naar ons toe

A: en doe ons weer leven met hart en ziel

V: Doe weg, alles wat instaat tussen U en ons
tussen ons en onze naast

A: Maak ons vervuld van uw liefde
Amen.

Gebed om ontferming wordt na iedere bede beantwoord met
lied 301k -

Kyrie eleison

Christe eleison

Kyrie eleison

Aandacht voor de liturgische schikking

Dienst van het woord

Gebed bij de opening van het Woord
Eerste lezing - Jozua 4 vers 19 tot Jozua 5 vers 1 en vers 10-12

We luisteren naar lied 322 "Die chaos schiep tot mensenland”

1.

Die chaos schiep tot mensenland,

die mensen riep tot zinsverband,

Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.

Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.



2.

Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,

hun overgaande liefde,

hun weeén die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.

3

Zijn onvergankelijk testament

dat Hij ons in de dood nog kent -

de dagen van ons leven

ten dode opgeschreven,

ten eeuwig leven omgewend.

Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft

Evangelielezing - Johannes 6 vers 1-15

We luisteren naar lied 392 "Wie kent de eenvoud van het breken”

Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?

Er is een kind bereid tot delen,

het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.

Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,

wij zijn geschapen om fe geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

Er is een mens ons bijgebleven,

bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven,
een vis is tekenend voor hem.

Overdenking

Orgelspel



Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed - Voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U"

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde, zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen voor de gemeente.

- Zeven werken van barmhartigheid.

- collectedoeleinden

- Collecte diaconie voor Bloemen en eigen gemeentewerk kan worden
overgemaakt op NLO4 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten
Boer-Woltersum-Sint Annen

- Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op NL11 RABO
0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint
Annen

We luisteren naar lied 981 “"Zolang er mensen zijn op aarde”

1. 2

Zolang er mensen zijn op aarde, Zolang de mensen woorden spreken
zolang de aarde vruchten geeft, Zolang wij voor elkaar bestaan
zolang zijt Gij ons aller Vader, Zolang zult Gij ons niet ontbreken
wij danken U voor al wat leeft. Wij danken U in Jezus' haam.
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Gij voedt de vogels in de bomen,  Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij kleedt de bloemen op het veld, Gij redt de wereld van de dood.

O Heer, gij zijt mijn onderkomen  Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
En al mijn dagen zijn geteld. Zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
Uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gij zelf zijt in ons midden,
O heer, wij zijn van uw geslacht.

Zegen.

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger: da. Gonny de Boer
Ouderling van dienst: Erik Stam
Organist: Hendrik Ritsema
Lector: Wilma Dam
Techniek: Jan Pruim

Koster: Lina Mensinga



Diensten voor de komende twee weken:

Zondag 21 maart - 5% zondag in de veertigdagentijd - onlinedienst om
10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer. Voorganger da. Gonny de
Boer

Zondag 28 maart - 6% zondag in de veertigdagentijd - onlinedienst om
10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer. Voorganger ds. K. Pieterman
uit Niekerk

Voor alle activiteiten, ook de kerkdiensten en vespers, in en buiten de
Kloosterkerk: zie de nieuwsbrief en website. Niets is zeker op dit
moment of het doorgaat en hoe het doorgaat.



Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd

Geen hoogdravende bloemschik stukken omdat fysiek kerk zijn nog niet
aan de orde is.

Maar om in deze veertigdagentijd helemaal zonder liturgisch
bloemschikking te zijn, dat doen we ook niet.

Daarom heeft de Liturgisch bloemschik groep een alternatief

bedacht aan de hand van de brochure "Liturgisch bloemschikken

in de veertigdagentijd en Pasen".

De basisschikking bestaat uit 7 vaasjes met daarin telkens
bloemen of takjes die bij de desbetreffende zondag en lezing
hoort. Op de liturgie komt iedere zondag een stukje tekst voor
bij de viering en bij de schikking.

Tekst voor bij de viering voor 14 maart - De naakten kleden

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de
blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets
over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes,
feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en
ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we bovendien bewust zijn van
waar onze kleding vandaan komt en ons niet kleden met onrechf.

Tekst bij de schikking.

Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt.
Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Voor deze schikking
worden de glazen bekleed. In de glazen staan "bloesem” takken die als
een "soort mantel” naar elkaar toe vallen.



