ORDE van DIENST voor ZONDAG 21 maart 2021

5% zondag in de Veertigdagentijd

KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER - WOLTERSUM - SINT ANNEN

Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer



Dienst van de voorbereiding

We luisteren naar orgelspel
Welkom door de ouderling

Stilte en aansteken van de kaarsen
Bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
A: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed - we luisteren naar lied 296 “"Die de morgen ontbood”

1. Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!

2. Ondoofbaar vuur,
over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen,
doe ons gedijen in uw ogen!

Refrein: Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt,

Gebed om ontferming wordt na iedere bede beantwoord met refrein
van lied 547

Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Aandacht voor de liturgische schikking



Dienst van het woord

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing - Johannes 12 vers 20-36

We luisteren naar lied 807 “"Een mens te zijn op aarde”

1

Een mens te zijn op aarde,

is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde

is leven van de wind.

3

De vossen hebben holen

de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen -

maar wie is onze weg?

5

Een mens te zijn op aarde

is pijnlijk begenadigd zijn

en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde

als alles is volbracht.

Overdenking

Orgelspel

2

De bomen hebben wortels

de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels

maar mensen gaan voorbij.

4
De mensen hebben zorgen

het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.

Wie kent de dag van morgen?

De dood komt lang verwacht.

6

Hoe zullen wij volbrengen

wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen

tot alles is voltooid.



Lied 561 vers 1, 4 en 5 door orgel en voorganger (gesproken tekst)

1

O liefde die verborgen zijt

in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm u over ons bestaan,

het wordt verraden en verdaan.

5.  opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn

4

O liefde uit de eeuwigheid

die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

waarmee de mensen mensen zijn.

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U"

Onze Vader (bewerking Huub Oosterhuis)

Onze vader verborgen

uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde

uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -

Doof de hel in ons hoofd

leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst
kome wat komt.

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.



Mededelingen voor de gemeente.

Zeven werken van barmhartigheid.
collectedoeleinden

Collecte diaconie voor Bloemen en eigen gemeentewerk kan worden

overgemaakt op NLO4 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten
Boer-Woltersum-Sint Annen
Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op

NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-

Woltersum-Sint Annen

We luisteren naar lied 556 vers 1, 3 en 5 “Alles wat over ons
geschreven is door Nederland Zingt

1

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Zegen.

Orgelspel



Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger: da. Gonny de Boer
Ouderling van dienst: Wilma Dam
Organist: Jan Faber

Lector: Ria Ziengs
Techniek: Jan Pruim

Koster: Lina Mensinga

Diensten voor de komende twee weken:

Zondag 28 maart - 6% zondag in de veertigdagentijd - Palmpasen -
onlinedienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer. Voorganger
ds. K. Pieterman uit Niekerk

Zondag 4 april - Paasochtend - online dienst om 10.00 uur in de
Kloosterkerk van Ten Boer.
Voorganger da. Gonny de Boer

Zondag 4 april - Grunniger Poaskedainst om 17.00 uur vanoet de
Kloosterkerk van Ten Boer

Veurganger is ds. Kloas Pieterman oet Niekerk.

Mit waarken: Johanna Bart (solozang) en Roelof Kuik (orgel)
Dizze dainst wordt online oetzonden zoals ook de mérgendainst
oetzonden wordt.

Voor alle activiteiten, ook de kerkdiensten en vespers, in en buiten de
Kloosterkerk: zie de nieuwsbrief en website. Niets is zeker op dit
moment of het doorgaat en hoe het doorgaat.



Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd

Geen hoogdravende bloemschik stukken omdat fysiek kerk zijn nog niet
aan de orde is.

Maar om in deze veertigdagentijd helemaal zonder liturgisch
bloemschikking te zijn, dat doen we ook niet.

Daarom heeft de Liturgisch bloemschik groep een alternatief

bedacht aan de hand van de brochure “Liturgisch bloemschikken

in de veertigdagentijd en Pasen".

De basisschikking bestaat uit 7 vaasjes met daarin telkens
bloemen of takjes die bij de desbetreffende zondag en lezing
hoort. Op de liturgie komt iedere zondag een stukje tekst voor
bij de viering en bij de schikking.

Tekst voor bij de viering voor 21 maart - De hongerige te
eten geven.

Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen
over onze oogst. Nu zien we zaden ontkiemen. We vieren het begin van
een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten,
als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld,
zo delen wij dat wij hebben met elkaar, zoals voedsel de basis is van ons
bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet
voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

Tekst bij de schikking.

Brood om te leven. Brood om te delen. In veel kerken wordt er
gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld. In deze schikking
mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. Net als ontkiemde
zaadjes, beginnende plant jes, dat wat ons fe eten geeft en dat
wat we kunnen delen met een ander.






