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Witte Donderdag 1 april 
 

Dienst van de voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Welkom  

      

Stilte en aansteken van de kaarsen  

 

We luisteren naar lied 556 “Alles wat over ons geschreven is” 

 

1. Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 

 

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die zoon van David zijt en man van smarte, 

koning der Joden die de dood verdreef. 

 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
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De groet: 

V:  De Eeuwige is met u allen 

A: Zijn vrede is met u 

 

Bemoediging   

 

Wie woont in de hoede van de Allerhoogste 

overnacht in de schaduw van de Eeuwige 

Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 

Hij is een schild en muur om je heen 

 

Gebed 

 

Aandacht voor de liturgische schikking 

 

- Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de 

Witte Donderdag. De vazen zijn omgeruild door wijnglazen gevuld 

met wijn en de korenaren symboliseren het brood evenals de matzes 

het ongedesemd brood voorstelt. 

 

 



4 

 

Dienst van het woord 

 

Korte inleiding op de lezingen 

 

Lezing - Exodus 12 vers 1-13 

 

Pesachfeest en uittocht uit Egypte 

De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: ‘Voortaan 

moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg 

tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze 

maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin 

één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er 

samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het 

aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong 

van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een 

mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek. Houd dat 

apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de 

voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer 

slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier 

gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel 

strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met 

ongedesemd brood en bittere kruiden. Het dier mag niet halfgaar 

of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd, en in 

zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er de 

volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets 

overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het 

eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in 

grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het 

pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar 

alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, 

en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik 

ben de HEER. Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik 

jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke 

plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. 
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Orgelspel lied 816 vers 1 

 

1. Dat wij onszelf gewonnen geven 

Aan het bevrijdende bestaan, 

Aan wat ons uitdaagt om te leven. 

Dat wij de stille roep verstaan. 

 

Lezing - Exodus 12 vers 14-20 

 

Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als 

een feest ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd 

van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren. Eet 

dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op 

de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die 

zeven dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de 

gemeenschap van Israël gestoten worden. De eerste en zevende 

dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide 

dagen mag er geen enkele bezigheid verricht worden, jullie mogen 

alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft. Dit voorschrift 

blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie 

het feest van het Ongedesemde brood vieren, omdat ik jullie die 

dag, in groepen geordend, uit Egypte heb geleid. Van de avond van 

de veertiende dag van de eerste maand tot de avond van de 

eenentwintigste dag van die maand moeten jullie ongedesemd 

brood eten. Gedurende die zeven dagen mag er geen zuurdesem in 

jullie huizen te vinden zijn; iedereen die iets eet dat zuurdesem 

bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden, of 

het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet. Eet niets dat 

met zuurdesem bereid is; eet uitsluitend ongedesemd brood, waar 

jullie ook wonen.” 

 

Orgelspel lied 816 vers 2 

 

2. Dat wij versteende zekerheden 

verlaten om op weg te gaan. 

Dat niet de greep van het verleden 

ons achterhaalt en stil doet staan. 
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Lezing - Exodus 12 vers 21-28 

 

Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een 

lam of een bokje kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als 

pesachoffer. Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in de 

schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide 

deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, want 

de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij 

een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur 

voorbijgaan, hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen 

binnen te gaan en u te treffen. Dit voorschrift blijft voor u en uw 

kinderen voor altijd van kracht. Ook als u eenmaal in het land bent dat 

de HEER u zal geven, zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere 

houden. En als uw kinderen dan vragen: “Wat betekent dit gebruik?” 

antwoord dan: “Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat hij de 

huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren 

strafte; ons heeft hij gespaard.”’ Toen knielden de Israëlieten en bogen 

ze zich diep neer, en ze deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had 

bevolen. 

 

 Orgelspel lied 816 vers 3 

 

3. Omdat de huizen die wij bouwden 

geen onderkomen kunnen zijn. 

Omdat het bloedeloos vertrouwde 

ons achterdochtig maakt en klein. 

 

Lezing - Johannes 13 vers 1-15 

 

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen 

was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de 

mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen 

zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. 

De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe 

aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle 

macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug 

zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, 

sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de 
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voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die 

hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt 

toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, 

begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘O nee,’ zei 

Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als 

ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ antwoordde hij: ‘Heer, 

dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’  Hierop 

zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij 

is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ Hij wist 

namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein 

waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan 

en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg 

hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want 

dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen 

heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; 

wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.  

 

We luisteren naar “Water van de reiniging” uit de Graankorrel 

- Ondertussen wordt water uitgegoten in een schaal 

 

Water van de reiniging 

Was al het vuil van deze winter, 

Tegenslag en duisternis. 

Het stof van deze dag af, was af. 

Maak ons schoon van lijf en leden 

Water van de zuivering. 

 

Kruiden van de reiniging, 

Klein hoefblad, weegbree, maarts viooltje 

Lepelblad en waterkers, 

Viooltje, driekleur, brandnetel, 

Eerste bloeien jonge loten, 

Kruiden van de zuivering. 
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Dienst van de Tafel 

 

Tafelgebed 

Goede God, 

Bron van ons bestaan.  

Uw woord was het begin,  

stelde de hemel 

en grondvestte de aarde.  

 

Uw woord schiep orde tussen licht en duisternis.  

Uw adem riep planten, dieren en mensen tot zijn. 

Uw woord was het begin van leven. 

Een leven om licht en vreugde. 

Uit overstromende liefde  

schonk U uw zoon 

aan mensen. 

Zonder voorbehoud,  

liefde tot het uiterste.  

Opdat allen in uw liefde zouden zijn. 

 

Jezus, op zijn tijd, 

sprak tot zijn leerlingen: 

Ik geef jullie mijn vreugde 

opdat jullie vreugde volmaakt zal zijn.  

Hebt elkaar lief, 

zoals ik jullie heb liefgehad. 

 

Hij knielde 

en waste met water 

het stof van hun voeten.  

Zijn gebaar voor: 

Ik heb jullie lief. 

Zo volkomen, radicaal,  

dat ik mijn leven 

geef voor jullie. 

Er is geen groter liefde  

dan je leven geven voor je vrienden. 

Vanaf nu noem ik jullie geen 
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dienaren meer, 

maar vrienden. 

 

Zie hier: 

Dit brood, deze wijn,  

dit ben ik, dit is mijn liefde, 

de liefde van mijn Vader. 

Dit is alles wat ik ben, 

voor jullie. 

In het breken van het brood  

en in het delen van de wijn  

leven jullie in mij 

en met mij. 

Deze overgave, deze toewijding 

tot het uiterste 

mogen wij steeds herinneren 

steeds zoeken, 

en steeds ervaren, 

wanneer wij in uw geest leven. 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood  

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  

Amen. 
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We luisteren naar “Brood” uit de Graankorrel 

- Ondertussen wordt het brood gebroken en de wijn geschonken 

 

Brood der ellende, brood van de haast, 

Brood der bevrijding, herinnering. 

 

 

Doorgang naar de Goede Vrijdag 

 

Lezing – Johannes 14 vers 15-21 

 

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader 

vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal 

zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, 

want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij 

woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen 

achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij 

niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie 

zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in 

mij zijn en dat ik in jullie ben. 21Wie mijn geboden kent en zich eraan 

houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en 

mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 

 

We luisteren naar lied 566 “Midden in de dood” 

  

1 Midden in de dood   2 Dood is ons bloed,  

Zijn wij in het leven,    dood voor onze ogen,  

Want Eén breekt het brood   maar Hij geeft ons moed,  

Om met ons te leven    dat wij leven mogen  

Midden in de dood    met de dood in ’t bloed. 

 

3 Dat wij uit de dood   4 Lamp voor onze voet,  

opstaan om te leven,    licht voor onze ogen,  

etend van het brood    geef ons levensmoed 

dat Hij heeft gegeven    met de dood voor ogen, 

 midden in de dood.   met de dood in ’t bloed. 
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5 Jezus, uit de dood   6 Wees voor ons de wijn,   

opgestaan tot leven,    dat wij van U drinken. 

wees voor ons het brood,   Wees voor ons de pijn,  

dat wij in U leven    dat wij in U zinken, 

midden in de dood.   dat wij in U zijn. 

 

 

 

 

 

De Tafel wordt leeggemaakt, in stilte verlaten we de kerk.  
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Goede Vrijdag 2 april 
 

Zeven kruiswoorden 

 

Het is stil in de kerk. 

Wij brengen alles tot zwijgen, 

ook het orgel zwijgt. 

De dienst begint in diepe stilte. 

 

 

 

Inleiding op de dienst: Zeven kruiswoorden 

 

Wat zeg je als je de dood in de ogen kijkt? Vàlt er dan nog iets te 

zeggen? Zeven zinnen sprak Jezus aan het kruis volgens de Bijbel. 

Zeven aangrijpende, geladen uitroepen. Niet alleen de laatste 

woorden van een mens die lijdt, maar ook van Gods geliefde Zoon.  

Wat zeggen ze ons? Kunnen ze ons ondersteunen en inspireren? 

 

Bij die zeven kruiswoorden zijn beelden gemaakt door Arcabas 

voor de Onze Lieve Vrouwe-kerk van Scherpenheuvel. Arcabas 

maakt voor die kerk het veelluik Passie en Verrijzenis, waaruit we 

vandaag het gedeelte rond de kruiswoorden laten zien.  

De zeven kruiswoorden hebben ook veel musici geïnspireerd. In 

afwisseling met de woorden, de liederen en de beelden zullen we 

een paar gedeelten beluisteren uit de Sieben Worte Jezus am 

Kreuz, door Heinrich Schütz. 
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Gebed 

 

We luisteren naar lied 558 vers 1, 6 en 8 “Jezus om uw lijden groot” 

 

1. Jezus om uw lijden groot, 

Om uw leven en uw dood 

Die volbrengen ’t recht van god, 

Kyrie eleison. 

6. Om het zwijgen, het geduld, 

 waarmee Gij de wet vervult, 

 als men vruchtloos zoekt naar schuld, 

 Kyrie eleison. 

 

8. Om de doornen van uw kroon, 

 om de geseling en de hoon, 

 roepen wij, o Mensenzoon 

 Kyrie eleison 

 

Woorden bij de liturgische schikking 

 

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een –dood- stille tijd.  

Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen staat 

een kruis van stekelige takken. Rode gerbera’s staan als ‘bloed dat 

vloeit’. Het stenen hart is gesloten, we richten ons niet meer naar 

buiten, we zijn naar binnen gericht. 
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Lezingen 

 

Lucas 23 vers 33-37 “Vader, vergeef hun” 

 

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, 

samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander 

links. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze 

doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te 

dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en 

zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de 

messias van God is, zijn uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot 

met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl 

ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ 

 

We luisteren naar “Die sieben Worte Jesu am Kreuz: Vater vergib 

ihnen” van Heinrich Schütz 

 

Lucas 23 vers 38-43 “Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn” 

 

Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de 

Joden’. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: 

‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander 

wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor 

God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend 

en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets 

onwettigs gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw 

koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je 

met mij in het paradijs zijn.’ 

 

We luisteren naar lied 561 

 

1                                  2 

O liefde die verborgen zijt   Hoe achtloos in ons midden wordt 

in diepe stilten eeuwigheid,   het kostbaar mensenbloed gestort 

erbarm u over ons bestaan,   en in het onbarmhartig licht 

het wordt verraden en verdaan.  het kruis des Heren opgericht. 
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3                              4 

De minsten van de mensen zijn  O liefde uit de eeuwigheid 

daar uitgestrekt in angst en pijn.  die met ons mens geworden zijt, 

Tot aan het eind der wereld lijdt  wij bidden, laat ons niet alleen 

Christus in hun verlatenheid.  in al het duister om ons heen, 

 

5 

opdat ook wij o Heer U niet 

verlaten in uw diep verdriet 

maar bij U zijn in al de pijn 

waarmee de mensen mensen zijn. 

 

Johannes 19 vers 25-27 “Vrouw zie uw zoon; zoon zie uw moeder” 

 

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de 

vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag 

staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn 

moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ 

Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. 

 

Mattheüs 27 vers 45-47 “Waarom hebt u mij verlaten” 

 

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur 

aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een 

schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn 

God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat 

hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’  

 

We luisteren naar “Die sieben Worte Jesu am Kreuz: Mein Gott, 

warum”? van Heinrich Schütz. 

 

Johannes 19 vers 28-29 “Ik heb dorst” 

 

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in 

vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een vat 

zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten 

die naar zijn mond.  
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We luisteren naar psalm 42 vers 1, 5 en 7 

 

1. Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 

juichend staan in zijn voorhoven. 

 

5. Laat zijn trouw de dag verblijden 

en zijn lied de duisternis. 

Tot Hem roep ik in mijn lijden, 

Die de God mijns levens is: 

Vaste grond van mijn bestaan, 

Waarom ziet Gij mij niet aan? 

Moet ik onder ’s vijands slagen 

Thans dit somber rouwkleed dragen? 

 

7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 

 vleugellam geslagen ziel, 

 hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel, 

Eens verschijn ik voor de Heer,  

vindt mijn ziel het danklied weer: 

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 

altijd aan de dood ontheven. 
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Johannes 19 vers 30 “Het is volbracht” 

 

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog 

zijn hoofd en gaf de geest. 

 

We luisteren naar lied 571 

 

1. in stille nacht houdt Hij de wacht 

waar alle anderen slapen. 

De ogen zwaar, de harten moe, 

Hebben wij Hem verlaten. 

 

2. Waarom blijft niet het laatste lied 

in onze harten hangen? 

De lofzang klonk, maar is verstomd. 

De dood houdt ons omvangen. 

 

3. Een beker vol van vreugdewijn 

heeft Hij met ons gedronken. 

Een bittere kelk vol eenzaamheid 

hebben wij Hem geschonken. 

 

4. In stille nacht heeft Hij volbracht 

de doortocht voor ons leven. 

De nieuwe morgen van Gods trouw 

heeft Hij aan ons gegeven. 

 

5. Tot aan het einde van de tijd 

zal ik zijn wachtwoord horen: 

Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij, 

en ik Hem toebehoren. 
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Lucas 23  vers 44-46 “in uw handen leg ik mijn geest” 

 

Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon 

verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het 

voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: 

‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij 

de laatste adem uit. 

 

 

 

De paaskaars wordt gedoofd 

 

 

 

We luisteren naar “Die sieben Worte Jesu am Kreuz: 

Symphonia”van Henrich Schütz. 

 

Lucas 23 vers 47-56 “Na Jezus’ dood” 

 

De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: 

‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’ De mensen die voor het 

schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden 

gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst 

sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand 

blijven staan, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en 

alles hadden zien gebeuren. Er was ook een man die Josef heette en 

afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij was een raadsheer, een 

goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God 

verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van 

de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van 

Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het 

in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was 

gebruikt. Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna 

aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, 

volgden Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ 

lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze 

geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in 

acht. 
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We luisteren naar “Laten wij dan nu begraven” uit de Graankorrel 

 

Laten wij dan nu begraven 

Wie zijn taak hier heeft gedaan 

Toevertrouwen aan de aarde 

Met zijn woorden verdergaan, 

Stof uit stof en as uit as. 

 

Laten wij dan nu de tranen 

Van verdriet en van gemis, 

Laten vallen op de aarde 

Die ons wieg en woning is. 

Stof uit stof en as uit as. 

 

Laten wij dan nu verzorgen 

Wat er bleef van deze mens, 

Weten dat zijn geest geborgen 

Bij de Bron van alles is. 

Stof uit stof en as uit as. 

 

Gebeden 

 

 

We luisteren naar Wachet und betet” een Taizélied 

 

 

Slotgebed 

 

In stilte verlaten we de kerk. 
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