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Dienst van de voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Welkom 

 

Stilte en aansteken van de kaarsen  

      Allen gaan staan  

 

We luisteren naar lied 275  

 

1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

En hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

Onder uw vleugels rusten wij. 

 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

 Niet hoog en breed van ons vandaan, 

 Gij zijt zo menselijk in ons midden 

 Dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

 En niemand heeft U ooit gezien. 

 Maar wij vermoeden en geloven 

 Dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

4. Gij zijt in alles diep verscholen, 

 In al wat leeft en zich ontvouwt. 

 Maar in de mensen wilt Gij wonen 

 Met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 Waar ook ter wereld mensen zijn, 

 Blijf zo genadig met ons bezig, 

 Tot wij in U volkomen zijn. 
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Groet gezongen door de voorganger. 

 

Wij groeten elkaar en samen groeten wij Gods Geest die nader komt. 

 

Bemoediging en Drempelgebed  

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Eeuwige, onze God, 

    wij die u nooit hebben gezien, 

A: zie ons hier staan. 

V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 

A: wees onze hulp, 

V: en dat Gij ons bij name kent, 

A: leer ons U kennen 

V: Die Bron van leven wordt genoemd, 

A: doe ons weer leven 

V: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 

A: wees hier aanwezig. Amen. 

      Allen gaan zitten 

 

Kyriëgebed  

 

 

We luisteren naar psalm 146c vers 1 en 4 – op het orgel 

 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 

Zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

Roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

Worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 
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4. Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde, 

die al wat is tot aanzijn riep, 

de enige God die zijn macht openbaarde, – 

Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 

Hij, die het al heeft in zijn hand, 

houdt ook ons zwak geloof in stand. 

Halleluja! Halleluja! 

 

Dienst van het woord 

 

Gebed van de zondag – lied 333 gezongen door de voorganger met 

orgelbegeleiding 

 

Kom, Geest van God,  

Maak onze harten open, 

Dat Christus bij ons woning vindt. 

 

Lezing – Genesis 11 vers 1-9 

 

Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de 

mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een 

vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten 

we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De 

kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. Ze 

zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de 

hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over 

de hele aarde verspreid raken.’ Maar toen daalde de HEER af om 

te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen 

waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, 

dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat 

ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij 

naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, 

zodat ze elkaar niet meer verstaan. De HEER verspreidde hen van 

daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo 

komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer 
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verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van 

daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. 

 

We luisteren naar lied – 680 

 

1. Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods, 

Daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, lichtengel, in de nacht 

Van onze geest, verward en trots. 

 

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

is alle denken, alle doen 

zo leeg en woest, zo dood, als toen 

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 

3. Er is geen licht dan waar Gij zijt, 

uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 

geen leven, dan waar Gij het wekt 

in een gemis dat naar U schreit. 

 

4. Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 

Kom, wees aanwezig in het woord; 

wek onze geest, opdat hij hoort, 

wek ons tot leven, hier en nu. 

 

5. O heilige Geest, wij zijn verblijd: 

Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 

legt zelf dit lied ons in de mond, 

ten teken dat Gij bij ons zijt. 
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Lezing – Handelingen  2 vers 1-24 

 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 

elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 

hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 

vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 

vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en 

allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide 

toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 

ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 

afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid 

weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring 

omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen 

taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en 

zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe 

kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 

horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, 

Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en 

Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden 

uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, 

mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen 

taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van 

hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te 

betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel 

dronken zijn.’ Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf 

andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, 

Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en 

neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; 

het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu 

gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: “Aan het einde 

der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. 

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen 

visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn 

dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, 

zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan 
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de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en 

vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de 

maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 

Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” 

Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door 

God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de 

wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn 

toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig 

Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen 

laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt 

en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn 

macht over hem niet behouden.  

 

We luisteren naar lied 701 – gezongen door de voorganger met 

orgelbegeleiding 

 

1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

Onder haar chaos van de eerste dag; 

Zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

Wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

 

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is 

 

4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
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Overweging  

 

Orgelspel 

 

We luisteren naar lied 686 

 

1. De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 

 

2. Wij zijn in Hem gedoopt   

Hij zalft ons met zijn vuur.   

Hij is een bron van hoop   

in alle dorst en duur.    

Wie weet vanwaar Hij komt   

wie wordt zijn licht gewaar?   

Hij opent ons de mond   

en schenkt ons aan elkaar.   

 

3. Geest die ons bewoont  

verzucht en smeekt naar God  

dat Hij ons in de Zoon  

doet opstaan uit de dood.  

Opdat ons leven nooit  

in weer en wind bezwijkt,  

kom Schepper Geest, voltooi  

wat Gij begonnen zijt. 
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Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U” 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Mededelingen voor de gemeente. 

- collectedoeleinden 

- Collecte diaconie voor World Servants kan worden overgemaakt op 

NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-

Sint Annen 

- Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op  

NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-

Woltersum-Sint Annen 
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We luisteren naar lied 675 in een bewerking van Stef Bos 

 

1.                            

Geest van hierboven,    

leer ons geloven,     

hopen, liefhebben door uw kracht!   

Hemelse vrede,     

deel u nu mede     

aan een wereld die U verwacht!   

 

 

Zegen. 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u wachten met het verlaten van de kerk totdat u een seintje 

krijgt van de koster. 

 

 

 

Na de dienst staat de koffie klaar – mits het goed weer is. 

U mag uw kopje koffie/thee meenemen naar buiten om daar nog even 

na te praten. 
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Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger:   da. Gonny de Boer 

Ouderling van dienst:  Erik Stam 

Organist:   Hendrik Ritsema 

Lector:   Lenie Havinga 

Techniek:   Jan Pruim 

Koster:   Lina Mensinga 

 

  

 

Diensten voor de komende twee weken: 

 

Zondag 30 mei – online - clusterdienst vanuit Stedum – aanvang 10.00 

uur 

Voorganger ds. N. Boonstra uit Groningen 

!!!! Er is dan geen (fysieke en online) dienst vanuit de Kloosterkerk !!!! 

 

Zondag 6 juni – fysieke en online dienst om 10.00 uur in/vanuit de 

Kloosterkerk van Ten Boer 

Voorganger da. Gonny de Boer 

 

 

We mogen weer dertig mensen toelaten in de kerk. Wilt u graag de 

dienst bijwonen – met corona maatregelen – dan kunt u dat kenbaar 

maken bij de scriba. 

 

Voor alle activiteiten in en buiten de Kloosterkerk: zie de nieuwsbrief en 

website of ze doorgaan en hoe ze doorgaan.  
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