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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Begroeting door de ouderling 
      
Stilte en aansteken van de kaarsen  
 
Aandacht voor de liturgische schikking 
 

Allen gaan staan 
 
Lied 137 uit Tussentijds vers 1, 2 en 3 
“Uit het duister hier gekomen” 
 

1. Uit het duister hier gekomen 
Mensen van de wereldnacht 
Onbestemd verward in dromen 
Niet vermoedend wie hen wacht 
Zoekend of een woord opgaat 
Als een ster van dageraad. 

 
2. In een sleur van ongenade, 

in elkaar verward en blind. 
Slepen wij ons voort ten kwade 
als niet Eén ons zoekt en vindt. 
Als niet Gij de nacht bezweert, 
onze gang ten goed keert. 
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3. Nacht waarin zou zijn geboren 
Die de naam heeft ‘dat Gij redt’ 
Morgentaal in onze oren 
Hemel op ons hoofd gezet 
Ogenwenkend woord van u 
Nieuw getijde dat is nu. 

 
Groet en Bemoediging  
 
Gebed  

Allen gaan zitten 
 

Lied – In Dolce Jubilo vers 1 en 2 
 

1. In dulci jubilo, 
Nun singet und seid froh! 
Alle unsre Wonne 
Liegt in praesepio 
Sie leuchtet wie die Sonne 
Matris in gremio 
Alpha es et O. 

  
2. O Jesu parvule, 

Nach Dir ist mir so weh. 
Tröst mir mein Gemüte, 
O puer optime, 
Durch all Deine Güte, 
O princeps gloriae. 
Trahe me post te 

  
Een kind steekt de vier adventskaarsen aan 
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Dienst van het woord 
 
Gebed van de zondag 
 
Inleidende woorden op de lezing 
 
Lezing – Johannes 1 vers 1-5  
 
Lied 477 vers 1, 2 en 3 “Komt allen tezamen” 
 

1. Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 
(refrein) Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
2. Het licht van de Vader, 

licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
refrein 

 
3. Zingt aarde en hemel, 

zingt nu eng’lenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon:  
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
refrein 

 
Kerstspel/film – “De engel die niet welkom was” 
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Lied - While shepherds watched their flocks by night 
vers 1, 2 en 6 
 
1  While shepherds watched their flocks by night,  

all seated on the ground,  
an angel of the Lord came down,  
and glory shone around.  

 
2  "Fear not’, said he for mighty dread  

had seized their troubled mind  
‘glad tidings of great joy I bring  
to you and all mankind.’  

 
6  ‘All glory be to God on high,  

and to the earth be peace;  
to those on whom his favor rests  
goodwill shall never cease.’ 

 
 
Dienst van gebeden en gaven 
 
Aandacht voor het diaconale project  met film, gedicht 
en lied 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
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Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen voor de gemeente 
 

- Collecte diaconie voor Vluchtelingkinderen in 
Griekenland kan worden overgemaakt op NL04 RABO 
0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint 
Annen of via de Givt code 

- Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op  
NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente 
Ten Boer-Woltersum-Sint Annen of via de Givt code 
 
Lied – “It came upon the midnight clear” vers 1, 2 en 4 
 
1  It came upon the midnight clear, 

that glorious song of old, 
from angels bending near the earth 
to touch their harps of gold: 
"Peace on the earth, good will to men, 
from heaven's all-gracious King." 
The world in solemn stillness lay, 
to hear the angels sing. 

 
2  Still through the cloven skies they come 

with peaceful wings unfurled, 
and still their heavenly music floats 
o'er all the weary world; 
above its sad and lowly plains, 
they bend on hovering wing, 
and ever o'er its Babel sounds 
the blessed angels sing. 
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4  For lo! the days are hastening on, 

by prophet seen of old, 
when with the ever-circling years 
shall come the time foretold 
when peace shall over all the earth 
its ancient splendors fling, 
and the whole world send back the song 
which now the angels sing. 

 
Zending en zegen 
 
Orgelspel 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:  da. Gonny de Boer  
Ouderling van dienst: Dineke Klasens 
Organist:  Hendrik Ritsema 
Lector:   Roelof Kroon 
Kindernevendienst: Mariska Kroon en Lieke Koolaard 
Techniek:  Jan Pruim 
Koster:  Lina Mensinga 
Zangers:  Heleen Hartman, Wilma Naaijer,  
   Trix Pruim, Erik Stam 
Spelers kerstspel o.l.v. Erik Bulthuis 
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Diensten voor de komende twee weken: 
 
 
Zondag 26 december – 2de kerstdag – ochtendgebed om 
10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer. 
Voorganger da. Gonny de Boer 
 
Zondag 2 januari 2022 – dienst om 10.00 uur in de 
Kloosterkerk Ten Boer. 
Voorganger da. H. Fortuin uit Delfzijl 
 
Zondag 9 januari – dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Woltersum 
Voorganger ds. Gonny de Boer 
 
In verband met de geldende covid maatregelen – geen 
koffie drinken na de diensten. 
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Liturgische schikking  
 
Lezen: Johannes 1:1-14 
In het Woord was leven en het leven was het licht voor 
de mensen. (Johannes 1:4) 
 
‘Het licht schijnt in de duisternis.’ Als je die woorden uit 
Johannes leest, lijkt de timing van het kerstfeest niet 
geheel toevallig gekozen. Het is vandaag 25 december 
en een van de kortste dagen van het jaar. Buiten is het 
donker en overal ontsteken mensen het licht. Omdat ze 
zeker vandaag niet in het donker willen zitten. Licht, we 
verlangen ernaar en hebben het nodig. Johannes geeft 
het licht nog een extra dimensie. In het licht van Kerst, 
de 
komst van Christus, zo schetst Johannes, is ook het leven 
zelf gekomen. Het licht voor de mensen is het leven voor 
de mensen. Licht en leven. In de paaskaars zien we beide 
iedere zondag ontstoken. De komst van Christus is meer 
dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: 
het betekent de komst van het leven zelf. 
 
 
Uitwerking symbolische schikking 
De zon is helemaal opgekomen. Tussen de stralen 
Hebben we  bloemen van de phalaenopsis 
(vlinderbloemige orchidee) geplaatst. 
Tussen de stralen zien we sterretjes van licht  
om het extra te laten stralen. 
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Stralend licht 
de nieuwe dag begint 

met sterren in de nacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(De teksten en foto’s van advent en kerst komen uit de brochure 
“Symbolisch bloemschikken Advent en Kerst 2021 uitgegeven door 
Protestantse Kerk Nederland) 

 


