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Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer  
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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst en begroeting van de kerkenraad 
 
Stilte en aansteken van de kaarsen  
 
       Wij gaan staan 

 
Zingen – lied/psalm 25a vers 1 en 2 “Mijn ogen zijn gevestigd…” 
 
De groet: 
V: De Heer zal bij U zijn 
A: De Heer zal U bewaren 
 
Bemoediging en Drempelgebed  
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: ………… 
 
Zingen – lied 274 vers 1 en 2  “Wij komen hier ter ere….” 
 
       U mag gaan zitten 

 
Kyriëgebed  
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Zingen – lied 703 uit Zangen van Zoeken en Zien vers 1 en 3 
 

 
 
3.  Veertig jaren van een leven 

zijn naar mensenmaat een tijd 
om te leren en te delen 
wat met moeite werd verkregen, 
daardoor worden mensen vrij. 
Refrein: Veertig dagen, weken…. 
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Dienst van het woord 
 
Gebed van de zondag. 
 
Met de kinderen …………………………………. 
   …….. de Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing lezing – Psalm 103 
 
aansluitend zingen we psalm 103e “Bless the Lord” 2 á 3 x 

 
Evangelie lezing – Lucas 13 vers 1-9 
 
Zingen – lied 834 
 
Overweging  
 
Zingen – Het liefste lied van overzee 2-56 
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2.  Stilte vraagt om ons vertrouwen, 
koelt de hitte, remt de tred. 
God, de stilte die ons aanspreekt, 
kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimte in ons denken, 
schaduw die de zon laat zien, 
schenk ons moed waar wij te klein zijn, 
geeft geloven doel en zin. 
 

3.  Laten wij in Zijn geest voortgaan, 
open voor elkaars verdriet, 
angsten uit ons leven bannen, 
want de ruimte moet gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, 
ruimte voor zorgvuldigheid, 
ruimte die wij kunnen delen, 
ruimte waar de Geest geleidt! 

 
      De kinderen komen terug 

 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met - lied 367k “Hoor ons bidden…” 
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Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden  
op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen voor de gemeente. 

- Collecte diaconie voor Noodhulp Oekraiëne kan worden overgemaakt 
op NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-
Sint Annen of via de Gift-app 

- Op de laatste bladzijde staat meer informatie over het diaconale 
veertigdagenproject voor de komende week 

- Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op  
NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-
Woltersum-Sint Annen of via de Gift-app 
 
Zingen – lied 418 vers 1 en 2 “God schenk ons de kracht..” 
 
Zegen  
 
Orgelspel 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:   da. Gonny de Boer 
Ouderling van dienst:  Janet Gerbrandy 
Organist:   Jan Faber 
Lector:   Ria Ziengs 
Kindernevendienst:  Mariska Kroon 
Techniek:   Erik Stam en Lindert Kroon 
Koster:   Lina Mensinga 
 
  
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Woensdag 23 maart –  vesper om 19.00 uur in de Kloosterkerk van 
Ten Boer 
 
Zondag 27 maart – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
Voorgangers Lectoren 
 
Woensdag 30 maart –  vesper om 19.00 uur in de Kloosterkerk van 
Ten Boer 
 
Zondag 3 april – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
Voorganger da. Gonny de Boer 
 
Woensdag 6 april –  vesper om 19.00 uur in de Kloosterkerk van 
Ten Boer 
 
Activiteiten  
 
Leeskring 
Dinsdag 22 maart – aanvang 19.30 uur in Kloosterstee Ten Boer 
Opgave bij Gonny de Boer he.deboer@yahoo.com 

mailto:he.deboer@yahoo.com
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Diaconale Veertigdagenproject 
 
20-03-2022  De naakten kleden: 
Project Weggeefwinkel:  
De weggeefwinkel is een plek waar het nu eens niet gaat om 
geld of status, maar waar iedereen, arm of rijk, welkom is om 
spullen te halen en te brengen. Wat de ene niet meer gebruikt, 
kan de ander weer gebruiken. Duurzaamheid! 
De winkel is gevestigd aan de Handelsweg 1a in Ten boer. 
Zij zijn geopend op maandag, dinsdag- en donderdag van 9.00 
- 15.00uur, en op de 1e zaterdag van de maand van 10.00 - 
15.00 uur. U bent daar van harte welkom. 
 
27-03-2022 De vreemdelingen herbergen: 
Zondag27 maart gaan we de vluchtelingen bezoeken die in het 
opvangcentrum aan de Driebondsweg in Groningen zitten. We 
willen hen graag iets lekkers brengen. 
Er zijn al enkele gemeenteleden die gaan bakken maar we 
hebben nog enkele gemeenteleden nodig die mee willen doen. 
U kunt zich opgeven bij de diakenen. 
 


