zelfportret van Kdthe Kollwitz ~ beeld Neue Wache, Berlin

Kathe Kollwitz

Op 24 februari 2024 is het twee jaar
geleden dat de oorlog in Oekraine
begon. Rond deze datum willen we
stilstaan bij het leed van de oorlog. En
dan vooral wat de verliezen veroorzaken:
de dood van je kinderen en andere
geliefden. Daarvoor nemen we het werk
van Kathe Kollwitz als uitgangspunt.
Kollwitz, beeldend kunstenaar van
formaat, tekende, schilderde en
beeldhouwde begin 20e eeuw in Berlijn.
Zijis vooral bekend van het beeld in de
Neue Wache midden in Berlijn: het
gedenkteken voor slachtoffers van
oorlog en tirannie (zie foto).

We kijken deze avond naar beelden van
K&the Kollwitz en praten er samen over.
We koppelen beelden van deze
kunstenaar met Rachel, de ontroostbare
aardsmoeder van Israél.

De avond wordt geleid door Griefje
Ziengs uit Groningen, die ook een inleiding
houdt over leven en werk van Kollwitz.

Plaats

Kloosterstee
Ten Boer

Aanvang
19.30 uur

Datum

Dinsdag
27 februari

Deelnemers

Maximaal
12 personen

Graag van
tevoren opgeven

Contact

Dineke Klasens
dinekeklasens@
hotmail.com
050-3022564



