Verlies en rouw

In twee bijeenkomsten verkennen we
het landschap van verlies en rouw, hoe
we leven met afscheid, hoe we froosten
of denken te troosten.

Een voorzichtig gesprek aan de hand
van teksten, gedichten en eigen
ervaringen. Voorzichtig, want als je
erover spreekt merk je het meteen:
zowel verlies als troost heeft voor ieder
een eigen infimiteit. Alleen luisteren is dus
ook deelnemen aan zo'n gesprek. Uw
aanmelding geldt voor twee avonden.

De beide bijeenkomsten worden
(in-)geleid door Henk van der Spoel, tot
2019 werkzaam als geestelijk verzorger.

Ik weet haast niets meer
van alles wat ik eens heb willen zeggen.
Ik wil haast niets meer zeggen.
Alleen iets van het licht.

Hans Andreus, Klein boek om het licht heen, 1964.

Plaats

Kloosterstee
Ten Boer

Aanvang

19.30 vur

Datum
Donderdag

9 november
16 november

Graag opgave
(eenmaal voor
beide avonden)

Contact

Atty Beetsma
a.g.beetsma@
ziggo.nl
050-3024777



