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Het jaarthema van de Protestantse Kerk voor het komend 
seizoen is: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en 
liefde.’  Het is een thema dat ons uitnodigt om in beweging te 
komen en te ontdekken dat we het verlangen naar geloof, hoop 
en liefde met een heleboel mensen delen. Of ze nu van ‘onze’  
kerk zijn of niet. De oproep ‘Ga mee!’ daagt ons uit om onze blik 
te verbreden, op allerlei manieren. Soms door letterlijk een 
andere omgeving te verkennen. Soms ook door iets te lezen of te 
horen waardoor we op andere gedachten gebracht worden.  
 
In dit boekje presenteren we de activiteiten voor het komende 
seizoen. We hopen dat we met dit aanbod van activiteiten iets 
bij u in beweging brengen. Dat u met ons mee op stap gaat 
naar bijvoorbeeld Veenhuizen of Jorwert. Dat u een film komt 
bekijken, of een boek pakt dat u anders misschien wel nooit 
gelezen zou hebben. Dat u een hapje mee komt eten in de 
Kloosterstee en met andere mensen in gesprek komt. Dat u de 
stoute schoenen aantrekt voor een boeiende 
pelgrimswandeling, of de stilte zoekt in een middagviering of een 
meditatiebijeenkomst.  
Er is vast wel iets bij dat u ‘past’. We nodigen u van harte uit om 
bij een of meer activiteiten aan te schuiven.  
 
De meest actuele informatie  vindt u op de websites en in de 
kerkbladen van onze gemeenten . Het is altijd fijn als u zich even 
aanmeldt, het liefst per mail: dan weten we of er voldoende 
animo is om een activiteit te laten doorgaan.  
Gemeenteleden van de hervormde gemeente Noordwolde-
Zuidwolde zijn ook van harte uitgenodigd om bij een van de 
activiteiten aan te schuiven. 
En ook wie geen lid is van een gemeente, maar wel 
belangstelling heeft voor een activiteit: van harte welkom! 
 

De activiteiten zijn georganiseerd door: 
Commissie Bezinning en Ontmoeting van de Kloosterkerkgemeente 

 Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 
Taakgroep Vorming en Toerusting van de protestantse gemeente 

Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post 
Atty Beetsma, Kees Brak, Gonny de Boer, Dineke Klasens, Siebe Meindertsma, Jeannette Mulder 
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September 
15  vr Middaggebed 12:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
21 do Meditatie 19:30 Kloosterkerk, Ten Boer 
 
Oktober 
4 wo Eet mee in Kloosterstee 18:00 Kloosterstee, Ten Boer 
6 vr Bijbel in beeld 19:30 Trefpunt, Stedum 
7 za Pelgrimeren 09:00 H. Westerplein, Ten Boer 
10 di Dagtocht Veenhuizen 08:30 In- uitstap (zie pag. 6) 
12 do Meditatie 19:30 Kloosterkerk, Ten Boer 
20  vr Middaggebed 12:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
 
November 
1  wo Filmavond 19:30 Trefpunt, Thesinge 
2  do Meditatie 19:30 Kloosterkerk, Ten Boer 
4 za Pelgrimeren 09:00 H. Westerplein, Ten Boer 
9 do Verlies en rouw 19:30 Kloosterstee, Ten Boer 
14 di Leeskring 19:30 Kloosterstee, Ten Boer 
16 do Verlies en rouw 19:30 Kloosterstee, Ten Boer 
17  vr Middaggebed 12:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
18 za Evensong 19:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
28 di Eet mee in Kloosterstee 18:00 Kloosterstee, Ten Boer 
30 do Adventsstuk maken 19:30 De Hoeksteen, Ten Post 
 
December 
15  vr Middaggebed 12:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
 
Januari 
9 di Bibliodrama 19:30 Kloosterstee, Ten Boer 
11 do Eet mee in Kloosterstee 18:00 Kloosterstee, Ten Boer 
16 di Leeskring 19:30 Kloosterstee, Ten Boer 
19  vr Middaggebed 12:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
26  vr Poëzie + Running Dinner 17:30 Meerdere adressen 
 
Februari 
1 do Boekbespreking 19:30 Kloosterstee, Ten Boer 
3 za Pelgrimeren 09:00 H. Westerplein, Ten Boer 
6 di Eet mee in Kloosterstee 18:00 Kloosterstee, Ten Boer 
7 wo Filmavond 19:30 Trefpunt, Thesinge 
15 do Boekbespreking 19:30 Kloosterstee, Ten Boer 
16 vr Middaggebed 12:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
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27 di Lezing Käthe Kollwittz 19.30 Kloosterstee, Ten Boer 
29 do Boekbespreking 19:30 Kloosterstee, Ten Boer 
 
Maart 
2 za Pelgrimeren 09:00 H. Westerplein, Ten Boer 
7 do Spel-/gezellige middag 14:00 Trefpunt, Stedum 
15  vr Middaggebed 12:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
21 do Eet mee in Kloosterstee 18:00 Kloosterstee, Ten Boer 
 
April 
6 za Pelgrimeren 09:00 H. Westerplein, Ten Boer 
9 di Leeskring 19:30 Kloosterstee, Ten Boer 
11 do Bezoek Nijkleaster Redbadtsjerke, Jorwert 
17 wo Eet mee in Kloosterstee 18:00 Kloosterstee, Ten Boer 
19 vr Middaggebed 12:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
24 wo Filmavond 19:30 Trefpunt, Thesinge 
 
Mei 
9 do Dauwtrappen Vanuit de kerken (zie pag. 23) 
17 vr Middaggebed 12:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
 
Juni 
1 za Pelgrimeren 09:00 H. Westerplein, Ten Boer 
21 vr Middaggebed 12:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
 
Juli 
19 vr Middaggebed 12:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
 
Augustus 
16 vr Middaggebed 12:00 Kloosterkerk, Ten Boer 
 
 
 
Om alvast te noteren 
Elke woensdag vanaf Aswoensdag 14 februari tot Pasen is er om 
19.00 uur een vesper in de Kloosterkerk in Ten Boer.  
Voorafgaand (om 18.30 uur) is er soep voor ieder die dat wil. 
 
Op 9, 11, 12, 18, 19 en 20 mei wordt het Feest van de Geest 
gehouden, waaraan o.a. de Kloosterkerk in Ten Boer zal 
meedoen. Nader bericht volgt via de kerkbladen. 
 
Algemeen 
Voor wie graag een activiteit wil bijwonen, mogen de kosten 
nooit een belemmering zijn. Is dat voor u toch het geval, overleg 
dit dan met de contactpersoon van de betreffende activiteit.   
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Plaats 
 

Kloosterkerk 
Ten Boer 

 
 

Aanvang 
 

12.00 uur 
 
 

Datum 
 

Vrijdagen 
 

15 september 
20 oktober 

17 november 
15 december 

19 januari 
16 februari 
15 maart 
19 april 
17 mei 
21 juni 
19 juli 

16 augustus 
 
 

Contact 
 

Ria Ziengs 
riaziengs@ziggo.nl 

050-3140173 

 

 

Even ontsnappen aan de hectiek van 

alledag en spiritueel opladen? 

 

In de Kloosterkerk is op elke derde 

vrijdag van de maand een kort 

moment waarin we luisteren naar het 

lezen van een psalm, wordt gezongen 

en ruimte is voor stilte. 
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Plaats 
 

Kloosterkerk 
Ten Boer 

 
 
 
 

Aanvang 
 

19.30 uur 
 
 
 
 

Datum 
 

Donderdagen 
 

21 september 

12 oktober 

2 november 
 
 
 

 
 
 

Contact 
 

da. Gonny de Boer 
he.deboer@yahoo.com 

050-8539236 
 

 

 

Te midden van alle hectiek en 

lawaai zijn veel mensen op zoek naar 

rust en stilte. 
 

We beginnen met ontmoeting bij 

een kopje koffie of thee, daarna 

gaan we naar het koor van de kerk 

om daar te mediteren. 
 

Na een korte ontspanningsoefening 

en het voorlezen van een 

inspirerende korte (bijbel)tekst is er 

ruimte voor stilte. 
 

Ervaring met meditatie is niet vereist, 

deze avonden staan voor iedereen 

open. 
 

Trek warme kleding aan! 
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Plaats 
 

Kloosterstee 
Ten Boer 

 
 

Aanvang 
 

18.00 uur 
 
 

Datum 
 

Woensdag 
4 oktober 

 
Dinsdag 

28 november 
 

Donderdag 
11 januari 

 
Dinsdag 

6 februari 
 

Donderdag 
21 maart 

 
Woensdag 

17 april 
 
 

Contact 
 

Willy Westerhof 
willywesterhof@ 

hotmail.com 
050-3022244 

 
 

 

Vindt u het leuk om met een groep 

mensen te eten? 

 

Een kookgroepje bereidt het 

komende seizoen een aantal keren 

een eenvoudige maaltijd en u bent 

van harte welkom om aan te 

schuiven en gezellig mee te eten. 

 
Graag opgave van tevoren. 
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Plaats 
 

Trefpunt 
Stedum 

(Bedumerweg 32) 
 
 
 

Aanvang 
 

19.30 uur 
 
 
 
 

Datum 
 

Vrijdag 

6 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
 

Siebe Meindertsma 
siebemeindertsma. 
bdnl@gmail.com 

 

 

 

In de Bijbel worden veel plaatsen in 

Turkije genoemd. Denk daarbij aan 

de zendingsreizen van Paulus, of aan 

het boek Openbaring. 

 

Siebe Meindertsma neemt ons aan 

de hand van een PowerPoint 

presentatie mee naar verschillende 

plaatsen in Turkije. De foto’s en de 

uitleg erbij geven een beter beeld 

van de verhalen in de Bijbel.  

 

De avond is ook zeer geschikt om 

buren of vrienden uit te nodigen om 

mee te gaan. Van harte welkom! 
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Plaats 

 
Vertrek vanaf 

H. Westerplein Ten Boer 
 
 

Aanvang 
 

09.00 uur 
 
 

Datum 
 

Zaterdagen 
 

7 oktober 
Leens 

4 november 
Noordhorn 
3 februari 

Zijldijk/Oosternieland 
2 maart 

Den Ham 
6 april 

Westerwijtwerd/ 
Middelstum 

1 juni 
Niehove 

 
 

Contact 
 

Lina Mensinga 
linamensinga@ 

hotmail.com 
06-43139402 

 
Graag van tevoren 

opgeven 

 
Hou je van wandelen, maar je wilt 
geen lange tochten maken. Dan is 
de Stichting Pelgrimeren in Groningen 
(SPiG) iets voor jou/u. Afwisselende 
wandelingen van ongeveer 8 á 9 km 
door het mooie Groninger land. 
Daarbij staat één kerk altijd centraal 
en deze is meestal ook te bezoeken. 
 
Pelgrimeren is meer dan alleen 
wandelen. Je staat stil bij het leven, 
terwijl je beweegt. Je wordt bewogen 
door stil te staan. 
 
Voor het komende seizoen staan er 
zes wandelingen gepland (natuurlijk 
onder voorbehoud). 
 
Neem zelf iets te eten en te drinken 
mee, horeca is niet altijd aanwezig. 

 



11 

 

 

 

 
Plaats 

 
Gevangenismuseum 

Veenhuizen 
 
 

Aanvang 
 

10.00 – 17.00 uur 
 
 

Datum 
 

Dinsdag 
10 oktober 

 
 

In- en uitstap 
 

08.30 uur 
station Stedum 

Bushaltes Rijksweg: 
Witte molen Ten Post 

Groene Zoom Ten Boer 
Agrishop Garmerwolde 

 
 

Kosten 
 

50 euro p.p. 
incl. lunch en 
koffie/thee 

 

Contact 
 

Jeannette Mulder 
mulderjt@hetnet.nl 

0596-551822 
 

Opgave uiterlijk 
1 oktober (vol=vol) 

 

 
We beginnen het winterseizoen weer 

met een dagtocht. Ditmaal voor een 

bezoek aan het gevangenismuseum in 

Veenhuizen. Het dorp bestaat 200 jaar. 

Vanaf juli is daar een speciale 

tentoonstelling aan gewijd. 
 
We starten bij aankomst met een kop 

koffie of thee en maken dan een 

informatieve rondrit met de boevenbus 

door Veenhuizen. Vervolgens bezoeken 

we de gevangenis ‘De Rode Pannen’.  
 
Na de inbegrepen lunch vertelt een 

geestelijk verzorger over haar werk in de 

gevangenis. De rest van de middag is 

bestemd voor een bezoek aan het 

gevangenismuseum en de expositie 

‘BEZIN - Geloof achter de tralies’. 
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Plaats 
 

Trefpunt 
Thesinge 

 
 
 

Aanvang 
 

19.30 uur 
 
 
 

Datum 
 

Woensdagen 
 

1 november 
The Swimmers 

 
7 februari 

Van de koele 
meren des doods 

 
24 april 

Nostalgia 
 
 
 

Contact 
 

Kees Brak 
ca.brak@ziggo.nl 

050-5425107 

 
Dit seizoen weer drie films met inhoud. 
Zeker de moeite waard om ze te zien en 
er nog even over na te praten! 
 
The Swimmers 
Twee Syrische zussen ontvluchten hun 
door oorlog verscheurde huis in 
Damascus, zwemmen uren in de woelige 
Middellandse Zee om Griekenland te 
bereiken als asielzoekers voordat ze 
deelnemen aan de Olympische Spelen in 
Rio. 
 
Van de koele meren des doods 
Het tragische verhaal van een rijke vrouw 
wiens seksuele verlangens haar tot een 
prostituee maakten die tegen het einde 
van de negentiende eeuw over de 
straten van Parijs zwerft. 
 
Nostalgia 
Na veertig jaar in Libanon en Egypte te 
hebben doorgebracht, keert ondernemer 
Felice terug naar zijn geboortestad 
Napels in Italië. Hier ontmoet hij Don Luigi, 
een priester die vecht tegen de Camorra 
en de jeugd een betere toekomst 
probeert te geven. 
  



13 

 

 

 

 

Plaats 
 

Kloosterstee 
Ten Boer 

 
 
 
 

Aanvang 
 

19.30 uur 
 
 
 
 

Datum 
 

Donderdag 
 

9 november 
16 november 

 
 
 

Graag opgave 
(eenmaal voor 

beide avonden) 

 
 

Contact 
 

Atty Beetsma 
a.g.beetsma@ 

ziggo.nl 
050-3024777 

 

 
In twee bijeenkomsten verkennen we 
het landschap van verlies en rouw, hoe 
we leven met afscheid, hoe we troosten 
of denken te troosten.  
 
Een voorzichtig gesprek aan de hand 
van teksten, gedichten en eigen 
ervaringen. Voorzichtig, want als je 
erover spreekt merk je het meteen: 
zowel verlies als troost heeft voor ieder 
een eigen intimiteit. Alleen luisteren is dus 
ook deelnemen aan zo’n gesprek. Uw 
aanmelding geldt voor twee avonden. 
 
De beide bijeenkomsten worden 
(in-)geleid door Henk van der Spoel, tot 
2019 werkzaam als geestelijk verzorger.  
 

Ik weet haast niets meer 
van alles wat ik eens heb willen zeggen. 

Ik wil haast niets meer zeggen. 
Alleen iets van het licht. 

 
Hans Andreus, Klein boek om het licht heen, 1964. 

 

 

Tjikkie Kreuger mensen op weg 
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Plaats 
 

Kloosterstee 
Ten Boer 

 
 
 

Aanvang 
 

19.30 uur 
 
 
 

Datum 
 

Dinsdagen 
 

14 november 
16 januari 

9 april 
 
 
 

Opgave 
 

Voor 7 november 
 
 
 

Contact 
 

da. Gonny de Boer 
he.deboer@ 
yahoo.com 
050-8539236 

 

 
Lezen doe je in principe alleen. Maar het 
is ook boeiend om in gesprek te gaan 
over wat je gelezen hebt: ieder heeft zijn 
of haar eigen invalshoek en samen 
ontdek je meer betekenis in een boek. 
 
Drie boeken komen dit seizoen aan bod: 
 Colson Whitehead 

De ondergrondse spoorweg 
Een spannende roman over de 
slavernijgeschiedenis van de 
Verenigde Staten. 
 

 Karl Ove Knausgard 
Herfst 
Karl Ove schrijft brieven aan zijn 
ongeboren dochter waarin zijn 
verwondering over de alledaagse 
werkelijkheid aan het licht komt. 
 

 Elizabeth Strout 
Olive Kitteridge 
Na haar pensionering als lerares wordt 
Olive Kitteridge meer dan ooit 
betrokken bij de menselijke drama’s 
van haar dorpsgenoten. 

 
De deelnemers schaffen de boeken zelf 
aan en lezen die van tevoren.   
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Plaats 

 
Kloosterkerk 

Ten Boer 

 

 

 
 

Aanvang 
 

19.00 uur 

 

 

 
 

Datum 
 

Zaterdag 
18 november 

 

 

 
 

Wie 
 

Dutch Choral 
Singers o.l.v.  

Henk de Vries 

 

 

 
 

Contact 
 

da. Gonny de Boer 
he.deboer@ 
yahoo.com 
050-8539236 

 
Wie wel eens in Engeland op vakantie is 
geweest en daar een kerk heeft bezocht, 
is misschien bekend met het fenomeen 
Evensong: een avonddienst met veel 
(koor)muziek. In de grote Engelse 
kathedralen wordt zelfs dagelijks een 
Evensong gehouden. Maar ook in kleinere 
(dorps)kerken worden soms Evensongs 
gevierd. De laatste jaren is deze traditie in 
sommige Nederlandse kerken (bijv. de 
Nieuwe Kerk in Groningen) ook opgepikt, 
en trekt vaak veel bezoekers die van 
muziek houden. 
 
Op zaterdag 18 november komen de 
Dutch Choral Singers o.l.v. Henk de Vries 
een Evensong houden in de Kloosterkerk 
van Ten Boer, op uitnodiging van de 
Kloosterkerkgemeente, de gemeente 
GTSTP en Noord-/Zuidwolde. Voorganger 
is da. Gonny de Boer. De dienst is 
uiteraard gratis bij te wonen, maar een 
ruimhartige bijdrage is welkom. 
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Plaats 
 

De Hoeksteen 

Ten Post 

 

 

 

 

Aanvang 
 

19.30 uur 

 

 

 

 

Datum 
 

Donderdag 

30 november 

 

 

 

 

 

 

Contact 
 

Ina van Zanten 

ina-jacob@ziggo.nl 

050-3023610 

 
 

 

Onder leiding van Ina van Zanten 

maken we een adventsstuk met 

bloemen voor thuis, waarmee we ons 

kunnen voorbereiden op Kerst. 

 

Omdat er maximaal 15 mensen 

kunnen deelnemen, graag opgave 

voor 18 november. 

 

Willen jullie zelf een bloemsnijmesje 

meenemen? 

 

De kosten bedragen € 15,- 
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Plaats 
 

Kloosterstee 
Ten Boer 

 
 
 
 

Aanvang 
 

19.30 uur 
 
 
 
 

Datum 
 

Dinsdag 
9 januari 

 
 
 

Graag opgave 

 
 

Contact 
 

Erik Bulthuis 
(via mail) 

Erikbulthuis64@ 
gmail.com 

 

 

 

Wat is biliodrama?  

 

Door middel van spel ga je op zoek naar 

(nieuwe) betekenissen van (Bijbelse) 

verhalen en wat het persoonlijk met je 

doet. Door de ervaringen met elkaar te 

delen kunnen we de verhalen nog meer 

inhoud geven. 

 

Aarde, water, lucht en vuur zal een van 

de werkvormen zijn om de personages te 

verkennen en meer inzicht te krijgen in 

hun handelen. 
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Plaats 
 

Verschillende 

huisadressen 

in Ten Boer 

 

 

 

Aanvang 
 

17.30 – 21.30 uur 

 

 

 

Datum 
 

Vrijdag 

26 januari 

 

 

 

Datum 
 

Vrijwilligers 

kunnen zich 

voor 1 november 

opgeven 

 

 

 

Contact 
 
da. Gonny de Boer 

he.deboer@ 
yahoo.com 

050-8539236 

 
Van 25 t/m 31 januari 2024 is in de landelijke 
Poëzieweek van alles te doen rondom 
poëzie met als thema ‘Thuis’. Daarbij 
aansluitend willen we in onze kerkelijke 
gemeenten een bijzondere poëzieavond 
houden, in de vorm van een Running Dinner. 
Het idee is dat we in groepjes van huis naar 
huis gaan en op ieder huisadres een hapje 
eten en daarbij een of meer gedichten 
krijgen ‘geserveerd’. Aan het eind van de 
avond komen alle groepjes samen om nog 
een kop koffie of thee te drinken. 
 
Om dit te organiseren zijn we nog op zoek 
naar een paar mensen die van gedichten 
houden, en die een of meer van hun 
(lievelings-)gedichten willen voorlezen. 
Daarnaast zoeken we een paar vrijwilligers 
die van koken houden en/of hun huiskamer 
(in Ten Boer) beschikbaar willen stellen. T.z.t. 
volgt in de kerkbladen een uitnodiging om 
aan het Running Dinner deel te nemen.  
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Plaats 

 
Kloosterstee 

Ten Boer 
 
 
 

Aanvang 
 

19.30 uur 
 
 
 

Datum 
 

Donderdagen 
 

1 februari 
15 februari 
29 februari 

 
 

Opgave 
 

Voor 25 januari 
 
 
 

Contact 
 

da. Gonny de Boer 
he.deboer@ 
yahoo.com 
050-8539236 

 
Eindelijk volwassen 
Geloof je in het ideaal van de 
leeftijdsloze oudere? Of zie je ouderdom 
vooral als verval? Waar het eerste beeld 
een illusie verkoopt, is het tweede een 
domper. Frits de Lange geeft een 
eigenwijs derde scenario: de wijze 
oudere. In de tweede levenshelft leren 
we onszelf beter kennen en relativeren. 
Dat helpt je om met meer compassie 
naar de wereld te kijken, je in te 
spannen voor toekomstige generaties 
en minder bang te zijn om te sterven. 
 
Aan de hand van het boek ‘Eindelijk 
volwassen’ (2021) van Frits de Lange 
willen we in gesprek gaan over ons 
eigen proces van ouder worden en onze 
– positieve en negatieve – ervaringen 
daarmee. Deelnemers wordt gevraagd 
het boek zelf aan te schaffen. Per keer 
bespreken we een à twee hoofdstukken 
uit het boek en leggen die naast onze 
eigen ervaringen en inzichten.  
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Plaats 
 

Kloosterstee 
Ten Boer 

 
 
 
 

Aanvang 
 

19.30 uur 
 
 
 
 

Datum 
 

Dinsdag 
27 februari 

 
 
 
 

Deelnemers 
 

Maximaal 
12 personen 

 
Graag van 

tevoren opgeven 
 
 
 
 

Contact 
 

Dineke Klasens 
dinekeklasens@ 

hotmail.com 
050-3022564 

 
zelfportret van Käthe Kollwitz     beeld Neue Wache, Berlin 
 

 
Op 24 februari 2024 is het twee jaar 
geleden dat de oorlog in Oekraïne 
begon. Rond deze datum willen we 
stilstaan bij het leed van de oorlog. En 
dan vooral wat de verliezen veroorzaken: 
de dood van je kinderen en andere 
geliefden.  Daarvoor nemen we het werk 
van Käthe Kollwitz als uitgangspunt. 
Kollwitz, beeldend kunstenaar van 
formaat, tekende, schilderde en 
beeldhouwde begin 20e eeuw in Berlijn. 
Zij is vooral bekend van het beeld in de 
Neue Wache midden in Berlijn: het 
gedenkteken voor slachtoffers van 
oorlog en tirannie (zie foto). 
 
We kijken deze avond naar beelden van 
Käthe Kollwitz en praten er samen over.  
We koppelen beelden van deze 
kunstenaar met Rachel, de ontroostbare 
aardsmoeder van Israël.  
 
De avond wordt geleid door Grietje 
Ziengs uit Groningen, die ook een inleiding 
houdt over leven en werk van Kollwitz. 
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Plaats 
 

Trefpunt 

Stedum 

 

 

 

 

Aanvang 
 

14.00 – 17.00 uur 

 

 

 

 

Datum 
 

Donderdag 

7 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
 

Jeannette Mulder 

mulderjt@hetnet.nl 

0596-551822 

 

Gewoon een gezellige middag waarop 

niets moet, maar veel kan. Er is koffie en 

thee met wat lekkers erbij, we zetten 

een sjoelbak neer, er zijn wat 

gezelschapsspellen en kaarten 

aanwezig, en ook kan er een rondje 

bingo worden gespeeld. 

 

Wie liever creatief bezig wil zijn kan aan 

de slag met het maken van een kaartje 

of neemt zelf wat handwerk mee. 

 

Maar ook ieder die alleen voor de koffie 

komt of voor de gezelligheid, is van 

harte welkom. Vraag ook eens een buur 

of kennis mee! 

 

Voor vervoer kan worden gezorgd. 
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Plaats 
 

Redbadtsjerke 
Jorwert 

 
 
 

Kosten 
 

17,50 euro p.p. 
 
 
 

Datum 
 

Donderdag 
11 april 

 
 
 

Opgave 
 

Uiterlijk 28 maart 
 
 
 

Vervoer 
 

Gezamenlijk 
per auto 

 
 
 

Contact 
 

da. Gonny de 
Boer 

he.deboer@ 
yahoo.com 
050-8539236 

 
Nijkleaster is, zoals de naam al zegt, een 
nieuw klooster op het Friese platteland. 
Het is een oecumenisch klooster, open 
voor mensen van alle gezindten. De 
kerk van Jorwert en de verbouwde 
monumentale boerderij Westerhûs zijn 
de thuisbasis voor het klooster. 
Nijkleaster is een van de pioniersplekken 
van de PKN, waar nieuwe vormen van 
kerk-zijn worden gezocht.  
 
We brengen een bezoek aan het 
klooster en we gaan een dag lang mee 
in het ritme van het kloosterleven van 
bidden en werken, verstillen en 
wandelen, ontmoeting en plezier.  Het 
ochtendprogramma wordt door een 
van de voorgangers van het klooster 
verzorgd en bestaat uit een viering en 
een ‘kleasterkuier’ (meditatieve 
wandeling). Tussen de middag eten we 
onze lunch (zelf meebrengen) en het 
middagprogramma vullen we zelf in. 
 
Meer informatie over Nijkleaster is te 
vinden op https://Nijkleaster.frl.  
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Plaats 
 

Vertrek bij kerk in 

Stedum 

Ten Boer 

Ten Post 

Thesinge 
 
 

Aanvang 
 

06.30 uur 

Thesinge 

(fietsers om 7.30 uur) 
 

07.00 uur 

Stedum, Ten Post 

en Ten Boer 

(fietsers om 07.45 uur) 
 

Circa 08.00 uur 

Ochtendgebed met 

aansluitend ontbijt 
 
 

Datum 
 

Donderdag 

9 mei 
 
 

Contact 
 

Jeannette Mulder 

mulderjt@hetnet.nl 

0596-551822 

 

 

Na het succes van vorig jaar staat het 

dauwtrappen ook weer op het 

programma voor dit seizoen. 

 

Vroeg uit de veren, want we gaan bij 

het krieken van de dag uit de 

omringende dorpen wandelend (of 

fietsend) op weg naar Lellens, waar we 

weer van harte welkom zijn om elkaar te 

ontmoeten op de boerderij van Jolanda 

Dijkstra (Borgweg 25). 

 

Als alle wandelaars en fietsers er zijn 

houden we een kort ochtendgebed en 

vervolgens ontbijten we gezamenlijk. 

 

 

  



24 

 

 

 

 

 
Plaats 

 
Kloosterkerk 

Ten Boer 
(ingang kleine deur 
aan noordzijde kerk) 

 
 
 

Aanvang 
 

19.00 – 20.00 uur 
 
 
 

Datum 
 

Start: 
maandag 

25 september 
 
 
 

Kosten 
 

Geen 
 
 

Contact 
 

John Havinga 
john@reigerhof6.nl 

050-3022286 
 

 

 

Als je van zingen houdt, ben je van 

harte welkom bij de cantorij van de 

Kloosterkerk. Elke maandagavond 

repeteren wij een uur onder leiding van 

onze cantor Helmer Roelofs. 

 

De cantorij verleent ongeveer vijfmaal 

per jaar haar medewerking in de 

zondagsdienst. 

 

Kom gerust eens meezingen en neem je 

liedboek mee, de andere liederen krijg 

je tijdens de repetitie. 

 

 

 


