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Orgelspel 
 
Binnenkomst en begroeting door de kerkenraad 
 
Stilte en aansteken van de kaarsen  
 

     Allen gaan staan 
 
Zingen – lied 477 vers 1, 4 en 5 
 

 
 

4 O Kind, ons geboren, 
Liggen in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
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5. Zingt aarde en hemel, 
zingt nu engelenkoren 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die koning. 

 
Gebed 

     Allen gaan zitten 
 
Lezing – Micha 5 vers 1 – 4a 
 
Zingen – lied 498 vers 1 C, vers 2 A, vers 3 C, vers 4 en 5 A 
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2. In het ondoordringbaar duister, 
in onzekerheid en pijn, 
in het land van licht noch luister 
zal Hij onze Redder zijn. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
3. Heft uw hoofden, kleine mensen, 

als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
4 Trouw en goedheid zullen wonen 

in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
5. ‘Ere in de hoge’ zingen 

alle engelen tezaam 
voor de herder der geringen 
tot de glorie van zijn naam. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 
Lezing – Lukas 2 vers 1 – 14  
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Zingen – lied 479 vers 1 C, vers 2 A, vers 3 C, vers 4 A 
 

 
 

 
2. Niet langer drukt ons droefheid neer: 

wij vinden vreugde in de Heer. 
Niet langer drukt ons droefheid neer: 
wij vinden vreugde in de Heer. 
Hij heeft ons van de nacht bevrijd, 
schept ons een dag vol zaligheid. 

 
3. Nu wijkt de zonde voor zijn licht. 

Ons leven wordt weer opgericht. 
Nu wijkt de zonde voor zijn licht. 
Ons leven wordt weer opgericht. 
Stem, mensen, met de engelen in, 
aanschouw de Zoon, dit nieuw begin! 
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4. Hij doet de duisternis teniet. 
En engelen zingen ons dit lied. 
Hij doet de duisternis teniet. 
En engelen zingen ons dit lied: 
glorie aan God, want vrede is 
nu hartslag der geschiedenis. 

 
Lezing – Lukas 2 vers 15 – 20  
 
Zingen – lied 483 vers 1, 2 en 3 

 
 
2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
             dat zo trouw zondaars mint, 
             ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
             wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
             Leer me U danken daarvoor. 
             Leer me U danken daarvoor. 
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3.  Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

 
Lezing – Filippenzen 2 vers 5 – 11  
 
Zingen – lied 474 vers 1, 2 en 3 
 

 
 

2. Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer 
op aard om kind te zijn, 
een kindje arm en naakt en teer 
al in een kribje klein, 
al in een kribje klein. 
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3. Verzakende zijn macht en recht, 
verkiest Hij zich een stal, 
neemt de gedaante aan van een knecht, 
de Schepper van het al, 
de Schepper van het al. 

 
Overweging  
 
Cantorij zingt – Away in a manger 
 
Zingen – lied 468 vers 1 A, vers 2 C, vers 3 en 4 A 
 

 
 

2. Geef de Koning van uw leven 
wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 

 
3. Laat uw loflied samenvallen 

met het lied der heiligen allen, 
dat de hemelen weerschallen 
van die jubelende wijs. 
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4. Aan de koning uitverkoren, 
uit een maagd voor ons geboren 
moet ons hele hart behoren 
onze lof en eer en prijs. 

 
Gebeden – intenties afgewisseld met lied 598 (1x C, 1x A) 
 

 
 



10 

 

Gedicht  
 
 
Slotlied – lied 487 vers 1, 2 en 3 
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2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
 hoe men Hem in doeken windt, 
 die met zijn e godheid wandelt 
 op de vleugels van de wind. 
 Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
 zonder teken van verstand, 
 die de hemel moet verblijden, 
 die de kroon der wijsheid spant. 
 Ziet, hoe tere is de Here, 
 die ’t al draagt in zijne hand. 
 
3. Die de hemel heeft geschapen 
 en versiert het firmament, 
 moet hier in een kribbe slapen, 
 wordt in hooi en stro gewend. 
 Die de schone serafijnen 
 altijd heeft tot zijn gebod, 
 heeft de beesten als de zijnen, 
 laat zich steken in dit kot, 
 in de doeken, in de hoeken 
 van dit huisken zonder slot. 
 
Zegen  
 
Orgelspel 
 
Bij de uitgang wordt een diaconale collecte gehouden 
voor Oekraïne  
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:   da. Gonny de Boer  
Ouderling van dienst:  Heleen Stam 
Organist:   Roelof Kuik 
Lector:    Erna Elzes 
 
Met medewerking van de cantorij o.l.v. Helmer Roelofs 
 
Techniek:   Jan Pruim en  John Huisinga 
Koster:   Lina Mensinga 
 
  
 
Morgen – eerste kerstdag – er is dienst om 10.00 uur in 
de Kloosterkerk.  
Voorganger is ds. Ignace Frenay uit Mensingeweer. 
Medewerking wordt verleend door een koperensemble 
van muziekvereniging Volharding. 
Koffie en thee na de dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


