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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst en begroeting door de kerkenraad 
 
Stilte en aansteken van de kaarsen  
 

     Allen gaan staan 

 
Intochtslied – lied 600 vers 1, 2 en 3 
 

 
 

2. Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

 
3. Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
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De groet, bemoediging en drempelgebed  
 
V: De Eeuwige zal bij U zijn 
A: De Eeuwige zal U bewaren 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
V: God van liefde laat ons, zolang we kunnen 
     zoeken naar U in de tijd die ons gegeven wordt. 
     Laat ons merken waar U bent  
     in wat gesloten is, gedoofd, vergaan. 
     Wees af en toe een fonkeling in onze duisternis,  
     een tinteling tussen tranen door. 
     Dat wij nog net de echo horen van Uw stem,  
     die ons roept tot de orde van dit bestaan. 
     Wees net genoeg geborgenheid,  
     zodat wij niet verloren gaan in wat onze ziel bedreigt. 
     Amen 
 
Zingen – lied 600 vers 4 en 5 
 
4. Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

 
5. Licht, straal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

 
     Allen gaan zitten 

 



4 

 

Kyrië en Gloria wordt beantwoord met lied 487 vers 3 
 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen  

alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
Peis en vree, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
Dienst van het Woord 
 

Gebed bij de opening van het Woord gezongen door Martin Walton 
 
 er is een tijd voor winter, er is een tijd voor lente, 
 er is een tijd voor zomer en herfst, een seizoen voor zowat alles 
 er is een tijd voor blauwe lucht, er is een tijd voor grijs 
 er is een tijd voor een regenboog om mijn grijzigheid weg te 
  kleuren 
 
weet je? er is een verhaal dat ik graag wil vertellen 
misschien herinner je je het nog, was je erbij? 
een grappige verbinding, dierbaar 
iemand om wie we heel veel geven 
 
 er is een tijd voor lachen, er is een tijd voor een traan 
 God weet dat er een tijd is voor woede, en waarom zoveel tijd  

om bang te zijn 
 er is een tijd om geduldig te zijn, een tijd voor knopen 
  doorhakken en keuzes 
 er is een tijd om stil te zijn, er is een tijd om je stem luid te  

verheffen. 
er is een tijd voor chocola, een tijd voor koekjes en karamel 

 ja de hele wereld verlangt naar zoet, waarom zoveel tijd kwijt  
aan wrok? 
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 er is een tijd voor peterselie, voor rozemarijn, salie en tijm, 
 een tijd voor jong en vrolijk zijn, een tijd voor de wijsheid van  

de jaren 
     t. Martin Walton, vertaling EPM 

 
Met de kinderen …………………………….. 

………………………… De kinderen gaan naar de nevendienst 
 

Schriftlezing – Prediker 3 vers 1 – 8  
 
Zingen – lied 453 vers 1, 2 en 5 
 

 
 
2.    5 
Groet de dageraad,   Maak de tafel klaar 
heden zal de zon u vinden  want de bruidegom komt spoedig 
die genezing voor de blinden met zijn vreugde overvloedig, 
in haar wieken draagt,  onze Heer is daar! 
nachten, zing, God is licht! Breek het brood van zijn dood. 
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Evangelielezing – Lucas 2 vers 22 – 40  
 
Zingen – lied 159a 
 

 
 
2. Gij hebt het opgericht 

voor aller aangezicht, 
een schouwspel voor de tijden, 
een licht is opgegaan, 
het zal de nacht verslaan 
en Israël verblijden. 

 
Overweging  
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Dit heden 
 
Omdat in vandaag precies genoeg 
tijd past om een dag te zijn 
haast ik mij niet 
 
Er is voldoende ruimte om te 
vergeten wat er was en af 
te wachten wat er komt 
 
Ik vaar tussen eb en vloed 
weersta de zuigkracht van verleden 
leef toekomst tegemoet 
 
Laat mij meedrijven op de stroom 
van onweerstaanbaar heden 
weet mij erdoor gelaafd, gevoed 
 
Omarm het pasgeboren licht 
dat op niets anders dan 
leven is gericht 
 
  Kees Hermis 
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Zingen – lied 93b (staat niet in liedboek) 

 

 
 
2. Een vloed aan namen komt weer op. 

Het stormt in ons. Het is zo koud. 
De zee, de zee, vol leven, 
heeft gegeven 
en genomen, 
is er één Naam die het houdt? 
refrein: Uw kracht als de machtigste golf. 
Hoog keert u zich naar ons om, 
naar ons om, naar ons om. 
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3 Gij dijk van een God, grens aan de zee, 
rol alle tranen in uw kracht. 
Bescherm, ontferm, omarm ons, 
laat verdriet niet 
ondergaan, maar 
bij ons zijn, aan ’t licht gebracht. 
Refrein: Uw kracht als de prachtigste golf. 
Hoog keert u zich voor ons om, 
voor ons om, voor ons om. 

 
De kinderen komen terug  

 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met lied 367d 

 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
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Mededelingen voor de gemeente en collecte. 
 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor Kerk in 
Actie – speciaal voor de kinderen van Oekraïne.  

- De 2de rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters – 
algemeen kerkenwerk.  
 
 
Slotlied – lied 845 vers 1, 2 en 3 
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2. Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 

3. Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 

 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er koffie en thee 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:   Elisabeth Posthumus Meyes 
    Martin Walton  
Ouderling van dienst:  Trix Pruim 
Organist:   Roelof Kuik 
Lector:    Tineke Gelmers 
Kindernevendienst:  Erik Bulthuis 
Techniek:   Ben Gelmers en Theo Wouda 
Koster:   Lina Mensinga 
 
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 7 januari 2024 – dienst om 10.00 uur in de kerk 
van Ten Boer 
Voorganger: da. Marga Baas uit Groningen 
Koffie en thee na de dienst 
 
Zondag 14 januari– dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Woltersum 
Voorganger: da. Gonny de Boer 
Koffie en thee na de dienst 
 
Activiteiten in kerk en stee  
 
Bibliodrama 
Dinsdag 9 januari – aanvang 19.30 uur in Kloosterstee te Ten 
Boer. Opgave bij Erik Bulthuis Erikbulthuis64@gmail.com 
 
Eet mee in stee 
Donderdag 11 januari – aanvang 18.00 uur in 
Kloosterstee te Ten Boer. Opgave bij Willy Westerhof 
willywesterhof@hotmail.com of via 0503022244 

mailto:Erikbulthuis64@gmail.com
mailto:willywesterhof@hotmail.com
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Vooraankondiging! 
 
De collecte van de diaconie in de maand januari 2024 is 
bestemd voor het Ziekenpastoraat in het UMCG. 
 
Werkgroep Ziekenpastoraat UMCG Groningen. Jaren 
geleden hebben de predikanten in het UMCG aan de 
toenmalige Hervormde Gemeenten en de 
Gereformeerde Kerken laten weten te weinig tijd te 
hebben om hun taak goed te vervullen. Het aantal 
beschikbare uren volstaat voor een streekziekenhuis, 
maar niet voor een Academisch Ziekenhuis waar ernstig 
zieke patiënten, die soms ingrijpende behandelingen 
moeten ondergaan, worden verpleegd.  
De levensvragen worden juist dan steeds indringender. 
Een groeiende groep patiënten heeft geen kerkelijke 
binding, maar tijdens een ziekenhuisopname worstelen 
zij met allerlei geloofsvragen. Ook neemt de begeleiding 
van de familie veel tijd in beslag. De plaatselijke 
predikant is veelal, soms door de grote afstand, minder 
goed bereikbaar. Er wordt dus een steeds groter beroep 
gedaan op de geestelijk verzorgers van het ziekenhuis.  
 
De kerken hebben toen besloten om een uitbreiding van 
het aantal uren voor haar rekening te nemen. Zij hebben 
een werkgroep opgericht die als taak heeft gelden te 
verzamelen om een (gedeeltelijke) arbeidsplaats te 
bekostigen. De werkgroep is echter meer dan alleen 
maar een instrument om geld in te zamelen, het is ook 
de verbinding tussen de ziekenhuispredikanten en de 
kerken.  
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De predikant in het Beatrix Kinderziekenhuis van het 
UMCG wordt gedeeltelijk door de werkgroep bekostigd. 
De werkgroep Ziekenpastoraat biedt namens de kerken 
het “Beatrix Kinderziekenhuis” binnen het UMCG extra 
uren aan voor de geestelijke verzorging. Om de 
geestelijke begeleiding van ernstig zieke kinderen extra 
te ondersteunen. Dankzij de bijdrage van de kerken 
kunnen deze kinderen en hun ouders extra aandacht 
ontvangen. 
Deze actie wordt door de ziekenhuispredikanten van 
harte aanbevolen. 
 
 
Actie Voedselbank 
 

Voor de maand januari verzamelen we voor de 
voedselbank overgebleven goederen uit kerstpakketten 
en gezond broodbeleg in. 
 
 


