Thema project Kerk in Actie in de 40dagentijd 2024
Ga mee.

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we
mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk
gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God
delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia,
Rwanda, Papoea, Libanon en Nederland, door voor hen te collecteren. Laat je meenemen
in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

De eerste twee zondagen van de 40 dagentijd collecteren we nog voor de Leprastichting (ons
maanddoel in februari)

3 maart: Libanon

Vandaag collecteren we voor theologische opleidingsinstituten in Libanon. O.a. in Beiroet
worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker. Na hun studie gaan
zij veelal terug naar hun geboorteland om daar hun plaatselijke gemeente voor te
gaan en op te bouwen. Daarnaast krijgen voorgangers en kerkelijk werkers in actieve
dienst bijscholing, zijn er cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit
andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de
christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en
getuigenis.

10 maart: Papoea

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving,
vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.

Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk
op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of
maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de
kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over

gezonde voeding.

17 maart: Rwanda

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame
stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het
vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen.

Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema’s uit de stripboeken, zoals
gezondheid, voeding, kinderrechten, familieleven, christelijke normen en waarden en het
milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere onderwerpen, want “een kind dat
leest, wordt een volwassene die nadenkt”, menen de oprichters.



24 maart: Nederland, The Passion

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen
Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt
de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld
hiervan is een Passion pakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met
buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door
kunnen praten. Ook wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en via online.

31 maart: Colombia

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraibische kust.
Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze
aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende
kookschool.

De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens
met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. leder jaar worden 80
jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken
met gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken.

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een
mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten
behalen.

Deze collectes worden door Kerk in Actie van harte bij u aanbevolen.



