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PALMPASEN 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

Aanvang dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Intocht van de kinderen met palmpaasstokken 
Onderwijl zingen we (staande) lied 555 (bij herhaling) 
 
 
Begroeting door de kerkenraad 
 
Stilte en aansteken van de kaarsen  
 
Openingswoorden 
 
Bemoediging en drempelgebed  
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: O God, keer U naar ons toe 
A: en doe ons weer leven met hart en ziel 
V: Doe weg alles wat instaat 
    tussen U en ons 
    tussen ons en onze naaste 
A: Maak ons vervuld van uw liefde 
     Amen 
 

Allen gaan zitten 
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Kyriëgebed – gezongen uit Zangen van Zoeken en Zien – 
lied 337 
 
voorzang: Om de mensen, om hun leven 

 
allen: 

 
 

v: Om hun leven, hun zoeken hun vinden 
A: Wees aanwezig Heer, ontferm U, Heer 
V: om hun vinden om hun falen 
A: Wees aanwezig…  
V: om hun falen, hun vallen, hun opstaan 
A: Wees aanwezig…  
V: om de mensen, hun kinderen, hun toekomst 
A: Wees aanwezig…  
V: om hun toekomst, hun rust en hun onrust 
A: Wees aanwezig…  
V: om hun onrust, hun eeuwig verlangen 
A: Wees aanwezig…  
V: om hun verlangen, hun hartstocht, hun jeugd 
A: Wees aanwezig…  
V: om hun jeugd, hun sterkte, hun zwakte 
A: Wees aanwezig…  
V: om hun namen, hun leven en sterven 
A: Wees aanwezig…  
V: om uw Zoon, de eerste de laatste 
A: Wees aanwezig…  
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Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van het Woord wordt besloten 
met lied 333 
 

 
 
Met de kinderen …………………………….. 

………………………… De kinderen gaan naar de nevendienst 
 

Schriftlezing – Marcus 11: vers 1 – 11  
 
Zingen – lied 550: vers 1 – 3  
 
Schriftlezingen –  
Jesaja 50: vers 4 – 7 en Filippenzen 2: vers 5 – 11  
 
Zingen – lied 586: vers 1 – 4  
 
Overweging  
 
Orgelspel 
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Zingen – lied 552: vers 1 – 3  
 

De kinderen komen terug  
 

Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Elke bede wordt beantwoord met lied 367k 

 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden  
op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen. 
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Mededelingen voor de gemeente en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor 
Nederland – The Passion. Deze kan ook worden 
overgemaakt op NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie 
Ten Boer-Woltersum-Sint Annen o.v.v. collectedoeleinde. 
Of via de Givt-app  

- De 2de rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters – 
algemeen kerkenwerk. Deze kan ook worden over 
gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. 
Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen. 
Of via de Givt-app  

 
 
 
Slotlied – lied 556: vers 1, 3 en 5 
 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:   da. Gonny de Boer 
Ouderling van dienst:  Ben Bosch 
Organist:   Roelof Kuik 
Lector:    Lenie Havinga 
Kindernevendienst:  Helma Overeem 
Techniek:   Rein Nijboer en John Huisinga 
Koster:   Lina Mensinga 
  
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Paascyclus 

Donderdag 28 maart – Witte Donderdag – dienst van 
schrift en tafel om 19.30 uur in de kerk van Ten Boer. 
Voorganger da. Gonny de Boer 
De diaconale collecte is bestemd voor Daklozenopvang 
“Het Openhof” in Groningen. 
 
Vrijdag 29 maart – Goede Vrijdag – dienst om 19.30 uur 
in de kerk van Ten Boer. Voorgangers – de lectoren 
 
Zaterdag 30 maart – Paaswake – dienst om 22.00 uur in 
de kerk van Ten Boer. voorganger da. Gonny de Boer. 
Met medewerking van de cantorij o.l.v. Helmer Roelofs 
 
Zondag 31 maart – Pasen – Paascantate om 15.00 uur in 
de kerk van Ten Boer. Voorganger da. Gonny de Boer. 
Met medewerking van cantatecollectief Ewiges Feuer 
o.l.v. Geke Bruining. Dit is een clusterdienst met GTSTP 
en Noord – en Zuidwolde.  
Koffie en thee na de dienst 
Er is dan geen ochtenddienst in genoemde kerken. 
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Activiteiten in kerk en stee  
 
Expositie in de Kloosterkerk Ten Boer 
 
Van 23 maart tot 30 maart 2024 worden in het koor van 
de Kloosterkerk 14 lithografieën van de Kruisweg van 
Kunstenaar Harrie Sterk (1913-1991) geëxposeerd. 
Eenvoudige krachtige werken in zwart-wit. De kruisweg 
bestaat uit staties (halteplaatsen) van Jezus op weg naar 
het kruis. 
 
Harrie Sterk zei zelf hierover “Deze kruisweg is een van mijn 
mooiste opdrachten. Ik heb geen andere tekenen gebruikt 
dan Christus waarmee je als toeschouwer alleen gelaten 
wordt. Nee, je hoeft niet te bidden. Zien is genoeg”. 
De litho’s vormen de rode draad in de Stille Week, als 
voorbereiding op Pasen. 
 
Deze litho’s zijn te bezichtigen vanaf 23 maart (zaterdag 
voor Palmpasen) tot en met vrijdag 29 maart iedere 
middag van 13.00 tot 16.30 uur. 
U bent van harte welkom om op deze middagen even de 
kerk binnen te lopen om deze prachtige litho’s te bekijken. 
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Diaconale projecten 
 
Voedselbank 
 
Voor de maand maart verzamelen we paasartikelen 
zoals chocolade-eitjes en paaskoekjes 

 
Thema project Kerk in Actie in de 40dagentijd 2024: Ga mee. 
 
Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. 
Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de 
wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. 
Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar 
leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga 
in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en 
gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Papoea, Libanon 
en Nederland, door voor hen te collecteren. Laat je 
meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, 
hoop en liefde.  
 
24 maart: Nederland, The Passion 
De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om 
het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te 
vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse 
uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra 
initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een 
voorbeeld hiervan is een Passion pakket, in 
samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken 
met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en 
over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook 
wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine 
en via online. 
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31 maart: Colombia 
In het noorden van Colombia komen steeds meer 
toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren 
die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen 
omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde 
maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende 
kookschool. De jongeren komen uit de armste lagen van 
de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met 
Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit 
Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor 
werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren 
bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken 
kennis met vegetarisch en veganistisch koken.  
Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen 
advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de 
horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze 
deelcertificaten behalen.  
 
Vooraankondiging van de diaconie voor de maand april 
 
Collectedoel in april is voor de bloemendienst en eigen 
gemeente werk 
 
Voor de voedselbank verzamelen we menstruatie 
artikelen in. 
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