ORDE van DIENST voor ZONDAG 28 april 2024

4% zondag na Pasen

Zondag Cantate

KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER — WOLTERSUM - SINT ANNEN

Aanvang 10.00 uur in de kerk van Ten Boer



Dienst van de voorbereiding

Orgelspel
Binnenkomst en begroeting door de kerkenraad
Stilte en aansteken van de kaarsen

Allen gaan staan
Intochtslied — lied 217: vers 1 — 3 “De dag gaat open...”
De groet, bemoediging en drempelgebed

V: De Eeuwige zal bij U zijn
A: De Eeuwige zal U bewaren

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: trouw is Hij, eindeloos trouw

A: nooit laat Hij ons aan ons lot over.

V: Zie ons aan, God, in onze kracht en in onze
kwetsbaarheid

met ons geloof en met onze twijfel

in onze vreugde en in ons verdriet

A: Neem ons aan zoals wij zijn

V: Vergeef ons waar wij tekort schieten

en geen teken van uw liefde zijn.

A: Maak met ons een nieuw begin

V: Vervul ons met de liefde van de opgewekte Heer
A: dat wij Hem volgen en in Woord en daad
AMEN



Zingen - lied 217: vers4en 5
Allen gaan zitten

Kyriégebed — wordt telkens beantwoordt met
“en daarom zingen wij”
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Glorialied - lied 657 vers 1 en 4 “Zolang wij ademhalen”

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Inleiding op de lezingen
Schriftlezing — Psalm 42 gelezen en gezongen
"Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.

2 Zoals een hinde smacht
naar stromend water,

zo smacht mijn ziel

naar U, o God.

3 Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en voor God verschijnen?



5Weemoed vervult mijn ziel

nu ik mij herinner hoe

ik meeliep in een dichte stoet

en optrok naar het huis van God —
een feestende menigte,

juichend en lovend.

Zingen - Psalm 42: vers 2 “Tranen heb ik onder ’t
klagen”

6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.

7 Mijn ziel is bedroefd,

daarom denk ik aan U,

hier in het land van de Jordaan,

bij de Hermon, op de top van de Misar.

8 De roep van vloed naar vloed,
de stem van uw waterstromen —
al uw golven slaan

zwaar over mij heen.

° Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven.

Zingen - Psalm 42: vers 5 “Laat zijn trouw de dag
verblijden”



% Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:
‘Waarom vergeet U mij,

waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?’

" Mij gaat door merg en been
de hoon van mijn belagers,
want ze zeggen heel de dag:
‘Waar is dan je God?’

12 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.

Zingen - Psalm 42: vers 7 “Hart onrustig vol van
zorgen”

Evangelielezing — Romeinen 8 vers 18-25

Zingen - lied “Om verder te kijken” uit Zingenderwijs
Op melodie van Psalm 23b “De Heer is mijn herder”

Om verder te kijken,
voorbij aan de grens,
naar’t land van geloven.
Zo zoeken wij boven:
Wat is er nog hoger,

nog boven de mens?



Om hoop stem te geven,
ons dagelijks brood,

Zijn wij hier gekomen,
om eeuwig te dromen
van grenzeloos leven,
voorbij aan de dood.

Overweging

Zingen - lied 756 vers 1, 2, 4, 5 en 6 “Laat komen, Heer,
uw rijk”

De kinderen komen terug
Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed gezongen “God zij dank” op melodie van
Psalm 103c

God zij dank voor alle leven

lucht en aarde, zon en maan,
voor de mensen ons gegeven

die met ons door ’t leven gaan.
Dank voor planten en voor dieren
voor dit wonderlijk bestaan.

God zij dank voor alle gaven
ons geschonken uit zijn hand:
liefde, trouw en Zijn ontferming
vele vruchten van het land.
Dank voor 't goede in ons leven
voor de hoop die in ons brandt.



Voorbeden - stil gebed — Onze Vader

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen

laat uw wil gedaan worden

op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit

in eeuwigheid.

Amen.

Mededelingen voor de gemeente en collecte.

De 1° rondgang is bestemd voor de diaconie voor de
bloemendienst en eigen gemeentewerk. Deze kan ook
worden overgemaakt op NLO4 RABO 0306 3272 44 t.n.v.
Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen o.v.v.
collectedoeleinde. Of via de Givt-app

De ¢ rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters —
algemeen kerkenwerk. Deze kan ook worden over
gemaakt op NL95 RABO 0373 7299 36 t.n.v. CvK
Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen.
Let op dit is een gewijzigde rekeningnummer van CvK!!
Of via de Givt-app



Slotlied - lied 769 vers 1, 5 en 6 “Eens als de bazuinen
klinken”

Zegen - afgesloten met gezongen AMEN

Orgelspel



Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger: da. Marja de Jager uit Eelde
Predikant te Delfzijl
Ouderling van dienst: Lenie Havinga

Organist: Roelof Kuik

Lector: Erna Elzes
Kindernevendienst: Mariska Kroon

Techniek: Erik Stam en Piet Keekstra
Koster: Lina Mensinga

Diensten voor de komende twee weken:

Zondag 5 mei — dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten
Boer. Voorgangers: de lectoren
Koffie en thee na de dienst

Zondag 12 mei — Clusterdienst met Noord-Zuidwolde om
10.00 uur in de kerk van Noordwolde. Voorganger da.
Gonny de Boer.

Met medewerking van de cantorij o.l.v. Helmer Roelofs.
Er is dan geen dienst in Ten Boer!!

Zondag 19 mei — Pinksteren - dienst om 10.00 uur in de
kerk van Ten Boer. Voorganger da. Gonny de Boer
Bevestiging van ambstdragers

Koffie en thee na de dienst



Activiteiten in kerk en stee

Herdenkingsbijeenkomst

Zaterdag 4 mei — aanvang 18.45 in de kloosterkerk.
Aansluitend stille tocht langs de oude begraafplaats
(oorlogsslachtoffers) en hoek Gaykingastraat-Lindestraat
(stolpersteine) naar het Amaliapark.

Dauwtrappen

Donderdag 9 mei. Wandelend vanuit de diverse kerken
naar Lellens. Vertrek Thesinge om 6.30 uur, vertrek
vanuit Stedum, Ten Post en Ten Boer om 7.00 uur. Ga je
fietsen, dan mag je vanuit Thesinge om 7.30 vertrekken
en de overige dorpen om kwart voor 8. Rond 8.00 uur
wordt iedereen bij de boerderij van Jolanda Dijkstra
verwacht voor een ochtend gebed met aansluitend
ontbijt. Zie ook het activiteitenboekje Ga Mee! En de
nieuwste Nieuwsbrief van april.

Feest van de Geest

Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) tot en met maandag
20 mei (29 Pinksterdag) hangen/staan in het koor van de
kerk een aantal schilderwerken van Peter Dijk met als
thema “Troost”.

Dit is te bewonderen op 9-10-11 mei en op 18-19-20 mei
van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor meer info zie nieuwsbrief van april.

Middag gebed

Vrijdag 17 mei — aanvang 12.00 uur in het koor van de
Kloosterkerk te Ten Boer
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Diaconale projecten

Collectedoel voor de maand april is voor de
bloemendienst en eigen gemeente werk

Voedselbank
Voor de voedselbank verzamelen we menstruatie

artikelen in.

Een bericht vanuit de PKNkerk Ten Boer

Wie haakt er mee?

Deze zomer gaat werkgroep Mens voor Mens weer met
een aantal vrijwilligers vanuit onze gemeente naar
Hongarije voor een opknapklus in het tehuis
Magdaleneum. Dit is een tehuis voor gehandicapte jonge
meisjes en vrouwen in de leeftijd van 3 tot 80 jaar. Wij
willen ze graag iets meegeven voor alle bewoners van
dat huis. Er zijn al heel veel sjaals gemaakt en wij zouden
het leuk vinden om die verzameling uit te breiden met
mutsen, sokken, sloffen en handschoenen.

Onze vraag is: wie lijkt het leuk om ons hierbij te helpen
en wil één of meerdere mutsen, sokken, sloffen en
handschoenen in verschillende maten haken of breien?
Diaconie gereformeerd PKN Ten Boer

Laten we met z'n allen creatief worden om zo de warmte
ruimhartig te kunnen uitdelen!

Voor 9 juni kunt u de kleding inleveren bij een van de
diaken Kloosterkerkgemeente.
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