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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst en begroeting door de kerkenraad 
 
Stilte en aansteken van de kaarsen  

     Allen gaan staan 
 
Intochtslied – lied 275: vers 1 C, vers 2 en 3 A 
 
Groet en bemoediging 
 
V: De Eeuwige zal bij U zijn 
A: De Eeuwige zal U bewaren 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed  
 
Zingen – lied 275: vers 4 en 5  

     Allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, wordt afgesloten met kyrië lied 301k (IC, IIA) 
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Glorialied – lied 304: vers 1 – 3  
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 
 

Schriftlezing – Psalm 90 (vertaling Gerard Swüste) 
 
Zingen – Psalm 90: 
Cantorij zingt antifoon: 
 Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. 
 Bevestig het werk van onze handen, bevestig dat. 
Allen zingen vers 1, 3 en 6 
Cantorij zingt antifoon  
 
Overweging  
 
Cantorij zingt – lied 920 

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, 
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild. 
Laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd, 
geborgen in de bevende zekerheid, 
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand 
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand 

 
Zingen – lied 942: vers 1 – 3  
 

De kinderen komen terug  
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DIENST VAN GEDACHTENIS 
 
Jezelf een ademtocht te weten,  
een mens, verdwijnend  
in het onophoudelijk gaan en komen  
van namen en gezichten.  
Zo nameloos en ongekend,  
zo snel vergeten.  
 
Jezelf een ademtocht te weten,  
een bloem die amper bloeit  
en nauwelijks wortelen kan...  
Met alle grote woorden,  
met alle zekerheid  
waarmee wij ons omgeven,  
toch broos en breekbaar...  
en wij weten het.  
Breekbaar als een droom in de morgen: 
zo snel zijn wij vergeten. 
 
Dan toch je naam te horen noemen: 
jij bent gekend,  
jouw naam zal ik bewaren,  
jouw leven valt niet uit mijn hand,  
het blijft gedragen door mijn trouw.  
 
Zo toch je naam te horen noemen:  
zo van begin tot eind omarmd te zijn.  
Ja, dat is Hij, die je bij blijft!  
Een plek om te schuilen,  
een thuis, steeds weer na alle zwerven, is Hij.  
Liefde die wachten kan,  
een hart ruimer dan heel ons leven.  
Hij maakt ons méér dan een ademtocht;  
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Hij vult ons met zijn adem!  
 
Laten ook hier de namen genoemd blijven  
van wie gestorven zijn. 
Zij schonken ons het leven, 
hun liefde, hun vriendschap, hun zorg. 
Zij deelden met ons de dagen en de nachten, 
de vreugde en het verdriet. 
 
Zingen – lied 26 uit Zangen van Zoeken en Zien (1x 
cantorij, 1x allen) 
 

 
 

Wij gedenken:  

mevr. Annie van Bruggen-Goudemond 
dhr. Hendericus Harmannus Schoonveld 

 
Zingen – ZZZ 26 (1x cantorij, 1x allen) 
 
Wij gedenken:  

dhr. Hendrik Arie Korpel 
dhr. Jan Klinkhamer 

 
Zingen – ZZZ 26 (1x cantorij, 1x allen) 
 



6 

 

Wij gedenken ook al degenen 
die op een andere plaats 
of in een andere tijd zijn gestorven  
en een blijvende plaats in ons hart hebben. 
 
Zingen – ZZZ 26 (1x cantorij, 1x allen) 
 
Een laatste kaars steken wij aan 
voor alle slachtoffers in deze wereld 
voor wie stierven aan geweld 
bij rampen, of in grote nood. 
Ook hen gedenken wij 
voor Gods aangezicht. 
 
Zingen – Lied voor eeuwigheidszondag (op melodie van 
lied 730) Vers 1 en 3 C, vers 2 en 4 A 

 
1.  Heer, wij noemen hier de namen  

van wie ons ontvallen zijn.  
Zie hoe Uw gemeente samen 
is verbonden in die pijn.  
Spreek Uw naam over hun dagen 
draag de doden aan Uw hart;  
wil ook hen die leven dragen  
in hun niet te meten smart. 

 
2.  Heer, wij tasten in het duister  

als de dood ons overkomt; 
en de stemmen, ooit beluisterd,  
nu voor altijd zijn verstomd.  
Leg Uw stem in onze harten.  
Sluit Uw armen om ons toe. 
En vervul ons bovenmate 
met Uw liefde, eens voorgoed. 
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3.  Zie ons in ons onvermogen  
nu ons leven is verstoord.  
En wij allen zijn gewogen 
op de weegschaal van de dood.  
Here God, doe ons ervaren 
dat Uzelf ons begeleidt 
langs de wegen van de jaren  
op de weg der eeuwigheid. 

 
4.  Heer, wij noemen onze doden.  

Neem die namen in U op. 
Doe ons meer dan ooit geloven 
dat U bij de dood niet stopt. 

 
Dienst van gebeden en gaven 
 
Gezongen voorbeden: Groter dan ons hart  
 
Gij die geroepen hebt ‘licht’, en het licht werd geboren, 
en het was goed, het werd avond en morgen, 
tot op vandaag. 
Gij die geroepen hebt ‘o mens” en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe, dat ik nog leef. 

refrein (allen):  
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Gij die liefde zijt, diep als de zee, 
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan één mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 
refrein 
 
Voor allen die gekruisigd worden  
wees niet niemand, 
wees hun toekomst ongezien. 
Voor mensen die van u verlaten zijn,  
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. 
Voor uw naamgenoten in ons midden: 
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden. 
refrein 

 
Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt. 
Gij die vreugde schept in mensen, 
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel 
vervult, 
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
doe ons opengaan voor het visioen van vrede, 
dat sinds mensenheugenis ons roept. 
refrein 
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Verhaast de dag van uw gerechtigheid. 
Zie het niet langer aan  
dat her en der in deze wereld  
mensen gemarteld worden, anderen gedood; 
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. 
Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, 
nu nog verdeelde mensen, in uw stad verzameld zijn, 
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd. 
Gedenk uw mensen,  
dat zij niet vergeefs geboren zijn. 
 
stil gebed 

 
Onze Vader, gezamenlijk gebeden: 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen. 
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Mededelingen voor de gemeente en collecte. 
 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie:  
Voor alle slachtoffers in Gaza, Libanon en Israël. 

- De 2de rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters – 
algemeen kerkenwerk.  
 
Slotlied – lied 32: vers 1 C, vers 2 – 4 A uit Zangen van 
Zoeken en Zien 
 

 
 

2   Schenk ons een woord als wij u roepen. 
Wees ons een licht op onze weg. 
Wil ons niet eindeloos beproeven. 
Toon dat het waar is wat Gij zegt. 

 
3  Ga voor ons uit in nacht en duister, 

wek in ons hoop voor elke dag, 
maak U niet waar in macht en luister 
maar in een mens die op ons wacht. 
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4  Schenk ons het brood om van te leven, 
toon ons de Mens die op U bouwt 
en onze kracht wordt tot vergeven: 
Naam die ons duurzaam gaande houdt. 

 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een 
kop koffie, thee of limonade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:  da. Gonny de Boer 
Ouderling van dienst: Lenie Havinga 
Organist:  Roelof Kuik 
Lector:   Roelof Kroon 
Met medewerking van de cantorij o.l.v. Helmer Roelofs 
Techniek:  Jan Pruim en Theo Wouda 
Koster:  Lina Mensinga 
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Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 10 november – oogstdienst om 10.00 uur in de 
kerk van Woltersum. Voorganger da. Gonny de Boer. 
Koffie en thee na de dienst.  
Tevens is er een oogstmarkt. 

• De crèche in Kloosterstee is opgeruimd en alle 
bruikbare en overbodige spullen staan in 
Kloosterstee. U kunt op zondag 17 november na 
de dienst daar ook nog even tussen neuzen en als 
er iets van uw gading bij zit, dan is een donatie 
voor ons sponsorkind Maria Yanti welkom. De 
overgebleven spullen gaan daarna naar de 
weggeefwinkel. 

 
Voor meer gegevens zie de nieuwste nieuwsbrief van 
November 
 
Zondag 17 november – dienst om 10.00 uur in de kerk 
van Ten Boer. Voorganger da. A. C. Akkerman uit 
Groningen. 
 
Zondag 24 november – dienst om 10.00 uur in de kerk 
van Ten Boer. Voorganger da. A. Baas uit Groningen. 
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Activiteiten in kerk en stee  
 
Filmavond 
Woensdag 6 november – aanvang 19.30 uur in trefpunt 
Thesinge. Op de rol staat “The Old Oak”. Over een 
voormalig mijnwerkerstad en de laatste kroeg The Old 
Oak die dreigt te verdwijnen en de huisvesting van een 
Syrisch gezin 
 
Christelijke Mystici 1 
Dinsdag 12 november – aanvang 19.30 uur in 
Kloosterstee Ten Boer. Deze avond staat in teken van 
Dag Hammerskjöld door Jolanda Tuma. 
 
Middaggebed  
Vrijdag 15 november – aanvang 12.00 uur in koor van 
de Kloosterkerk Ten Boer 
 
Voor meer info – zie het nieuwe Bezinning en 
Ontmoetingsboekje 2024. 
 
Diaconale collecte, 
Deze kan ook worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 
3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 
o.v.v. collectedoeleinde. Of via de Givt-app  
 
Kerkrentmeester  
Deze kan ook worden over gemaakt op NL95 RABO 0373 
7299 36 t.n.v. CvK Kloosterkerkgemeente Ten Boer-
Woltersum-Sint Annen. Of via de Givt-app  
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Diaconale projecten 
 
Collecte maand november: Voor alle slachtoffers in 
Gaza, Libanon en Israël. 
Giro 555 is er voor alle slachtoffers. De escalatie van het 
geweld in het Midden-Oosten heeft een enorme 
humanitaire crisis veroorzaakt. Miljoenen mensen zijn in 
nood en afhankelijk van hulp voor voedsel, water, 
medische en psychosociale zorg. Vele honderdduizenden 
mensen zijn op de vlucht geslagen of zitten vast in 
levensgevaarlijke omstandigheden. Waarom nu een 
gezamenlijke actie? In Gaza is al langer sprake van een 
humanitaire ramp. Door de strijd, nu ook in Libanon, is 
het conflict uitgebreid en geëscaleerd, waardoor er nog 
veel meer mensen in nood zijn. Ook in Syrië en Israël is 
de nood hoog. Vooral kinderen lopen door de oorlog 
veel mentale schade op. Er worden kinderen geboren in 
deze oorlog, die niet weten wat vrede en veiligheid is. 
Opgroeien in een oorlogsgebied heeft veel 
verwoestende gevolgen voor kinderen. Geen enkel kind 
zou oorlog moeten meemaken, maar voor veel kinderen 
is het toch de realiteit. Daarom zou fijn zijn als iedereen 
meedoet aan deze Actie. Er is immers bewust gekozen 
voor de slogan ‘Samen in actie voor slachtoffers conflict 
Midden-Oosten’. We hopen oprecht dat we in Nederland 
even alle politieke gevoeligheden opzij durven te 
schuiven en puur kunnen focussen op de mensen in 
nood. 
 
Project Voedselbank 
Voor de maand november zamelen we weer 
chocoladeletters in. 
De vrijwilligers van de Voedselbank organiseren ieder 
jaar een Sinterklaasfeest voor de jongeren. En daar 
horen natuurlijk chocoladeletters bij. 
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