
 
ORDE van DIENST voor ZONDAG  16 februari 2025 

 
 
 

6de zondag na Epifanie 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

Aanvang 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst en begroeting door de kerkenraad 
 
Stilte en aansteken van de kaarsen  

     Allen gaan staan 
 
Intochtslied:  
antifoon door de cantorij  (tekst: Habakuk 3:4;  

muziek Gerrit Baas) 
 'Hij schittert als de zon,  

twee stralen gaan uit van zijn handen,  
daarin is zijn kracht verborgen.’ 
 
Zingen – allen – Psalm 145: 1,3  
 
De groet, bemoediging en drempelgebed  
 
V: De Eeuwige zal bij U zijn 
A: De Eeuwige zal U bewaren 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
A: Wij openen ons voor u, o God 
V: opdat uw Geest in ons kan dalen 
en worden tot onze eigen adem. 
A: Wij openen ons voor u, o God 
V: opdat uw visioen van recht en vrede 
ook ons de richting wijst. 
A: Wij openen ons voor u, o God 
V: opdat uw liefde ons bezielen zal 
ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam. 
A: Amen 
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Zingen allen – Psalm 145: vers 5 
 
antifoon door de cantorij  (tekst: Habakuk 3:4;  

muziek Gerrit Baas) 
 'Hij schittert als de zon,  

twee stralen gaan uit van zijn handen,  
daarin is zijn kracht verborgen.’ 
 

     Allen gaan zitten 
 
Kyriëgebed – intenties worden besloten lied 337 uit Zangen 
van Zoeken en Zien (tekst Jan Duin, muziek Chris Fictoor) 
 

 
 
 
Glorialied – lied 984: vers 1, 3, 4 en 5 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 

      De kinderen gaan naar de nevendienst 
 

Schriftlezing – Jeremia 17: vers 5 - 10 
 
Zingen – 831: vers 1 en 2 C, vers 3 A, vers 4 en 5, C, vers 6 A 
 
Evangelielezing – Lucas 6: vers 12 – 20  
 
Zingen – 989 – door de cantorij 
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Overweging  
 
Orgelspel  
 
Zingen – lied 1001: vers 1 – 3  

De kinderen komen terug  
 

Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden  
 
Mededelingen voor de gemeente en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor 
Hospice De Schutse in Appingedam 

- De 2de rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters – 
algemeen kerkenwerk.  
 
Dienst van de Tafel  

 
Tafellied: Wat mensen doen, wie mensen zijn 

 (tekst Sytze de Vries, muziek Dirk Zwart) 
 

1 cantorij, 2 allen, refrein cantorij,  
3 cantorij, 4 + refrein allen,  
5 en 6 + refrein allen 
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3.  Wat mensen doen, wie mensen zijn 

wanneer zij u vertellen 
hoe dorst en honger kwellen, 
wordt hier gevat in brood en wijn. 

 
4.  Wat onze hand vindt om te doen 

wordt, in het licht geheven, 
geheiligd tot nieuw leven 
tot overvloedig leefrantsoen. 

 
refrein 
 
5.  Beteken ons in brood en wijn 

hoe zij ons telkenmale 
van zaad en vrucht verhalen, 
hoe Christus voor ons wilde zijn. 

 
6.  Hij die naar louter liefde smaakt 

genoeg om van te leven 
heeft hierin ons gegeven 
wie mensen zijn, wat mensen raakt. 

 
refrein 

 
Tafelgebed (Huub Oosterhuis) 
 
Gij die uw gemeente bijeen roept 
hier en waar ook ter wereld 
a: Kom over ons met uw geest 
 
Gezegend zijt gij 
om licht en levensadem, woord en geestkracht, 
om mensen die leven uit kracht van U, 
om Jezus van Nazareth, zoon van David 
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die ons tot voorbeeld werd 
die, tot op het laatst van zijn levensgang 
uw Thora volbracht, toegewijd en trouw 
die ons leerde gaan 
op de oude weg van uw liefdeswoord 
naar een goed wijd land 
waar de dood niet heerst 
 
die ons een teken heeft gesteld 
waar zijn geest in openbaar en werkzaam is 
tot op vandaag 
die op de avond voor zijn dood 
brood gebroken heeft 
en aan zijn vrienden uitgedeeld –  
die een beker wijn genomen, 
dankgebed en zegening uitgesproken heeft, 
en heeft gezegd: 
Doe dit ter gedachtenis 
aan de God die ons bevrijd heeft 
uit het slavenhuis 
die ons uit de macht van de dood bevrijden zal. 
 
Zo doen wij dan wat hij heeft voorgedaan, 
eten, drinken, delen brood en wijn, 
teken van geloof dat niets bij God niet kan: 
dat ook door ons en met ons en in ons 
een nieuwe wereld komen zal 
waar brood en liefde is, genoeg voor allen. 
a: Kom over ons met uw geest 
 
Gezegend zijt Gij 
om Israël, uw heilige wijnstok 
om het levend woord van Mozes en de profeten 
waaraan Gij ons deel hebt gegeven  
door Jezus uw dienstknecht. 
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Hem noemende gedenken wij 
al uw gemartelde, vermiste, weggegooide mensen –  
voor uw Aangezicht gedenken wij 
de namelozen die zijn afgeslacht 
in oorlog na oorlog 
 
Gij die uw gemeente bijeenroept 
hier en waar ook ter wereld, 
die ons raakt met uw woord, 
die ons kent van gezicht, 
niet vergeet onze namen  
a: Kom over ons met uw Geest 
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Onze Vader, gezongen  

 
 

We brengen elkaar de vredesgroet 
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Delen van brood en wijn, onder het zingen van :  
Aller Augen warten auf dir (Ps 145a), 
een keer door cantorij, daarna een keer door allen 

 

 
Vertaling: 

De ogen van allen zien hoopvol naar U uit, 

U geeft voedsel, op de juiste tijd. 

Gul is uw hand geopend, 

U vervult het verlangen van alles wat leeft. 
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Dankgebed 
 
 
Slotlied – lied 252 uit Zangen van Zoeken en Zien 
 

 
 
2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God 

Wees met ons in al het lijden, 
Wees warmte en licht een mens’lijk gezicht 
Nabij ons in donkere tijden. 
Wees warmte en licht een mens’lijk gezicht 
Nabij ons in donkere tijden. 
 

3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
En geef geloof en vertrouwen: 
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft, 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft, 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
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4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
Omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
En zet ons op nieuwe wegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
En zet ons op nieuwe wegen. 

 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger: da. Gonny de Boer 
Ambstdrager: Erik Stam 
Organist: Roelof Kuik   
Lector:  Piet Keekstra 
Techniek: Jan Pruim en Ben Gelmers 
Koster: Lina Mensinga 
Met medewerking van de cantorij o.l.v. Helmer Roelofs 
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Diensten voor de komende weken: 
 
Zondag 23 februari – dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Ten Boer. Voorganger da. Gonny de Boer. 
Koffie, thee en limonade na de dienst 
 
Zondag 2 maart – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten 
Boer. Voorgangers – lectoren 
 
Woensdag 5 maart – aswoensdag – vesper om 19.00 uur 
in de Kerk van Ten Boer. Met medewerking van de 
cantorij o.l.v. Helmer Roelofs. 
 
Zondag 9 maart – eerste zondag in de veertigdagentijd - 
dienst om 10.00 uur in de kerk van Woltersum. 
Voorganger: da. Gonny de Boer 
Koffie, thee en limonade na de dienst 
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Activiteiten in kerk en stee februari – maart   
 
Eet mee in stee 
Donderdag 20 februari – aanvang 18.00 uur in 
Kloosterstee. U kunt zich opgeven bij Willy Westerhof. 
willywesterhof@hotmail.com 
 
Middaggebed 
Vrijdag 21 februari – aanvang 12.00 uur in koor van de 
Kloosterkerk. Contactpersoon: Ria Ziengs 
 
Zangavond 
Woensdag 26 februari – aanvang 19.30 uur in de 
Sebastianuskerk te Noordwolde. Contactpersoon: da. 
Gonny de Boer 
 
Pelgrimeren 
Zaterdag 1 maart – vertrek 9.00 uur H. Westerplein. We 
gaan wandelen in en rond Mensingeweer. Opgave voor 
vrijdag 28 februari bij Lina Mensinga – 
linamensinga@hotmail.com of 
linamensinga@ommeriek.nl of 0643139402 
 
 

mailto:willywesterhof@hotmail.com
mailto:linamensinga@hotmail.com
mailto:linamensinga@ommeriek.nl
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Diaconale collecte, 
Deze kan ook worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 
3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 
o.v.v. collectedoeleinde. Of via de Givt-app  
 
Kerkrentmeester  
Deze kan ook worden over gemaakt op NL95 RABO 0373 
7299 36 t.n.v. CvK Kloosterkerkgemeente Ten Boer-
Woltersum-Sint Annen. Of via de Givt-app  
 

 
 
 
Diaconale projecten 
 
Diaconale collecte voor de maand februari.  
De Schutse biedt in het hospice een liefdevol thuis voor 
ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase. De 
vrijwilligers en verpleegkundigen werken nauw samen. Wat 
de mensen van het hospice ver bindt is aandacht, toewijding 
en respect. De vrijwilligers zijn zorgvuldig geselecteerd en 
hebben een goede opleiding gehad. De verpleegkundigen 
zijn ervaren in palliatieve verpleegkundige zorg. Het team 
biedt 24 uur per dag deskundige zorg. 
 
Voedselbank 
Voor de maand februari vraagt de diaconie babyspullen 
voor de voedselbank 
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