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ONTSTEKEN VAN HET LICHT 
 
We verzamelen buiten op het kerkhof aan de westkant 
van de kerk.  
Iedereen krijgt een kaars uitgereikt. 
 
Er brandt een vuur 
 
Lied - Een wereld in het nieuwe licht 

(mel. LB 642, Ik zeg het allen, dat Hij leeft) 
 

1. Een wereld in het nieuwe licht  
is ons beloofde land. 
De goede aarde wordt getooid  
ontvangen uit Gods hand. 
 

2. Aan 't diepe water van de dood  
is nu een grens gesteld. 
Een stralend lichtend morgenrood  
beschijnt het groene veld. 
 

3. Het nieuwe leven legt beslag  
op heel het wereldrond. 
Weet dat het goed is voor altijd –  
klinkt uit Zijn eigen mond. 
 

4. De derde dag: Gods roepend woord  
kleurt heel de aarde in. 
Een groene lente plant zich voort  
zoals in het begin. 
 

5. Als d' aarde op de derde dag  
haar rijpe vruchten draagt,  
richt zich het leven stralend op  
zoals het God behaagt! 
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Gedicht – Marijke de Bruijne 
 

Opnieuw geboren, opgestaan, 
voorgoed veranderd, opgericht, 
door angst en sterven heengegaan 
zien wij opnieuw het leven aan, 
geschenk dat groot en kostbaar is. 
 
Opnieuw geboren, opgestaan, 
bezocht, gelouterd en onthecht, 
in kou en duisternis gewacht, 
lang vastgehouden in een nacht 
die ongedacht weer ochtend werd. 
 
Opnieuw geboren, opgestaan! 
Mijn wapens had ik neergelegd, 
Zo klein en kwetsbaar stond ik daar, 
bereid om elke weg te gaan, 
ja, toen, toen ben ik opgestaan. 

 
 
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 
Allen: Schepper van hemel en aarde 
V: die gezegd heeft: "Er zij licht" 
A: en het licht werd geboren 
V: voor wie alle mensen leven 
A: en door wie geen mens in de dood verloren gaat  
V: wij zien vol verlangen uit naar licht en leven 
A: God, kom ons bevrijden. Amen. 
 
We ontsteken de paaskaars aan het vuur. We geven 
elkaar het licht door 
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Zingen - Lied 600: vers 1 – 5  

 
2. Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

 
3. Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 

 
4. Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

 
5. Licht, straal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
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We trekken met de brandende kaarsen en het doopwater 
de kerk binnen 
 
De Paaskaars wordt binnengedragen,  
het doopwater wordt in het doopvont geschonken,  
terwijl de Tafel wordt klaargemaakt zingen we , bij 
herhaling: 
 

 
 
Openingswoorden 
 
Zingen – Lied 637: vers 1 – 4 O vlam van Pasen, vuur ons aan  
 
HET PAASEVANGELIE 
 
Gebed voor Pasen 
 
Met de kinderen 
 
Projectlied (mel. Lied 215) 

 
Een nieuwe dag, een nieuw begin 
van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: 
God laat de mensen niet alleen. 
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De steen is weg, het graf is leeg, 
zing mee met ons want Jezus leeft! 
Nu is het feest voor jou en mij 
want Gods verhaal gaat nooit voorbij. 

 
Lezing – Jesaja 51: vers 9-11 
 
Zingen – Lied 632: vers 1 – 3  
 
Lezing: Johannes 20:1-18, besloten met Lied 338k 

 
 
Zingen – Lied 630: vers 1 – 3  
 
Overweging 
 
Lied – lied 608: vers 1 – 3  
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank- en voorbeden 
de gebeden worden steeds beantwoord met acclamatie 368f 

 
 
Stil gebed 
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Mededelingen voor de gemeente en Collecten   
1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor Stichting 
Vlinderkind 
2de rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters 
 
DELEN VAN BROOD EN WIJN 
 
Tafellied uit ZZZ – lied 646: vers 1 – 3  

 
 
2.  Beker - gereikt vanuit vreugde,  

wijn ingekleurd door de pijn,  
teken dat het Hem verheugde  
kwetsbaar te zijn, om in Gods naam 
de weg ten leven te gaan. 
 

3.  Handen - bereid om te delen  
mensen geplaatst in het licht,  
teken dat breuken wil helen.  
tot ons gericht, om in Gods naam 
de weg van liefde te gaan. 
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Nodiging 
 
Tafelgebed (Huub Oosterhuis) 
 
Gij die weet wat in mensen omgaat 
aan hoop en twijfel, drift, plezier, onzekerheid. 
Gij die ons denken peilt 
en ieder woord naar waarheid schat 
en wat onzegbaar onmiddellijk verstaat. 
 
Gij toetst ons hart 
en gij zijt groter dan ons hart. 
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht. 
En niemand, of hij heeft een naam bij U. 
En niemand valt of hij valt in uw handen 
en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 
 
Maar nooit heeft iemand U gezien. 
In dit heelal zijt Gij onhoorbaar. 
En diep in de aarde klinkt uw stem niet. 
En ook uit de hoogte niet. 
En niemand die de dood is ingegaan 
keerde ooit terug om ons van U te groeten. 
 
Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd. 
Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet. 
Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 
Maar soms herinneren wij ons een naam, 
een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
over een mens die vol was van uw kracht, 
Jezus van Nazareth, een zoon van Abraham. 
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In hem zou uw genade zijn verschenen, 
uw mildheid en uw trouw. In hem zou voorgoed 
aan het licht gekomen zijn hoe Gij bestaat: 
weerloos en zelveloos, dienaar van mensen. 
Hij was zoals wij zouden willen zijn: 
een mens van God, een vriend, een herder, 
die niet te eigen bate heeft geleefd 
en niet vergeefs, onvruchtbaar is gestorven. 
 
Die in de laatste nacht dat hij nog leefde 
het brood gebroken heeft en uitgedeeld 
en heeft gezegd: Neemt, eet, dit is mijn lichaam – 
zo zult gij doen tot mijn gedachtenis. 
Toen nam hij ook de beker en zei: 
Dit is het nieuw verbond, dit is mijn bloed, 
dat wordt vergoten tot vergeving van uw zonden. 
Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij. 
 
allen: 
Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom 
dit brood en breken het voor elkaar, 
om goed te weten wat ons te wachten staat 
als wij leven hem achterna. 
 
Als Gij hem hebt gered van de dood, God, 
als hij, dood en begraven, toch leeft bij U, 
red dan ook ons en houd ons in leven, 
haal ook ons door de dood heen, nu. 
En maak ons nieuw, want waarom hij wel, 
en waarom wij niet – wij zijn toch ook mensen. 
 
Onze Vader, gezamenlijk gebeden 
 
Vredesgroet 
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Tijdens het delen van brood en wijn zingen we bij herhaling: 

 
 
Dankgebed 
 
Slotlied - Lied 634: vers 1 en 2 “U zij de glorie” 
 
Zending en zegen. 
 
Na de dienst is er een eenvoudig ontbijt in Voorhof 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger: da. Gonny de Boer   
Ambstdrager: Ben Bosch 
Organist: Hendrik Ritsema 
Lector:  Ria Ziengs 
Techniek: Rein Nijboer en Theo Wouda 
Koster: Wilma Naaijer 
Met medewerking van Ben Bosch en Trix Pruim op bugel 
en hoorn. 
 
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 27 april – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten 
Boer. Voorganger da. R. Renooij uit Winsum 
 
Zondag 4 mei – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten 
Boer. Voorganger da. Gonny de Boer. 
Koffie en thee na de dienst 
 
Activiteiten in kerk en stee  
 
Eet mee in stee 
Donderdag 24 april – aanvang 18.00 uur in Kloosterstee. 
Opgave bij Willy Westerhof, 
willywesterhof@hotmail.com  
 
Herdenkingsbijeenkomst ’40 – ’45  
Zondag 4 mei – aanvang 18.45 uur – is er een 
herdenkingsbijeenkomst in de Kloosterkerk. 
Medewerking wordt verleend door kamerkoor Amor 
Cantandi o.l.v. Luuk Tuinder 
Na de stille tocht en kranslegging bij het monument is er 
vanaf 20.45 uur een kort concert door Amor Cantandi in 
de Kloosterkerk. De koffie staat klaar, wees welkom. 

mailto:willywesterhof@hotmail.com
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Diaconale projecten 
 
Collectedoel april 2025: Stichting Vlinderkind. 
 
Een verschrikkelijke kinderziekte. Kinderen met deze 
ziekte worden ook wel vlinderkinderen genoemd, 
aangezien hun huid zo teer is als vlindervleugels. 
Wanneer een Vlinderkind ter wereld komt met deze nog 
altijd ongeneeslijke ziekte, komt er heel veel op het gezin 
af. Mensen van de stichting staan klaar om het gezin te 
begeleiden met hun kennis en ervaring en ze bieden ook 
een luisterend oor wanneer dat nodig is. Een team van 
onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG), onder leiding van dr. Marieke Bolling, 
doet internationaal gewaardeerd onderzoek naar de 
genezingsmogelijkheden . Strijd samen met Stichting 
Vlinderkind tegen deze ziekte. 
 
Voedselbank  
Voor de maand april zamelen we Toilet- en 
verzorgingsartikelen. 
 
Diaconale collecte, 
Deze kan ook worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 
3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 
o.v.v. collectedoeleinde. Of via de Givt-app  
 
Kerkrentmeester  
Deze kan ook worden over gemaakt op NL95 RABO 0373 
7299 36 t.n.v. CvK Kloosterkerkgemeente Ten Boer-
Woltersum-Sint Annen. Of via de Givt-app  
 
 
 


