
 
Voedselbank Juni 
In de maand juni vraagt de diaconie om pasta en mixen mee te nemen. 
In de zomermaanden staat er wel een krat in de kerk om artikelen in te leveren maar we 
laten aan u de keuze wat u mee wilt nemen. We hopen nog steeds op een goed gevuld 
krat(ten) waar ze bij de voedselbank erg blij mee zijn. 
 
 
Collectedoel Juni 
In juni heeft de diaconie als collectedoel gekozen voor Stichting Dental Care for Homeless 
People Foundation van de Straattandarts Didi Landman in Rotterdam. 
 
Ze biedt hulp en hoop voor wie niemand anders helpt. 
Iedere donderdag verandert tandarts Didi Landman haar behandelstoel in een reddingsboei. 
Al negen jaar lang biedt ze gratis tandzorg aan mensen die geen verzekering of geld hebben: 
daklozen, ongedocumenteerden en steeds vaker ook werkenden in armoede. In haar 
straatpraktijk in het Erasmus MC behandelt ze de schrijnendste gevallen — met respect, 
menselijkheid en vakmanschap. 
 
Voor Didi is tandzorg geen luxe, maar bittere noodzaak. Een gezond gebit bepaalt je 
zelfvertrouwen, je kansen op werk, je gezondheid én je waardigheid. Ze pleit dan ook 
hartstochtelijk voor het terugbrengen van basale tandzorg in het basispakket. Want niemand 
zou met pijnstillers en schaamte rond hoeven lopen terwijl de oplossing binnen handbereik 
ligt. 
Van jonge mensen met verrotte gebitten door energiedrankjes tot patiënten die uit schaamte 
zelf tanden knutselen: Landman helpt waar niemand anders komt. Wat begon als een 
bescheiden initiatief groeide uit tot een onmisbare voorziening, met een wachtlijst van zes 
maanden. 
 
Landman werkt volledig vrijwillig en financiert haar praktijk via donaties aan haar 
stichting Dental Care for Homeless People Foundation. Dankzij publiciteit doen inmiddels ook 
collega’s in Den Hoorn en Breda mee. Haar droom? Een landelijk netwerk van 
straattandartsen. Ze verdient er niets aan, maar krijgt iets onbetaalbaars terug: hoop, 
dankbaarheid en een glimlach die alles zegt. Help mee via straattandarts010.nl — want een 
nieuw gebit is voor velen de eerste stap naar een nieuw leven. 
 
Op zondag 1 juni komt Didi Landman persoonlijk in de dienst iets vertellen over haar werk.  
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met haar in gesprek te gaan en een (foto)boek 
van haar in te zien en evt. te kopen.  

https://www.straattandarts010.nl/


    


