
 

 
 

 

 
 

Plaats 
 

Kloosterkerk 
Ten Boer 

 
 

Aanvang 
 

12.00 uur 
 
 

Datum 
 

Vrijdagen 
 

19 september 
17 oktober 

21 november 
19 december 

16 januari 
20 februari 
20 maart 
17 april 
15 mei 
19 juni 
17 juli 

21 augustus 
 
 

Contact 
 

Ria Ziengs 
riaziengs@ziggo.nl 

050-3140173 

 

Middaggebed
 
Even ontsnappen aan de hectiek 
van alledag en spiritueel opladen? 
 
In de Kloosterkerk is op elke derde 
vrijdag van de maand een kort 
moment waarin we luisteren naar 
het lezen van een psalm, waarin er 
wordt gezongen en er ruimte is voor 
stilte. 
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Plaats 
 

Diverse locaties 

 

 

 

 

Aanvang 
 

Middagen 

14:30 -16.30 uur 

 

Avonden 

19:30 – 21:30 uur 

 

 

 

 

Startdatum 
 

Dinsdag 

23 september 

14:30 -16.30 uur 

Trefpunt Stedum 

 

 

 

 

Contact 
 

Jeannette Mulder 

mulderjt@hetnet.nl 
0596-551822 

Breien voor Oekraïne 
 
De stichting Friese rijders voor Oekraïne 
houdt acties om giften en goederen in 
te zamelen en hulptransporten naar 
Oekraïne te organiseren. De focus ligt 
op voedsel en medische en hygiënische 
producten, maar daarnaast zijn er door 
het hele land actiegroepen bezig met 
het inzamelen van bananendozen met 
specifieke producten voor burgers en 
voor militairen. Ook is er de actie Breien 
voor Oekraïne om mutsen, sjaals, truien 
en handschoenen in te zamelen. 
 
Wij willen hier dit seizoen ons steentje 
aan bijdragen en organiseren een 
aantal handwerkmiddagen/ –avonden. 
Het uitgangspunt is om dit afwisselend 
bij deelnemers thuis te doen, maar dat 
bespreken we onderling.  
 
Bij voldoende animo zullen er in onze 
dorpen ook andere acties voor de 
Friese Rijders worden gestart. 
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Plaats 
 

Kloosterkerk 

Ten Boer 

 

 

 

 

Aanvang 
 

19.30 uur 

 

 

 

 

Datum 
 

Donderdagen 

 

25 september 

16 oktober 

13 november 

11 december 

 

 

 

Contact 
 

da. Gonny de Boer 

he.deboer@yahoo.com 

06-3303 4146 
 

 

Meditatie in de 
Kloosterkerk 
 
Veel mensen zijn op zoek naar rust en 
stilte in een wereld vol lawaai en 
hectiek. Mediteren is een goede manier 
om op adem te komen en ruimte te 
maken voor jezelf en voor God. 
 
We beginnen met ontmoeting en een 
kopje thee in Kloosterstee, daarna gaan 
we naar het koor van de kerk om daar 
te mediteren. Na een korte 
ontspanningsoefening en het voorlezen 
van een korte (bijbel)tekst maken we 
ruimte voor stilte. 
 
Ervaring met meditatie is niet vereist, 
deze avonden staan voor iedereen 
open. Trek wel warme kleren aan, want 
het kan fris zijn in de kerk! 
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Plaats 
 

Trefpunt 
Stedum 

 
 
 
 
 
 

Aanvang 
 

19.30 uur 
 
 
 
 
 
 

Datum 
 

Vrijdag 
3 oktober 

 
 
 
 
 
 

Contact 
 

Siebe Meindertsma 
siebemeindertsma. 
bdnl@gmail.com 

 

 

Bijbel in beeld 
 

Op 3 oktober zal er weer een avond zijn 

over Bijbel in Beeld. 

 

Siebe Meindertsma zal ons, aan de 

hand van een PowerPoint met foto’s, 

meenemen naar Israëls noordelijke 

buurland, dat is Libanon. Ook hier heeft 

zich veel geschiedenis afgespeeld. 

 

De avond is ook zeer geschikt om buren 

of vrienden uit te nodigen om mee te 

gaan. Van harte welkom! 

 


