
 1 

NIEUWSBRIEF  
Maand oktober 2025 Jaargang 3, Nummer 10 

Diensten  
 

 

 

Zondag 5 oktober 

10:00 uur Kloosterkerk 

Voorganger: da. M.P. Baas, Groningen 

Ambtsdrager van dienst: Mw. D. Klasens 

 

 

Zondag 12 oktober, Heilig Avondmaal 

10:00 uur Woltersum 

Voorganger: da. G. de Boer 

Ambtsdrager van dienst: Mw. T. Pruim 

Koffie en thee na de dienst 

 

 

Zondag 19 oktober 

10:00 uur Kloosterkerk 

Voorganger: da. A.C. Matz, Groningen 

Ambtsdrager van dienst: Mw. H. Stam 

 

 

Zondag 26 oktober 

10:00 uur Kloosterkerk 

Voorganger: lectoren 

Ambtsdrager van dienst: Dhr. E. Stam 

 

 

Zondag 2 november 

Allerzielen 

10:00 uur Kloosterkerk 

Voorganger: da. G. de Boer 

Ambtsdrager van dienst: Mw. W. Naaijer 

Koffie en thee na de dienst 

 

 
 

Wilt u graag naar de dienst maar hebt u geen vervoer:  

06-28 44 40 11 of 050-302 4677.  

Bij voorkeur voor zaterdag 18.00 uur 

 

 
 

Op de website staat de nieuwsbrief achter 

een wachtwoord. Het wachtwoord is:  

Kloosterkerk  

 

Op– en aanmerkingen, aanmeldingen en 

kopij: nieuwsbriefkloosterkerk@gmail.com 

 

Redactie:  

Wilma Naaijer 

Ria Ziengs 

Jakob Hoogakker (eindredacteur) 

Op 2 november is het Allerzielen en ge-

denken we alle geliefden die niet meer bij 

ons zijn.  

 

Zowel de Kloosterkerk als de kerk van 

Woltersum zijn open van 19.00-21.00 uur 

om een kaarsje te branden, naar muziek 

te luisteren of gewoon even stil te zijn. 
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Gronings vuur 

Onze Kloosterkerk stond in de laatste weken van september in een wonderlijk licht: het schijnsel 

van gekleurde toneellampen. De noordmuur van de kerk vormde het decor van de bijzondere mu-

zikale openluchtvoorstelling Van Hoes. Ik vond het heel bijzonder om mee te maken hoe de kerk 

zo op een hele nieuwe manier een verbindende factor werd in de dorpsgemeenschap. Bij de voor-

stelling waren meer dan 60 mensen uit ons dorp betrokken, van alle leeftijden en gezindten: leden 

van Volharding en Malletband, een gelegenheidskoor, voetballertjes en een groep ouderen. Meer-

dere mensen uit onze gemeente, waaronder ikzelf, werkten eraan mee. De theatermakers hebben 

het dorp meegenomen in een maandenlang proces van voorbereiding: gesprekken voeren, bijeen-

komsten organiseren, oefenen en uiteindelijk de uitvoering. De verhalen van mensen uit Ten Boer 

en de omliggende dorpen zijn verwerkt in de voorstelling: over de aardbevingsproblematiek, over 

verhuizen, over de inlijving van het gebied in het grote geheel van de stad, over jongeren en hun 

toekomst… Veel van deze dingen werden ‘aangeraakt’ in het verhaal over een zoon die ‘van hoes’ 

wil, en een moeder die daar grote moeite mee heeft. Een herkenbaar ‘klein’ verhaal, met meerde-

re diepere lagen. Voor een geoefend oor waren er trouwens ook subtiele Bijbelse verwijzingen in 

te ontdekken, zoals ‘het huis van mijn vader’ en ‘alleen een dwaas bouwt zijn huis op zand’ (en 

niet op klei…) 

Al met al ben ik er heel blij mee dat we als kerk ‘ja’ 

hebben gezegd tegen dit project en dat we ons kerk-

gebouw ter beschikking hebben gesteld. Ik vond het 

heel waardevol om erbij betrokken te zijn. En dan 

niet zozeer omdat het ‘goede reclame is voor de 

kerk’, of omdat we zo ‘meer mensen naar de kerk 

trekken’. Wat mij betreft hebben we als kerk niet zo-

zeer een boodschap voor de wereld, maar is het 

vooral onze opdracht om een boodschap te hebben 

aan wat er in deze wereld leeft aan vragen en aan 

noden. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat we 

evangeliseren en anderen bekeren tot ‘ons geloof’, 

maar het gaat er vooral om dat we sporen van het 

evangelie leren ontdekken in de wereld om ons heen en daarbij aansluiting zoeken. En wat mij 

betreft is zo’n theatervoorstelling ook een soort van ‘kerk-zijn’: in de manier waarop mensen ge-

zien en gehoord worden, in de verbindingen die tussen mensen worden gelegd, in de muziek, de 

taal, de creativiteit herken ik veel van waar we ook in de kerk mee bezig zijn.  

da. Gonny de Boer  

Agapèviering 

Vergeet u niet om iets te eten mee te nemen voor de agapèviering van zondag 28 september! Wat 

broodjes, lekkere wraps, fruit… u mag het zelf bedenken.  

Bij binnenkomst in de kerk wordt het eten verzameld en verdeeld over de tafels. In de viering staat 

het jaarthema centraal: Kijk! Laat je verrassen door het werk van de Geest… Aan tafel gaan we 

hierover met elkaar in gesprek.  

Activiteitenboekje  

Inmiddels is het boekje Kijk! met daarin alle activiteiten van dit seizoen bij iedereen op de mat ge-

vallen. We hopen dat u daarin iets vindt dat bij u past en waar u aan mee wilt doen. Graag ontvan-

gen we aanmeldingen op tijd, zodat we weten of een activiteit kan doorgaan of niet. Zet het dus 

niet alleen in uw eigen agenda, maar laat het ons ook vroegtijdig weten!  
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Activiteiten oktober (1) 

 

Vrijdag 3 Bijbel in Beeld 

19:30 uur Trefpunt, Stedum 

 

Dit keer over Israëls noordelijke buurland:  

Libanon, een land met een rijke geschiedenis. 

 

Informatie bij Siebe Meindertsma, 

siebemeindertsma.bdnl@gmail.com 

 

Zaterdag 4 Pelgrimeren 

09:00 uur H. Westerplein, Ten Boer 

Pelgrimeren is meer dan wandelen. Het is stil 

staan bij het leven terwijl je beweegt. En door 

stil te staan wordt je bewogen. 

Dit keer gaat de tocht rondom Middelstum/

Toornwerd 

 

Woensdag 8 Kijken en lezen 

19:30 uur Kloosterstee, Ten Boer 

 

In het kader van het jaarthema ‘Kijk’ kijken we 

naar bijbelverhalen door de ogen van schil-

ders. Aan de hand van een bijbelverhaal kij-

ken we naar verschillende beelden. Brengt 

het het verhaal dichterbij of roept het nieuwe 

vragen op? 

 

Contact: da. Gonny de Boer, 

he.deboer@yahoo.com 

 

Donderdag 9 Eet mee in Kloosterstee 

18:00 uur Kloosterstee, Ten Boer 

 

Een kookgroepje bereidt een eenvoudige 

maaltijd voor, en u mag gezellig mee-eten 

tegen een vergoeding van 6 euro. 

 

Opgave bij Willy Westerhof 

willywesterhof@hotmail.com 

 

Activiteiten oktober (2) 

 

Donderdag 16 Meditatie 

19:30 uur Kloosterkerk 

Veel mensen zijn op zoek naar rust en stilte 

in een wereld vol lawaai en hectiek.  Medite-

ren is een goede manier om op adem te ko-

men en ruimte te maken voor jezelf en voor 

God. 

We beginnen met ontmoeting en een kopje 

thee in Kloosterstee, daarna gaan we naar 

het koor van de kerk om daar te mediteren. 

Na een korte ontspanningsoefening en het 

voorlezen van een korte (bijbel)tekst maken 

we ruimte voor stilte. 

Ervaring met meditatie is niet vereist, deze 

avonden staan voor iedereen open. Trek 

wel warme kleren aan, want het kan fris zijn 

in de kerk! 

contact: da. Gonny de Boer,  

he.deboer@yahoo.com, tel. 06 3303 4146 

 

Vrijdag 17 middaggebed 

12:00 uur Kloosterkerk 

 

In de Kloosterkerk is op elke derde vrijdag 

van de maand een kort moment waarin we 

luisteren naar het lezen van een psalm, 

wordt gezongen en er ruimte is voor stilte. 

 

Informatie bij Ria Ziengs, 

riaziengs@ziggo.nl, 050-3140173 

 

Woensdag 22 Dagtocht Op Stoom 

Vanaf 08:15 uur  

 

Zie meer informatie in het kader op pagina 4 

Contact en aanmelding :Jeannette Mulder 

mulderjt@hetnet.nl, 0596-551822 

mailto:he.deboer@yahoo.com
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Activiteiten oktober (3) 

 

Donderdag 30 Koffiemiddag 

14:30 uur Kloosterstee, Ten Boer 

 

Onder het genot van koffie/thee kijken we 

naar een aflevering van het programma De 

Verwondering waarin Annemiek Schrijver met 

bijzondere gasten in gesprek gaat. Dit levert 

ongetwijfeld stof op om over door te praten. 

Aanmelden mag maar hoeft niet! 

 

Contact da. Gonny de Boer 

He.deboer@yahoo.com 

Van de Kindernevendienst 
 

De afgelopen periode hadden de kinderen, voor-

dat ze naar hun eigen ruimte gingen, een vraag 

voor de gemeente waar ze, eenmaal weer terug 

in de kerk, even op terug kwamen. Nu willen we 

U / jullie als gemeente vragen om een vraag of 

dilemma te bedenken. Een onderwerp dat je be-

zig houdt, of waarvan je denkt: dat is een mooi 

gegeven waar de kinderen met elkaar over in 

gesprek kunnen. Het mag natuurlijk ook wel 

weer een vraag zijn waarvan je benieuwd bent 

hoe een ieder daar over denkt, een zogenaamde 

poll. Uiteraard van levensbeschouwelijke aard.  

Dit mag je sturen naar:  

erikbulthuis64@gmail.com 

 

Woensdag 22 oktober 

Dagtocht ‘Op Stoom’ 

 

Aan het begin van het nieuwe seizoen komen we op stoom met een bezoek aan het Nationaal Busmuseum 

in Hoogezand waar we worden ontvangen met koffie/thee met wat lekkers erbij. Een rondleiding maakt dit 

bezoek compleet. We bussen naar Veendam en stappen daar in de stoomtrein naar Stadskanaal. De lunch 

is in de trein, zodat er tijd is om op het station het STAR museum te bekijken of rond te kijken bij de treinen 

en in het oude station. Terug in Veendam brengt de bus ons naar het vlakbij gelegen Veenkoloniaal muse-

um. We zien en horen daar over turf, aardappelen en strokarton. Zeker de moeite van een bezoekje waard! 

Rond een uur of vijf brengt de chauffeur ons weer huiswaarts. In de musea zijn her en der zitplaatsen aan-

wezig tijdens de rondleidingen. 

In het busmuseum zijn rollators en rolstoelen beschikbaar, in het STAR- en Veenkoloniaal museum is een 

lift. 

De bus vertrekt om 08.15 uur vanaf het station van Stedum en 

doet vervolgens de volgende opstapplaatsen aan: 

Bushaltes Rijksweg bij: 

Witte molen Ten Post 

Groene Zoom Ten Boer 

Agrishop Garmerwolde 

 

De kosten bedragen 55 euro p.p. incl. lunchpakket en alle  

activiteiten 

Contact: Jeannette Mulder mulderjt@hetnet.nl 

0596-551822 

Opgave uiterlijk 8 oktober 

 

mailto:erikbulthuis64@gmail.com
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Koninklijke onderscheiding voor Henk Woltjer. 

Burgemeester Roelien Kamminga van de gemeente Gronin-

gen heeft op zaterdag 30 augustus een koninklijke onder-

scheiding uitgereikt aan ons gemeentelid Henk Woltjer. Tij-

dens de viering van het 60-jarig bestaan van de buurtvereni-

ging Tuss’n Daip en Knaol in De Widde Meuln werd Henk 

totaal verrast met deze onderscheiding.  

 

Henk heeft veel vrijwilligerswerk verricht voor de buurtvereni-

ging Tuss’n Daip en Knaol, Dorpsbelangen Ten Boer, Stich-

ting Dorpshuis Ten Boer, De Widde Meuln, Het Groninger 

Landschap en Ten Boer Moves. En verder kan niet onver-

meld blijven zijn inzet voor onze Kloosterkerk, waarin Henk 

altijd actief deelnam aan het onderhoud van de tuinen rond 

kerk en pastorie en hij was jarenlang distributeur van ons 

kerkblad ‘Halverwege’.  

 

Henk, Van harte gefeliciteerd namens de hele Kloosterkerk-

gemeente met je benoeming als lid in de Orde van Oranje-

Nassau. Het feestboeket heb je reeds ontvangen. 

Feestelijke gebeurtenissen de komende maand 

1 oktober: mevr. M. Riemsma-Middel, Lindenhof afd. De Hazelaar, 91 jaar. 

10 oktober mevr. G. van Putten- Buitenhuis, de Wolden 3, 75 jaar. 

10 oktober mevr. P. Oosterbeek-Raangs, Bloemhof kamer 1.19, 87 jaar. 

14 oktober Dhr. D.J.Kuipers, Zwaanhof 15, 88 jaar. 

16 oktober dhr. J.K. Huisinga en mevr. S.A.T. Huisinga-Koopmans, Emmerwolderweg 47, zij zijn dan 

50 jaar getrouwd. 

29 oktober dhr. T. Bos en mevr. R.J. Bos-Hoiting, Redgerstraat 37, zij zijn 

dan 55 jaar getrouwd. 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd!  
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Rouwen & Vieren Kas in Groningen 

van 14 t/m 28 december 2025  

Afscheid, verlies, en rouw. Het zijn thema’s die in ieders leven een keer voorbijkomen. Soms groot en 

overweldigend, soms klein en liefdevol. Toch is ruimte voor rouw niet vanzelfsprekend. Het publieke do-

mein heeft geen vaste plekken voor persoonlijke rouw, ook biedt onze cultuur weinig aanknopingspun-

ten om het zomaar over rouw te hebben.  

Voor maker en theoloog Rikko Voorberg, was het de aanleiding om in 2021 een eerste Rouwen en Vie-

ren kas op te richten in Amsterdam. Een plek waar men de weken rondom kerst terechtkan om een 

kaarsje te branden, een lint te beschrijven of woorden te delen in het gastenboek. Een plek van nie-

mand, en voor iedereen.  

Dit jaar brengen we de Rouwen en Vieren kas ook naar Groningen. Van 14 t/m 28 december biedt de 

kas op het Waagplein een publieke toegankelijke plek waar ruimte is voor verlies, herinnering en troost. 

Dit is een tijdelijke plek om stil te staan bij wie of wat we missen of koesteren. In de decemberperiode – 

vaak confronterend voor velen – kunje er een kaarsje branden, iets opschrijven of in gesprek gaan. 

Daarnaast werken we aan een breder aanbod met ruimte voor muziek, verhalen, kunst en kleine ritue-

len.  

Om dit mogelijk te maken en het project duurzaam te verankeren in de stad, is in de afgelopen maanden 

Stichting Rouwen & Vieren Groningen opgericht. Het bestuur en de organisatie is breed samengesteld 

met o.a. rouwbegeleiders, predikanten, welzijnswerkers en mensen met ervaring in projectorganisatie. 

We werken samen met partners als het Leger des Heils, Humanitas, kerken, buurtorganisaties en wel-

zijnsinitiatieven.  

Vrijwilligers 

Om de Rouwen en Vieren kas mogelijk te maken zijn we ook hard op zoek naar vrijwilligers om de kas 

te bemensen. Als vrijwilliger ben je beschikbaar als aanspreekpunt of luisterend oor. Daarvoor is niets 

bijzonders nodig. Er zíjn voor de bezoekers is waar het om gaat. 

 

Praktische informatie 

De website is nog onder constructie, maar er is al meer informatie te vinden. Binnenkort is het ook mo-

gelijk via de website te doneren of je als vrijwilliger aan te melden.  

www.rouwenenvierengroningen.nl   

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Tirtsa Liefting-Van den Toren,  

predikant Nieuwe Kerk Groningen en deel van het organisatieteam van de  

Rouwen en Vieren Kas Groningen, tel 06-13450306.  

 

http://www.rouwenenvierengroningen.nl
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Van de diaconie 

Collectedoel oktober: Mensenkinderen 

Het doel van de collecte in oktober is “Stichting Mensenkinderen” 

Mensenkinderen is een Nederlandse christelijke organisatie die zich inzet voor de allerarmsten in Alba-

nië, Armenië en Moldavië. Tot de doelgroep behoren weeskinderen, ouderen, gezinnen die leven in ex-

treme armoede en mensen zonder toegang tot de medische zorg. De projecten zijn concreet uitvoerbaar 

en bieden directe hulp. De hulpgoederen worden lokaal ingekocht zodat de kosten laag blijven en er 

sneller kan worden gehandeld.  

Mensenkinderen verleent hulp ongeacht religie of etnische achtergrond. Met uw donatie helpt u pro-

jecten te realiseren.  

 

Oogstdienst 

Op 9 november houden we weer een oogstdienst in de Kloosterkerk. Om er een mooie dienst van te 

maken, met een goed gevulde kraam, hebben we uw hulp nodig. Wilt u de komende weken met de 

oogstdienst in uw gedachten alvast wat van uw eigen fruitoogst bewaren voor deze dienst. 

Potjes jam, compote, herfstbloemstukjes enz zijn van harte welkom. 

 

Terugblik 

Afgelopen juni is Didi Landman bij ons te gast geweest. 

Didi heeft de stichting ‘Dental Care for Homeless People Foundation’ opgericht en heeft hier op boeien-

de wijze over gesproken. 

We hebben gedurende de hele maand gecollecteerd voor het werk van Didi en tezamen met haar komst 

naar de Kloosterkerk heeft dit het mooie bedrag opgeleverd van € 427. Dank aan iedereen die dit moge-

lijk heeft gemaakt. 

 Bijdrage GroeneKerk 

In het voorjaar bracht een delegatie van onze kerk een bezoek aan de Kerkenbeurs in Drachten.  

De beurs stelt kerken in de gelegenheid om, onder de vlag van ‘verduurzamen’, onderling ideeën uit te 

wisselen en in contact te komen met leveranciers van producten op dit gebied. 

Daarbij kwam men in aanraking met een relatief nieuw product: stoel- c.q. bank-verwarmingselementen.  

Elektrisch verwarmde bankkussens geven individuele warmte, waardoor de gasverwarming wellicht één 

of meer graden lager kan worden ingesteld. Op het eerste gezicht een aantrekkelijk idee.  

Na een uitgebreide voorlichting en demonstratie in onze kerk werd deze optie verder onderzocht. De uit-

slag bleek minder rooskleurig te zijn dan aanvankelijk gedacht. 

Naast praktische bezwaren, zoals de vraag ‘hoeveel kussens schaf je aan, dan wel hoeveel banken be-

kleed je met vaste kussens bij een sterk wisselend kerkbezoek’, bleek het ook een dure oplossing. Bij 

aanschaf van 50 verwarmde zitplaatsen bleek de terugverdientijd ongeveer 50 jaar te zijn. Daarnaast zet 

je de dominee natuurlijk ook in de kou, tenzij er voortaan zittend wordt gepreekt. 

 

Tenslotte: het stookjaar voor de Kloosterkerk is vrijwel voorbij, loopt van oktober tot en met september. 

2025 was kouder dan 2024 (ruim 10%) en de energietarieven waren hoger. Per saldo zal de rekening 

daardoor hoger uitvallen. Afwachten wat de komende winter brengt. 

 

Jakob Hoogakker 
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Zondagsschoolplaat van de maand 

 

 

Jesaja kreeg over Juda en de berg Sion een groots visioen. 

God had met het gekwelde volk in ballingschap te doen. 

Het volk bevrijd. 

De profeet verblijd. 

Jeruzalem kent voortaan alleen nog heiligheid op haar blazoen.   

(Cor Westerholt) 

Jesaja 52:  

Wor wakker, wor wakker, rap dien krachten bie nkander, Sion! Dou dien mooiste goud aan, Jeru-

zalem, haailege stad! Nee, van nou òf aan komt ter gainain meer bie joe in dij onbesneden is of 

onnuur. Klop t stof van joe òf, kom in t èn, Jeruzalem!   

Doarom zel dij dag mien volk mien noam erkennen; erkennen dat ik t bin, ik dij zeg: ‘Hier bin ik’. 

Hou welkom binnen op baargen, vouten van bode dij goud nijs meldt, van bode dij vree aanzegt, 

n goud bericht brengt en zegt tegen Sion: ‘Joen God is keunenk!’  

De HEER let zien haailege aarm zain. Veur t oog van ale volken; en ale houken en hörns van 

eerde hebben ‘t haail zain dat van God komt.  

Goa vot! Goa vot! Goa doar vandoan! Kom niks aan dat onnuur is! Goa bie heur vandoan en 

moak joe zuver, de HEER zel ja veur joe aan goan. Israëls God gaait mit as leste in rieg.  
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Ac-  

Dit is ook: Louise van Faassen  

 
Mij is gevraagd iets te vertellen wie ik ben en waar ik vandaan kom. 

 

Ik ben Elisabeth Henriette Hermine Fernhout, geboren in Hoogeveen aan de Hoofdstraat 19, daar waar 

nu de Tamboer staat.  

Ik ben opgegroeid in een gereformeerd gezin met vader, moeder en twee zussen, maar ik ben gedoopt in 

de vrijgemaakte kerk in Hoogeveen.  

 

Na mijn middelbare school ben ik op kamers gaan wonen in Groningen en ben gaan werken in het oude 

Diaconessenhuis aan de Praediniussingel. Dat heb ik niet lang volgehouden omdat het niet voldeed aan 

mijn verwachtingen. In de jaren die volgden heb ik hele fijne jaren gehad in drie verschillende banen/

werkzaamheden. 

 

Toen ik in Groningen kwam werd ik lid van de gereformeerde Westerkerk aan de Kraneweg en werd ik 

ook lid van de GJV. Om ook wat andere jeugd te leren kennen ben ik lid geworden van de Arjos. Dat was 

een hele leuke en gezellige tijd. Verder was ik lid van een koor waar ik veel plezier uithaalde. Na de repe-

titie nog altijd even met een aantal de stad in voor een afzakkertje. Dat was altijd een goed slot van de 

wekelijkse kooravond.  

 

In 1976 ben ik getrouwd met Henk van Faassen ( hij is helaas op 25 februari 2015 veel te vroeg overle-

den) en verhuisden wij naar Nijkerk. Nu woon ik alweer sinds 1978 in Ten Boer.  

 

Mij is ook gevraagd hoe ik het liefst mijn vakantie doorbreng. 

Vroeger was de vakantiebestemming met het gezin Spanje, waar we altijd een prachtig huis huurden en 

veel hebben gezien en hebben genoten. Nu ik weer alleen ben is de bestemming veranderd, bijvoorbeeld 

Frankrijk waar ik dan een week ga beeldhouwen en ook nog een week beeldhouwen in Overloon in 

Noord Brabant. Ook jaarlijks een heerlijke fietsvakantie met mijn vriendin. Meestal via vrienden op de 

fiets. Zeer divers dus. 

 

Ook is mij gevraagd welke film ik voor het laatst heb gezien. Nou dan moet ik erg graven in mijn geheu-

gen. Ik geloof dat dat ongeveer 2 jaar geleden is en die heb ik gezien in het Forum, maar hoe die film 

heette, I don't know. Ik ben niet zo'n grote fan van films. Ik vind een avondje bios en even daarna iets 

drinken in de stad wel erg gezellig. Maar voor tv kijk ik eigenlijk nooit naar een film of series. 

 

Dit is een zeer globaal inkijkje in mijn verleden en heden. 
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Tussenjaar 

Op mijn negentiende zat ik in de fase die achteraf als tussenjaar bestempeld had kunnen woorden. Dat 

begrip bestond destijds niet. Anders was dat mijn antwoord geweest op de terugkerende vraag: weet je 

al wat je wilt. Gestopt met geschiedenis, thuiswonend, wachtend op het moment dat ik het zou weten. 

Via het uitzendbureau kreeg ik baantjes in de schoonmaak en de catering. 

Drie maanden was ik kantinejuffrouw annex schoonmaakster bij een bedrijf dat handelde in bouwmate-

rialen en keukens. De chauffeurs kwamen langs voor koffie en de middaghap waarbij de broodbakjes 

op tafel kwamen. Ik verkocht Cup-a-Soup die ik zelf insloeg en verkocht voor 15 cent. Geen geld bete-

kende geen soep, daar ging ik strak mee om. Vanuit het keukentje observeerde ik het groepje en ont-

wikkelde me in groepsdynamica. Eén Leader of the Pack, een paar volgers, de stille man. En vaste 

prik, eentje die een praatje kwam maken, met kleine verhaaltjes die toch indruk maakten. Ik glimlachte, 

gaf een schouderklopje, was het luisterende oor. Ik was een mini-maatschappelijk werkster in de dop. 

Naast het bedienen van het koffiezetapparaat liep ik met de schoonmaakkar tussen de keukens in de 

showroom om ze goed te laten blinken. Toen de drie maanden erop zaten haalde de chauffeur met zijn 

dagelijkse praatje me met een list naar de kantine. Ik kreeg een bos bloemen, een gegraveerde pen en 

een cadeaubon. Veel te veel natuurlijk. Het ontroerde me. 

Die zomer deed ik drie weken vakantiewerk in een overheidsgebouw in hartje Stad. Koffieautomaten 

bestonden nog niet. Met een rinkelende koffiekar ging je bij alle kantoortuintjes langs, vier verdiepingen 

hoog. Voor de ambtenaren betekende de spontane vakantiekracht prettige afleiding. En uiteraard deed 

ik mee met de Tour de France poule.  

Eigenlijk was ik onzeker. Ik ging hiermee om door me tegenovergesteld te gedragen: ik deed zelfverze-

kerd en toonde bravoure. Ik had zo mijn eigen regels bedacht. Medewerkers die uit hun kamer stapten 

en met de eigen stenen mok zelf koffie begonnen te tappen tikte ik op de vingers. Dat vond ik te vrij-

postig en ik vroeg ze te wachten, dit was míjn taak. Ik leek me niet te realiseren dat ik een passant 

was, iemand die er slechts drie weken was. De eerste week kwam een Aziatische mevrouw achterin 

de gang aangehold met de mededeling: ‘Ik hoef geen thee!’ Dat ging vier dagen zo door. Ik móest iets 

bedenken om deze situatie te doorbreken. Op dag vijf zag ik haar vanuit de lift weer aan komen ren-

nen. Dit keer was ik haar voor: ‘Jij krijgt geen thee.’ 

Op een dag ging ik een vergaderruimte binnen vol witte overhemden en stropdassen. Met de thermos-

kan zou ik alle kopjes bijschenken. Echter de dop van de kan zat los en alle koffie vond zijn weg over 

de tafel, over de paperassen. In fraaie organische vormen, dat moet vermeld. Eén van de mannen 

stond op en probeerde me te troosten. Stiekem vond ik het een grappig voorval. Dat heb ik nog steeds: 

een heimelijk genoegen wanneer er in een formele setting iets misgaat. 

Ik moest wennen aan de dienende rol van koffiejuffrouw en zij vast ook aan mij. Of ze zullen er pret 

over hebben gehad. Op een bureau lag op de dag van mijn vertrek een geel Post-it briefje. ‘Niet veran-

deren.’ Van de Aziatische mevrouw. 

Ten slotte bleek er werk in het verpleeghuis in het dorp. Eerst alleen in de weekenden. Het rondbren-

gen van etenskarren en containers met was. Daarnaast opruimen van de uitwerpselen van het hondje 

dat ook in het verpleeghuis woonde. De werktijden vielen gunstig met het uitgaan, het was de tijd van 

de discotheken. Later werden de taken uitgebreid met poetsen. Wanneer ik om half 8 in de ochtend de 

emmers met water vulde was een bewoonster net wakker geworden en fladderde in haar nachtjapon 

langs de kamers. Met haar lange haren en soepele tred leek ze weer een jong meisje.  

De bewoners fascineerden me, het was een onbekende wereld. Er was menselijkheid, er was licht, er 

was koffie. Het was hier dat ik ontdekte dat ik graag in de zorg wilde werken. 

Waren er ook op deze werkplek bijzonderheden in mijn gedrag? Jazeker. Een keer was ik op stap ge-

weest. De volgende vroege en zware ochtend had ik nadorst. Ik startte de schoonmaakdienst in de 

huiskamer. De ontbijttafel was keurig gedekt, met jus d’orange. De bewoners zouden straks binnen 

komen druppelen. Maar nu nog niet. De kust was veilig. De verse jus lonkte. 

Ursula 
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Met Oosterhuis en Oomen meezingen en vieren: De aarde is alles voor allen 

Op zondag 28 september om 16.00 uur hopen we met veel mensen in de Martinikerk liederen van Oos-

terhuis en Oomen te zingen. Antoine Oomen, pianist, componist en dirigent, is dit jaar 80 jaar geworden 

en komt met het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek naar Groningen. Met een feestelijk 

meezingconcert en een meditatieve bijdrage van Marga Baas wordt het een mooie middag. Er zullen 

bekende en minder bekende liederen klinken en we zingen een keuze uit het werk van Oosterhuis en 

Oomen, gemaakt door Antoine Oomen zelf, waarbij hij chronologisch te werk is gegaan.  

Antoine Oomen 

Antoine Oomen is pianist, componist en dirigent. Uit de pianist kwam de componist en uit de componist 

de dirigent tevoorschijn, maar de drie functies bleven in zijn muzikale leven naast elkaar en even sterk 

overeind.  

Oomen kreeg op jonge leeftijd pianoles en deed het Amsterdams Conservatorium. Hij trad regelmatig op 

en daarnaast werd hij kerkmusicus. Vanaf 1961 was hij actief in de Amsterdamse Studentenekklesia. 

Daar kreeg hij de kans om te gaan componeren en kwam de samenwerking met priester-dichter Huub 

Oosterhuis tot stand. 

Het heeft geresulteerd in meer dan vierhonderd composities, die zonder uitzondering een belangrijk ken-

merk gemeen hebben: de expressie is gelijkelijk verdeeld over zangstem en pianopartij. 

Oomen heeft ook gedichten van bekende Nederlandse dichters op muziek gezet, van onder andere Mar-

tinus Nijhoff, Ida Gerhardt, Hans Andreus, Leo Vroman, Paul van Ostaijen en Willem Elschot. Dat werk 

is uitgebracht onder de noemer: Voor wie dit hoort. Poëzie hardop gezongen. 

Als dirigent neemt Antoine Oomen zijn koor en de mensen die mee komen zingen mee in de composi-

ties. Om zo zelf te ervaren hoe tekst en muziek op elkaar betrokken zijn. De prachtige melodieën voeren 

je mee en brengen je dichter bij de tekst. 

Meezingen 

De titel van het meezingconcert is: ‘De aarde is alles voor allen’. Zing mee met liederen als Wat in stilte 

bloeit, het Lied tegen de Derde Wereldoorlog en God weet komt het goed. De liederen, soms al jaren 

geleden gemaakt, ademen de actualiteit van onze wereld nu. Dat we ons ook gezien weten in het Wek 

mijn zachtheid weer en het  Lied van weg en omweg.  

De kerk is om 15.30 open. Iedereen is welkom. Er wordt geen toegangsprijs gevraagd, na het meezing-

concert wordt een vrijwillige bijdrage erg op prijs gesteld om de kosten voor deze prachtige middag te 

kunnen dekken.  

*** 

Liedvieringen 

Elke 2e zondag van de maand om 10:00 uur is er een liedviering in de Apostolische kerk van Groningen 

(hoek van Ketwich Verschuurlaan-Vestdijklaan). Een projectkoor o.l.v. Jonne van Bruggen ondersteunt 

de gemeentezang, het orgel wordt bespeeld door Chris van Bruggen. Er wordt gezonden uit de bundel 

Zangen van Zoeken en Zien.  

Als u wilt meezingen in het projectkoor is een mailtje naar chrvanbruggen@hetnet.nl voldoende om alle 

informatie te ontvangen.  

BIJ DE BUREN 
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Bericht van Inlia 

 

Strafbaar alleen omdat je er bent?! 

 

Hoe rechtvaardig is het om mensen strafbaar te maken alleen omdat ze hier zijn? En waarom zou je dat 

willen als alle gezaghebbende instanties zeggen: het werkt niet, maar veroorzaakt wel grote problemen 

in de samenleving?  

 

Het kabinet wil illegaliteit nog steeds strafbaar stellen en wil dit nog vóór de verkiezingen regelen. Kerke-

lijk dienstverleningsverband INLIA roept iedereen daarom op om te reageren op de internetconsultatie 

die de Rijksoverheid heeft gestart.  

 

Tijd en hulp nodig 

INLIA werkt al tientallen jaren, samen met vele kerken, met afgewezen asielzoekers zonder papieren. Zij 

hebben tijd en hulp nodig om te kunnen vertrekken, zonder lukt het niet. En soms is tijd en hulp nodig 

om alsnog je recht te halen. Het echtpaar Masih bijvoorbeeld wist uiteindelijk te bewijzen dat zij in Pakis-

tan gevaar liepen om gedood te worden, als christenen beschuldigd van blasfemie.  

 

Onrecht 

Hoe rechtvaardig is het dat deze mensen dan schuldig zouden zijn 

aan een misdrijf? Kwetsbare mensen worden straks vervolgd 

alléén omdat ze er zijn. INLIA-directeur John van Tilborg: “Het doet 

geen recht en is gewoon fout. Wie rechtvaardigheid en barmhartig-

heid belangrijk vindt, brengt mensen in nood niet verder in verdruk-

king.” 

 

Schadelijk 

De politie, overheidsinspecties, de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten en andere instanties kraken de wet. Ze waarschuwen: 

die leidt niet tot meer vertrek, maar tast wel de leefbaarheid en vei-

ligheid aan.  

 

Oproep 

In de Rijksinternetconsultatie kan iedere burger zijn mening geven, 

tot en met 26 september. INLIA roept iedereen op te reageren: 

“Stop de strafbaarstelling! Laat kwetsbare mensen niet criminalise-

ren!”  

 

Ga naar www.internetconsultatie.nl/novelle/reageren  om uw me-

ning te geven.  

Impressie van de fototentoonstelling tijdens 

de open monumentendag 

Interieur van de kerk tijdens de toneelvoorstelling  

Van Hoes 
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Ooit komt een dag. 

 

Ooit komt een dag dat ik weer naar buiten mag. 

Waar wind mijn wangen kust en ik weer kan zeggen dag! 

Maar tot die dag, blijf ik dromen, stil met kracht,  

vertrouwend op de morgen, die langzaam naar me lacht. 

 

De zon die zal weer schijnen, op mijn gezicht zo zacht, 

en vreugde die zal bloeien, uit een lange, stille nacht. 

De deuren die gaan open, met al die mensen vol met kracht. 

Ik tel de dagen rustig, elk uur, dat langzaam gaat,  

want echt ik kan niet wachten, op die ene dag. 

Want ooit komt die dag — dat ik weer naar buiten mag. 

 

Aram, 290 dagen binnen,  

kerkasiel Kampen,  

7 september  2025 
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Voorganger 

Da. G. de Boer 

Hendrik Westerstraat 15 

06-33 03 41 46 

email: he.deboer@yahoo.com 

(vrije dag: maandag) 

Crisispastoraat en predikantssecretariaat 

Mw. E. Edeler 

Stadsweg 108 

050-302 2748 of 06-23 53 74 90  

email: elizabethedeler@gmail.com 

Kerkenraad Praeses en centrale ledenadministratie 

Dhr. B. Bosch 

Jan Altinkstraat 16 

050-785 6173 

email: bbosch@hetnet.nl 

 

Scriba 

Mw. W. Naaijer 

Laanweg 12, 9625 TJ Overschild 

06-28 44 40 11 

email: scribakloosterkerk@gmail.com 

Ouderlingen:  

Coördinator contactpersonen/ouderlingen:  

Mw. E. Edeler, Stadsweg 108, 050-302 2748 

email: elizabethedeler@gmail.com 

Ouderlingen:  

Mw. D. Klasens, Reddingiusstraat 5, 050-302 2564 

email: dinekeklasens@gmail.com 

Mw. L. Nijboer, Kievitstraat 4, 050-302 1414  

email: lcnijboer@hotmail.com 

Mw. H. Stam, Wigboldstraat 1, 050-302 1124 

email: heleenhartman@hotmail.com 

Mw. L. van der Goot, Groene Zoom 42, 06 23 16 64 47 

email: lisettedooper@icloud.com 

Kerkrentmeesters secretariaat 

Mw. H. Nijboer 

Redgerstraat 20 

050-302 3543 

Bank:  

NL 62 TRIO 0320 840 875  

NL95 RABO 0373 729 936 (bijz. collecten) 

Penningmeester 

Helma Overeem 

w.e.overeem@gmail.com 

06-53 42 76 76 

Collectebonnen: kunnen iedere eerste zondag van de 

maand na afloop van de kerkdienst aangeschaft wor-

den.  

Diaconie administratie 

Dhr. K. van der Goot 

Groene Zoom 42 

email: k.vdgoot42@home.nl 

Bank: 

NL04RABO 0306 327 244 t.n.v. diaconie Kloosterkerk 

Diversen:  

Bloemendienst: Mw L. Nijboer, 050-302 1414 

Lectoren: Mw. H. Ziengs, 050-314 0173 

Kindernevendienst: Dhr. E. Bulthuis, 06-13 60 11 66 

Cantorij: Dhr J. Havinga, 050-302 2286 

Team beeld en geluid: Dhr. J. Pruim, 050-3021327 

Diaconie 

Mw. A. de Jong 

Washuisterweg 12 

06-20 78 94 48 

aukjedejongliem@gmail.com 

Koster en verhuur Kloosterstee 

Mw. L. Mensinga 

Rijksweg 37 

06-43 13 94 02 

linamensinga@hotmail.com 

Postadres Kloosterkerkgemeente: 

t.a.v. kerkenraad/diaconie/kerkrentmeesters 

Kerkpad 3 

9791 CV Ten Boer 

Webmaster 

Dhr F. van Steenwijk 

Ticheldobben 2d 

050-302 3218 

email: f.j.van.steenwijk@rug.nl 

Redactie niuwsbrief 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk 22 oktober a.s.  

mailto:k.vdgoot42@home.nl
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