
 

 

 

 

 

Plaats 
 

Verschillende 

adressen 

in Ten Boer 

 

 

 

Aanvang 
 

17.30 – 21.30 uur 

 

 

 

Datum 
 

Vrijdag 

6 februari 

 

 

 

Contact 
 

da. Gonny de Boer 

he.deboer@yahoo.com 

06-3303 4146 

 

 

 

Gastheren/-dames en 

verhalenvertellers 

kunnen zich voor 

5 januari opgeven  

Running Dinner 
met verhalen 
 
Vorig seizoen was het Running Dinner 
weer een groot succes! Het idee van 
een Running Dinner is dat we in 
groepjes van huis naar huis gaan en op 
ieder huisadres een hapje eten en 
daarbij iets ter overdenking krijgen 
‘geserveerd’. Dit keer zijn dat verhalen: 
misschien schrijft u zelf wel (korte) 
verhalen, misschien kent u een verhaal 
dat u bijzonder of inspirerend vindt. Aan 
het eind van de avond komen alle 
groepjes samen om nog een kop koffie 
of thee te drinken. 
 
Om dit te organiseren zijn we op zoek 
naar een paar vrijwilligers die van koken 
houden en mensen thuis (in Ten Boer) 
kunnen ontvangen. Daarnaast zoeken 
we een paar mensen die een verhaal 
willen uitzoeken en voorlezen. Later 
volgt in de kerkbladen een uitnodiging 
om aan het Running Dinner deel te 
nemen. 
 


