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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst en begroeting door de kerkenraad 
 
Stilte en aansteken van de kaarsen  

 Allen gaan staan 
 
Intochtslied – Lied 217: vers 1 C, vers 2 en 3 allen 
“De dag gaat open voor het woord des Heren” 
 

 
 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

   Voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
   Zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
   God onze Vader 
 

3. Door U geschapen om uit U te leven; 
   Hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
   Land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

Oorsprong en toekomst. 
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Groet en bemoediging  
 
V: De Eeuwige zal bij U zijn 
A: De Eeuwige zal U bewaren 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
V: Verborgen Licht, stilte die ons zoekt, 
die ons hart opent en ruim maakt, 
A: wees in ons kracht, hoop en warmte. 
V: En wijs ons de weg door uw Geest, 
die ons levend maakt. 
A: amen 
 
Zingen – Lied 217: vers 4 C, vers 5 allen 
 
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

   Ons doen en laten zuiveren en dragen, 
   Dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
   In onze wereld. 
 

5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
   Dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
   Zijn geest geleide ons en onze aarde 
   Naar de voltooiing. 
 

      
Allen gaan zitten 
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Smeekgebed gevolgd door Kyrië en Gloriahymne - Lied 299f  
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          voorzang   Onder uw vleugels vinden wij leven, 
              Komen op adem het duister voorbij. 

 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 

      De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing – Psalm 42 (vertaling van Gerard Swüste) 
 
Zingen – Lied 42a “Zoals een hert reikhalst naar levend water” 
Cantorij zingt de voorzang – de eerste drie regels, 
Allen antwoorden met de laatste regel 
 
2   Zoals een hert snakt 

naar stomen water, 
zo snakt mijn ziel, 
God, naar jou. 
 

3   Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God: 
wanneer mag ik komen, 
verschijnen voor Gods gelaat? 
 

4  Mijn tranen zijn mijn dagelijks brood geworden, 
dag en nacht, 
want heel de dag zegt men mij:  
'Waar is dan je God?' 
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5   Hier moet ik steeds aan denken,  
dit snijdt me door mijn ziel: 
hoe ik meetrok met de menigte,  
voorop liep naar het huis van God,  
instemde met het juichen en danken  
dat opklonk uit het feestgedruis. 

 
6   Waarom zo terneergeslagen,  

waarom een en al zuchten?  
Verzucht naar God! 
Ja, ik blijf hem danken, 
zijn bevrijdend gelaat, mijn God.  
 

antifoon: Lied 42a 
cantorij voorzang, allen antwoorden 
 
7   Ik ben terneergeslagen, 

want ik moet aan je denken 
vanuit het land van de Jordaan,  
het Hermongebergte, vanaf de kleine berg. 
 

8   De ene golf roept de andere op,  
het helse lawaai van je stortvloed. 
Mij overspoelen je branding, je golven. 
 

9   Overdag bewijst de LEVENDE zijn goedheid, 
in de nacht is zijn lied bij me, 
een gebed tot de God van mijn leven. 
 

10  Ik zeg tot mijn goddelijke rots:  
'Waarom vergeet je me? 
Waarom moet ik door het pikkedonker gaan 
in de greep van de vijand?' 
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11   De dodelijke opmerkingen van mijn belagers  
raken me tot op het bot. 
Want heel de dag zegt men mij: 
'Waar is je God?' 
 

12   Waarom zo terneergeslagen,  
waarom een en al zuchten?  
Verzucht naar God! 
Ja, ik blijf hem danken, 
zijn bevrijdend gelaat, mijn God. 
 

antifoon: Lied 42a 
cantorij voorzang, allen antwoorden 
Overweging 
 
Cantorij zingt lied 989 “Gelukkig de armen van Geest 
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Zingen – Wij leven van verwondering  
(melodie van lied 302) 
 
Wij leven van verwondering 
en uit een diep vermoeden,  
dat in en om ons leven heen 
een hand ons wil behoeden, 
dat er een hart is dat ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt,  
dat God ons leidt ten goede.  
 
Wij leven dwars door vragen heen,  
met tere zekerheden,  
dat ondanks voor- en tegenspraak,  
hier kwetsbaar wordt beleden,  
dat er een hand is die ons draagt,  
dat er een stem is, die ons vraagt,  
dat God deelt in ons heden.  
 
Wij leven het mysterie uit,  
de waarheid, ongemeten,  
dat al ons denken bovenuit, 
in ons een heel diep weten 
weet dat een hand ons leven draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
die ons een God wil heten. 
 

De kinderen komen terug  
 

Dienst van gedachtenis 
 
Jezelf een ademtocht te weten,  
een mens, verdwijnend  
in het onophoudelijk gaan en komen  
van namen en gezichten.  
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Zo nameloos en ongekend,  
zo snel vergeten.  
 
Jezelf een ademtocht te weten,  
een bloem die amper bloeit  
en nauwelijks wortelen kan...  
Met alle grote woorden,  
met alle zekerheid  
waarmee wij ons omgeven,  
toch broos en breekbaar...  
en wij weten het.  
Breekbaar als een droom in de morgen: 
zo snel zijn wij vergeten. 
 
Dan toch je naam te horen noemen: 
jij bent gekend,  
jouw naam zal ik bewaren,  
jouw leven valt niet uit mijn hand,  
het blijft gedragen door mijn trouw.  
Zo toch je naam te horen noemen:  
zo van begin tot eind omarmd te zijn.  
Ja, dat is Hij, die je bij blijft!  
Een plek om te schuilen,  
een thuis, steeds weer na alle zwerven, is Hij.  
Liefde die wachten kan,  
een hart ruimer dan heel ons leven.  
Hij maakt ons méér dan een ademtocht;  
Hij vult ons met zijn adem!  
 
Laten ook hier de namen genoemd blijven  
van wie gestorven zijn. 
Zij schonken ons het leven, 
hun liefde, hun vriendschap, hun zorg. 
Zij deelden met ons de dagen en de nachten, 
de vreugde en het verdriet. 
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Cantorij zingt lied 79: vers 1 uit Zangen van Zoeken en Zien 
 

 
Wij gedenken:  
Dhr. Geert Folkersma, 91 jaar 
Mw. Jantje Panneman-Kap, 92 jaar 
Dhr.  Rijpke Folkert van der Zweep, 89 jaar 
Dhr. Marten Schiltkamp, 82 jaar 
Dhr. Dienco Vink, 80 jaar 
 
Zingen – Lied 79: vers 2 uit Zangen van Zoeken en Zien - allen 

 
2.  0 Eeuwige, laat merken  

wat liefde kan bewerken  
hier in vertrouwde kring.  
Laat niet ons hart verkillen,  
maar ons verdriet verstillen  
tot dierbare herinnering. 
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Wij gedenken ook al degenen 
die op een andere plaats 
of in een andere tijd zijn gestorven  
en een blijvende plaats in ons hart hebben. 
Wie uit de gemeente iemand wil gedenken,  
mag naar voren komen en een waxinelichtje aansteken.  
Het kaartje met de naam van diegene  
mag u aan de tak hangen die daarvoor is klaargezet.  
 
Een laatste kaars steken wij aan 
voor alle slachtoffers in deze wereld 
voor wie stierven aan geweld of op de vlucht, 
bij rampen, of in grote nood. 
Ook hen gedenken wij 
voor Gods aangezicht. 
 
Zingen – Lied 732: vers 1 en 3 C, vers 2 en 4 allen 
“Voor de toegewijden” 
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2. Vaders die ons leidden, 
moeders die ons droegen, 
niet alleen van vroeger 
zijn ze, maar van nu, 
want ze zijn van U! 

 
3. Herders die ons weidden, 

op de nieuwe aarde 
zult Gij ze vergaren, 
schoven in uw schuur. 
Eenmaal slaat het uur, 
 

4. dat van alle zijden 
mensen samenstromen, 
pelgrims welgekomen 
roepen: God is hier, 
zingen voor de Heer. 

 
5.  
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden  
 
Stil gebed  
 
Onze Vader wordt gezamenlijk gebeden 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
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En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 
Mededelingen voor de gemeente. 
Inzameling van de gaven 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor de 
Rouwen en Vieren Kas     
Met deze kas krijgen rouw en verlies een plek. 
U kunt een kaarsje branden, een lint beschrijven of 
woorden delen in het gastenboek. 
Zo krijgen rouw en verlies in de weken rondom Kerst een 
plek in het hart van de samenleving. 
 
Diaconale collecte, 
Deze kan ook worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 
3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 
o.v.v. collectedoeleinde. Of via de Givt-app  
 

- De 2de rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters – 
algemeen kerkenwerk.  
 
Kerkrentmeester  
Deze kan ook worden over gemaakt op NL95 RABO 0373 
7299 36 t.n.v. CvK Kloosterkerkgemeente Ten Boer-
Woltersum-Sint Annen. Of via de Givt-app  
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Slotlied – Lied 657: Vers 1 – 4 “Zolang wij ademhalen” 
 

 
 
2. Al is mijn stem gebroken,   

mijn adem zonder kracht,   
het lied op and’re lippen   
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen   
of in verdriet verstild:   
het lied van Uw verlangen   
heeft mij aan ’t licht getild. 
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3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
Zegen – Lied 430: “Bevelen wij elkaar in de hoede van de 
Eeuwige 
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Orgelspel 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade. 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger: da. Gonny de Boer 
Ambstdrager: Wilma Naaijer 
Organist: Jan Faber 
Lector:  Piet Keekstra 
Met medewerking van de cantorij o.l.v. Helmer Roelofs 
Techniek: Jan Pruim en Theo Wouda 
Koster: Lina Mensinga 
 
 
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 9 november – oogstdienst om 10.00 uur in de 
kerk van Ten Boer. Voorganger da. Gonny de Boer. 
Koffie, thee en limonade na de dienst. 
 
Tevens verkoop van oogstartikelen in de oogstkraam. De 
opbrengst komt ten goede aan de Rouwen en Vieren kas 
(de maandcollecte doeleinde van de diaconie) 
Ook staat er een krat voor de voedselbank, helpt u mee 
om deze te vullen. 
 
Zondag 16 november – Cantatedienst om 15.00 uur in de 
kerk van Ten Boer. Voorganger da. Gonny de Boer 
Met medewerking van Cantatecollectief Ewiges Feuer. 
Koffie, thee en limonade na de dienst. 
Er is deze dag geen ochtenddienst. 
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Activiteiten in kerk en stee  
 
Allerzielen middagconcert 
Op zondag 2 november geeft kamerkoor Tiraña uit 
Groningen een Allerzielenconcert in de kerk van Ten Boer. 
Aanvang 15.00 uur. Zie voor meer info en kaartverkoop:  
www.kamerkoortirana.nl  
 
Allerzielen  
Zondag 2 november van 19.00 – 21.00 is er gelegenheid 
om een kaarsje te branden, muziek te luisteren of 
gewoon even stil te zijn in de kerk van Ten Boer en 
Woltersum. 
Voor meer info – zie de nieuwste nieuwsbrief (oktober) 
 
Filmavond 
Woensdag 5 november in Trefpunt te Thesinge. Aanvang 
19.30 uur. Op de rol staat Nomadland. Over een moderne 
nomade die met haar busje door het veranderde 
Amerikaanse westen reist. 
 
Vogelhuisjes timmeren 
Zaterdag 8 november – aanvang 13.30 uur bij Betsy 
Edeler in de schuur aan de Stadsweg 108 te Ten Boer. 
Voor materiaal wordt gezorgd, wel graag zelf een hamer 
meenemen. Graag opgeven voor 29 oktober bij Heleen 
Stam via heleenhartman@hotmailcom of 0621485165 
 
Middagconcert 
Zondag 9 november – Vivaldi with flair! Italiaanse 
barokmuziek met werken van Vivaldi, Tartini en Locatelli. 
Aanvang 15.00 uur in de kerk van Ten Boer. 
Voor meer info: www.tordinona.nl  
 
 

http://www.kamerkoortirana.nl/
http://www.tordinona.nl/
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