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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst en begroeting door de kerkenraad 
 
Stilte en aansteken van de kaarsen  
 

     Allen gaan staan 
 
Cantorij zingt antifoon over Jesaja 9 vers 5 
 
Ons is een Kind geboren, 
een Zoon is ons gegeven  
en men noemt Hem: 
Wonderbare Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst.  
 
Zingen – Psalm 98: vers 1, 3 en 4 
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3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 
  De psalmen gaan van mond tot mond. 
  De naam des Heren wordt geprezen, 
  Lofzangen gaan de wereld rond. 
  Hosanna voor de grote koning, 
  Verhef, bazuin, uw stem van goud, 
  De Heer heeft onder ons zijn woning, 
  De Heer die bij ons intocht houdt. 
 
4. Laat alle zeeën, alle landen 
  Hem prijzen met een blij geluid. 
  Rivieren klappen in de handen, 
  De bergen jubelen het uit. 
  Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
  Hij komt, o volken wees verblijd, 
  Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
  Zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Cantorij zingt antifoon over Jesaja 9 vers 5 
 
Ons is een Kind geboren, 
een Zoon is ons gegeven  
en men noemt Hem: 
Wonderbare Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst.  
 
De groet, bemoediging en drempelgebed  
 
V: De vrede van de Heer is met u allen 
A: en zijn genade is met u. 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Dit is de dag, eeuwige God, 
 dat Gij het licht tevoorschijn riep 
 om een donkere wereld te beschijnen, 
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A: om een koude mensheid te verwarmen. 
V: Uw Licht is voor ons opgegaan 
 in een mens als wij: 
A: als een weerloos mensenkind 
 wilt Gij bij ons zijn. 
V: Geef ons de ware vreugde: 
  u te kennen, God! 
A: Geef toch de ware vrede 
 aan uw mensen weer! Amen. 
 

Allen gaan zitten 
 
Zingen – Lied 477: vers 1 – 4 “Komt allen tezamen” 
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2 De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
3 Het licht van de Vader, 

licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
4 O Kind, ons geboren, 

liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

      
Smeekgebed  
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Glorialied – Lied 487: vers 1 A, 2C, 3 A “Eer zij God..” 
 

 
 
2. Eer zij God die onze Vader   

En die onze koning is    
Eer zij God die op de aarde   
Naar ons toe gekomen is.   
Gloria in excelsis Deo.   

 
3. Lam van God, Gij hebt gedragen  

alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
Peis en vree, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 
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Gebed van de kerstochtend 
 
Zingen – Lied 473: vers 1 – 3 “Er is een roos ontloken” 
 

 
 

 

2. Die roos van ons verlangen,  
Dat uitverkoren zaad,   
Is door een maagd ontvangen  
Uit Gods verborgen raad.   
Maria was bereid,    
Toen Gabriel haar groette   
In ’t midden van de tijd.   
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3. Die bloem van Gods behagen  
heeft, naar Jesaja sprak,  
de winterkou verdragen  
Als allerdorste tak.  
O roos als bloed zo rood,  
God komt zijn volk bezoeken  
in ’t midden van de dood. 

 
Lezing – Lucas 1: vers 46 – 55  
 
Zingen – Magnificat (versie Ria Borkent/Dick Zwart) 1C, 2A, 3C, 4 en 5A 
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2. Hoe heilig en bijzonder, 
hoe machtig handelt Hij. 
Nu spreken alle tongen 
van groot geluk voor mij. 
Een woord zo ongerijmd, 
een raadsel doet de ronde. 
Ik draag voortaan verwonderd 
een ongerept geheim. 

 
3. Barmhartig en genadig 

heeft God zijn kracht getoond: 
geringen geeft Hij waarde, 
geeft Hij het hoogste loon. 
Maar waar geen eerbied woont, 
waar trots zich openbaarde 
bij machtigen der aarde 
stort hoogmoed van de troon. 

 
4. God laat zijn liefde blijken 

aan wie ten onder gaan, 
aan hen die honger lijden: 
zij winnen grond en graan. 
Maar winst verkeert in waan 
als rinkelende rijken 
opeens verliezers blijken, 
met lege handen staan. 

 
5. Zo wil God zich verbinden 

aan Israël zijn knecht, 
aan Abraham en kind’ren 
zoals Hij heeft gezegd. 
Loof God die zo oprecht 
de mensen wil beminnen, 
die zich van den beginne 
voorgoed aan mensen hecht. 
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Lezing – Lucas 2: vers 1 – 7  
 
Cantorij zingt: A Christmas Lullaby (John Rutter) 
 
Clear in the darkness a light shines in Bethlehem: 
Angels are singing, their sound fills the air. 
Wise men have journeyed to greet their Messiah; 
But only a mother and baby lie there. 
 
‘Ave Maria, ave Maria’:  
Hear the soft lullaby the angel hosts sing. 
‘Ave Maria, ave Maria,  
Maiden and mother of Jesus our King.’ 
 
Where are his courtiers, and who are his people? 
Why does he bear neither sceptre nor crown? 
Shepherds his courtiers, the poor for his people, 
With peace as his sceptre and love for his crown. 
 
‘Ave Maria… 
 
What though your treasures are not gold or incense? 
Lay them before him with hearts full of love. 
Praise to the Christ child, and praise to his mother 
Who bore us a Saviour by grace from above. 
 
‘Ave Maria… 
 
Lezing – Lucas 2: vers 8 – 20  
 



12 

 

Zingen – Lied 506: vers 1C, 2 – 4 allen 
 

 
 
2.  Al zijt Gij nu nog maar een kind 

zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 
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3. Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad, 
al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat! 
Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 
4. Wij gaan op weg naar Betlehem, 

daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 
Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

 
Uitleg en verkondiging  
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Zingen – Lied 478: vers 1, 2 en 4 “Komt verwondert..” 
 

 
 
2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
 hoe men Hem in doeken windt, 
 die met zijne godheid wandelt 
 op de vleugels van de wind. 
 Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
 zonder teken van verstand, 
 die de hemel moet verblijden, 
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 die de kroon der wijsheid spant. 
 Ziet, hoe tere is de Here, 
 die ’t al draagt in zijne hand. 
 
4. O Here Jesu, God en mense, 
 die aanvaard hebt deze staat, 
 gaaf mij wat ik door U wense, 
 geef mij door uw kindsheid raad. 
 Sterk mij door uw tere handen, 
 maak mij door uw kleinheid groot, 
 maak mij vrij door uwe banden, 
 maak mij rijk door uwe nood, 
 maak mij blijde door uw lijden, 
 maak mij levend door uw dood! 
 
De kinderen komen terug met ………. De première  
 

Kind van het licht (Eerste keer: cantorij, tweede keer: 

gemeente)  

 
 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met lied 687 uit ZZZ 
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Mededelingen voor de gemeente en collecte. 
De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor de 
bouw van boorputten in Transsylvanië (Roemenië). Met 
dit project krijgen gezinnen en kleine boeren toegang tot 
betrouwbaar drinkwater. Voor meer informatie – zie de 
nieuwsbrief van december. 

- De 2de rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters – 
algemeen kerkenwerk.  
 
Slotlied – Lied 481: vers 1 – 3 “Hoor de engelen zingen”  
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2 
Hij, die heerst op 's hemels troon, / Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd / op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, / woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in / in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer / van de nieuw geboren Heer! 
 
3. 
Lof aan U die eeuwig leeft / en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt / taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af / ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein / nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer / van de nieuwgeboren Heer! 

 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger: ds. RJ ten Have uit Zuidlaren 
Ambstdrager: Aukje de Jong 
Organist: Piet Groenendijk 
Lector:  Lenie Havinga 
Met mede werking van de cantorij o.l.v. Helmer Roelofs 
Techniek: Erik Stam en Wouter Koolaard 
Koster: Lina Mensinga 
 
  
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 28 december – Dienst om 10.00 uur in Ten Boer. 
Voorganger ds. Y de Groot uit Groningen. 
Dit is een gezamenlijke dienst van de 
Kloosterkerkgemeente Ten Boer, PKN gemeente GTSTP, 
Noord-Zuidwolde en Damsterboord 
Koffie, thee en limonade na de dienst 
 
Zondag 4 januari 2026 – dienst om 10.00 uur in Ten Boer 
Voorganger – liturgiecommissie  
Koffie, thee en limonade na de dienst 
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Activiteiten in kerk en stee  
 
Diaconale collecte, 
Deze kan ook worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 
3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 
o.v.v. collectedoeleinde. Of via de Givt-app  
 
Kerkrentmeester  
Deze kan ook worden over gemaakt op NL95 RABO 0373 
7299 36 t.n.v. CvK Kloosterkerkgemeente Ten Boer-
Woltersum-Sint Annen. Of via de Givt-app  
 

 
 
 
Diaconale projecten 
 
In de maand januari collecteren we voor het eigen 
gemeentewerk 
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