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NIEUWSBRIEF  
Maand december 2025 Jaargang 3, Nummer 12 

Diensten  
 

Zondag 7 december 

10:00 uur Kloosterkerk 

Voorganger: da A.C. Matz, Groningen 

Ambtsdrager van dienst: Mw. W. Naaijer 

 

Zondag 14 december, Viering Heilig Avondmaal 

10:00 uur Woltersum 

Voorganger: da. G. de Boer 

Ambtsdrager van dienst: Dhr. J. Pruim 

Koffie en thee na de dienst 

 

Zondag 21 december 

10:00 uur Kloosterkerk 

Voorganger: Lectoren 

Ambtsdrager van dienst: Dhr. E. Stam 

 

Kerstavond 24 december 

22:00 uur Kloosterkerk 

Voorganger: da. G. de Boer 

Ambtsdrager van dienst: Mw. H. Stam 

 

Kerst 25 december 

10:00 uur Kloosterkerk 

Voorganger: ds. R.J. ten Have, Zuidlaren 

m.m.v. De Cantorij o.l.v. Dhr. H. Roelofs 

Ambtsdrager van dienst: Mw. A. De Jong 

Koffie en thee na de dienst 

 

Zondag 28 december, Clusterdienst,  

ook met Damsterboord, Noord– en Zuidwolde 

10:00 uur Kloosterkerk, Ten Boer 

Voorganger: Ds. Y. de Groot, Groningen 

Ambtsdrager van dienst: Dhr. B. Bosch 

Koffie en thee na de dienst 

 

Zondag 4 januari 

10:00 uur Kloosterkerk 

Voorganger: Liturgiecommissie 

Ambtsdrager van dienst: Mw. W. Naaijer 

 
 

Wilt u graag naar de dienst maar hebt u geen vervoer:  

06-28 44 40 11.  

Bij voorkeur voor zaterdag 18.00 uur 

 

Op de website staat de nieuwsbrief achter 

een wachtwoord. Het wachtwoord is:  

Kloosterkerk  

 

Op– en aanmerkingen, aanmeldingen en 

kopij: nieuwsbriefkloosterkerk@gmail.com 

 

Redactie:  

Wilma Naaijer 

Ria Ziengs 

Jakob Hoogakker (eindredacteur) 

Er is nog veel plaats in de kerststal… 

 

Voor vrouwen die onverwacht 

de moederlijke zorg 

voor een kind willen dragen. 

Voor mannen die ongevraagd 

een vaderlijke hand willen zijn 

voor een kind. 

Voor herderlijke mensen die liefdevol 

plaats willen maken voor een kind. 

Voor wijze mensen die durven knielen 

om te luisteren naar een kind. 

Er is op vandaag nog veel plaats 

in de kerststal 

voor ieder die oog heeft 

voor het Kind in elke mens. 

 

Antoon Vandeputte 
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Magnificat, een lied tegen de stroom in 
 
Toen Maria haar nicht Elizabeth ont-
moette, terwijl zij beide een kind ver-
wachtten, zong zij van pure vreugde een 
lied. Een lied dat nog altijd klinkt: in 
kloosters overal ter wereld wordt het 
Magnificat iedere avond gezongen als 
een vast onderdeel van het avondgebed. 
Niet alleen in de decembermaand, maar 
het hele jaar door. In onze traditie zijn 
we dat wat ontwend geraakt en is het als 
lezing (Lucas 1:46-55) gereserveerd 
voor de adventstijd.  
 

Waarom is het de eeuwen door zo’n belangrijk lied gebleven? Omdat we erdoor herinnerd worden 
aan de radicale omkering van waarden die God voorstaat: ons gevoel voor ‘hoe het nu eenmaal 
hoort’ wordt erdoor opgeschud, we leren met nieuwe ogen kijken naar de wereld om ons heen. 
Het is een boodschap waar we niet altijd op zitten te wachten; het is een nogal tenenkrommend 
lied voor wie de verhoudingen in de wereld graag een beetje hetzelfde houdt. Omdat je veel te 
verliezen hebt misschien, of omdat je je liever niet laat storen in je drukke bezigheden.  
 
Maar het evangelie, bij monde van Maria, is een stoorzender die ons niet loslaat. Het is een lied 
dat tegen de stroom van onze tijd in gaat. Of, zoals Bonhoeffer het ooit zo treffend formuleerde: 
‘God houdt ervan juist daar te zijn, waar het verstand, waar onze natuur in opstand komt, waar on-
ze vroomheid angstig op een afstand blijft.’ 
 
Het evangelie zet ons op het spoor van een wereld die anders kan en moet. Een wereld waarin 
het kleine en het onaanzienlijke een stem krijgen en niet langer worden vertrapt. Het zet ons op 
het spoor van hoop en verwachting. Dat is advent bij uitstek: dat wij weer leren uitzien en weer le-
ren omzien. En zo de deur op een kier zetten voor het Licht. 

Dat we onze dagen openhouden 

voor wat ons 

onverwacht kan overkomen: 

een ontmoeting, een vaarwel, 

ontroering om de schoonheid 

van de mensen of de wereld, 

een mens die troost komt vragen 

of ons een ogenblik vrede schenkt. 

Dat we onze dagen openhouden 

voor wat nutteloos is: 

gastvrijheid en welkom, 

dankzeggen, stilte, 

zomaar een woord 

of een gebaar van goedheid. 

Dat we onze dagen openhouden 

voor God, ook als Hij uitblijft, 

voor zijn spreken en voor zijn zwijgen, 

voor de God over wie wij niet beschikken. 

God, 

als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid, 

kom dan en verricht aan ons, 

nog voor we het vragen 

het wonder van een nieuwe geboorte. 
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Activiteiten December  

 
Donderdag 11 Meditatie 
19:30 uur Kloosterkerk 

Veel mensen zijn op zoek naar rust en stilte in 

een wereld vol lawaai en hectiek. Mediteren is 

een goede manier om op adem te komen en 

ruimte te maken voor jezelf en voor God.  

We beginnen met ontmoeting en een kopje 

thee in Kloosterstee, daarna gaan we naar 

het koor van de kerk om daar te mediteren. 

Na een korte ontspanningsoefening en het 

voorlezen van een korte (bijbel)tekst maken 

we ruimte voor stilte.  

Ervaring met meditatie is niet vereist, deze 

avonden staan voor iedereen open. Trek wel 

warme kleren aan, want het kan fris zijn in de 

kerk! 

contact: da. Gonny de Boer,  

he.deboer@yahoo.com, tel. 06 3303 4146 

 

Activiteiten December  

 

Vrijdag 19 Middaggebed 

12:00 uur, Kloosterkerk, Ten Boer 

 

In de Kloosterkerk is op elke derde vrijdag 

van de maand een kort moment waarin we 

luisteren naar het lezen van een psalm. Er 

wordt gezongen en er is ruimte voor stilte. 

 

Informatie bij Ria Ziengs, 

riaziengs@ziggo.nl, 050-3140173 

 

Bijzondere diensten rond advent en kerst 

 

Zondag 30 november is het begin van de adventstijd. Dit wordt een bijzondere dienst, omdat we 

dan een doopdienst vieren. Raymond en Bertine Weidgraaf-van Beesten willen graag hun zoontje 

Gijs laten dopen. Een feestelijke gebeurtenis, die we graag samen met onze buurgemeente 

GTSTP vieren in een clusterdienst in de Kloosterkerk.  

Op 14 december, de derde adventszondag, vieren we in Woltersum het Heilig Avondmaal. 

De dienst op Kerstavond 24 december begint om 22 uur in de Kloosterkerk. De Mellet-band zal 

ons dan muzikaal begeleiden. We hopen op een feestelijke dienst in de goedgevulde kerk! 

Op de Kerstmorgen ben ik zelf in Noordwolde te vinden, ds. Robert Jan ten Have uit Zuidlaren 

zal dan in onze kerk voorgaan. Samen met onze cantorij maakt hij er vast een mooie viering van.  

 

Ik wens u allemaal een goede adventstijd, op weg naar het Licht van Kerst! 

da. Gonny de Boer 

 

mailto:he.deboer@yahoo.com
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Koffie-/theemiddag over ‘De verwondering’. 

Op donderdagmiddag 30 oktober waren ongeveer 10 personen aanwezig bij de koffie-/theemiddag in 

Kloosterstee. Gonny had een programma van ‘De verwondering’ uitgezocht. We keken naar het inter-

view van Annemiek Schrijver met hart- en zielzorger Margriet van der Kooi. N.a.v. deze uitzending gin-

gen we in gesprek met elkaar over hoe Margriet overeind bleef in tijden van leed en hoe wij dat doen. 

Margriet zag in haar leven veel leed en verlies. Niet in de laatste plaats toen ze afgelopen jaar een 

dierbaar familielid verloor; Margriets schoonzoon, vader van drie jonge kinderen. ‘Dat is ontzettend 

groot leed. Hoe blijf je dan overeind?’  

Ze vond steun in de mensen om zich heen, én in een gedicht van Ida Gerhardt. 'En houd uw huis in 

stand gelijk altijd.' Die zin werd een zielskompas in de afgelopen tijd. 

‘Onze Arjan was dood. En toch moesten we zijn geboortedag vieren, of later Kerst en oud en nieuw. 

Niet omdat we er zin in hadden, maar omdat we daarmee aan elkaar laten zien: we houden elkaar vast 

en blijven de dingen doen die we altijd kostbaar vonden.' 

Toch weet Margriet inmiddels ook dat lijden en lofprijzing bij elkaar horen. En dus blijft ze gretig leven: 

op zoek naar sporen van hoop. 

Deze invulling van de middag was een mooie manier om met elkaar van gedachten te wisselen.  

 

Het blijft in de familie….  

 

 

Op zondag 9 november nam Hilda Nijboer afscheid  

en werd Rein Nijboer bevestigd als kerkrentmeester 
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Verslag pelgrimswandeling zaterdag 1 november – Adorp 

Buienradar en Weeronline gaven voor deze ochtend verschillende voorspellingen voor het weer. Gaan 

we wel of niet, de ene app zei om 10.00 uur regen en de ander om 12.00 uur.   

Vol frisse (dat was het wel) moed gingen we (Dineke, Karla, Willy, Gonny, Roelie, Heleen en Lina) op 

pad. Auto geparkeerd bij dorpshuis Artharpe. Artharpe was een wierdedorp in de buurt van Adorp. De 

kerk van Adorp stond oorspronkelijk in Artharpe. Adorp is waarschijnlijk afgeleid van Artharpe, maar is 

lastig te herleiden. Te denken aan 1 – Dorp van Ari, 2 – Terp in Bouwland, 3 – Dorp aan de Aa’s. (de 

Drentse Aa komt even onder Adorp samen met de Hunze). Adorp is een wierdedorp, gelegen op de 

uitloper van de Hondsrug (en ik altijd maar denken dat de Herestraat in Groningen het eindpunt was 

van de Hondsrug) en gelegen aan een voormalige bocht van de Hunze (nu het Selwerderdiepje). We 

lopen het eerste gedeelte langs de provinciale weg naar Harssens en Harssensbosch. Het ligt aan een 

oude loop van het Selwerderdiepje en had vroeger een strategische ligging aan de Hunze. Harssens 

wordt al genoemd in het jaar 1000 in het register van het klooster Werden. Ook moet hier een kerk 

hebben gestaan. Het enige wat nog resteert is de luidklok die nu in de kerk van Adorp hangt. Verder 

stonden hier een steenhuis en een borg. Het borgterrein is nog intact maar zonder borg. Nu staat hier 

een boerderijtje dat verhuurd wordt als recreatiewoning. We wandelen door naar Wierum. Wierum is 

een buurtschap en ligt op een hoge wierde (4,46 m boven NAP). Op de wierde bevinden zich een 

boerderij, twee huizen, een kerkhof en een natuurbegraafplaats. Even een koffiebreak hier. Ondertus-

sen begon het lichtjes te spetteren.  

We gaan door naar Wierumerschouw. Gelegen aan één van de oudste wegen van Groningen, de weg 

van het klooster van Aduard naar het ‘uiterhuis* de Rodeschool’ bij Bedum). Een gedeelte van deze 

weg heet dan ook nog Munnekeweg (monnikenweg). Het Reitdiep stroomt hier liefelijk langs. Het Reit-

diep dat vanaf Groningen naar Zoutkamp stroomt. Het gespetter ging over in een gestage regen, om 

vervolgens in een zondvloed te eindigen. Alle zegen komt van boven zullen we maar denken. En dan 

moesten wij dus nog een paar kilometer langs de Wierumerschouwsterweg naar Adorp. Slechts een 

enkeling had een regencape of jas bij zich. Bij aankomst in Adorp droop het water dus ook van de jas-

sen en uit de broekspijpen.  

De kerk van Adorp is een kerk in barokstijl. Dit is het gevolg van de verbouwing in de 17de eeuw. 

Waarschijnlijk stamt de kerk al uit de 14de eeuw en is Dionysius de patroonheilige. Stond er in Arthar-

pe een losse toren naast de kerk, in 1749 is deze afgebroken en vervangen door een dakruiter met de 

klok van Harssens. Het meubilair dateert uit de tweede helft van de 17de eeuw. Het oude orgel van de 

kerk werd in 1899 door Marten Eertman, met gebruikmaking van een ouder pijpwerk uit de 18de eeuw, 

omgebouwd tot een nieuw exemplaar en later gerestaureerd door Mense Ruiter. In 1980 is de kerk 

overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken. Na onze koffiebreak in de kerk liepen we weer 

terug naar de auto, geparkeerd aan de overkant van de straat en naar huis voor droge kleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

* uiterhuis is een priorij 
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Concerten in de maand december in de Kloosterkerk 

 

Zaterdag 13 december  

winter/kerstconcert - Malletband Volharding o.l.v. Gert Norder, 

Malletband Uno Animo uit Zuidwolde o.l.v. Gerwin v.d. Leij en 

Mannenkoor Canta Libre o.l.v. Vincent Hensen -Oosterdijk 

Aanvang 20.00 uur. Kerk open om 19.30 uur. Entree € 5,00 

 

Zondag 14 december  

kamerkoor Ten Toon - nadere gegevens ontbreken nog 

 

Zaterdag 20 december  

Candle Light avond - aanvang 20.00 uur  

 

Zondag 21 december  

Christmas Carols door Amor Cantandi o.l.v. Luuk Tuinder. Aanvang 19.30 uur.  

AMOR CANTANDI BRENGT SFEERVOLLE CAROLAVOND IN KLOOSTERKERK 

 

Op zondag 21 december om 19.30 uur klinken er opnieuw vertrouwde Carols in de Kloosterkerk van Ten 

Boer: kamerkoor Amor Cantandi brengt haar jaarlijkse Carol Avond.  

Een uur lang worden bezoekers meegenomen in de wereld van de Christmas Carols; van klassiekers als 

‘Hark! the herald angels sing’ tot iets minder bekende pareltjes, waarin de veelzijdigheid van zowel genre 

als koor tot uitdrukking komt. 

veelzijdigheid tonen.  

De Carol Avond is inmiddels een geliefde traditie in aanloop naar kerst, bekend om zijn intieme sfeer en 

heerlijke Carols. Het publiek krijgt de kans om mee te zingen, waardoor het een avond ván iedereen en 

vóór iedereen is.  Kees Steketee begeleidt het koor op orgel en piano en de muzikale leiding is in han-

den van Luuk Tuinder.  

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een beker warme chocolademelk of 

glühwein, een kleine wintertraktatie van het koor.  

De toegang is vrij, maar wie genoten heeft van de muziek en de sfeer wordt van harte uitgenodigd om bij 

de uitgang een bijdrage achter te laten. Daarmee helpt u het koor om deze traditie ook volgend jaar weer 

mogelijk te maken. Voor meer informatie: www.amorcantandi.nl  

 

 

 

 

 

http://www.amorcantandi.nl/
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Feestelijke gebeurtenissen de komende maand 

• Dhr. G. Buruma en mevr. L.H. Buruma- Bos, Bouwerschapweg 10, zijn op 9 december 50 jaar ge-

trouwd. 

 

• Op 22 december vieren dhr. T. Dam en mevr. W.C. Dam- van Dam, Gerichtstraat 4,  hun 55-jarig 

huwelijksjubileum 

 

• De heer H. Huese, Koopmansplein 73, wordt op 24 december 81 jaar 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

Delen van de oogst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagochtend 8 november werden er in Bloemhof meer dan 80 flessen appelsap uitgedeeld in ver-

band met de oogstdienst van 9 november. Elke bewoner kreeg een fles overhandigd en was daar zicht-

baar blij mee. Verder kregen de bewoners van Lindenhof een kist vol met fruit. Een prachtig gebaar om 

zo samen de oogst te delen met elkaar.  

 

 

Op woensdag 29 oktober waren wij, Tiemen en Ria Bos, 55 jaar getrouwd. Voor dit heuglijke feit werden 

wij donderdagmiddag verrast door Heleen Hartman, die ons namens de Kloosterkerkgemeente een 

mooie bos bloemen bracht. Onder het genot van een kop thee met appeltaart werd nog even gezellig 

nagebabbeld. Hiervoor willen wij graag onze dank aan u uitspreken. 

Tiemen en Ria Bos 
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Van de diaconie 

Collectedoel december 

De bouw van boorputten in Transsylvanië (Roemenië) 

Menso Kuik, zoon van onze organist Roelof Kuik, 

woont en werkt in Transsylvanië, een landstreek die 

een groot deel van het noorden en westen van Roeme-

nië beslaat. 

Menso is een project gestart om de bouw van boorput-

ten te verwezenlijken. Met dit project krijgen gezinnen 

en kleine boeren in deze regio toegang tot betrouwbaar 

drinkwater. (Zie kader) 

 

Kerst ouderenmiddag 

Op 13 december is er een Kerst ouderenmiddag van 

de gezamenlijke kerken van Ten Boer. De middag 

vindt plaats in Menorah. We starten om 14:30 en de 

inloop is vanaf 14:00 uur. 

Er is muziek, zang, een korte overdenking, verhalen, 

gedichten. Ook de inwendige mens wordt niet verge-

ten. Er is een inzameling voor de Stichting Alzheimer. 

We gaan er met elkaar weer een gezellige middag van 

maken! U kunt zich opgeven via Aukje de Jong, tel.nr. 

0620789448 of één van de andere diakenen. 

We hopen op een mooie opkomst. 

Laat u ook even weten als u vervoer nodig hebt? 

 

Oogstdienst 

Op 9 november hebben we weer een oogstdienst ge-

houden in een mooi versierde Kloosterkerk. Er was 

een goed gevulde kraam met een totale opbrengst van 

428 euro.  

Ook de kratten voor de voedselbank waren goed ge-

vuld en zijn inmiddels afgeleverd. 

De bewoners van Bloemhof werden verrast met een 

fles appelsap en voor Innersdijk en de afdeling Linden-

hof was er een krat met fruit. 

 

Voedselbank 

Zaterdag 15 november is er een inzameling gehouden 

voor de voedselbank vanuit de buurtsupermarkt van 

Ten Boer. Dit heeft 38 kratten met inhoud opgeleverd 

en 237 euro in de collectebus. Een heel mooi resultaat. 

 

Opbrengst diaconale collectes: 

Juli en Augustus   € 796,00  Mensenkinderen 

September            € 249,00  Eigen gemeente 

Oktober                 € 323,00  Mensenkinderen 

 

 

 

 

Boorputten in Transsylvanië 
 
1. Achtergrond  
In de heuvels van Transsylvanië kampen 
steeds meer gezinnen en boeren met droogval-
lende waterputten. Schoon drinkwater is hier 
niet meer vanzelfsprekend. Veel huishoudens 
zijn niet aangesloten op het waternet en zijn 
volledig  afhankelijk van ondiepe bronnen. Door 
klimaatverandering daalt het grondwaterpeil 
sneller dan het zich kan  herstellen.  
• In 30 % van de grondwatersystemen wereld-
wijd daalt het peil jaarlijks met minstens 10 cm, 
en in 12 % zelfs  met 50 cm of meer (NOS, 
2024).  
• Slechts ca. 57 % van de Roemeense be-
volking is aangesloten op het waternet 
(Europese Commissie).  
• In de zomer van 2024 werd in 20 ge-
meenten het watergebruik gerantsoeneerd 
(Water Europe). Juist gezinnen die een-
voudig en grotendeels klimaatneutraal le-
ven, worden hierdoor het hardst getroffen.  
 
2. Plan  
In plaats van een individuele put te laten boren, 
investeren we met steun van crowdfunding en 
partners in een basisset aan boormaterieel. 
We starten in eigen beheer en boren de eerste 
putten in onze directe omgeving, samen  met 
een technisch onderlegde lokale partner. Er is 
inmiddels ook een partner gevonden die be-
reid is zijn boorinstallatie tegen een geredu-
ceerd tarief te verkopen, juist vanwege het 
ideële karakter van deze actie. Dit maakt een 
vliegende start mogelijk.  
Na de opstartfase wordt het project onderge-
bracht in een stichting, met de aanstelling van 
een extra Roemeense werknemer. De stichting 
zal tegen gereduceerde tarieven putten blijven 
slaan voor gezinnen en kleine boeren in de re-
gio. Gezinnen betalen zelf de materialen en een 
redelijke bijdrage voor gebruik en onderhoud, 
waardoor het project  financieel duurzaam kan 
groeien.  
 
3. Verwachte impact  
• Betrouwbare drinkwatervoorziening voor 

tientallen gezinnen en kleine boeren  
• Vermindering van watertekorten in droge 

zomers  
• Versterking van lokale veerkracht en werk-

gelegenheid  
• Duurzaam, opschaalbaar model via een 

lokale stichting  
 

4. Steun dit initiatief  
Met steun van donateurs en partners 
kunnen we de basisinstallatie aanschaf-
fen en structureel bijdragen aan betrouw-
bare drinkwatervoorziening in Transsylva-
nië.  
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Facturen en declaraties 

 

Hebt u een uitgave gedaan voor de Kloosterkerk en hebt u daar een factuur of declaratie van? Deze 

kunt u voortaan mailen naar facturenkloosterkerk@ziggo.nl.  

We zullen het bedrag dan zo spoedig mogelijk aan u overmaken.  

Dit doen we om de financiën zo handig mogelijk te organiseren.  

Ik ga per 1 januari namelijk stoppen als penningmeester en er is nog geen opvolger gevonden 

Helma Overeem, penningmeester 

Foto’s oogstdienst 
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Zondagsschoolplaat van de maand 

 

 

 

Op bevel van keizer Augustus zijn Jozef en Maria naar Bethlehem gegaan. 

Hun verre voorvader koning David kwam uit Juda vandaan. 

Een echte plek om te slapen niet beschikbaar 

Stal en voederbak hiervoor wel bruikbaar. 

Ondanks dat kwamen de herders in de kerstnacht eer brengend bij hen aan.  
Cor Westerholt 

t Vuil veur in dij doagen, dat kaaizer Augustus bevel gaf om in zien haile riek n volkstellen 

te holden. Dij volkstellen wer veur eerste keer holden dou Quirinius in Syrië regaaierde.  

Dou ging elkenain aan raais om inschreven te worden, elk noar zien aigen stad tou. 

Ook Jozef ging op pad, van Nazaret in Galilea noar Judea, noar stad van David dij Betle-

hem hait, omreden hai stamde oet t hoes en t geslacht van David, om zok inschrieven te 

loaten mit Maria, doar e mit op traauwen ston en dij in verwachten was. Dou ze doar tou-

huilen, was t zo wied. 

Ze schonk t levent aan heur eerste zeun, won hom in douken en legde hom in n krub, om-

reden der was gain stee veur heur in haarbaarg. 

Der wazzen hedders in dij aigenste kontrainen dij snaachts in t veld om beurten wacht hui-

len bie heur kudde…. 

Dou engels weer bie heur votgoan wazzen noar hemel tou, zeden dij hedders tegen nkan-

der: “Loat wie noar Betlehem tougoan om te kieken wat of ter veurvalen is en de Heer ons 

bekendmoakt het.” 

Ze muiken dat ze der kwammen en ze vonden Maria en Jozef en t potje, dij in krub lag.  
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Activitei-  

In het boekje van Bezinning en Ontmoeting stond een leuke activiteit in het kader van de groene kerk. 

Daarom hoorde je op zaterdagmiddag 8 november veel geluid in de schuur van Betsy aan de Stadsweg. 

Er werd namelijk enorm hard gewerkt aan het timmeren van vogelhuisjes. Zagen, boren, schuren, dakleer 

bevestigen, alles werd gedaan om een zo mooi mogelijk huisje 

voor de vogels te creëren. 

Aan vele vogels werd gedacht, zoals het roodborstje, de pimpel-

mees, koolmees en merel. Dankzij de hulp van Cor en Rein kon 

iedereen na twee en half uur werken met een eigen gemaakt 

huisje vertrekken. De gastvrijheid van Betsy werd zeer op prijs 

gesteld. 

Mocht u nu geïnspireerd zijn door de leuke foto’s en denken,” ik 

wil ook wel een vogelhuisje timmeren”, dan volgt hieronder een 

beschrijving hoe dat moet. Veel succes en hopelijk vinden in het 

voorjaar heel wat vogels een plekje om een nest te maken. 

                     
 

Bijna alle holenbroeders stellen specifieke eisen aan hun nestkast. Al was het maar de maat van het 

vlieggat. Hierbij een overzicht van de diverse nestkastmodellen met de (binnen)maten in centimeters. 

 

             Meer bouwtips voor vogelhuisjes! 

• Gebruik altijd natuurlijke materialen zoals hout. De kast moet tegen weer en wind bestand zijn. 

• Hout moet minstens anderhalve centimeter dik zijn. 

• Het dak moet in elk geval waterdicht zijn. 

• De constructie van de nestkast moet stevig zijn. 

• De ophanghaak moet betrouwbaar zijn. 

• Een stokje om op te zitten voor de opening is niet nodig. Je doet er alleen predatoren een plezier 

mee. 

• De nestkast moet open kunnen. Zo kun je het schoonmaken. Dit doe je door in de herfst de kast leeg 

te halen en hem schoon te boenen met heet water. 

 

Veel succes en alvast namens alle vogels 

bedankt, 

 

Dineke Klasens en Heleen Stam 

 

 

 Bijdrage GroeneKerk 
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Dit is ook: Marion van Steenwijk…………….. 
 

Woar bist doe aine van’ ofwel ‘uit welk nest kom je’?  

Ik ben de jongste van 4 kinderen, een “nakomertje”, mijn ouders waren bij mijn komst (in 1949) in de 

veertig. Toen ik zeven was gingen mijn broer en oudste zus al het huis uit. Van een echt gezinsleven met 

z’n zessen kan ik mij daardoor maar weinig herinneren. Maar er was en is wel een hechte band onderling. 

Mijn moeder deed het huishouden en de opvoeding. Zij was positief ingesteld, zorgzaam en maakte het 

altijd gezellig. Hoogtepunten waren verjaardagen en Sinterklaas. Mijn vader was een lieve man maar 

nogal in zichzelf gekeerd. Veel aan het werk. Hij overleed toen ik 17 was en pas later kwam ik erachter 

dat ik hem eigenlijk nauwelijks gekend heb. Dat vind ik nog steeds wel een gemis. 

 

Wie was je eerste speelkameraadje en welke herinnering heb je daar aan? 

Mijn eerste vriendje was Hansje, die tegelijk met mij op de kleuterschool kwam. Zijn ouders waren over-

bezorgd, hij mocht bijvoorbeeld niet op straat spelen. Daar begreep ik niks van en vond ik ook jammer 

want ik was het liefst buiten. Als enig kind had hij veel speelgoed, dat was dan weer wel een voordeel. Hij 

ging helaas al snel verhuizen. In de eerste klas van de lagere school kreeg ik een vriendin voor het leven, 

met wie ik nog steeds een goed contact heb.  

 

Is het leven een beetje geworden wat je ervan verwacht had? 

Ik ben niet iemand die alles uitstippelt, dus had ik ook geen uitgesproken verwachtingen. Maar ik ben 

zeer tevreden en dankbaar voor mijn leven tot nu toe. Als ik om me heen kijk in de wereld voel ik me be-

voorrecht. Wel had ik graag wat langer willen werken. Eind jaren ’80 stopte mijn baan door bezuinigingen 

en daar is het bij gebleven. Gelukkig kon ik mijn ei kwijt in vrijwilligerswerk. 

 

Welk kinder/jeugdboek maakte indruk op je 

De klassieker “Alleen op de wereld” van Hector Malot. Diverse keren gelezen en steeds weer tranen met 

tuiten gehuild. Daarnaast heb ik ook genoten van de versjes en gedichtjes van Annie M.G. Schmid. Ik 

kende er veel uit mijn hoofd (helaas nu niet meer). 

 

Ben je gedoopt en in welke kerk was dat 

Ik ben gedoopt in de Hervormde Kerk (Goede Vrijdag Kapel) in Den Haag. Een jaar of 10 later kwam er 

een nieuw kerkgebouw (voor 700 mensen, kom daar nu eens om) en daar heb ik belijdenis gedaan. Ik 

heb goede herinneringen aan kerk en zondagschool. 

 

In welke jaar deed je eindexamen en weet je nog wat je die zomer gedaan hebt? 

In 1968 deed ik eindexamen aan het Christelijk Lyceum Voorburg. Ik heb die zomer gewerkt op een bun-

galowpark en samen met familie vakantie gevierd in Nijverdal. Aan het eind van de vakantie ben ik ver-

huisd naar Leiden, waar ik op kamers ging wonen. 

 

Welke muziek zet je op als je even iets anders aan je hoofd nodig hebt? 

Voornamelijk klassiek maar ook jaren ’60  (o.a. Beatles, Boudewijn de Groot) 

Hoe breng je het liefst een druilerige zondagmiddag door? 

Met lezen of online bridgen. Als de (klein) kinderen er zijn doen we spelletjes. 

 

Hoe breng je het liefst je vakantie door? 

Ik ben heel blij dat we een aantal verre reizen hebben kunnen maken. De opgedane ervaringen met an-

dere culturen blijven je altijd bij. Met name India heeft veel indruk op mij gemaakt. Tegenwoordig huren 

we het liefst een huisje op een plek waar wat te zien valt maar waar ook natuur in de buurt is. Lekker uit 

eten gaan hoort er zeker bij. Eenmaal ter plekke proberen we de auto zoveel mogelijk te laten staan. Lo-

pend en met OV kom je een heel eind.  
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Schrijfactie ‘Write for rights!’ 

 Amnesty International Ten Boer 
 

Op woensdag 10 december 2025 bent u welkom  

in de bibliotheek te Ten Boer van 14.00 uur- 18.00 uur. 

Schrijft u mee? Schrijven helpt! 

Ieder jaar grijpen honderdduizenden mensen wereldwijd hun pen om te schrijven naar presidenten, 

ministers en koningen. Ze vragen om gerechtigheid voor mensen die gediscrimineerd worden om wie 

ze zijn, die vastzitten om hun mening, die gemarteld worden om wat ze geloven.  

Op woensdag 10 december kunt u samen met ons brieven en kaarten schrijven in de bibliotheek Ten 

Boer, van 14.00 uur tot 18.00 uur zijn wij aanwezig én de koffie/thee staat klaar.  

 

Op de website www.amnesty.nl vindt u meer informatie over Amnesty en over de schrijfacties. 

We hopen van harte dat u meedoet! Alvast bedankt namens werkgroep Amnesty International Ten 

Boer 
 

SCHRIJF EEN BRIEF, VERANDER EEN LEVEN 

Welke film heb je als laatste gezien en wat vond je ervan  

Ik kijk zo weinig films dat ik me dat niet kan herinneren. 

 

Voor welk eten mogen ze je ’s nachts wakker maken? 

Lekkere toetjes!! 

 

Met welke beroemdheid/historisch figuur zou je wel eens uit eten willen? 

Mag ik bedanken voor de eer? Ik denk dat ik me heel ongemakkelijk zou voelen om uit eten te gaan 

met een bekend, maar tegelijkertijd wildvreemd iemand. 

 

Wat hebben we niet gevraagd maar wil je nog wel even kwijt? 

Het lijkt me goed zo. 

http://www.amnesty.nl
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Kerstgroet van Inlia  

Onzekere tijden 

Het zijn onzekere tijden. Er gebeuren uitzonderlijke dingen in ons land, in Europa en ook aan de andere kant van 

de oceaan. In de VS staan (mensen-)rechten en rechtsstaat onder grote druk, Trump chanteert Europa met 

heffingen die de economie bedreigen, de veiligheid die het NAVO-bondgenootschap ons zo lang verschafte, wan-

kelt. Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, zaaien onbekende drones boven Europese vliegvelden angst en 

worden Europese verkiezingen via sociale media verder gemanipuleerd door onder meer Poetin.  

Ondertussen kampt ons land al jaren met dezelfde problemen op de bekende ‘dossiers’, zonder dat we enige vor-

deringen lijken te maken en ondermijnt desinformatie onze samenleving. Wat is waar, wat is niet waar? Baseren 

we ons handelen op feiten of op emotie? En wat zijn dan de feiten?  

Waarop kunnen we vertrouwen, wie kunnen we vertrouwen? De onzekerheid neemt toe, ervaar ik dagelijks om 

me heen. Ook vóór de verkiezingen was al duidelijk dat mensen gespannen zijn over wat de toekomst brengt. 

Voor hen, voor hun kinderen en hun kleinkinderen. Waar gaat het heen met het land?  

We weten allemaal hoe vervelend onduidelijkheid is. Ergernis neemt toe als je niet weet wat er komt of hoe het 

gaat lopen. Denk alleen al aan vertraging met bus of trein: als je niet weet hoe laat de volgende komt, is dat ver-

velend. Twee jaar politiek gedoe in Nederland, met een onzekere kabinetsformatie voor de boeg, zijn meer dan 

vervelend. Velen zijn teleurgesteld.  

Mensen kijken naar vreemdelingen, en met name asielzoekers, als de boosdoeners. Veel politici en media gaan 

mee in die beeldvorming of versterken die. Geen wonder dat mensen veronderstellen dat de woningnood te kop-

pelen is aan asielzoekers. Het wordt hen door allerhande kopstukken met de paplepel ingegoten.  

Ik sprak onlangs nog iemand van een van de kerkgemeenschappen in onze achterban. ‘Asielzoekers krijgen toch 

allemaal voorrang bij woningen?’, vroeg hij. Ik legde uit dat gemeenten verplicht zijn om zogeheten statushou-

ders te huisvesten: asielzoekers die hier mogen blijven en dus een verblijfsstatus hebben gekregen. Maar, vertel-

de ik: zij krijgen niet allemaal gelijk voorrang. Slechts een beperkt deel van de sociale huurwoningen gaat naar 

mensen met urgentie. Dat zijn niet alleen statushouders maar bijvoorbeeld ook gescheiden mensen, ex-

gevangenen, zwangere vrouwen, mensen met medische problemen, jongeren in psychische nood en daklozen.  

Hoeveel sociale huurwoningen gaan er daadwerkelijk naar statushouders? De meest recente berekening dateert 

uit 2022: toen gingen volgens het CBS 7 van iedere 100 woningen naar statushouders. Woonkoepel Aedes schat 

dat op dit moment gemiddeld 1 van de 10 sociale huurwoningen naar statushouders gaat - 9 van de 10 dus niet. 

Het is lokaal wel eens voorgekomen dat tijdelijk álle woningen naar statushouders gingen. De gemeente Utrecht 

maakte in 2022 een inhaalslag om de achterstand weg te werken. Zes weken lang gingen alle woningen (zo’n 

230) naar statushouders. Anderen moesten 6 weken extra wachten, op een gemiddelde wachttijd in Utrecht van 

toen 11,1 jaar. Op zo’n termijn lijkt zes weken extra wachten wel overkomelijk. ‘Fijn om te weten hoe het zit’, zei 

mijn gesprekspartner, ‘maar toch even: waarom zouden we statushouders niet net als iedereen jaren laten wach-

ten op huisvesting?’ Los van de maatschappelijke gevolgen van het vertragen van inburgering, rekende ik voor 

welk logistiek probleem dit op zou leveren.  

Landelijk variëren de gemiddelde wachttijden voor woningen van 7 tot 12 jaar. We kunnen dus uitgaan van mini-

maal 7 jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben in de afgelopen 7 jaar in totaal 150.980 men-

sen een verblijfsvergunning voor asiel gekregen. Als al die mensen in een azc hadden moeten wachten op huis-

vesting, zouden we daarvoor 302 extra azc’s met een capaciteit van elk 500 plekken nodig hebben gehad. 302 

Extra azc’s van 500 plekken, naast de bestaande azc’s voor asielzoekers die wachten op een beslissing. Als we het 

voortaan zo aanpakken: wie gaat die extra azc’s bouwen en waar? ‘Dat gaat niet lukken’, constateerde de man. 

Hij voelde zich gesterkt doordat hij nu de feiten had.  
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Nu ik dit zo schrijf, moet ik terugdenken aan mijn kerstgroet van vorig jaar. Ook daarin hadden we het 

over de feiten en over opstaan voor de waarheid. Ook komend jaar, juist komend jaar, juist nu de onze-

kerheid blijft toenemen, zullen wij bij INLIA inzetten op de feiten. Dan kunnen mensen zelf hun conclu-

sies trekken.  

Wij zullen u, onze achterban, meer dan ooit actief van feiten blijven voorzien. Zo kunnen we samen op-

staan tegen onjuiste beeldvorming. Want door die beeldvorming, door hoe we in dit land praten over 

asielzoekers, komen we niet meer toe aan wat in mijn beleving de eerste vraag zou moeten zijn: doen 

we recht aan mensen?  

Met Kerst in aantocht mogen we één ding zeker weten: er is verlossing voor ons allemaal. Er is Iemand 

gekomen die naar ons allen omziet, ons de hand reikt, ons vergeeft en zegt: ‘Er is een plek voor jou’. Hij 

vraagt ons daarvoor enkel om ons hart open te stellen, om rechtvaardig en barmhartig te zijn.  

 

Ik wens u een kerstfeest toe in die zekerheid, een kerstfeest vol liefde, met open 

hart. 

 

Met warme groet, 

 

John W R van Tilborg 

 

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2025/10/7-procent-vrijgekomen-

corporatiewoningen-in-2022-naar-statushouders 

Bron: https://utrecht-monitor.nl/fysieke-leefomgeving/wonen/huurwoningmarkt 

Bron: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82027NED/table?fromstatweb 

Zie: https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1420/kerstgroet-2024-donkere-dagen 

BIJ DE BUREN 
 

Bij ‘Theologie voor geïnteresseerden’ starten weer 2 themacolleges:  

 

Nr 4: Paulus, apostel van de vrijheid — door Bert van der Woude 

Nr 5: Geschiedenis van het beeld in en buiten de kerk — door Jan Willem Nieboer 

 

Data: 5, 12, 19, 26 januari en 2 februari 

Plaats: Willem Lodewijk Gymnasium Groningen 

Informatie en inschrijven via https://tvg-groningen.nl  
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Omelet 

 

De oudere vrouw legt stoofpeertjes en appels op tafel. Ze heeft een Gronings accent. Het regenkapje 

zit strak om haar gezicht gestrikt. Met haar ronde, rode wangetjes heeft ze iets weg van een boerinne-

tje. Het soort vrouw dat in actie komt wanneer ergens zorg nodig is. 

 

Het voormalig hotel aan de ringweg werd asielzoekerscentrum. Twee jonge vrouwen, medewerksters 

of stagiaires, nemen het fruit blij aan. ‘Dit wordt zeker gewaardeerd.’ 

 

Ik vervolg mijn pad door smalle gangen met lage plafonds. Donker, vochtig, smoezelig. Een voorlopige, 

onzekere sfeer. Twee vrouwen zijn aan het kokkerellen. Ze groeten zacht. Verderop een deur half-

open, twee stapelbedden, een jong gezin maakt aanstalten om aan de dag te beginnen. 

 

In het laatste kamertje, met afmetingen en uitstraling van een opberghok zit een jonge Afrikaanse 

vrouw met opgetrokken knieën op haar bed. Een meisje nog, met een kort kapsel en een jongensach-

tig gezicht. Met vraagtekens die om haar heen cirkelen; wanneer is ze geboren, wat is haar achter-

grond, wat is haar verhaal.  

 

De weinige bezittingen uitgestald op het nachtkastje. Slapen lukt niet, dag en nacht gaan in elkaar 

over. Ik wil haar opfleuren en laat een foto van de jongens thuis zien. ‘They are awesome.’ Ze lacht 

breeduit. 

 

In de zomer een snikhete dag, de mussen vallen van het dak. Nauwelijks zuurstof in het kamertje. Ik 

vraag haar of ze van zwemmen houdt, denkend aan haar leeftijdsgenoten en wat die nu doen. Een on-

handige vraag besef ik me op datzelfde moment, ze ziet het als een uitnodiging.  

 

Een eindje zuidwaarts woont Namir. Met vrouw en zoons in een portiekwoning in de Wijert. Namir 

werkte in Syrië als docent Engels en als kok, in Groningen bezorgt hij kranten. Zijn vrouw vindt een 

baan in de thuiszorg. Met de tienerzoons, twee leuke jongens, gaat het goed. Ik ontvang een feestelijke 

uitnodiging om te vieren dat er eindelijk zekerheid is. Tijdje later opnieuw een blijde invitatie; de ope-

ning van zijn eigen eetcafé. 

 

Hij vertelt grijnzend hoe hij tussen twee vrouwen moet schipperen, zijn vrouw, met moderne opvattin-

gen, zijn moeder met haar traditionele blik. De keer dat ik langskom en hij ziet dat ik moe ben. ‘Kom 

gauw verder, ik maak je een omelet.’ Een ontzettend aardige man. 

 

Net zo aardig is Amin, geboren in Iran, die bij het spoor woont. Die natuurkunde studeerde in Gronin-

gen, we zijn even oud ontdekken we, als begintwintigers bezochten we dezelfde kroegen in de Poele-

straat. Die nu practica verzorgt bij natuurkundelessen op een MBO-opleiding. Lachend: 'prachtig om te 

doen, maar na zo'n middag ben ik helemaal op'. 

 

Hij vertelt hoe hij als kleine jongen noodgedwongen tussenpersoon was tussen het gezin en de buiten-

wereld. De tragiek van het slimme kind. Die tolkte, regelde, het papierwerk op zich nam. Een kind met 

te veel aan het hoofd. ‘Daarom heb ik nog altijd zo'n afkeer van administratie.’ Met een terugkerende 

droom waarin hij zichzelf ziet als baby met het hoofd van een oude man. 

 

Ursula 



 17 

Redactie nieuwsbrief 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk 22 december 

nieuwsbriefkloosterkerk@gmail.com  

Voorganger 

Da. G. de Boer 

Hendrik Westerstraat 15 

06-33 03 41 46 

email: he.deboer@yahoo.com 

(vrije dag: maandag) 

Crisispastoraat en predikantssecretariaat 

Mw. E. Edeler 

Stadsweg 108 

050-302 2748 of 06-23 53 74 90  

email: elizabethedeler@gmail.com 

Kerkenraad Praeses en centrale ledenadministratie 

Dhr. B. Bosch 

Jan Altinkstraat 16 

050-785 6173 

email: bbosch@hetnet.nl 

 

Scriba 

Mw. W. Naaijer 

Laanweg 12, 9625 TJ Overschild 

06-28 44 40 11 

email: scribakloosterkerk@gmail.com 

Ouderlingen:  

Coördinator contactpersonen/ouderlingen:  

Mw. E. Edeler, Stadsweg 108, 050-302 2748 

email: elizabethedeler@gmail.com 

Ouderlingen:  

Mw. D. Klasens, Reddingiusstraat 5, 050-302 2564 

email: dinekeklasens@gmail.com 

Mw. L. Nijboer, Kievitstraat 4, 050-302 1414  

email: lcnijboer@hotmail.com 

Mw. H. Stam, Wigboldstraat 1, 050-302 1124 

email: heleenhartman@hotmail.com 

Mw. L. van der Goot, Groene Zoom 42, 06 23 16 64 47 

email: lisettedooper@icloud.com 

Kerkrentmeesters secretariaat 

Dhr. R. Nijboer 

Redgerstraat 20 

050-302 3543 

Bank: NL 62 TRIO 0320 840 875  

NL95 RABO 0373 729 936 (bijz. collecten) 

Penningmeester 

Helma Overeem 

w.e.overeem@gmail.com 

06-53 42 76 76 

Collectebonnen: kunnen iedere eerste zondag van de 

maand na afloop van de kerkdienst aangeschaft wor-

den.  

Declaraties: facturenkloosterkerk@ziggo.nl 

Diaconie administratie 

Dhr. K. van der Goot 

Groene Zoom 42 

email: k.vdgoot42@home.nl 

Bank: 

NL04RABO 0306 327 244 t.n.v. diaconie Kloosterkerk 

Diversen:  

Bloemendienst: Mw L. Nijboer, 050-302 1414 

Lectoren: Mw. H. Ziengs, 050-314 0173 

Kindernevendienst: Dhr. E. Bulthuis, 06-13 60 11 66 

Cantorij: Dhr J. Havinga, 050-302 2286 

Team beeld en geluid: Dhr. J. Pruim, 050-3021327 

Diaconie 

Mw. A. de Jong 

Washuisterweg 12 

06-20 78 94 48 

aukjedejongliem@gmail.com 

Koster en verhuur Kloosterstee 

Mw. L. Mensinga 

Rijksweg 37 

06-43 13 94 02 

linamensinga@hotmail.com 

Postadres Kloosterkerkgemeente: 

t.a.v. kerkenraad/diaconie/kerkrentmeesters 

Kerkpad 3 

9791 CV Ten Boer 

Webmaster 

Dhr F. van Steenwijk 

Ticheldobben 2d 

050-302 3218 

email: f.j.van.steenwijk@rug.nl 

mailto:k.vdgoot42@home.nl

