
 
ORDE van DIENST voor ZONDAG 4 januari 2026   

 
 
 

Eerste zondag in het nieuwe jaar 
 
 

 
 

 
 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

Aanvang 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
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Koffiedrinken vooraf aan de dienst. 
Onder de koffie is er gelegenheid elkaar een gezegend 
nieuwjaar te wensen en meegebrachte,  hoopvolle 
berichten mogen op de muurkrant worden bevestigd 
 
 
MORGENGEBED 
 
Orgelspel 
 
Welkom door de ouderling 
 
Aansteken van de kaarsen  
 
Lied bij het licht – lied 12 uit Jij Mijn Adem (JMA) 
 

 
 
 
2.  Het daagt het donker uit,  

weerspreekt de bange nacht.  
Zijn stralen lichten toe 
dat ons een wonder wacht. 
 



3 

 

3.  Al wankelt ook de vlam,  
een woord in weer en wind,  
zij dooft alleen wanneer  
zij geen beschutting vindt. 

 
4.  Het deelt zich aan ons uit  

en vraagt ons in haar kring,  
dit vuur, het zoekt bij ons  
vermenigvuldiging. 

 
Lofprijzing   
V: Om de smaak van het woord 
dat ons verheugt, 
A: GODLOF! 
V: Om de kracht van het lied 
dat ons draagt, 
A: GODLOF! 
V: en om de mensen hier, 
aan U en elkaar gehecht 
A: GODLOF! 
 
Psalm 72a – gelezen (voorzang gedeelten) en gezongen 
(refrein) 
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Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen 
Breken en binden, hij zal elven, 
Onvergankelijk, als de zon. 
Refrein: Voor kleine mensen is hij bereikbaar 
 
Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
Zo zal hij komen en in die dagen 
Zullen trouw en gerechtigheid bloeien, 
Zal er vrede in overvloed zijn. 
 
Dan dragen de bergen schoven van vrede  
En de heuvels een oogst van gerechtigheid 
Een vloed van koren, golvende velden, 
Een stad rijst op uit een zee van groen 
Refrein: Voor kleine mensen is hij bereikbaar 
 
Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
Zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
Een woord van vrede, van mens tot mens. 
Refrein: Voor kleine mensen is hij bereikbaar. 
 
Introductie van het thema “Hopen” 
 
Verhaal – Als de hoop zoek is 
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Zingen – Lied 527: vers 1 – 5 “Uit uw hemel….” 

 
 

2. Als een kind zijt Gij gekomen, 
 Als een schaduw die verblindt 
 Onnaspeurbaar als de wind 
 Die voorbijgaat in de bomen. 
 
3. Als een uur zijt Gij verschenen, 
 Als een ster gaat Gij ons voor, 
 In den vreemde wijst uw spoor, 
 In de dood zijt Gij verdwenen. 
 
4. Als een bron zijt Gij begraven, 
 Als een mens in de woestijn. 
 Zal ooit een ander zijn, 
 Ooit nog vrede hier op aarde? 
 
5. Als een woord zijt Gij gegeven, 
 Als een nacht van hoop en vrees, 
 Als een pijn die ons geneest, 
 Als een nieuw begin van leven. 
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Schriftlezing bij het thema : Hopen”: Jesaja 60: vers 1 – 6  
 
Zingen – Lied 675: Vers 1, 2, 4 en 5 op melodie vers 1, 
vers 3 op melodie vers 3 uit ZZZ – Lied van Jesaja 

 
 
2.  Komt een man die loopt te dromen,  

gloeiend vuur heeft hem geraakt,  
zingt: het is nog niet te laat 
voor de vrede die zal komen. 

 

 



7 

 

4.  Ziet: de nacht zal ooit verdwijnen 
onze aard wordt nog vrij, 
lachen, zingen zullen wij, 
onze God zal ons bevrijden. 

 
5.  Nee wij zijn nog niet verloren,  

hoe dan ook, gerechtigheid  
zal het winnen voor altijd,  
als een kind wordt zij geboren. 

 
Vragen bij het thema, uitwisseling van gedachten in 
groepjes van 3 á 4 mensen: 
 

- Wat geeft jou hoop? 
 

- Wie of wat helpt jou om hoopvol te blijven?  
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Gedicht  
Weg van de hoop 

 
Diep in ons zelf dragen we hoop: 

als dat niet het geval is, 
is er geen hoop. 

 
Hoop is de kwaliteit van de ziel 

en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 

een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 

 
Hoop 

in deze diepe en krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde 

omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten 

voor wat succes heeft. 
 

Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 

niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme 

evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 

Wel de zekerheid dat iets zinvol is 
afgezien van de afloop, 

het resultaat. 
 

Vaclav Havel 
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Zingen – Lied 982: vers 1 – 3 “In de bloembol…” 
 

 
 
 
Mededelingen over de gemeente. 
Aankondigingen van de gaven onder orgelspel.  
De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor eigen 
gemeentewerk 
De 2de rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters – 
algemeen kerkenwerk.  
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Dank en voorbeden met acclamatie 368e  

 
 
Stil gebed 
 
Samen bidden van het Onze Vader (Huub Oosterhuis) 
 

Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 
 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. Amen. 
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Slotlied – Lied 25: vers 1 en 2 uit ZZZ 
 

 
 
2.  Wind en adem, geest en leven 

vol beweging, storm en vuur, 
moge ons bezieling geven, 
in de winter, koud en guur 
dat wij doorgaan onze wegen, 
dat wij voortgaan dag en uur. 

 
Zegenbede  
Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen. 
Moge je de wind altijd in de rug hebben., 
Moge de zon schijnen warm op je gezicht. 
Moge de regen vallen zacht op je velden. 
En tot wij elkaar weer ontmoeten 
moge God je bewaren in de palm van zijn hand. 
Amen 
 
Orgelspel 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Liturgiecommissie: Betsy Edeler, Lenie Havinga, Ria Ziengs 
Ambstdrager:          Wilma Naaijer 
Organist:          Hendrik Ritsema   
Techniek:          Jan Pruim en Wouter Koolaard 
Koster:          Lina Mensinga 
 
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag  11 januari – dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Woltersum 
Voorganger: da. Gonny de Boer 
Bijzonderheden: in tegenstelling tot eerdere berichten  
Koffie en thee na de dienst 
 
Zondag 18 januari – dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Ten Boer. Dit is een dienst in teken van Gebed om de 
Eenheid. 
Voorganger: da. Gonny de Boer 
Bijzonderheden: koffie en thee na de dienst  
 
Activiteiten in kerk en stee  
 
Week van gebed – alle bijeenkomsten beginnen om 
19.00 uur  
Zondag 18 januari – gezamenlijke start in EGTB Buurhoes  
Maandag 19 januari – PKN Menorah  
Dinsdag 20 januari – NGK Levensbron  
Woensdag 21 januari – PKN Kloosterkerk  
Donderdag 22 januari – EGTB Buurhoes  
Vrijdag 23 januari – NGK Levensbron  
Zaterdag 24 januari – gezamenlijke afsluiting op het Dorpsplein  
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Diaconale collecte, 
Deze kan ook worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 
3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 
o.v.v. collectedoeleinde. Of via de Givt-app  
 
Kerkrentmeester  
Deze kan ook worden over gemaakt op NL95 RABO 0373 
7299 36 t.n.v. CvK Kloosterkerkgemeente Ten Boer-
Woltersum-Sint Annen. Of via de Givt-app  
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