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Diensten

Donderdag 2 april Witte Donderdag
19:30 uur Kloosterkerk

Voorganger: da. G. de Boer
Ambtsdrager van dienst: Dhr. R. Nijboer

Vrijdag 3 april Goede Vrijdag

19:30 uur Kloosterkerk

Voorgangers: lectoren

Ambtsdrager van dienst: Mw. H. Stam

Zaterdag 4 april Stille Zaterdag

22:00 uur Kloosterkerk

Voorganger: da. G. de Boer
Ambtsdrager van dienst: Mw. A. de Jong

Zondag 5 april Pasen

10:00 uur Kloosterkerk

Voorganger: da. G. de Boer
Ambtsdrager van dienst: Dhr. B. Bosch
M.m.v. de cantorij

Koffie en thee na de dienst

Zondag 12 apiril

10:00 uur Woltersum

Voorganger: dhr. K. Pieterman, Niezijl
Ambtsdrager van dienst: Mw. D. Klasens
Koffie en thee na de dienst

Zondag 19 apiril

10:00 uur Kloosterkerk

Voorganger: Ds. Y.C. de Groot, Groningen
Ambtsdrager van dienst: Mw. W. Naaijer

Zondag 26 april

10:00 uur Kloosterkerk

Voorganger: da. G. de Boer
Ambtsdrager van dienst: Dhr. J. Pruim
Koffie en thee na de dienst

Zondag 3 mei

10:00 uur Kloosterkerk

Voorganger: Ds. J. Koopman, Eelde
Ambtsdrager van dienst:

Wilt u graag naar de dienst maar hebt u geen
vervoer: 06-28 44 40 11 of 050-302 4677.
Bij voorkeur voor zaterdag 18.00 uur

NB: eet mee in Kloosterstee is op
donderdag 16 april om 12:00 uur

(en niet op 14 april, zoals in het activitei-
tenboekje stond).

Save the Date

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor
een gemeente-avond op 23 april,

19.30 uur Kloosterkerk.

We praten u graag bij over de ontwikke-
lingen in onze gemeente en vragen uw
input over een nieuw beleidsplan welke
gaat lopen van 2027-2031.

Er volgt separaat nog een mailbericht.

Foto’s in deze nieuwsbrief
Van Lina Mensinga, Dineke Klasens en
Jan Pruim

Op de website staat de nieuwsbrief achter
een wachtwoord. Het wachtwoord is:
Kloosterkerk

Op- en aanmerkingen, aanmeldingen en
kopij: nieuwsbriefkloosterkerk@gmail.com

Redactie:

Wilma Naaijer

Ria Ziengs

Jakob Hoogakker (eindredacteur)




Op weg naar Pasen

Pasen is alweer in zicht. leder jaar weer is het een bijzondere periode, deze tijd waarin we toele-
ven naar Pasen: het feest waarmee we vieren dat de dood en het duister niet het laatste woord
hebben over ons bestaan. Maar hoe doe je dat, toe leven naar Pasen? De een zal daar wat be-
wuster mee bezig zijn dan de ander. Voor sommigen is dit een periode waarin ze proberen sober
en eenvoudig te leven, aansluitend bij de traditie om in deze tijd te vasten. Voor anderen zal het
iets zijn wat vooral in de kerk beleefd wordt, en niet zozeer thuis. En weer anderen doen er hele-
maal niet zoveel aan, zij ervaren misschien vooral de komst van het voorjaar en het lengen van de
dagen.

Hoe u het ook beleeft, het blijft denk ik moeite waard om door het kerkelijk jaar de tijd te markeren
en daarmee kleur en betekenis te geven. Om ieder jaar opnieuw Pasen te vieren en zo herinnerd
te worden aan de mogelijkheid van opstanding en een nieuw begin van leven van Godswege. En
om veertig dagen de tijd te nemen om ons op dat feest voor te bereiden.

Mij trof een mooi lied van Margyt Poortstra, dat ik vond in de bundel Zangen van Zoeken en Zien:

Die ons telkens weer de kans geeft op te staan.
Geprezen de Trouwe, geprezen zij ziin Naam.

Hoe ondankbaar zijn we soms. Op pad gestuurd,
een leven om te leven, en telkens weer

de hakken in het zand gezet. Als in de woestijn:
de kans gegeven op een uitweg uit de nood,
maar steeds, verwend en mopperend, geluk
geéist, als vanzelfsprekend recht op
ongehinderd, gemakkelijk bestaan.

We hebben met het kwaad gespeeld,

de grenzen opgezocht. Lichtzinnig zijn we
omgegaan met wat ons werd gegeven.
Tot in de goot zijn we geraakt. Vanuit

de nood pas hebben wij tot God gebeden.

Hij heeft gehoord hoe wij
om zijn nabijheid riepen
en heeft ons bevrijd.

Groter is Hij, die ons uittilt
boven onszelf, die ons opvangt
in zijn trouwe liefde.

Die ons telkens weer de kans geeft op te staan.
Geprezen de Trouwe, geprezen zij zijn Naam.




Stille Week

In deze Stille Week zullen we ons in de verschillende vieringen laten inspireren door schilderijen
en teksten van kunstenaar Henk Pietersma. Zijn beelden stonden ook in de vespers centraal.
Henk Pietersma maakte niet alleen schilderijen bij alle 150 Psalmen, maar hij maakt ook zijn eigen
verbeelding van de passieverhalen van de vier evangelisten, in het boek: 'Waar was jjj...’

De Stille Week begint dit jaar op zondag 29 maart, met de viering van Palmpasen. De kinderen
zullen hun Palmpaasstokken op zaterdag versieren, om er op zondagmorgen feestelijk de dienst
mee binnen te komen.

De Paascyclus begint op 2 april met de viering van de Witte Donderdag. We houden dan om
19.30 uur een dienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren. Het is de dag waarop Jezus afscheid
nam van zijn leerlingen en hen het teken meegaf, waarin hij onder hen aanwezig zou blijven ook
na zijn sterven: brood en wijn. We lezen het verhaal van de voetwassing: teken van liefde die niet
wil heersen maar dienen.

De dienst van Goede Vrijdag, die ook om 19.30 uur begint, wordt verzorgd door de lectoren. We
houden een sobere en stille dienst, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. We le-
zen het lijdensevangelie naar Johannes, afgewisseld met liederen, en met beelden en woorden
van kunstenaar Henk Pietersma.

Tijdens de dienst wordt gelegenheid gegeven om bloemen te leggen bij de Paaskaars, en zo het
ljden van Jezus Christus te gedenken, maar ook het menselijk lijden in de wereld van vandaag. U
wordt van harte uitgenodigd om zelf bloemen mee te nemen, al dan niet uit eigen tuin.




Op Stille Zaterdag vieren we ’s avonds om 22 uur een Paaswake, waarin de nieuwe Paaskaars
wordt binnengebracht en de komst van het Licht wordt bezongen. We lezen verhalen van schep-
ping, bevrijding en opstanding. Een ander element van de viering in de paasnacht is de doopge-
dachtenis. Staande rond de doopvont, waarin water wordt gegoten, gedenken wij onze doop. Als
teken daarvan wordt u uitgenodigd om met het doopwater een kruisje te maken op het voorhoofd.
Het staat een ieder uiteraard vrij om dit al of niet te doen. De Paaswake wordt besloten met de
viering van het Avondmaal.

Op de Paasmorgen begint de dienst zoals gewoonlijk om 10 uur. Dan zal de cantorij onder leiding
van Helmer Roelofs haar medewerking verlenen aan de viering. Deze dienst vieren we samen met
de gemeente Noord- en Zuidwolde.

Ik wens u inspirerende diensten, waarin u aangestoken wordt door het Licht van Pasen!

da. Gonny de Boer

Dan zal ik leven...

Het zal in alle vroegte zijn als toen.

De steen is weggerold.

Ik ben uit de grond opgestaan.

Mijn ogen kunnen het licht verdragen.

Ik loop en struikel niet.

Ik spreek en versta mijzelf.

Mensen komen mij tegemoet —

wij zijn in bekenden veranderd.

De ochtendmist trekt op.

Ik dacht een dorre viakte te zien.

Volle schoven zie ik, lange halmen, aren
waarin de korrel zwelt.

Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts, en worden wolken.
Daarachter kristal geworden verblindend
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.

Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen
Dan zal ik leven.

Huub Oosterhuis




Verhuisbericht

In de Nieuwsbrief van februari liet ik u weten dat Job en ik de pastorie van de Kloosterkerk gaan
verlaten, en dat we een eigen huis hebben gekocht in Zuidlaren. In de week na Pasen gaat het
ook echt gebeuren en staat de verhuiswagen voor de deur: vanaf 9 april is ons adres Kastelenak-
kers 22, 9472 PL, Zuidlaren.
In Kloosterstee wordt momenteel druk gewerkt aan een opknapbeurt van de bovenverdieping, en
ik zal daar een eigen werkruimte krijgen, zodat ik van daaruit de werkzaamheden in en om Ten
Boer kan organiseren. De komende tijd zal ik daar in ieder geval op de dinsdagen te vinden zijn,
van 11 tot 16 uur. Mocht u dus iets willen overleggen of bespreken, dan kunt u altijd even aan-
wippen in Kloosterstee. En verder ben ik natuurlijk telefonisch te bereiken (het nummer vindt u
achterin de Nieuwsbrief). U kunt ook een bezoekafspraak maken via het predikantssecretariaat
(Betsy Edeler).

Natuurlijk vinden we het jammer om de bijzondere plek te verlaten waar we ruim vijf jaar met heel
veel plezier hebben gewoond, maar we zien ook uit naar onze nieuwe woonplek. En gelukkig is
Ten Boer niet ver weg!

Van 6 tot en met 12 april ben ik niet voor werkzaamheden beschikbaar. Mocht u dan een predi-
kant nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Betsy Edeler.

Concerten in de Kloosterkerk

Zondag 12 april 15:00 uur
concert Kamerkoor Tutti Cantano -
meer info: www.tutticantano.com

Vrijdag 17 april 19:45 uur

Bevrijdingsconcert door de Geref. Brassband
Groningen en een lezing over 120 seconden oor-
log.

Dit wordt georganiseerd door Dorpsbelangen Ten
Boer en Cultuur Historische Vereniging Ten Boer.
Zie www.dorpsbelangentenboer.nl

Zaterdag 26 april 19:30 uur
concert Mannenkoor Canta Libre, www.mannenkoorcantalibre.nl

Maandag 4 mei vanaf 18:45 uur
Herdenkingsbijeenkomst met aansluitend stille tocht




Zaterdag 4, pelgrimeren
09:00 uur, Hendrik Westerplein

Pelgrimeren is meer dan alleen wandelen. Je
staat stil bij het leven, terwijl je beweegt. De
tocht voert deze zaterdag naar Wirdum en
Ekenstein.

Neem zelf iets te eten en te drinken mee.

Opgave van te voren bij Lina.
linamensinga@hotmail.com, 06-43 13 94 02

Donderdag 16 Eet mee in Kloosterstee
12:00 uur, Kloosterstee

Het seizoen van Eet mee in Kloosterstee
loopt ten einde. Op 26 maart hebben we onze
gasten nog gewoon een mooie, maar vooral
lekkere maaltijd aangeboden.

En ter afsluiting van onze laatste bijeenkomst
dit seizoen, dinsdag 14 april, hebben we heel
wat anders op het programma. We willen jullie
om 12 uur uitnodigen. Een middagmaailtijd
met wat warms, lekkers en natuurlijk gezellig-
heid. De kosten blijven hetzelfde, namelijk 7
euro.

Vrijdag 17 Middaggebed
12:00 uur, Kloosterkerk

In de Kloosterkerk is op elke derde vrijdag
van de maand een kort moment waarin we
luisteren naar het lezen van een psalm,

wordt gezongen en er ruimte is voor stilte.

Informatie bij Ria Ziengs, 050-3140173

Woensdag 22 Filmavond
19:30 uur, Trefpunt, Thesinge

A real pain

De neven David en Benji verliezen hun
oma en reizen ter nagedachtenis samen
naar Polen. Als overlevende van de Holo-
caust had ze deze trip in haar testament
opgenomen. De mannen ontdekken meer
over haar verleden en over hun eigen af-
komst.




Feestelijke gebeurtenissen in april

Dhr. Rommert Steenbeek en mevr. Sjani van Dijk, Vierendeel 8
waren 23 maart 50 jaar getrouwd

Dhr. Jaap Keller wonende Koopmansplein 75 wordt op 9 april 95 jaar
Op 15 april verjaart dhr. Piet Keekstra, Gerichtstraat 2. Hij wordt dan 82 jaar
Op 16 april viert dhr. J.E. ten Kate, Meeuwstraat 38, zijn 82e verjaardag

18 april is voor dhr. Job de Heer en da. Gonny de Boer een bijzonder dag. Zij vieren dan dat zij
25 jaar getrouwd zijn.

Wij wensen hen allen een mooie dag.

Sfeerfoto's van de Cantatedienst op 15 maart in de Sebastianuskerk van Noordwolde.




Zondagsschoolplaat van de maand
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DE RIJKE

JONGELING ..
Gij kunt niet God dienen en den
Mammon ... i

Jezus reizend van Kapernaum naar Judea nabij de Jordaan.
Leerde zijn discipelen hoe je Gods Koninkrijk binnen kunt gaan.
Volgens de geboden leven.

Bezit en rijkdom aan de armen geven.

Waarschuwt, dat de God van de Mammon niet in de weg moet staan.

(Cor Westerholt)

Markus 10: 17-31:

Dou e weer op pad ging, kwam der ain op n draf aanlopen, vuil veur hom op knijen en vruig:
‘Goie meester, wat mout ik doun dat ik t aiwege levent krieg?’

‘Woarom nuim ie mie goud?’ vruig Jezus. ‘Gainain is goud, of t mos God al wezen’.

le kennen de geboden: 'Moord nait, wees nait ontraauw, steel nait, gain vaalze verkloaren ofleg-
gen, gain mensk tekort doun, joen pa en moeke hoog holden.’

‘Meester,” zee e, “doar heb ik mie aaltied aan holden, van jongs of aan.’

Jezus keek hom aan, mog hom vot geern lieden en zee: ‘Der mekaaiert bie joe nog ain ding aan:
verkoop aal wat ie hebben en geef t geld aan aarme lu. Dén zel ie n kaptoal in hemel hebben.
Kom den weerom en goa achter mie aan.’

Dou e dat heurde, wer e kant sneu. Mismoudeg ging e vot — hai was ja aibels riek. Jezus keek
kring rond en zee tegen zien leerlingen: ‘Wat is t veur rieke mensken toch stoer om in Gods riek
te kommen!’

Leerlingen wazzen kant riddersloagen deur wat of e doar zee. Doarom zee Jezus vannijs tegen
heur: ‘Jonges, wat is t toch stoer om in Gods riek te kommen!

t Is makkelker veur n kemeel deur t oog van n naal te kroepen as veur n riek man om in Gods
keunenkriek te kommen.’




Pelgrimage Houwerzijl — Zuurdijk

Had ik het de vorige keer over de kleurencodes betreffende .7
het weer. Ook deze zaterdag was er weer eentje. Is het de
hele week lekker zonnig, uitgerekend deze zaterdag was
het 50 tinten grijs en dus code geel. Maar het was wel
droog en goed wandelweer. Samen met Karla, Willy, He-
leen, Dineke en Cor ging ik naar Houwerzijl. Bekend om
zijn thee-museum en - schenkerij.

Houwerzijl — een dorp die is ontstaan rond een niet meer
bestaande zijl aan de oevers van het Reitdiep. De oudste
vermelding is uit 1375 en is waarschijnlijk ontleend aan het
wierdedorp De Houw bij Leens en komt mogelijk van het Oudfries Howa, dat ‘hoeve’ of ‘aandeel in een
hoeve’ of ‘gemeenschappelijk land’ betekent en dan in combinatie met het woord zijl. Houwerzijl heeft
zich al vroeg ontwikkeld tot een handelshaven en er was sprake van militaire versterking. Van dit alles
is weinig meer te zien. Alleen het haventje is er nog. Kerkelijk viel Houwerzijl onder het (verdwenen)
kerkdorp Vliedorp, dat zich in de 12e of 13e eeuw heeft losgemaakt van de moederparochie in Leens.

In 1862 werd in het dorp een Gereformeerde kerk gebouwd die in 1953 een Gereformeerd-
Vrijgemaakte kerk werd. Tegenwoordig is de kerk in gebruik als theemuseum en — schenkerij. Wij lopen
vanaf Houwerzijl via de doorgaande weg en een onverharde pad door het land (moet je met Lina op
stap zijn, altijd ergens wel een modder- of graspad) naar Zuurdijk. Onderweg passeren we De Ewer.
Een klein gehuchtje met een paar boerderijen en arbeidershuisjes. Ewer is ontstaan op een van de oud-
ste wierden in dit deel van de provincie en wordt net als Eenrum en Groot Maarslag al in het begin van
de jaartelling genoemd. Ondertussen komen we in Zuurdijk aan.

Zuurdijk is waarschijnlijk in de 12e eeuw ontstaan aan de landzijde van een van de dijkjes die in de 13e
eeuw samen werden gevoegd in de oudste dijk die De Marne moest beveiligen tegen de Hunze — het
latere Reitdiep. De naam Zuurdijk is een verbastering van de dijk. De eerste vermelding over deze
Zuurdijk is te vinden in de kronieken van Bloemhof over de Sint-Luciavloed van 1287, waarbij Suterdic-
ke werd vernield. Hierbij vielen veel slachtoffers en 3 jaar later bij de Simon en Judasvloed brak de dijk
wederom door. We komen bij de kerk van Zuurdijk. De kerk is waarschijnlijk al in de eerste helft van de
13e eeuw gebouwd en bleef bij de beide vloeden behouden. In 1849 werd de kerk grondig verbouwd
waarbij veel van het middeleeuwse karakter verdween. Oorspronkelijk waren er gemetselde gewelven,
waarvan in de muur nog boogvormen herkenbaar zijn. De kerk werd in 1789 nogmaals gerestaureerd
en werd daarbij een stuk ingekort. Ook werd de toren opnieuw gebouwd. De laatste grootscheepse aan-
passing was in 2001. Tot 1786 bezat de kerk een stenen preekstoel maar deze is vervangen door een
houten. Het middenpad bestaat uit grafzerken met grafstenen voor leden van bekende Zuurdijkster boe-
rengeslachten. Na onze koffiepauze gingen we weer op weg, we moesten nog weer terug naar Houwer-
zijl. Onderweg kwamen we langs Vliedorp.

Vliedorp is ontstaan op een wierde uit het begin van de jaartelling. Rond 1200 werd hier een stenen
kerk gebouwd. Tot die tijd behoorde het tot de parochie van Leens. Vliedorp is afgeleid van het Oudfrie-
se Fliach-Hém wat vrij vertaald ‘vluchtplaats’ betekent. Daar kon men naar toe vliuchten bij hoogwater.
In 1651 werd het dorp kerkelijk verenigd met Niekerk. De kosterij met school was toen al verplaatst naar
Houwerzijl. Kerk en kerkhof bleven in gebruik tot 1695. Daarna raakten ze in verval en bij de Kerstvloed
van 1717 raakten vele huizen beschadigd of verdwenen. Ook kwamen mensen en vee om. Diegenen
die achterbleven trokken naar Niekerk. De laatste huizen werden rond 1750 afgebroken. Nu rest alleen
nog een

wierde met enkele grafzerken. In de volksmond wordt Vliedorp ook wel Ol Weem genoemd.

Vanaf Vliedorp lopen we door naar Houwerzijl waar we deze wandeling na 7,8 km afronden.
De volgende keer is op 4 april en dan lopen we in en rond Ekenstein en Wirdum.
Lina




GroeneKerk

(bijdrage van de redactie..)

Onze nalatenschap aan
hen die de aarde van
ons erven, zal bepaald
worden door hoe wij nu
eten: hun toekomst ligt
in onze messen, vorken
en vingers

Carolyn Steel




Van de kerkrentmeesters Actie Kerkbalans 2026

In de vorige Nieuwsbrief van maart hebben we u gevraagd uw mening te geven over de nieuwe aanpak
van de Actie Kerkbalans. Niet meer enveloppes bezorgen en ophalen met uw toezeggingen voor komend
jaar, maar een mail sturen met daarin de oproep om zelf uw bijdrage eenmalig of in termijnen over te ma-
ken op het bekende rekeningnummer van de Kloosterkerkgemeente NL 62 TRIO 0320 840 875.

Bij de mensen, waarvan geen mailadres bekend was, zijn nog wel de enveloppes bezorgd en weer opge-
haald. Op de enquéteoproep hebben 11 mensen gereageerd. Alle 11 respondenten gaven aan tevreden
tot redelijk tevreden te zijn over de duidelijkheid en gang van zaken bij deze nieuwe aanpak.

Eén opmerking kwam veelvuldig terug: de optie om in termijnen te kunnen betalen. We zullen kijken hoe
we dat het volgend jaar kunnen regelen. Hoopgevend was dat ALLE respondenten POSITIEF hebben ge-
reageerd bij vraag 3: Hebt u inmiddels actie ondernomen n.a.v. bovengenoemde e-mail?

Mocht u nog niet op de mail/brief voor uw bijdrage hebben gereageerd of bent u de mail/brief van de Actie
Kerkbalans kwijtgeraakt, stuur gerust een berichtje naar krmtenboer@gmail.com

Bl] DE BUREN

Peper-Lezing — Samen spelend leren en vrijmoedig leren leven

Op zaterdag 11 april 2026 organiseert de OVG (Oecumenische Vieringen Groningen) haar derde
Peperlezing in de Pepergasthuiskerk. De heer Bas van den Berg uit Amsterdam zal een lezing ge-
ven met de titel: Ouaknin

Marc Alain Ouaknin is een Franse filosoof, rabbijn en psychotherapeut. Vanaf de jaren ’90 van de
20e eeuw heeft hij mensen geinspireerd, zowel binnen als buiten de Joodse gemeenschap. Vooral
zijn aanstekelijke en speelse omgang met religieuze teksten uit de Hebreeuwse Bijbel (De Tenach)
en de commentaren daarop (De Talmoed) spreken velen aan.

Het is een interactieve lezing. Aan de hand van drie Bijbelteksten laat Bas van den Berg ons kennis
maken met een nieuwe Kijk op de mens, de wereld en op God. Fragmenten uit deze teksten worden
uitgelicht om in gezamenlijkheid te proeven.

De drie teksten zijn:

1) Genesis 1: Het Lied van de Zeven Dagen,

2) Exodus 3: Ontmoeting van Mozes met de Oneindige bij de brandende braamstruik

3) Exodus 20: De Tien Woorden.

Bas van den Berg (1953) is kunstzinnig theoloog en pedagoog. Zijn grote liefde is ‘spelen met ver-
halen’. Dit doet hij vanuit stichting De Zevende Hemel. Tevens is hij voorzitter van de Stichting Par-
des, een stichting die kennis van de joodse cultuur en religie toegankelijk maakt voor een breed pu-
bliek.

Het programma start om 14:00 uur, inloop vanaf 13:30. Afsluiting is om 16:00 uur.
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Bezoek aan de Radiotelescoop in Dwingeloo

Zaterdagmiddag 21 maart hebben 2 groepen van 12 mensen een bezoek gebracht aan de radiotelescoop
in Dwingeloo. Job de Heer is hier vrijwilliger, hij heeft ons rondgeleid en alles verteld over melkwegstel-
sels, zwarte gaten, supernova’s en pulsars.

Hoewel we in het activiteitenboekje werden gelokt met de titel ‘sterren kijken’, hebben we geen ster ge-
Zien..... De radiotelescoop vangt golven op uit het heelal, eigenlijk meten ze alleen waterstof-atomen. Die
worden door ingewikkeld rekenwerk in beeld en geluid gevat. De telescoop werd gericht op de zon en de
maan, die we konden horen brommen.

Wat voelden we ons nietige mensjes in dat grote heelal!
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: Naast die supersonische techniek moet je ook praktisch blijven!
_ De telescoop draait om z’'n as en weer terug met grote wielen op een
rail. Daar moeten natuurlijk geen beestjes onder komen....
Waar Sorbo niet al goed voor is!
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Tegen het donker, laten we zingen.
Zangavond met liederen van Sytze de Vries, 3 maart 2026 in Noordwolde.

Menigmaal vroeg ik me af: wie zijn toch die leveranciers van de ruim 1000 liederen in het Liedboek?
Een deel van het antwoord kwam op dinsdagavond drie maart in de Sebastianuskerk van Noordwolde.

Cantor Roelofs en dominee de Boer stonden deze avond stil bij de, door de onlangs 80 jaar geworden
Sytze de Vries, aangeleverde liederen.

Na een korte uitleg zongen we, met Faber op het orgel, de liederen die door de sprekers onder de
aandacht werden gebracht.

Het voordeel is dat na enige uitleg, zowel de tekst als de muziek nog meer beginnen te leven. Zie bij-
voorbeeld lied 657. Dat leest en zingt toch even wat anders als je weet dat De Vries, toen hij de tekst
schreef op muziek van een melodie uit 1865, kortstondig kampte met wat gezondheidsproblemen.
Zelfs even meerstemmig zingen lukt. Een prachtige avond. Vervolgens slaat mijn brein op hol. Dagdro-
mend komt het volgende idee naar boven:

Op een willekeurige zondag besluit een grote groep kerken in de provincie Groningen en Noord-
Drenthe in plaats van de eredienst op de zondagmorgen de Oosterpoort te huren voor een zangmiad-
dag met als thema: wie zijn de dichters en componisten van het Liedboek van 2013?

Namen genoeg, we kunnen zeker een paar jaar vooruit. Barnard, De Vries, Oosterhuis en nog veel
meer.

Wie organiseert het? De BV Het Liedboek.

Wie betaalt het? Elke deelnemer doet 's middags (in plaats van ’s ochtends) een duit in het zakje.
Wie presenteert en bespeelt het orgel of de vieugel? Dat mag u zelf invullen. Kleine tip: zie boven-
staand verhaaltje.

John Havinga
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Bericht van Inlia
Pasen: Vieren en het goede doen
Lieve vrienden en vriendinnen,

Pasen is het moment dat we gedenken dat Jezus voor onze zonden is gestorven en is opgestaan
uit de dood. Als Levend Licht, het duister overwinnend. We staan hierbij stil en vieren terecht feest.
Ook nu oorlog en geweld toenemen, de internationale rechtsorde ernstig wankelt en er dagelijks
zoveel leed heerst in de wereld. Ook nu, juist nu, is Pasen een feest van uitzicht ondanks het diep-
donkere van oorlog en dreiging.

Juist nu staan we stil bij Pasen en vieren we de Wederopstanding. Dit is het verbond waardoor we
vertrouwen mogen hebben in een nieuw bestaan. Als volgelingen van Jezus moeten we daar naar
handelen, blijkt uit de bijbel. De discipelen hebben ons dat voorgeleefd.

Zij verkondigden geloof, hoop en liefde en verspreidden het Licht dat Jezus ons biedt. Zij handel-
den naar de opdracht van Jezus. Op onze beurt kunnen wij, mogen wij, niet alleen maar stilstaan
bij wat we mogen vieren, maar ook bij de boodschap die we mogen uitdragen en de opdracht die
we mogen vervullen.

Kijk naar wat Jezus ons heeft gezegd. Aan Hem is gevraagd ‘wanneer doen we het goed?’. Zijn
antwoord is glashelder: wanneer je de hongerige voedt, de dorstige drinken geeft, de vreemdeling
opneemt, de naakte kleedt, de zieke en de gevangene bezoekt. Want “Wat je aan een van mijn
minste broeders of zusters hebt gedaan, heb je Mij gedaan.” (Mattheus 25).

Ook het verhaal van de Barmhartige Samaritaan is duidelijk: wij mogen niet voorbij lopen, niet van-
af de zijlijn werkeloos blijven toekijken of zelfs ons hoofd afwenden. Wij moeten iets doen. Wij moe-
ten staan voor gerechtigheid en barmhartigheid, wij moeten daarnaar handelen. In termen van nu:
recht doen aan anderen, omzien naar elkaar.

In de afgelopen maanden heb ik mogen zien dat heel veel mensen zich hebben ingezet om ge-
rechtigheid en barmhartigheid centraal te stellen. Zich verzettend tegen nieuwe wetgeving die rech-
ten van mensen inperkt - denk aan het recht op gezinsleven of
het recht om niet te worden vervolgd en opgesloten als je niets
crimineels gedaan hebt.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de brieven die ik u met
Pasen schrijf, roep ik dit keer op om iets te doen. Ik roep ieder op
om het voorbeeld te volgen*) van allen die zich hebben verzet
tegen de nieuwe asielwetten en tegen de strafbaarstelling van
onrechtmatig verblijf, die mensen schuldig verklaart omdat ze er
zijn en niet om wat ze doen.

Wees rechtvaardig en doe barmhartig. Daarin zit het Licht dat ons
beloofd is.

Ik wens u een gezegend Pasen,

John W.R. van Tilborg

*) U kunt dat doen door bijvoorbeeld een kaart te sturen via de site van INLIA of via Amnesty International.
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Blij verrast

In de tuin groeit de magnolia. leder voorjaar kijk ik naar hem uit. In april komt hij tot volle
bloei, met wit-roze tulpachtige bloemen, die heerlijk friszoet ruiken. Een rijke voorjaarsbloeier
die symbool staat voor de lente en de liefde voor de natuur.

De magnolia brengt me in een voorjaarsstemming. De dagen worden langer, er klinken
andere geluiden, zachte zonnestralen brengen lichte energie.

ledere lente weet ik dat de boom zal bloeien, toch iedere keer opnieuw ben ik blij verrast. Zie
hem eens uitbundig stralen, wat er ook gebeurt. Het geeft gevoelens van blijdschap maar
ook van vertrouwen. Vertrouwen dat het goede in ons leven blijft terugkeren. Veel om naar

uit te kijken, veel om van te genieten.

We zijn op weg naar Pasen, feest van nieuw leven. We zijn niet alleen. We mogen
vertrouwen. Er schijnt een lamp voor onze voeten, er is licht op ons pad.

Ursula

Oude Kerk

Langs sleetse treden voert de reis
hem naar zijn nest hoog aan de muur.
Daar broedst hij voor, spelenderwijs
neemt hij het duister onder vuur.

Zo eenzaam, maar het rijk alleen
baant hij zich wegen door de nacht,
breekt door een schaal van stilte heen
en geeft het licht geluid en kracht.

Hij orkestreert met vaste hand:

geeft lucht aan een verlegen fluit

die wordt belaagd door de praestant.

En boven alle leegte uit
daalt vrede van de hoge wand
als maakt de hemel zelf geluid.

Willem Vogel
(voorgelezen op de zangavond
op 3 maart in Noordwolde)

Van de Protestantse Kerk Nederland:

Hoe gaan we als kerk om met geld, met solidariteit en met
verantwoordelijkheid naar elkaar? Die vraag staat centraal
in een reeks kerkbrede bijeenkomsten die de Protestantse
Kerk in Nederland dit voorjaar organiseert. Meld je aan om

mee te praten!

Na Pasen zullen er door het hele land een aantal bijeenkom-
sten worden georganiseerd waarop leden en ambtsdragers
van de gemeenten kunnen meespreken over de verschillende
thema’s die in 2025 vanuit een verkenning door ds. Arie van
der Maas in het plan van aanpak Herkansing zijn verwerkt.

Verspreid over het land vindt een viertal regiobijeenkomsten
plaats. Tijdens het kerkbreed gesprek:

- ontvangt u inzicht in de financiéle geldstromen van kerk en
dienstenorganisatie,

- gaat de scriba ds. Kees van Ekris met u in gesprek over geld
in het licht van geloven, roeping en solidariteit,

- gaan we in gesprek over de thema’s: transparantie van geld-
stromen, de besteding van middelen en onderlinge solidariteit.

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten. In onze regio
is dat :
zaterdag 9 mei in Drachten, De Oase (9.30 - 14.30u)

De doelstelling van de bijeenkomsten is om te bouwen aan
herstel van vertrouwen, ook in nieuwe regelingen en aan on-
derlinge solidariteit. Dit door het actief delen van informatie
over inkomsten en uitgaven. Bij elk onderdeel is er veel ruimte
voor vragen en gedachtenwisseling.

Meer informatie op te vragen bij de scriba!
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Voorganger

Da. G. de Boer

Kastelenakkers 22, 9472 PL Zuidlaren
06-33 03 41 46

email: he.deboer@yahoo.com

(vrije dag: maandag)

Crisispastoraat en predikantssecretariaat
Mw. E. Edeler

Stadsweg 108

050-302 2748 of 06-23 53 74 90

email: elizabethedeler@gmail.com

Kerkenraad Praeses en centrale ledenadministratie
Dhr. B. Bosch

Jan Altinkstraat 16

050-785 6173

email: bbosch@hetnet.nl

Scriba

Mw. W. Naaijer

Laanweg 12, 9625 TJ Overschild
06-28 44 40 11

email: scribakloosterkerk@gmail.com

Ouderlingen:

Codrdinator contactpersonen/ouderlingen:
Mw. E. Edeler, Stadsweg 108, 050-302 2748
email: elizabethedeler@gmail.com

Ouderlingen:

Mw. D. Klasens, Reddingiusstraat 5, 050-302 2564
email: dinekeklasens@gmail.com

Mw. L. Nijboer, Kievitstraat 4, 050-302 1414

email: Icnijboer@hotmail.com

Mw. H. Stam, Wigboldstraat 1, 050-302 1124

email: heleenhartman@hotmail.com

Mw. L. van der Goot, Groene Zoom 42, 06 23 16 64 47
email: lisettedooper@icloud.com

Kerkrentmeesters secretariaat

Dhr R. Nijboer

Redgerstraat 20

050-302 3543

Bank:

NL 62 TRIO 0320 840 875

NL95 RABO 0373 729 936 (bijz. collecten)
Penningmeester: vacature

Declaraties

facturenkloosterkerk@ziggo.nl

Collectebonnen: kunnen iedere eerste zondag van de
maand na afloop van de kerkdienst aangeschaft wor-
den.

Diaconie administratie

Dhr. K. van der Goot

Groene Zoom 42

email: k.vdgoot42@home.nl

Bank:

NLO4RABO 0306 327 244 t.n.v. diaconie Kloosterkerk

Diversen:

Bloemendienst: Mw L. Nijboer, 050-302 1414
Lectoren: Mw. H. Ziengs, 050-314 0173
Kindernevendienst: Dhr. E. Bulthuis, 06-13 60 11 66
Cantorij: Dhr. J. Havinga, 050-302 2286

Team beeld en geluid: Dhr. J. Pruim, 050-3021327

Diaconie

Mw. A. de Jong
Washuisterweg 12

06-20 78 94 48
aukjedejongliem@gmail.com

Koster en verhuur Kloosterstee
Mw. L. Mensinga

Rijksweg 37

06-43 13 94 02
linamensinga@hotmail.com

Postadres Kloosterkerkgemeente:

t.a.v. kerkenraad/diaconie/kerkrentmeesters
Kerkpad 3

9791 CV Ten Boer

Redactie nieuwsbrief

Webmaster

Dhr F. van Steenwijk
Ticheldobben 2d

050-302 3218

email: f.j.van.steenwijk@rug.nl

Kopij voor de volgende nieuwsbrief inleveren uiterlijk 22 april
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